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In dit nummer 
 

Hopelijk heeft u de vakan-
tieperiode overleefd. Ikzelf 
heb twee vakanties achter 
de rug, eentje in Sri Lanka 
en eentje in Marokko, bij 
meer dan 30 graden en in 
Marokko zelfs meer dan 40 
graden. Maar ik heb het 
overleefd en genoten. 
Toch is overleven niet van-
zelfsprekend voor ieder-
een. Zeker niet voor de 
burgers van Gaza, de sol-
daten in de loopgraven in 
Oekraïne en de honge-
rende kinderen van Soe-
dan. In onze gemeente 
moeten de Oekraïense 
gezinnen zien te overleven 
in containerwoningen. De 
foto van de tijdelijke wo-
ningen op het Marinapark 
in Volendam, die Arie van 
Ginkel maakte, geeft mooi 

weer hoe hun huisvesting contrasteert met het Hollandse landschap van 
Edam-Volendam. 
Onder het thema “Leven en Overleven” hebben we voor dit Venster vier 
onderwerpen uitgekozen: 
• Overleven in asiel: een update van het kerkasiel in Kampen, waar onze 
kerkgemeente aan mee doet, gericht op de vraag hoe de mensen daar het 
georganiseerd krijgen en volhouden (pagina 2). 
• Overleven met barmhartigheid: een interview met Alfred de Jong, fractie-
voorzitter CDA Edam-Volendam en vroeger betrokken bij de gerefor-
meerde kerk (pagina 3). 
• Leven met compassie: een opvallend interview met een Boeddhistische 
non over haar leefwijze volgens de Boeddhistische traditie (pagina 5). 
• Leven met ziekte: een boekbespreking van het aangrijpende boek van 
Lieke Marsman, door Maarten Gast (pagina 10). 
 
Als afsluiting een serieus onderwerp: het Venster verkeert in zwaar weer. 
Door de stijgende drukkosten komen we structureel geld te kort. We ste-
ven dit jaar af op een tekort van € 3.000,- en onze reserve is onvoldoende 
om dat op te vangen.  
 
Wat ons vooral zorgen baart is dat de bijdrage van de lezers zo laag is. 
Daarom vragen we u dringend: maak nog deze maand uw donatie voor 
2025 over. Uw bijdrage blijft vrijwillig, het advies is 25 euro, maar aan de-
genen die het missen kunnen vragen we een hogere bijdrage. Zie ook de 
oproep op bladzijde 24. 
 
Het rekeningnummer van het Venster staat in elk nummer, in de colofon 
hiernaast, maar voor de duidelijkheid hieronder nog even herhaald: 
NL76RABO0385631499. Zorg ervoor dat ook Het Venster overleeft. 
 

Nico van Straalen 
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Is het kerkasiel wel vol te houden? 
 
Op 11 juli ging voor de vierde keer een groep gemeenteleden naar Kampen om de kerk-
dienst voort te zetten voor het kerkasiel verleend aan de familie Babayants. Hoe krijgt een 
kerkgemeente het voor elkaar om het kerkasiel nu al 9 maanden vol te houden? En dat 24 
uur lang, iedere dag en nacht? 
 
Ik sprak Jannie en Harrie Ruigendijk, mijn 
schoonzus en zwager, beiden lid van de 
Open Hof in Kampen en vrijwilligers van 
het eerste uur. 
 
Wat is jullie betrokkenheid bij het kerk-
asiel? 
Met enige regelmaat zijn wij vrijwilligers. 
Er zijn altijd twee vrijwilligers aanwezig 
voor de ontvangst. Dat betekent dus dat 
er iedere dag 48 vrijwilligersuren zijn in te 
vullen. Daarnaast is Harrie ook een van de 
lekenvoorgangers. Samen hebben we al 
een aantal nachten de dienst gaande ge-
houden, Harrie als voorganger en Jannie 
als vrijwilliger. 
 
Is dat vol te houden? 
Dat moet! En we doen het niet alleen. 
Vanuit het hele land komen mensen om 
hun steentje bij te dragen, daar zijn we 
heel blij mee. Zonder die inbreng van buiten zou het voor 
ons niet te doen zijn. Zo is er iemand uit Hoofddorp die zich 
iedere vrijdagavond een aantal uren als vrijwilliger inzet, ver-
volgens in de kerk slaapt en dan met de eerste trein weer te-
ruggaat. Er is iemand uit Rotterdam die een vast slaapadres 
heeft bij één van de gemeenteleden en dan 2 of meer nach-
ten aanwezig is in de dienst. Dat zijn maar een paar voor-
beelden. Inmiddels zijn er 700 verschillende voorgangers, 
500 vrijwilligers en 300 muzikanten geweest en ook duizen-
den bezoekers. Dat geeft ook ons weer energie om vol te 
houden. Zolang de familie Babayants het volhoudt, doen wij 
dat ook.   

 
Vooral de nachten zullen er wel inhakken, toch? 
Jazeker, dat is waar. Als we een nacht aanwezig zijn geweest, 
hebben we 2 dagen nodig om bij te komen. Maar juist in de 
nacht ontstaan vaak de mooiste gesprekken. Daar krijg je 
ook weer energie van. 
 
Wat willen jullie nog toevoegen? 
We doen met veel mensen mee, ieder naar zijn vermogen. 
Er zijn ook mensen voor wie een vrijwilligerstaak te veel is, 
maar wel regelmatig de dienst bezoeken. Ook dat is belang-
rijk.De onlangs door de Tweede Kamer aangenomen asiel-
wet, waarin zelfs hulp aan ongedocumenteerden strafbaar 

wordt, laat zien dat het tijd is dat de zwijgende 
meerderheid zijn stem laat horen. Wij in Kam-
pen blijven dit doen door de familie Babayants 
kerkasiel te verlenen en daarmee aandacht te 
vragen voor de 400 gewortelde kinderen in ons 
land die met uitzetting worden bedreigd. We 
hopen dat jullie mee blijven doen. 
 
Dat zijn we zeker van plan. De volgende datum 
waarop we weer naar Kampen gaan is vrijdag 3 
oktober. 

Nel Eijk 
Foto’s Arie van Ginkel 

Ds. Charlotte Kremer met gemeenteleden uit Edam tijdens het kerkasiel in Kampen 

Op een kaart van Nederland wordt bijgehouden waar 
de deelnemers aan het kerkasiel vandaan komen 
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Illegalen zijn ook mensen 
 
Voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer nog ingestemd met een motie van de PVV 
om in de asielwetgeving het helpen van illegale buitenlanders strafbaar te stellen. Voor 
de CDA-fractie werd met dit amendement de grens van menselijke barmhartigheid over-
schreden. Aanleiding om vanuit het thema van dit Venster samen met Arie van Ginkel een 
gesprek hierover te hebben met Alfred de Jong, de fractievoorzitter van het CDA in de ge-
meenteraad van Edam-Volendam. 
 
Kennismaking 
Voor mijn informatie als relatieve 
nieuwkomer in deze gemeente ver-
telde Alfred dat hij nu voor het CDA 
bijna 12 jaar lid is van de gemeente-
raad. Na de volgende verkiezingen 
stopt hij met dit werk. Nadat hij als di-
recteur van de Rabobank Edam-Vo-
lendam en daarna van Rabobank Wa-
terland met pensioen gegaan was, 
werd hij tot voorzitter van de fractie 
benoemd, die nu uit drie fractieleden 
met twee fractieondersteuners be-
staat. Hij bleef hierdoor intensief bij 
de gang van zaken in de gemeente 
betrokken. 
 
Hulp strafbaar stellen? 
Alfred was het volkomen eens met 
Henri Bontenbal, de fractievoorzitter 
van het CDA in de Tweede Kamer, dat 
dit amendement van de PVV voor hun 
partij onaanvaardbaar was. Dat ille-
gaal in Nederland aanwezig zijn, straf-
baar gesteld wordt, vindt hij begrijpelijk. Iemand heeft 
dan alle procedures doorlopen, gebruik kunnen maken 
van de vele mogelijkheden van beroep en uiteindelijk 
geen verblijfsvergunning gekregen. Hij of zij zal die beslis-
sing dan moeten aanvaarden. Maar ook als ze er voor kie-
zen in de illegaliteit te gaan, blijven het mensen. Mede-
mensen, die je vanuit je overtuiging of je beroep te hulp 
moet kunnen komen. Dat strafbaar stellen zou niet alleen 
voor vrijwilligers gelden, maar ook voor artsen, voor leer-
krachten, voor hulpinstanties zoals het Leger des Heils. Als 
de minister zegt dat het in de praktijk zo’n vaart niet zal 
lopen, moet hij betere wetgeving maken. Het moet duide-
lijk zijn wat de bedoeling van de wet is. 
 

Hoe kon deze wet zo aanvaard worden? 
Dat kwam ook doordat bij de stemming een aantal men-
sen van onder meer GL/PvdA bij de opening van het Keti 
Koti Festival waren. Zij zouden tegengestemd hebben. Dat 
de andere christelijke partijen, de SGP en de Christen 
Unie, wel ingestemd hebben, is ook niet te begrijpen. La-
ten we zeggen dat ze in de warrige discussie op het ver-
keerde been zijn gezet. Het is overigens nog de vraag of 
de Eerste Kamer deze asielwet zal aanvaarden. 

Verwacht u effect van deze duide-
lijke opstelling van Bontenbal? 
De CDA-fractie in de Tweede kamer 
bestaat nu nog maar uit vijf men-
sen. Volgens de recente peilingen 
zouden dat er bij de verkiezingen in 
november 20 kunnen zijn. De tijd, 
dat men op een partij stemde van-
wege het programma of het ge-
dachtengoed lijkt voorbij. Men 
stemt nu veel meer dan vroeger op 
een bepaald persoon. We hebben 
dat gezien bij Thierry Baudet, bij Ca-
roline van der Plas, bij Pieter Omt-
zigt en in het recente verleden bij 
Jan Peter Balkenende. Het zou heel 
mooi zijn als het CDA nu terugkomt 
op basis van een bestuurlijk goede 
opstelling van Bontenbal en zijn 
fractie, zowel politiek als in de sa-
menleving. Waar respect, waarden 
en normen niet ouderwets zijn, 
maar juist vanzelfsprekend. 
 

Lokaal zou dat zijn uitstraling kun-
nen hebben in een groei van 3 naar bijvoorbeeld 5 zetels. 
Dat zou mooi zijn, maar je ziet ook onze gemeente weer 
verdere versnippering. Zo zijn er tijdens de vorige ge-
meenteraadsverkiezingen twee nieuwe politieke partijen 
bijgekomen. Voor de komende verkiezingen hebben zich 
opnieuw twee partijen gemeld. Op een totaal van 25 ze-
tels wordt de spoeling dunner. Een kiesdrempel zou zo 
gek niet zijn. 
 

Hoe gaat Edam-Volendam met de instroom van buitenlan-
ders om? 
Bij landelijke verkiezingen zie je dat veel inwoners uit Vo-
lendam op rechtse partijen stemmen. Dat noem ik de ou-
derwetse Zuiderzee-mentaliteit. Dat geldt namelijk voor 
meer voormalige Zuiderzee plaatsen. Vissen was een 
zwaar beroep. Op zee liep je altijd gevaar, vangsten kon-
den goed, maar ook slecht, zijn, prijzen varieerden. Maar 
je moest het er mee doen en je was blij als je genoeg ver-
diende. Hard werken was geen punt en is dat nog steeds 
niet. Volendammers hebben een hoog arbeidsethos en 
zijn prima vaklui. Willen wel hun gang kunnen gaan en 
stellen zichzelf op de eerste plaats. 
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Op lokaal niveau ligt het anders. Als gemeente ben je vol-
gens de huidige spreidingswet verplicht een door het Rijk 
vastgesteld aantal statushouders op te nemen. Als je de 
quota niet realiseert, neemt het provinciebestuur zo no-
dig aanvullende maatregelen. Voor de opvang van oor-
logsslachtoffers uit Oekraïne konden we De Meermin in 
Edam inzetten. Maar daar moet nu nieuwbouw komen. 
Deze mensen zijn tijdelijk overgeplaatst naar container-
woningen in Volendam, waar het politiebureau stond en 
op het Marinapark. Maar hoelang wordt “tijdelijk”? Er zijn 
vele woningzoekenden. Het grote probleem voor nieuwe 
huisvesting is de trage verlening van vergunningen voor 
grote bouwprojecten zoals de Lange Weeren, waar ruim 
1100 woningen moeten komen. Dat hangt weer met de 
stikstofproblematiek samen. Er zal echt gekozen moeten 
worden in ons land. 
 
Hoe loopt het met de integratie? 
Hier in de Singelwijk in Edam bijvoorbeeld wonen ruim 
1700 mensen met 48 verschillende culturen, met verschil-
lende achtergronden, met verschillende talen. De 

grootste groep zijn mensen van Marokkaanse origine. Om 
de problemen in de wijk, ook onder jongeren, op te los-
sen, wordt er van alles georganiseerd om de inwoners 
hier met elkaar in contact te laten komen en te integre-
ren. De inzet hiervan is gericht op drie pijlers, te weten: 
Toekomstperspectief, Fysieke herinrichting van de wijk en 
Sociale cohesie. Maar jammer genoeg laten juist zij het 
dan vaak afweten. De cultuurverschillen tussen al die na-
tionaliteiten zijn groot. Je kunt jouw levenswijze niet aan 
anderen opdringen, en omgekeerd ook niet. Je denkt dat 
spreiden het beste beleid is, maar mensen trekken uitein-
delijk altijd weer naar elkaar toe. Europeanen in het bui-
tenland doen hetzelfde. 
 
Integratie is echt een kwestie van generaties en van stug 
volhouden. 

Maarten Gast 
Foto Arie van Ginkel 

 

 
 
 

Hoe leef je een leven dat in het teken staat van 
stilte, compassie en toewijding? 
 
Soms brengt Het Venster je oog in oog met mensen die je kijk op het leven even stilzetten. 
Voor deze editie, met het thema “Over leven en overleven”, sprak ik met iemand die beide 
begrippen vanuit een bijzondere invalshoek kent: Eveline Hakvoort, boeddhistische non. 
Wat begon als een gesprek over religie en spiritualiteit, groeide uit tot een uitwisseling 
over levenshouding, compassie, stilte en de kunst van loslaten. 
 
Wat betekende het voor je om een spiritueel pad te kiezen 
dat volledig toegewijd is aan innerlijke groei en 
dienstbaarheid? 
Het betekent dat ik mijn leven heb gewijd aan het steeds 
opnieuw leren zien wat waar is, zonder mezelf te verliezen 
in afleiding of eigenbelang. Het pad vraagt om discipline, 
maar het schenkt ook een grote vrijheid, omdat ik niet 
langer leef om iets te krijgen, maar om te geven. Het 
besluit om non te worden was vastbesloten en kwam al 
betrekkelijk snel na mijn 
eerste kennismaking met 
het Tibetaans boeddhisme. 
Ik heb echter geen enkel 
probleem ervaren met leven 
volgens het systeem van 
monastieke regels dat 
discipline, morele zuiverheid 
en spirituele focus 
waarborgt, de Vinaya-
geloften. Voor nonnen in 
het Tibetaans boeddhisme 
omvatten de kernregels, 

 
onder andere een  eenvoudig leven met beperkte 
materiële bezittingen, vaak geen muziek, theater, film, 
museumbezoek of luxe. Voor omstanders zoals familie en 
vrienden werd mijn nieuwe levensstijl anders ervaren, 
maar dat heeft nooit voor uitdagingen gezorgd. 
 

Hoe ervaar je stilte en meditatie als bron van inzicht? Zou 
je zeggen dat stilte iets ‘doet’, of juist ‘laat zijn’? 
 

Stilte doet niets in de zin van actief ingrijpen. Ze laat 
alleen zien wat er altijd al is. 
In de stilte vallen de lagen van 
drukte, meningen en angsten 
weg, en wordt de 
werkelijkheid zichtbaar zoals 
ze is. Het is geen maken, maar 
een toestaan. In het Tibetaans 
boeddhisme is het doel het 
pad naar verlichting via een 

Drie bladzijden van de Vidaya; 
bron: Wikipedia 
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gestructureerd systeem van 
leringen en beoefeningen, vaak 
inclusief initiaties. Tibetaans 
boeddhisme heeft een rijkdom aan 
rituelen, symbolen en studie, 
retraites en met geleide meditatie-
vormen. Deze combinatie is de bron 
van inzicht en niet de stilte of de 
meditatie. Ik leer nog elke dag en 
hoe meer ik studeer en leer des te 
minder lijk ik zeker te weten. 
 

Welke waarden of inzichten uit het 
boeddhisme vind je van bijzondere 
betekenis voor onze tijd? 
Veel mensen zijn voortdurend bezig 
met “meer” en “beter”, wat onrust 
en soms zelfs veel zorgen met zich 
meebrengt. Het Tibetaans 
boeddhisme biedt waarden die hier 
verlichting in kunnen brengen. Niet-
hechten herinnert ons eraan dat 
niets blijvend is, en dat vasthouden 
aan wat verandert, pijn 
veroorzaakt. Mededogen is het 
oprechte verlangen om het lijden 
van anderen te verlichten, een 
waarde die juist in deze tijd van 
groot belang is. [Daarbij is het van 
zeer groot belang om dagelijks aan 
zelfreflectie te werken. Dit om 
mededogen de kans geven om zich 
ten volle te kunnen ontplooien.] En 
aandacht betekent aanwezig zijn in 
het huidige moment, zonder 
oordeel; een krachtig tegengif 
tegen de haast en verdeeldheid van 
onze samenleving. 
 

Wat betekent ‘verlichting’ voor jou persoonlijk? Is dat een 
moment, een toestand, of een levenshouding? 
Voor mij is het meer een levenshouding op het pad naar 
verlichting: wakker zijn voor wat er is, en leven vanuit 
wijsheid en mededogen. Echte verlichting bereiken is een 
langdurig, geleidelijk proces. Het kan meerdere levens 
beslaan en vraagt voortdurende oefening en contem-
platie. Verlichting is de ultieme staat van vrijheid van 
lijden en onwetendheid. Het betekent dat iemand volledig 
doorziet hoe het ego, verlangens en gehechtheid lijden 
veroorzaken en dat deze oorzaken zijn overwonnen. Het is 
niet zomaar een goed gevoel of tijdelijk geluk, maar een 
diepgaande, permanente transformatie van lichaam, geest 
en hart. 
 

In veel religies is er aandacht voor lijden, vergankelijkheid 
en compassie. Hoe geven die thema’s richting aan je 
leven? 
Het lijden herinnert me eraan dat ieder wezen kwetsbaar 
is. Vergankelijkheid leert me om niets als vanzelfsprekend 
te nemen. En compassie is de natuurlijke reactie van een 
hart dat deze waarheid begrijpt: we zijn allemaal 

onderweg, en niemand is ooit 
klaar. 
 

Als je in gesprek gaat met mensen 
van andere geloofsovertuigingen 
wat raakt je dan, wat leer je van 
hen? 
In mijn optiek is het boeddhisme 
geen geloofsovertuiging. 
Het is een woord dat een pad 
vertegenwoordigd wat tot 
training leidt van de mind. Vaak 
merk ik dat mensen wel 
nieuwsgierig zijn en willen 
luisteren, maar om boeddhisme 
uit te leggen is niet eenvoudig. 
Het is een lange training. Voor 
veel mensen blijft het 
boeddhisme toch iets vaags, zeker 
omdat het geen vaste leer of 
religie is. Wat mij wel raakt, is dat 
achter alle vormen van religies 
vaak dezelfde essentie ligt: de 
wens om goed te doen, om 
verbonden te zijn, om vrede te 
vinden. Van anderen leer ik dat er 
talloze wegen zijn naar dezelfde 
bron, en dat het luisteren zelf al 
een daad van respect is. 
 

Wat is een misverstand dat 
mensen vaak hebben over 
boeddhisme en wat zou je hen 
liever willen laten ervaren of 
begrijpen? 
Een veel voorkomend misverstand 
is dat boeddhisme wordt gezien 
als een vorm van afstand nemen 

is, en dat je je afsluit van emoties en de wereld. In 
werkelijkheid gaat het juist om intieme betrokkenheid 
maar zonder gehechtheid. Dat je vertrouwen hebt. 
Innerlijke vrede is niet meer gevangen zijn in al die 
veranderlijke emoties. 
 
In ons gesprek ontdekten Eveline en ik veel raakvlakken 
tussen het boeddhisme en het Christendom: compassie, 
dienstbaarheid en liefde voor de medemens vormen in 
beide tradities een hartslag. En, zo benadrukte zij, een 
aandachtspunt zit in de zuiverheid van de intentie. In het 
boeddhisme klinkt vaak de waarschuwing voor wat men 
noemt spiritueel egoïsme of spiritueel materialisme: het 
doen van goede daden, helpen, mediteren, vrijwilligers-
werk, niet uit pure onbaatzuchtigheid, maar om onszelf 
beter te voelen of ons eigen beeld van ‘goedheid’ te 
voeden. In boeddhistische woorden is dat een vorm van 
kleśa: subtiele schaduwen van begeerte of trots, 
vermomd als deugd. Het herinnert ons eraan dat echte 
dienstbaarheid stil en eenvoudig is, en geen getuigen 
nodig heeft. 

Carolina van Gerven 
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Make-over hulpkerk afgerond 
 
De Hulpkerk heeft deze zomer in twee maanden tijd een ingrijpende make-over gekregen. 
Het interieur van het 18e eeuwse Rijksmonument is grondig aangepakt. Zaterdag 20 sep-
tember, wordt opnieuw een fancy fair gehouden om de resterende kosten te dekken. 
 
De oude, overwegend donkere kleuren hebben 
plaatsgemaakt voor eigentijds groentinten. Daar-
naast is een belangrijke toevoeging aan de ruimte 
een op maat gemaakte, massief houten keuken 
met ruime afzetmogelijkheden. Waar vroeger het 
oude wasbakje achter kastdeuren verstopt zat, be-
vindt zich nu de ingang zodat je nu rechtdoor de 
ruimte inloopt – een belangrijke randvoorwaarde 
voor de uitvaartonderneming die de ruimte achter 
de grote zaal van de Hulpkerk huurt. De elektrische 
installatie is onder handen genomen en uiteraard is 
de vloer geschuurd en voorzien van een nieuwe lak-
laag. De ruimte oogt zo weer ‘als nieuw’. 

 
Ab Visscher 
Foto’s Arie van Ginkel 
 
Met dank aan alle vrijwilligers die geholpen hebben 

bij de opknapbeurt 

Met de aanpak van de hulpkerk is een aanzien-
lijk bedrag gemoeid; dat moet door de kerk-
gemeente zelf worden opgebracht. Vooruit-
lopend op de aanpak werd vorig jaar een Fancy 
Fair gehouden. Om extra fondsen binnen te 
halen is er op 20 september een najaars-Fancy 
Fair bij de Grote Kerk (10-15 uur). Er is een 
rommelmarkt, een rad van fortuin, veel 
gezelligheid en ook voor de kinderen is er van 
alles te doen. We zoeken (tuin)tafels en mooie 
spullen voor de rommelmarkt (geen meubels, 
boeken en elektronica). Dus kijk op uw zolder of 
in uw schuur! Inleveren kan op 8, 9 en 10 
september in de hulpkerk tussen 10.00 en 12.00 
uur. 



Venster september 2025 7 

Tijdens onze reis op Corsica kwa-
men we deze kerk tegen. Het 
stond verscholen in een straatje 
in de citadel van Bastia: het Ora-
torium van de broederschap van 
het Heilig Kruis. Het is opgericht 
door de Broederschap van het 
Heilig Kruis. Dit is een van de zo-
wat 60 Corsicaanse broeder-
schappen, katholieke lekenver-
enigingen met caritatief doel.  
Van oorsprong gingen de leden 
van de Broederschap van het 
Heilig Kruis gekleed in het wit en 
deden aan ziekenzorg. 
Het oratorium bestaat uit een 
beuk met verschillende zijkapel-
len. Het werd gebouwd in 1543 
op een terrein dat toebehoorde 
aan de Romeinse basiliek Sint-
Jan van Lateranen; hiervan stam-
men nog de pauselijke wapen-
schilden boven het altaar en op 
de gewaden van de lekenbroe-
ders. Het gebouw werd bescha-
digd bij een bombardement door 
de Engelse vloot in 1745 en werd 
heropgebouwd in rocaillestijl. 
Het interieur is rijk versierd met 

goud. Het is beschermd als 
historisch monument in 1931. 
In een zijkapel van het orato-
rium bevindt zich het beeld 
van de zwarte Christus, een 
beeld van een gekruisigde 
Christus dat op 3 mei 1428 
door twee vissers aan land 
zou zijn gebracht.  
Zij zouden volgens de legende 
geleid door een bovennatuur-
lijk licht dit kruisbeeld hebben 
opgevist in hun netten. Elk 
jaar, op 3 mei, wordt het 
kruisbeeld in processie door 
de straten van de Citadel van 
Bastia gedragen. 
Het interieur blinkt van het 
overheersende bladgoud, de 
buitenkant moet aan alle kan-
ten gestut worden, anders 
stort de kerk in. Overal rook 
en zag je de schimmel en de 
latei boven de deur moest ge-
stut worden. Wij vonden dat 
een vreemde manier van res-
taureren. 

Helma de Vries 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Ronkend de vredesweek in 
Dit jaar is het alweer de 14e keer dat de motortoertocht 
‘ronkend de vredesweek in’ wordt georganiseerd. 
De vredesweek is dit jaar van 20 t/m 28 september, en 
zondag 28 september is de vredesdienst in de Grote Kerk. 
Het thema van de Vredesweek is: Niets doen is geen op-
tie! De motortoertocht gaan we wederom aan het begin 
van de vredesweek houden, dus op 20 september! Bij 
slecht weer op de 20e verschuiven we de rit naar 27 sep-
tember. 
 

We vertrekken vanaf de hulpkerk (om 9.00 beginnen we 
met koffie en wat lekkers) en de rit eindigt bij de ontmoe-
ting zo rond 17.00 uur waar we dan nog een hapje en een 
drankje hebben. De rit is zo’n 150 km en we houden een 
koffie-, een lunch en een middagstop. 
 

Lijkt je het leuk om ook een keer mee te gaan met deze 
motortocht? Geef je dan op bij rienenhelmade-
vries@ziggo.nl. Wil je meer weten bel dan 06 22 94 83 05. 
 

Rien de Vries 
 
Kerk op Wintersport 2026 (Pellizzano in Val di Sole) 
De werkgroep heeft ook dit jaar bij reisbureau Duke Tra-
vel (DT) het hotel Cova in Pellizzano gereserveerd voor 
de periode van 9-17 januari 2026. We vertrekken om 
18.30 uur zodat er de volgende dag eventueel ’s middags 

nog geskied of gesnowboard worden (daarvoor moet je 
wel zelf een ½ dagpas kopen). De prijs is dit jaar € 780,- 
per persoon excl. Skipas, uitgaande van een minimale 
deelname van 33 personen. De skipas kost € 309, =. De 
toeslag voor ‘alleengebruik van een 2-persoonskamer’ is € 
72, =. Met de liftpas SuperSkirama Dolomoti (heeft wel 
een meerprijs van € 77, =) heb je toegang tot maar liefst 
acht gebieden, 380 km piste en 150 liften. 
 

Wil je, als je meegaat dit berichten aan de K.o.W. werk-
groep p/a. rienenhelmadevries@ziggo.nl en de aanbeta-
ling van € 250, = overmaken naar rekeningnummer: NL36 
RABO 0315628871. t.n.v. Protestantse kerkgemeente in-
zake reizen. O.v.v. K.o.W. 2026. Tevens dan gelijk aange-
ven of je een eigen kamer wilt, we hadden vorig jaar het 
gehele hotel vol, dus we kennen de beperking. Vol is vol! 
 

Het hotel heeft 23 kamers, dus als er voldoende mensen 
mee gaan is dit hotel geheel voor onze groep. Tevens 
heeft het hotel om +/- 16.00 uur als ‘after ski’ een tafel 
met lekkere hapjes. De prijzen van de drankjes vielen ons, 
ook het afgelopen jaar, zeer mee. De laatste avond eten 
we voordat we ’s avonds vertrekken naar Edam 
weer in het Hotel. 
 

We rijden naar huis in de nacht van vrijdag/zaterdag en 
zullen ook weer een ontbijt hebben in een v.d. Valk hotel.  
 

Jan, Rien, Ben en Piet 

 

Mijn vakantiekerk 
 

 

 
 

Heilig Kruis 
Bastia (Corsica) 



Uitvaartverzorging met hoofd en hart0299 - 320071 vrouwenvansereen.nl         info@vrouwenvansereen.nl
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Ik ontmoet wel eens christenen die 
hun mond vol hebben van de Leer en 
de Schrift en tegelijk hun hart vol heb-
ben van afwijzing en oordeel, haat 
zelfs. Ik vraag doorgaans niet dat u mij 
vertelt wat u gelooft, vertel mij hoe u 
omgaat met uw naaste en ik vertel u 
wat u gelooft. Jezus leerde ons niet om 
onze kerken te beminnen, om onze 
Leer en ons Geloof te beminnen. Hij 
leerde ons zelfs niet om onze Heilige 
Schrift te beminnen. 
Hij leerde ons om onze naaste te be-
minnen. Het is belangrijk om te besef-
fen dat Hij geen enkele uitzondering 
maakte in dit gebod. Bemin uw naaste, 
ongeacht afkomst, klasse, geslacht, 
seksuele voorkeur of verblijfsstatus. Als 
gelovige en leerling van Jezus trek ik 
een duidelijke lijn in het zand. Als mijn 
geloofsovertuiging, in de hoedanigheid 
van mijn kerkgenootschap en haar ver-
tegenwoordigers, tussen mij en mijn 
naaste probeert te gaan staan, dan kies 
ik voor mijn naaste. Jezus immers heeft 
mij nooit geboden om mijn godsdienst 
te beminnen. 

 
 
Bedenk dat in de hele Bijbel, Jezus ons 
nergens heeft geboden om Hem te ver-
eren. Hij heeft ons slechts gevraagd om 
Hem te volgen. Om lief te hebben zoals 
Hij liefhad. Om de verstotene, de ver-
worpene lief te hebben; om de vreem-
deling te verwelkomen, de hongerige 
van eten te voorzien, de dorstige van 
drinken; om de zieken genezing en be-
moediging te brengen, de onderdruk-
ten van hun ketenen te bevrijden. 
Christenen moet je kunnen herkennen 
aan hun liefdewerken. 
 

Jezus leert ons daarom bovenal om 
niet te oordelen over onze naaste. Oor-
deelt niet, opdat jíj niet geoordeeld 
wordt, zegt Hij, want met het oordeel 
dat jij velt, zul jíj geoordeeld worden 
en de maat die jij gebruikt, zal men ook 
voor jóu gebruiken. Hij leert ons dat al-
les, wat jíj wilt dat de mensen voor jóu 
doen, dat je dat ook voor hen moet 
doen. Dát is Wet en Profeten. Hij 
noemt diegenen die ons van deze Weg 
afbrengen dwaalleeraars, valse profe-
ten. Ze willen ons ervan weerhouden 
om Jezus’ Weg van onvoorwaardelijke 
liefde te gaan. Helaas ontmoet ik te-
veel mensen die een heleboel te zeg-
gen hebben over levens die ze zelf 
nooit hebben geleid, meningen uiten 
over worstelingen waarmee ze nooit 
zijn geconfronteerd en oordelen over 
paden die ze nooit hebben bewandeld. 
Hou ermee op en zie om naar je naaste 
die in nood is. Oordeel niet, doe wer-
ken van barmhartigheid en doe een an-
der niet wat jij niet wilt dat aan jou ge-
schiedt. Amen. 
 

Thom van der Woude 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

Poëzie-estafette
 
Geloof, hoop en liefde 
 
Dat we nooit zeker weten kunnen. 
Dat we volop mogen twijfelen. 
Dat we rustig mogen aarzelen. 
Dat we mogen weten dat. 
 
Dat we afhankelijk zijn van alles. 
Dat we kwetsbare mensen zijn. 
Dat fouten maken mag. 
Dat falen groeien is. 
 
Dat we vriendschap mogen sluiten. 
Dat vriendschap ook liefde is. 
Vertrouwen in elkaar. 
 
Dat is alles wat ik weten kan en mag. 
Dat leven een Goddelijk wonder is. 
Dat is hetgene dat ik zeker weet. 
Dat is alles waarin ik geloof. 
Alles waarop ik hopen mag. 

                                               Albert C.M.N. Wijman 

 
Samen twijfelen is ons samen 
verwonderen. 
 
Ik geef het stokje door aan 
mevrouw Truus Siebel-Engel 
 
Tineke Siebrecht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Albert C.M. Weijman, PhD 
(1947-2021) was bioloog en 
dichter. Hij werkte vanaf 1973 
bij het Centraalbureau voor 
Schimmelcultures in Baarn, later 
ook als inspecteur bij het Minis-
terie VROM waar hij hoofd Be-
strijding van Dierplagen was. 
 
Als levensgenieter was hij redac-
teur van het magazine ‘El Gusto, 
de filosofie van het genieten’. In 
2018 publiceerde hij zijn levens-
bundel ‘Zie!, waarom mensen 
dichten’. Leven is méér dan ken-
nis vergaren, ervaart de bioloog. 
Als ‘ongediertefilosoof’ schrijft 
hij over superdieren. ‘Leven is 
levenskunst’ beseft de dichter. 
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Waarom dit boek 
 
In het Venster van februari 2025 was Lieke Marsman een van de vijf dichters, van wiens 
werk ik een korte indicatie gaf bij de bespreking van het boek “Hier stokt het hanige heilige 
woord”. De jonge vrouw, geboren in 1990, die ongeneeslijk ziek is. Haar korte tekst toen 
was reden om haar boek “Op een andere planeet kunnen ze me redden” te kopen. 
 
Eerlijk gezegd zag ik ertegenop om 
het boek ook daadwerkelijk te 
gaan lezen. Ik wist dat Lieke kraak-
beenkanker heeft en inmiddels 
haar rechterarm en -schouder 
heeft laten amputeren. Soms wil 
je je ogen liever sluiten voor de el-
lende om je heen. Vooral als je er 
niets aan veranderen kunt. Maar 
de beoordeling van Het Parool, 
“een geestverruimende verken-
ning en bijzonder troostrijk boven-
dien” trok me over de streep. 
 
In dit boek lopen eigenlijk verschil-
lende verhalen min of meer door 
elkaar heen. Het verloop van haar 
ziekte en haar overleg met de art-
sen, dat geleidelijk verandert in 
een strijd, is de bedding, waarin 
haar leven verloopt. Ook de bed-
ding van dit boek. Haar leven met 
de dood voortdurend in zicht. On-
ontkoombaar voor iedereen, maar 
voor haar duidelijker in beeld dan 
voor de meesten van ons. Ze zoekt 
op wat schrijvers en denkers te 
zeggen hebben over dood en pijn. 
Zelf komt ze juist vanuit dit “samenleven met de dood” tot 
God. 
 
Daarnaast verdiept ze zich in totaal andere onderwerpen: in 
ufo’s en in kwantummechanica. Een ongekend spectrum. 
Vanuit hoop en telkens weer teleurstelling komt ze op het 
gesprek met artsen en de mensen om haar heen over de 
“kwaliteit van leven”. De indirecte vraag, de suggestie, of het 
niet beter is om de behandeling niet voort te zetten, en te 
berusten in de komende dood. Maar dat doet Lieke heel be-
wust niet: zij wil LEVEN, zo lang mogelijk leven en heeft daar 
heel veel voor over. Ook die arm en die schouder. Ze zet 
haar oncoloog aan de kant, bevrijdt zich al die medici, die 
verder behandelen zinloos vinden. Ze is er nog, ze geeft in-
terviews, in Buitenhof, voor allerlei bladen, ze schrijft artike-
len en gedichten. Ze leest wat anderen over de dood schrij-
ven. 
 
Ze voelt de behoefte om diepere betekenis te geven aan wat 
er gebeurt, in je eigen leven, in de wereld om je heen. Een 
behoefte, die de basis van mystieke ervaringen door de 

eeuwen heen genoemd kan wor-
den. Zij gaat op zoek en ze vindt 
God. Als mensen haar enigszins 
smalend vragen: “dus jij gelooft in 
God”, is haar antwoord: hoe heb ik 
ooit niet kunnen geloven? Waarom 
heb ik ooit genoegen genomen met 
een leven van leegheid, van sleur 
en onzinnige conventies? Ze staat 
zich toe om te geloven in dingen, 
die je niet wetenschappelijk kunt 
toetsen. Geloven overkomt je, het 
is niet het resultaat van een ratio-
nele afweging. En als ze vergaat 
van de pijn in haar nog niet geam-
puteerde arm en schouder, die 
haar helemaal in het NU trekken, 
schrijft ze: ik mis God. 
 
De titel van dit boek verwijst naar 
een hoofdstuk, dat zij “een tweede 
bekering” noemt. Ze had niets op 
met sciencefiction, maar raakte in 
de ban van een artikel in de New 
York Times over onverklaarbaar 
vliegende objecten, waargenomen 
door de bemanning van een Ameri-
kaans vliegdekschip. Ze gaat op 

zoek en vindt een vloed van dit soort waarnemingen. Ze 
vindt ze al bij Romeinse schrijvers als Livius en Plinius de Ou-
dere, die ronde, brandende schilden van vuur aan de hemel 
beschrijven. Uit 1561 dateert de beschrijving uit Neuren-
berg, compleet met tekening, van een gevecht tussen bloed-
rode bollen aan de hemel. In Zimbabwe zien 260 schoolkin-
deren in 1994 een schotelvormig object bij hun schoolplein 
landen. Haar tweede bekering is het besef dat we door bui-
tenaards leven bezocht worden. 
 
In het kielzog van de ufo’s duikt ze in de kwantummechanica 
en probeert ze een relatie te leggen met ons bewustzijn. Fas-
cinerende hoofdstukken, die u zelf moet lezen. Mij ontbre-
ken de woorden daarvoor. Uitingen van zo intensief mogelijk 
leven tot het niet meer gaat. 

Maarten Gast 
 
 
Op een andere planeet kunnen ze mij redden”, door Lieke 
Marsman, Uitgeverij Pluim, ISBN  9789493256989,€ 24,99. 
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Vredesdienst 28 september 
De eerstvolgende oecumenische viering is de Vredes-
dienst op zondag 28 september om 10:00 uur in de Grote 
Kerk. Voorgangers zijn ds. Charlotte Kremer en pastor Jan 
Tol.  Vocale medewerking wordt verleend door de Nico-
laascantorij. De collecte gaat naar de kerkelijke vredesor-
ganisatie PAX die zich op vele manieren inzet voor vrede 
en gerechtigheid. 
 

In 2025 is het thema van de 
Vredesweek: ‘Niets doen is 
geen optie.’ Wanneer we 
geconfronteerd worden met 
onrecht en uitsluiting kun-
nen we niet wegkijken.  

We moeten actief verbinding 
zoeken, bruggen bouwen en 
mensen erkennen in hun volle-
dige menselijkheid. Want vrede 
vraagt om actie: dus maak, 
bouw, pleit, doe, eis vrede. Dus 
stel jezelf en anderen de vraag 
‘Wat doe jij?’ voor vrede. 
Zie voor alle activiteiten die in de Vredesweek staan ge-
pland hier:  https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/ 
 
Klokken luidden voor humaniteit 
Het is inmiddels alweer twee maanden geleden, maar wel 
goed om nog even te memoreren. De Raad van Kerken 
kreeg toen de oproep binnen om mee te doen aan een 
landelijke actie. Het betrof de behandeling van de asiel-
wet met het voorstel om ongedocumenteerden en men-
sen die hen hulp bieden, strafbaar te stellen.  

Veel kerken maakten zich hier zorgen over en er is toen 
het initiatief genomen om op 2 juli om 12 uur de kerkklok-
ken te laten luiden. Dat als blijk van verontrusting en als 
teken van solidariteit met mensen in onmogelijke omstan-
digheden en als teken dat er nog steeds waarde gehecht 
wordt aan basale humanitaire principes. Voor zover mo-
gelijk hebben alle kerken van Edam en Volendam aan 
deze actie mee gedaan.  
 
Vergadering Raad van Kerken 
De volgende vergadering van de Raad van Kerken is op 10 
september. In het volgende nummer een verslag.  
 
Wereldgebedsdag voor Oekraïne 24 augustus 
Inmiddels is deze al geweest maar onze plaatselijke Raad 
heeft de deelnemende kerken vooraf gewezen op de mo-
gelijkheid om hieraan aandacht te besteden. De motivatie 
hiervoor was het volgende.  
De leiders van kerken en religies in Oekraïne roepen reli-
gieuze leiders, geestelijken, religieuze gemeenschappen 
en gelovigen over de hele wereld op om op 24 augustus 
deel te nemen aan de Wereldgebedsdag voor Oekraïne. 
Op die dag viert Oekraïne voor de 34e keer Onafhankelijk-
heidsdag. 
Het doel van dit initiatief is om gelovigen over de hele we-
reld te verenigen in een gezamenlijk gebed tot de Almach-
tige met een bede om: 

- Een einde aan de oorlog en het lijden; 
- De bescherming van onschuldigen en het behoud 

van mensenlevens; 
- De totstandkoming van een rechtvaardige vrede; 
- Het herstel van waarheid, vrijheid en waardig-

heid. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = 
 

Help mee met de Huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie 
De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie is van 17 t/m 22 november 2025. Doe mee, steun de strijd te-
gen armoede in Nederland! Aanmelden kan bij Henri Kalk via 06 22291535.   
 
Toelichting op collectedoel 
Armoede in Nederland is een keiharde realiteit: volgens de laatste cijfers van 
het CBS leven 540.000 mensen onder de armoedegrens, en 1,2 miljoen net 
daarboven, maar zijn erg kwetsbaar. Steeds meer gezinnen kunnen de eind-
jes niet meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school. 
De Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag. Schuldhulpmaatje krijgt 
dagelijks nieuwe hulpvragen. Dat is onacceptabel. Armoede in Nederland is 
een keiharde realiteit – maar samen kunnen we meehelpen het tij te keren. 
Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen: van directe hulp tot 
structurele oplossingen. Doe mee. Steun de strijd tegen armoede in Neder-
land. 



–



   Edam en Volendam  

 
 
 
 
 
 

 
 

Postadres: Postbus 159, 1135 ZL Edam.  
Predikant: ds. Charlotte Kremer, tel. 06 27746328, predikant@kerkgemeente.nl  

Voorzitter: mw. Nel Eijk, tel. 371939, voorzitter@kerkgemeente.nl 
Scriba: mw. Ria van Saarloos, tel. 374038, scriba@kerkgemeente.nl 

Banknummer: NL73 RABO 0373711417 voor de vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.  
Voor alle overige zaken NL95 RABO 0373711409 b.v.collectebonnen.    
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In memoriam:  De heer Joop Kuiper 
Op 27 juni is er een einde gekomen 
aan het leven van Joop Kuiper. Joop 
woonde zijn leven lang aan de Achter-
haven, met zijn vrouw Gré. Joop heeft 
net zijn 83e verjaardag niet gehaald. 
Hij was altijd bezig, hij kon niet stilzit-
ten. Voor ieder probleem bedacht hij 
een praktische oplossing. Hij bouwde 
en verbouwde niet alleen (in) zijn ei-

gen huis en hun heerlijke plekje aan de dijk, maar stond 
vooral altijd klaar om te helpen bij kinderen en kleinkin-
deren, familie of vrienden. Joop had zo graag nog wat langer 
willen genieten van het leven. Het viel hem zwaar, dat hij 
uiteindelijk de bank niet meer af kon komen, terwijl hij zijn 
hele leven nog nooit stilgezeten had. Het viel hem zwaar om 
afscheid te nemen van Gré, van Eric en Diana en de schoon-
kinderen, van de kleinkinderen voor wie hij zo belangrijk 
was. Maar uiteindelijk ging het niet meer. Niet alleen in alles 
wat Joop gebouwd heeft, leeft zijn gedachtenis voort. Maar 
bovenal in alles wat hij heeft betekend voor wie hem lief wa-
ren. Zij zullen hem blijven gedenken, en de liefde voor hem 
blijft.  
 

In memoriam:  Mevrouw Annie Brommersma 

Op 29 juli is mevrouw Annie Brom-
mersma-Duim overleden op 94 jarige 
leeftijd. Mevrouw Brommersma was 
weduwe en woonde aan de Baander-
vesting. Haar kinderen omringden haar 
in haar laatste levensfase met hun 
liefde. Annie Brommersma bleef tot 
het allerlaatst betrokken meeleven met 
hen, haar klein- en achterkleinkin-
deren. Ondanks haar hoge leeftijd had 

mevrouw Brommersma tot het einde toe een scherpe geest. 
Hoewel ze niet meer in staat was om de kerkdiensten te be-
zoeken, leefde ze betrokken mee met wat er in de kerkge-
meente gebeurt. Het was altijd fijn om bij haar op bezoek te 
gaan en haar wijze kijk op dingen te horen.  
De Swaen was overvol bij haar afscheid, er klonken veel 
mooie woorden. Er werd veel van haar gehouden. Niet al-
leen voor haar naaste familie is het een groot verlies, ze 
zal ook door veel anderen worden gemist. Moge de her-
innering aan wie ze was en hoe ze in het leven stond, tot 
zegen zijn.  
 

In memoriam:  Mevrouw Coby van Zanen  
Thuis aan de Lingerzijde overleed op 4 augustus mevrouw 
Jacoba van Zanen-Haverhoek. Op de rouwkaart stond een 
kleine tekening van de Kwakelbrug en de Speeltoren. Ze was 
door-en-door Edamse, en voor velen dan ook een bekende. 

Mevrouw van Zanen werkte vroeger als verpleegkundige en 
was weduwe van Cor van Zanen. We leven mee met haar 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Mevrouw van Zanen 
is 92 jaar oud geworden.  We bidden dat de Eeuwige zich zal 
blijven ontfermen over wie ons zijn ontvallen, en dat er 
troost zal zijn voor ieder die leeft met gemis. We geloven dat 
onze namen geschreven staan in Zijn hand, en dat we wel uit 
de tijd kunnen vallen, maar niet uit Gods liefde.  
 

Vanuit de pastorie: ‘Kijk!’      
In mijn eerste gemeente in Friesland ging ik geregeld op be-
zoek in het bejaardenhuis (dat bestond toen nog, en ik ge-
loof zelfs dat het zo nog genoemd werd). Ik herinner me dat 
ik op dezelfde morgen twee gemeenteleden bezocht. Eerst 
ging ik bij een mevrouw op bezoek. Ik vroeg haar hoe het 
haar beviel, in dat huis. Ze vertelde dat ze haar oude huis erg 
miste, dat er veel geroddeld werd en er geen aardige men-
sen op haar gang woonden. Ze vertelde dat ze zon altijd op 
haar ruiten scheen waardoor ze overdag moeilijk tv kon kij-
ken en dat de koffie vaak niet warm genoeg werd ingeschon-
ken. Ik had met haar te doen, en ik begreep dat het niet 
makkelijk was om in een bejaardenhuis te wonen. Na het be-
zoek aan deze vrouw bezocht ik een paar kamers verderop 
een man die recent in het huis was komen wonen. Ik vroeg 
of hij zijn draai al een beetje kon vinden. Hij zei: ‘Het is hier 
fantastisch. Iedereen is zo aardig! Er wordt vaak iets georga-
niseerd, mijn was wordt gedaan, en ik geniet ervan dat ik nu 
tegenover de bibliotheek woon: zo handig! En weet je,’ hij 
leunde voorover alsof hij een geheim ging vertellen en zei 
glunderend: ‘we krijgen hier elke dag een stukkie vlees!’. Ik 
weet niet waarom, maar vooral dat laatste hoor ik die man 
nu nog zeggen. ‘Elke dag een stukkie vlees’. Tegenwoordig 
willen we misschien niet meer elke dag vlees eten, maar dat 
je kunt waarderen wat eigenlijk maar zo eenvoudig is, dat is 
wel een bepaalde levenskunst. Voor de oude mevrouw was 
het glas half leeg, voor de man in vergelijkbare omstandighe-
den liep het óver! Toen bedacht ik al dat ik zou moeten leren 
de wereld te bekijken zoals die man dat deed om gelukkig 
oud te kunnen worden. Maar hoe doe je dat? Hoe leer je je-

zelf om oog te hebben voor het goede en het mooie 
om je heen? Wat bepaalt eigenlijk hoe je naar de 

dingen kijkt? Je verleden misschien, maar zeker 
ook je karakter. Of is het een keuze?  Het jaar-
thema van de PKN is: ‘Kijk! Laat je verrassen 
door het werk van Gods Geest!’. Als we om ons 
heen kijken vanuit het perspectief van het evan-

gelie, oog hebben voor het werk van de Geest, 
God herkennen in de wereld om ons heen, hoe kij-

ken we dan? En hoe doen we dat dan? Een jaarthema dat 
tot denken aanzet! Op de startzondag maken we daarmee 
een begin. Ik heb er zin in! Hartelijke groeten uit de pastorie,  
                                                                Ds. Charlotte Kremer  
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Pastoraal meldpunt    
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, als u graag wat pasto-
rale aandacht vanuit de kerkgemeente wil of een voorbede 
wil laten doen voor een ander of uzelf. Zij is altijd bereikbaar 
via pastoraat@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371272. 
 
Gefeliciteerd!   
Begin juli werden Lars en Desirée Schouten-Bak verblijd met 
de geboorte van zoon Lars. Twee zilveren huwelijken deze 
maand: de fam. de Boer-Lagerburg is op 15 september 25 
jaar gehuwd en de fam. Goede-Schokker op 30 september. 
Wij feliciteren deze kerkgemeenteleden van harte en wen-
sen ze veel geluk! 
 
Sirkelslag     

De scholen zijn weer begonnen, en op 
zondag 21 september starten we officieel 
het nieuwe seizoen in de kerk. Maar de 
kinderen van de Kerk Club beginnen al op 
vrijdag 19 september. Dan spelen we (zo-
als elk jaar) Sirkelslag! Een spannend en 

grappig interactief spel tegen honderden andere jeugdclubs 
uit heel Nederland, waarbij we handig moeten zijn (en snel 
en slim). Het jaarthema is: ‘Kijk! Laat je verrassen!’ dus daar 
gaat het bij Sirkelslag ook over. We starten om 19:00 uur in 
de Grote kerk en zijn rond 21:00 uur klaar. Iedereen van 
groep 7 tot en met de middelbare school is van harte wel-
kom. En natuurlijk zijn er spekkies en is er limonade.  
 
Fancy Fair 2025 
U weet het waarschijnlijk al: 20 september is de Fancy Fair 
2025 bij de Grote Kerk. Die wordt zeker een succes met uw 
hulp en inzet. Daarom: we zoeken (tuin)tafels en mooie  
spullen voor de Rommelmarkt (geen meubels, boeken en 
elektronica). Dus kijk vast op uw zolder of in uw schuur!  
Wilt u die dag meehelpen en/of kunt u taarten bakken  
voor bij de koffie: neem dan contact op met Elske de Leng,  
06 4099 0770. We gaan er een geweldige dag van maken! 
 
Startzondag                                                                                                      
Op zondag 21 september beginnen we het nieuwe seizoen 
in de kerk. Het vergaderseizoen, het activiteitenseizoen, het 
jeugdseizoen. Na de vakantie gaat alles weer van start. Het 
wordt een feestelijke kerkdienst: we bevestigen nieuwe 

ambtsdragers; Kees Bak als diaken, Jur Slot-
boom als ouderling-kerkrentmeester; we 

herbevestigen Ria van Saarloos als ouder-
ling-scriba en Trudi van Leuzen wordt 

als diaconaal rentmeester aange-
steld, het beroemde dubbelkwartet 
van Kunst na Arbeid komt prach-
tige muziek maken, en we drinken 
na afloop van de dienst koffie in de 
prachtig gerenoveerde hulpkerk! 
In de dienst staat het jaarthema 
van de PKN centraal: ‘Kijk!’. Zou-

den we in de kerk anders tegen de 
dingen aankijken dan daarbuiten? Als 

we vanuit het evangelie naar de wereld kijken, en naar ons 
eigen leven, wat zien we dan? Kijken we naar elkaar om? Kij-
ken we genoeg om ons heen? Kijken we ook wel eens naar 
binnen? Het jaarthema heeft een ondertitel: ‘Kijk! Laat je 
verrassen door het werk van Gods Geest!’. "Gods Geest is al-
tijd in beweging en vindt steeds nieuwe, verrassende we-
gen,"  aldus scriba René de Reuver. "Dit jaarthema nodigt 
ons uit om met verwondering te kijken naar wat er om ons 
heen gebeurt en te ontdekken hoe de Geest werkt.”  
 
Verjaardagen van de senioren(75+)     
Op vrijdagmorgen 26 september 10.00 tot 11.30 uur vieren 
wij de verjaardagen van de 75+ senioren die in augustus en 
september jarig zijn. U wordt door uw bezoekdame/heer 
hiervoor uitgenodigd. Voor de gezelligheid kan u de bezoek-
dame/heer en een vriend(in) meevragen. Ook zij zijn van 
harte welkom in de Hulpkerk. Als u geen uitnodiging heeft 
ontvangen, maar u wilt wel uw verjaardag komen vieren, 
bent u van harte welkom. Graag nog wel even aan aanmel-
den. Iedereen die wil komen vragen wij om zich aan te mel-
den bij  Wil Meerman-Bak; tel. 0299 372920. 
Of: ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl 
Tot ziens.                    Ouderendiaconaat kerkgemeente 
 
Vredesdienst 
Op zondag 28 september sluiten 
we de vredesweek af met een 
oecumenische kerkdienst in de 
Grote Kerk. Het thema is ‘Niets 
doen is geen optie’. Een actueel thema in de huidige geopoli-
tieke en maatschappelijke omstandigheden. Maar ook een 
ingewikkeld thema, want de 
machteloosheid en de wan-
hoop staan ons ‘doen’ toch 
makkelijk in de weg. Pastor 
Jan Tol en ds. Charlotte Kre-
mer gaan met het thema aan 
de slag, en het wordt een 
mooie viering, want de Nico-
laascantorij zingt o.l.v.  
Els Hermanides.            
 
Kinderkookcafé     
Eerder was het al een groot succes, dus dit jaar organiseren 
we opnieuw een Kinderkookcafé op zaterdag 4 oktober. Om 
14:00 uur zijn alle kinderen van de bassischool-leeftijd wel-
kom in de vernieuwde hulpkerk. We koken en bakken allerlei 
heerlijke dingen en gaan de tafel gezellig dekken en versie-
ren. Het is dierendag, dus er staan vast bokkenpootjes op 
het menu, of tijgerbollen, of tompoezen!  Om 16:00 uur  
mogen de (groot) ouders komen genieten van de heerlijke 
hapjes die we hebben gemaakt. Meld je aan als je komt  
(en laat weten hoeveel grote mensen je meebrengt)  
bij ds. Charlotte Kremer. 
 
Acties van de diaconie het komende najaar       
In oktober doet onze kerk weer mee aan de actie Schoenen-
doos. De Schoenendoosactie is een jaarlijks terugkerend 
project waarbij kinderen, gezinnen scholen en kerken  
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schoenendozen vullen met schoolspullen, speelgoed, toilet-
artikelen en kleine cadeautjes voor leeftijdsgenoten in ont-
wikkelingslanden of voor kinderen in kwetsbare situaties. De 
actie heeft als doel om kinderen wereldwijd een lichtpuntje 
te bieden.. Daarom vragen wij om uw schoenendozen te be-
waren en voor ons te verzamelen, ook als u niet een gevulde 
schoenendoos kunt geven. Andere gemeenteleden zijn weer 
blij als ze een schoenendoos hebben die ze kunnen vullen. 

VUL EEN SCHOENENDOOS, 
GEEF EEN SCHAT! 

Voor de dankdienst in november houden wij een actie voor 
de Voedselbank. Dus geen fruit van Cees Rijswijk, die ons dit 
jarenlang liefdevol heeft geschonken, maar een actie voor 
de Voedselbank. Enkele weken voor de inzameling staat er 
een bak bij de ingang onder het orgel, waar u uw gaven in 
kunt doen. De voedselbank heeft het liefst producten met 
een lange houdbaarheidsdatum.  
Misschien bent u in de gelegenheid om af en toe al iets te 
verzamelen. Wij, de diaconie, realiseren ons, dat het in twee 
maanden tijd wel erg veel is. Maar beide acties vallen in ok-
tober en november, dus daar kunnen wij niets aan verande-
ren. Daarom kondigen wij u deze acties nu al aan. Volgend 
jaar gaan wij voor één actie in het najaar.  
Met groet,                                                                 de diaconie 
 
Welkom voor koffie en maaltijd   

In september wordt de koffie-ochtend op 3 en 
17 september nog gehouden in de Swaen. Als u 
wilt deelnemen aan de woensdagavondmaaltijd 
op 10 of 24 september kunt u zich opgeven bij 

christine.vreeswijk@quicknet.nl  
 
Verjaardagen van onze senioren:          
02-09  Mevr. M. Lof-Klok, Groenland 5, 1135 TE Edam 
09-09  Dhr. C. Kotterer, Oorgat 78, 1135 CT Edam 
14-09  Dhr. C. Rijswijk, Nieuwehaven 69, 1135 VM Edam 
23-09  Mevr. D.J.H. Busschbach-Dirksen, Frans Halsstraat 36,   
            1132 TD Volendam 
25-09  Mevr. J. van Busschbach-Nieuwenhuis, Aalstraat 10a,  
            1131 BP Volendam 
27-09  Mevr. J. de Jong-Ton, Klein Westerbuiten 21d,  
            1135 GL Edam 
27-09  Mevr. T.C. Bleeker, Kerkepad 4, 1135 WB Edam 
Hartelijk Gefeliciteerd!  Een fijne verjaardag gewenst. 
 
Overzicht diaconale collectedoelen     
7 september: Kerk in actie Werelddiaconaat, Indonesie 
opvang straatkinderen 
Medewerkers en vrijwilligers 
van Dreamhouse zoeken de 
kinderen op straat op. Via 
sport en spel leggen zij 
contact, leren de kinderen 
kennen en kijken welke hulp 
ieder kind nodig heeft. Ook 
legt Dreamhouse contact met de ouders om de thuissituatie 
te verbeteren. www.kerkinactie.nl/straatkinderenindonesie  
14 september: Vereniging 't Nest Volendam                          
De doelstelling van Vereniging ’t Nest is het bevorderen en  
creëren van gevarieerde mogelijkheden voor vorming en 

vrijetijdsbesteding voor mensen met 
een beperking. Alles wordt geheel 
verzorgd door vrijwilligers. De bijdrage 
van de gemeente wordt steeds minder 
en het inkomen van de deelnemers laat 
geen verhoging van de contributie toe. 
Zij vragen uw hulp om door te kunnen gaan!.  www.vvdv.nl                                                                                   
21 september: Raad van Kerken                                                
28 september: Kerk in Actie Werelddiaconaat, Libanon 
eigen bedrijf jongeren                                                             
Door de economische crisis in Libanon is de werkloosheid 
torenhoog. Veel jonge mensen willen emigreren, omdat er 
nauwelijks ruimte is op de krappe arbeidsmarkt. Kerk in 
Actie-partner Lutheran World Relief biedt jongeren een 
vaktraining in ondernemersvaardigheden. Met een klein 
startbedrag kunnen ze daarna een eigen bedrijfje beginnen.  
 
Kerktaxi         
We vragen u om zo mogelijk al op vrijdagavond of zaterdag-
morgen te bellen.  
datum  taxidienst   telefoonnr. 

7 sept.  L. Bak 06 23669368 
14 sept.  R. Kremer  06-23718636 
21 sept. Startzondag H. Eijk 0299-371939 
28 sept. Vredesdienst M. van Saarloos    0299-374038 

5 okt.  L. Bak 06-23669368 
Wilt u meehelpen zorgen dat er altijd wel een taxidienst  
beschikbaar is? Graag een telefoontje naar Rien de Vries;  
tel. 06-22948305 of 0299 372969;  of mail:  
rienenhelmadevries@ziggo.nl       
 
Opbrengst Collecten     

Datum  Kerk Diaconie Doel 
22-06  €    212,05 €    181,50 Sunshine House 
29-06  €    120,15 €    143,30 Werelddiaconaat Moldavië 
06-07  €    183,15 €    183,75 Ghana, stop kinderarbeid 
13-07  €    201,70 €    252,50 Werkend Missieteam V’dam 
20-07  €    123,65 €    128,35 Betondorp bloeit 
27-07  €    134,20 €    167,40 Afrika Albino’s 
03-08  €    154,20 €    166,35 Luchthavenpastoraat 
10-08  €    124,70 €    263,15 De Hoop GGZ 
17-08  €    209,30 €    140,65 Jeroen Pit Huis 
  € 1.463,10 € 1.626,95  
 
Mededelingen Kerkelijk Bureau     
Nieuw ingekomen: 
Mevr. N.A.M.C. Jansen, Noordeinde 28, 1131 GB Volendam 
Verhuisd: 

Mevr. M.C. Laan-Wierstra naar: Dick Tolstraat 37 
Dhr. H.G.B. van Gils naar: Bonifatius Guijtstraat 1 
Dhr. E.D. Galgren naar: Roerdompstraat 21 

Vertrokken: 
Dhr. B.H.G. van Gils, Zilveren Knoop 8 
Mevr. M.T. Cazemier, Groot Westerbuiten 48 
Overleden:  
Dhr. J. Kuiper, Achterhaven 47 
Mevr. A. Brommersma-Duim, Baandervesting 51                                              
Mevr. C. van Zanen-Haverhoek, Lingerzijde 47       
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Goedheid is sterker dan slechtheid              
De dienst van zondag 13 
juli kreeg een feestelijk ka-
rakter door het optreden 
van “Ars Musica”, litur-
gisch koor uit Purmerend, 
onder leiding van Marcel 
Setters. Daarnaast ston-
den drie boeketten klaar 
voor jarigen. Pastor Jan Tol 
had voor zijn uitleg en ver-
kondiging het verhaal uit 
Lucas 10: 25-37 uitgeko-

zen, de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. 
Wellicht de meest bekende en inspirerende van alle gelijke-
nissen van Jezus. Het verhaal van de man, die beroofd en ge-
wond aan de kant van de weg ligt. De priester en de Leviet, 
die voorbij komen, houden zich aan de Joodse wet en willen 
niet de kans lopen een mogelijk dode man aan te raken. Zij 
laten hem links liggen. De Samaritaan doet het tegenge-
stelde en laat de man ook nog op zijn kosten verzorgen. 
Barmhartigheid gaat boven alles, is de boodschap van Jezus, 
ook boven de wet. Jan trok deze boodschap door naar onze 
samenleving, waarin heel veel mensen onze hulp nodig heb-
ben: daklozen, vluchtelingen, verslaafden, gevangenen bij-
voorbeeld. Waarin wij allen ook soms de andere kant op kij-
ken. In de praktijk ook niet anders kunnen trouwens. 

Het koor had passende liederen uitgezocht bij deze preek en 
zong ze met veel enthousiasme en overtuiging.                   
Het volgende als voorbeeld: 

Goedheid is sterker dan slechtheid, 
liefde sterker dan haat. 

licht is sterker dan duister, 
leven sterker dan dood. 

Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij 
sinds Hij ons liefhad 

                 
Rijkdom                
Een erfenis is vaak een bron van ruzie in een familie. Zo be-
gon Rob Mascini op zondag 10 augustus zijn preek. In Lucas 
12: 13-35 wordt Jezus aangesproken: “Heer zeg tegen mijn  
broeder dat hij de erfenis met mij deelt”. Jezus antwoordt 
met twee verhalen. Het ene over een boer, die een grote op-
brengst van zijn land ziet komen, volle schuren en veel geld 
voor zich ziet. 
 

 
 
Het andere over 
een boer, die ook 
zijn koren ziet 
bloeien, maar zich 
ook verheugt over 
de raven en de le-
lies, ook al eten ze 
het zaad en verstik-
ken ze het koren. 
Rob: “Wat zien wij, 
als we de tijd ne-
men om naar de akker van ons eigen leven te kijken? Heb je 
alleen hard gewerkt met dollartekens in je ogen, voor een 
volle schuur, voor goed pensioen? Of heb je ook tijd geno-
men voor je gezin, voor je familie? Heb je oog voor de men-
sen om je heen? Dan zie je dat die ander, ook al heeft hij ge-
breken, geen onkruid is, maar een prachtige bloem, die voor 
jou en deze wereld mag bloeien  Dan zie je dat die ander 
geen lelijk beest is, maar een vogel, die jou het echte voed-
sel geeft, een vogel uit de hemel aangevlogen, eten uit Gods 
hand, liefde, zomaar gegeven”. 
 
Mensen, bloemen, collectes en diensten                            

Vele jaren is Kees van Lenten uit 
Oudendijk bij ons voorgegaan. De 
laatste keer zittend, maar met 
luide stem. Toen ik hem vroeg 
voor een dienst in 2026, ant-
woordde hij dat het niet meer 
gaat. Heel hartelijk dank voor al je 
inbreng, Kees. 
 

In een plechtige bijeenkomst in het 
oude stadhuis van Edam in juni 

kreeg een aantal buitenlanders het Nederlanderschap. On-
der hen Kamran Nazir met 
zijn beide zonen, Suleman en 
Abraham. Op de foto legt 
Kamran de eed af ten over-
staan van wethouder Kees 
Schilder.                                
 

De bloemen gingen op zon-
dag 13 juli naar drie jarigen: 
Nel de Wijn, Julius van Wijck 
en mijzelf. Op zondag 10 au-
gustus waren ze voor Irene 
Collet, geboren op 5 augus-
tus 1941 en als kleine ver-
zetsdaad vernoemd naar 
prinses Irene.  

        

De collecteopbrengsten wa-
ren op zondag 13 juli: diaconie € 125,45, eigen kerk € 98,70. 
Op zondag 10 augustus € 93,40 en € 106,80               
 

Op zondag 14 september hoopt ds. Simon Bijl voor te gaan, 
op zondag 28 september hebben we weer een  
koffiebijeenkomst.                                               
                                                                               Maarten Gast                                                                        

Foto: George Collet 

Foto: George Collet 
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Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Bankr. NL33ABNA0588710911, t.n.v. Stichting Beheer en Exploitatie Vermaning Edam 

Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand 
Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl 

Koster: Ankie Scheers, tel. 06-19282465, annascheers@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
Historie 
In 1539 verscheen het boek van Menno Simons “Het Fun-
damentenboek”. De doopsgezinden kregen er een handlei-
ding door. Het handelde over de tijd der ware genade, de 
ware boete, het geloof en het avondmaal. De doop is voor 
Menno Simons het teken van het verbond met God, waarbij 
volle nadruk werd gelegd op de overgave aan God; deze al-
leen geldt voor God en aan haar is de zaligheid verbinden. 
Het avondmaal is voor Menno Simons het teken van Gods 
liefde in Christus en in het bijzonder: van de eenheid der 
gelovigen en van hun geestelijke gemeenschap met Chris-
tus’ lichaam en Christus dood. 
 
Bron: “Purper en Preken rond Purmer en Beemster” door 
Max M.P. Cornelissen 
 
Vermaning vandaag de dag 
De afgelopen zomermaanden is de Vermaning gewoon 
goed in beeld gebleven. Naast de tweewekelijkse 

kerkdiensten was de deur ook t.b.v. de kaasmarkten geo-
pend waartoe veel belangstellenden in de kerk de produc-
tie van kaas hebben kunnen aanschouwen maar ook de uit-
straling van de kerkzaal zelf alsmede het monumentale or-
gel. Voorts ook voor andere evenementen o.a. de vier-
daagse  kermis in onze binnenstad is de Vermaning onder-
dak voor de dienstverlening voor de EHBO alsmede voor 
alle medewerkenden van de kaasmarkt en de muzikanten 
van de kaaskapel.  
 
Op zondag 14 september a.s. doet uiteraard ook de Verma-
ning mee aan de Open Monumenten Dagen. In de ochtend 
aanvang 10.00 is er eerst een lezing door Julie Hengeveld 
namens het Edams Museum met als onderwerp “Het 
Menselyk Bedryf“. Daarna is de Vermaning tot circa 16.00 
uur voor eenieder natuurlijk toegankelijk. 

John van Voorst 
 

 
 

Protestantse gemeente Zeevang 
Oudendijk 

 
Kerkgang van 80-plussers 
Mij is ter ore gekomen dat enkele leden van onze kerkenraden 
(in zo'n fusieproces heb je er nog twee) zich zorgen maken over 
onze tachtigplussers. Zo lang het kan gaan ze trouw ter kerke. De 
een te voet of met de fiets, de ander met auto en rollator. De be-
kommernis van de kerkenraad gaat in deze niet uit naar hun 
geestelijk welbevinden, want daar is veel aandacht voor. Het 
gaat om HOE ze naar de eredienst komen. Is het veilig genoeg 
hoe zij zich verplaatsen? 
In het verleden is er moeite gedaan een ophaalservice voor de 
kerkdienst te starten. Het is niet gelukt. In een kleine gemeen-
schap wordt het vaak ondervangen: je belt elkaar met de vraag 
te mogen meerijden. Of vergis ik me? Is de drempel daarvoor te 
hoog? Bij 80-plussers- en bij hen niet alleen-komt het weleens 
voor dat ze met de auto een paaltje 'kussen', of een ander object 
'aaien'. Ook met rollator hobbelen ze weleens een trapje af, zon-
der ernstige lijflijke schade. Mag ik dat zo lichtvoetig verwoor-
den? Ja zeker, want er is geen enkele schade, misschien een 
krasje. Er is schrik, vooral bij de toeschouwers. 
Wellicht is dat HOE besproken in de kerkenraadsvergadering. Ik 
heb niet gehoord dat een bijdrage vanuit de diaconie wordt over-
wogen voor onze kerkleden bij de aanschaf van een 45km-auto. 
Bij de WMO kun je daarvoor niet terecht. Bezorgde kinderen 
hebben nogal eens de mobiliteit van ouders beperkt (met de 
beste bedoelingen). Die ouders werden er niet vrolijk van. 
 

 

 
 
Om met Ramses Shaffy te eindigen en te zingen: Laat ze, 
laat ze hun gang maar gaan. 
 
P.S. Bij onze scriba heb ik geen navraag gedaan over wat 
mij ter ore is gekomen. 

Carina Brienen 

Scribaat: IJsselmeerdijk 4, 1474 MX  Oosthuizen, 0299-403894 
Predikant: ds. Hans Reedijk 



In het zomer‑seizoen mooiekado’s te koopin de GroteKerk
Handwerkgroepvan de kerk



Heilige Nicolaaskerk Edam 
Pastorie: Voorhaven 126, 1135BV Edam, tel. 371765  

Kapelaan: Mario Agius, tel. 06-37219218 
Voorzitter: J.B.A. Ruck, tel. 06-46644802 

 Secretaris: N.M. van Straalen, tel.06-50921952 
 Budgetbeheerder: C.G. Veth, tel. 06-46354329 

Bankrekeningnummer NL31 ABNA 0588 7359 73  t.n.v. RK H. Franciscus inz. Edam 
www.rknicolaaskerkedam.nl  e-mail:secretaris@rknicolaaskerkedam.nl 

 
RK Heilige Franciscusparochie  

Voorzitter: C. van der Weijden 
Secretaris: J.M.C. van Leeuwen 
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Wij vragen uw gebed 
Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen; 
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden 
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en op-
recht medeleven. Voor onze dierbare overledenen, dat zij 
voor altijd mogen zijn ingegaan in de vreugde van hun 
Heer.   
 
Nieuws van de locatieraad 
Eind juli werd de locatieraad geïnformeerd over het aan-
staande vertrek van kapelaan Mario Agius. Het is op zich niet 
ongebruikelijk dat priesters overgeplaatst worden, om de 
personele krapte in het bisdom zo goed mogelijk op te van-
gen, maar toch kwam dit nieuws voor ons onverwachts. De 
bisschop heeft Mario gevraagd een opengevallen positie te 
bekleden in de regio Alkmaar. We verliezen met Mario een 
toegewijde kapelaan die gedurende 4 jaar met veel energie 
de Franciscusparochie diende en diverse nieuwe activiteiten 
heeft opgezet. 
Als opvolger van Mario in Edam is kapelaan Mariusz Momot 
benoemd, die nu al in de pastorie woont. Hij zal voor 50% 
werkzaam zijn in onze parochie en voor 50% in de H. Nico-
laasparochie te Purmerend. Daarnaast heeft de bisschop be-
noemd de emeritus kapelaan Henry Rivas Franco en de se-
minarist Francis Ashamole. Deze laatste zal, in het kader van 
zijn priesteropleiding, zijn pastorale jaar doorlopen in onze 
parochie en in de pastorie in Edam woonachtig zijn. 
Het arbeidscontract van diaken Henk Bak, dat per 1 septem-
ber afloopt, is niet verlengd, maar de diaken zal wel werk-
zaam blijven in de H. Franciscusparochie. Voor de locaties 
Monnickendam en Ilpendam blijft hij de pastoraal eerst aan-
spreekbare. 
De locatieraad grijpt het vertrek van Mario aan om tegelij-
kertijd een aantal andere bestuurlijke veranderingen door te 
voeren die zijn gericht op het levendig houden van onze ge-
loofsgemeenschap en de toekomstbestendigheid van de pa-
rochie. Daarover zal een ingelaste parochie-informatieavond 
plaatsvinden op woensdag 17 september, 19:30 uur in de 
Ontmoeting. De uitnodiging hiervoor volgt via het Nicolaas-
nieuws. 
 
Uit de pastorie: weer opnieuw beginnen 
Dierbare parochianen, 
ik ben terug van twee weken vakantie bij mijn familie op 
Malta. Negen dagen daarvan genoot ik van een mooie pel-
grimstocht naar Pescara en Rome met 300 jongeren uit de 
Neocatechumenale Weg uit Malta. 
 

Vermoeiend en tegelijktertijd verfrissend! Wij zijn gastvrij en 
liefevol ontvangen door families. Mensen die ons niet ken-
den. Wij hebben in slaapzakken in de openlucht geslapen in 
Tor Vergata met meer dan een miljoen jonge pelgrims van 
hoop. De zondag de H. Mis gevierd met paus Leo XIV. De vol-
gende dag was er een roepingenbijeenkomst met meer dan 
120.000 jongeren van de Weg. Circa 5000 jongens en 5000 
meisjes zijn opgestaan om Gods roepstem te volgen, een 
mooi spektakel. Voor mij een mooie herinnering aan een be-
langrijk moment van mijn leven in 2002 in Toronto. Ja zeg-
gen aan God is een wonderbaarlijk avontuur. Hoopvol ver-
trouwen op een onbekende toekomst waar God aanwezig is, 
altijd. Dat is een frisse wind voor de jonge generatie en voor 
mij ook, nu bijna 43 jarige. 

 
Zoals jullie intussen weten, vanaf 1 september zal ik als ka-
pelaan werkzaam zijn in de regio Alkmaar. Ik moet weer ver-
trekken, opnieuw beginnen, een nieuwe missie op de hori-
zon. Vier jaar mocht ik jullie kapelaan zijn. Eerlijk gezegd – 
en dat heb ik ook direct aan mgr. Hendriks gezegd – had ik 
gehoopt langer in Edam te blijven. 
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In mijn 11-jarige priesterleven ben ik telkens na twee of drie 
jaar ergens anders verplaatst. In het teken van: weer op-
nieuw beginnen! Dat kan ook vermoeiend zijn, zoals bij ie-
dere pelgrimstocht, het onbekende tegemoet. Toch iedere 
keer en overal waar ik gezonden ben: Heemskerk, Hoorn, 
Groningen en nu bij jullie in de Dammen heb ik mij thuis ge-
voeld, ik ben gastvrij ontvangen en heb nieuwe mensen ont-
moet die God en de Kerk liefhebben. Ik kijk dankbaar en blij 
terug naar deze afgelopen vier jaar die ik bij jullie mocht zijn. 
In september 2021 ben ik met kapelaan Mariusz Momot 
naar de pastorie van Edam verhuisd. Sinds begin 2021 reisde 
ik in het weekend uit Groningen om de H. Mis te vieren in de 
Dammen. Na de coronapandemie begon de oorlog in Oekra-
ine, die nog steeds woedt. De ene ellende na de andere... 
Gaza en Israel... en het enige wat ik kan bieden is het gebed 
en het opdragen van de Heilige Eucharistie en de andere sa-
cramenten. Ik heb daarom getracht doordeweeks de H. Mis 
te vieren in alle drie locaties van onze parochie. In de mei- 
en oktobermaanden hebben wij de rozenkrans gebeden met 
aanbidding aan het Allerheiligste. Laten wij volharden in dit 
gemeenschappelijk gebed. Nog steeds horen jullie dezelfde 
kreet uit mijn mond bij de voorbeden: vrede en verzoening 
ver weg en dichtbij. 
Ik kijk blij en dankbaar terug naar de feestelijkheden rond 
150 jaar Sebastianuskerk in Ilpendam (2021-2022), 175 jaar 
Nicolaaskerk in Edam (2022) en 125 jaar Nicolaas- en Antoni-
uskerk in Monnickendam (2025). In het teken van jubileum-
feest vieren. Hiermee verbonden is de herinvoering van een 
jaarlijkse nieuwe oude traditie: de Sacramentsprocessie: 
God-met-ons onderweg. Ik genoot in bijzonder van de EHC 
en Vormselvoorbereidingen, de huisbezoeken en de paro-
chiereizen. 
Bij deze wil ik iedereen bedanken die deel uitmaakt en zorg 
draagt voor het voortbestaan van onze Franciscusparochie. 
Een bijzonder dank aan diaken Henk Bak! 
In dit Jubeljaar van de hoop 2025 ben ik gevraagd om weer 
opnieuw te beginnen, ergens anders in de wingerd van de 
Heer. Bidt aub voor mij dat ik een trouwe en verstandige be-
heerder mag zijn van Gods gaven en zorg mag dragen voor 
Gods kudde die aan mij is toevertrouwd. God is trouw! Ver-
trouw op Hem! God stelt niet teleur! 
Vanaf begin september verhuis ik naar de pastorie van de 
Laurentiuskerk te Herenweg 77, 1829 AC Oudorp, waar ik zal 
wonen met kapelaan Antonio Tocco. 
Gods zegen, 

Kapelaan Mario Agius 
 
Bedevaart naar Heiloo op 25 oktober 
Beste allemaal, 
Zaterdag 25 oktober a.s. willen we op bedevaart gaan naar 
Onze Lieve Vrouw ter Nood, te Heiloo.  De ontvangst is om 
14:00 uur met koffie/thee en gebak. Tot 16:00 uur heeft u 
de gelegenheid om het park te bekijken, bv. de kruisweg lo-
pen. Om 16:00 uur vindt de Eucharistieviering in de Bede-
vaartkapel plaats. Aansluitend Sacraments / Kaarsprocessie 
en zegen met het Allerheiligst bij het rustaltaar in het park. 
Daarna Mariagroet bij de Genadekapel. Om 18:00 uur is de 
afsluiting van het gemeenschappelijk programma. De kosten 
per deelnemer zijn 12,50 euro. Graag willen wij weten of u 
mee wil gaan? Gaat u met eigen vervoer of rijdt u mee? 

Opgave per mail: parochiemariamoedervangod@out-
look.com  
of op de lijst in de kerk. U kunt ook contact opnemen met 
Mevr. M. van Dam via: 06 26759634. De kosten 12,50 euro 
kunt u overmaken op naar: NL 22Rabo 0157499529 o.v.v. 
dekenale bedevaart.  Ik hoop met velen deze ervaring te 
kunnen beleven. 
Met hartelijke groeten, 

Pastoor Carlos Fabril 
Nieuws van Sint Caecilia 
Op donderdagavond 4 september starten de repetities van 
St. Caecilia weer. Daar de Burghwall gesloten is zal deze eer-
ste repetitie plaatsvinden in de kerk aan de Voorhaven van 
20.00 -21.30 uur. Koffie/thee a.u.b. thuis drinken. Dat is in 
dit geval even makkelijker. De volgende repetities vinden 
plaats in de Burghwall aan de Achterhaven en wel van 19.30 
– 21.30 uur. 
Na de vakantieperiode gaan we volop aan de slag om 
nieuwe muziek in te studeren. Podium Edam op 12 oktober 
vraagt ook veel muzikale en organisatorische voorbereiding 
dus van stil zitten is geen sprake. Hopelijk zijn de muzikale 
stukken tijdens de vakantieperiode niet helemaal weggezakt 
en kunnen we na enkele repetities o.l.v. Juliette Besijn en 
onze vaste organist Luca Morgante de stukken weer uit volle 
borst meezingen. Lijkt het u leuk om met ons koor mee te 
zingen dan is 4 september een prima datum om in de kerk 
kennis te komen maken. Nieuwe koorleden zijn van harte 
welkom! 
Enkele Caecilialeden zingen samen met het Nicolaaskoor 
mee tijdens de afscheidsdienst van kapelaan Mario, die per 
ingang van 1 september a.s. een benoeming in Alkmaar 
heeft aanvaard. Het St. Caeciliakoor bedankt kapelaan Mario 
voor zijn goede zorgen en wij wensen hem een mooie toe-
komst in de nieuwe parochie. 

St. Caecilia bestuur 
Nieuws namens het KVG 
Deze keer is het geen nieuws maar een berichtje om ieder-
een eraan te herinneren dat het nieuwe seizoen van het KVG 
weer gaat beginnen. Dit gaat van start op woensdag 24 sep-
tember 2025 om 09.30 uur met een dienst in de R.K. Kerk op 
de Voorhaven. Aansluitend drinken we met zijn allen koffie 
of thee met wat lekkers in de Ontmoeting, ook op de Voor-
haven. Er is iemand die 70 jaar is geworden en zoals de tradi-
tie is wordt deze dame daarom gehuldigd op deze dag. Een 
gezellige ochtend dus. Op 22 oktober 2025 is er een lezing 
over Artrose. Meer hierover in het volgende Venster. Tot 
ziens! 

Het KVG-bestuur: Betsy, Jos, Els, Carin en Ellen 
 
Nieuws namens de PCI 
Gezellige middagen in september/oktober 
Uiteraard kunt u de komende maanden weer genieten van 
de gezellige middagen in de Burghwall en wel op de woens-
dagmiddagen 17 september, 1 en 15 oktober. 
Kent u iemand in uw omgeving die een gezellige middag kan 
gebruiken of graag een spelletje wil spelen of een potje wil 
kaarten dan is die persoon uiteraard van harte welkom! 
Tot 17 september! (de Burghwall is gesloten t/m 7 sept.). 
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Beter bewegen 
U weet waarschijnlijk wel dat de meeste ongelukken in en 
om het huis plaats vinden. Het is daarom van belang dat wij, 
senioren, zo veel mogelijk blijven bewegen, zodat we ons zo 
goed mogelijk staande weten te houden. Op maandag-
middag 8 september a.s. starten de lessen weer, o.l.v. Johan 
van Ravenzwaaij. U bent welkom in de Burghwall aan de 
Achterhaven van ongeveer 13.30 – 14.15 uur. Makkelijk 
zittende kleding is prettig. Er zijn momenteel twee plaatsen 
opengevallen dus u kunt zich weer aanmelden bij Mevr. Nel 
Conijn, tel.nr. 06- 4382 9533. U kunt ook een keertje komen 
kijken en meedoen om zo de sfeer te proeven. Kosten voor u 
zijn € 10,00 per maand (voor vier lessen) en de koffie/thee 
na afloop bedraagt € 2,00 per keer. We zien u graag! 
 
Woensdagavondmaaltijden 
Deze zijn op 10 en 24 september. 
 
Verborgen verhaal? 

Rondstruinend in de pastorietuin ontdekte ik de hoeksteen 
van onze kerk. Hij was overgroeid met klimop, die ik verwij-
derd heb, want het is een historische steen, ingemetseld in 
1847 toen de kerk gewijd werd. Maar er is iets raars mee 
aan de hand. 
De tekst op de steen luidt: Hoeksteen, gelegd door zeereer-
waarde vader-heer Petrus Does, deken van Westfriesland, 
23 maart 1847. Ik snapte het niet direct, maar gelukkig bood 
het boek “Onder het oog van God” uitkomst, want daar 
staat ook een afbeelding van deze hoeksteen in (pagina 75).  
Maar het rare is de naam van de deken: Petrus Does. Dat 
staat ook in de tekst van Onder het oog van God, maar in het 
blad van Oud Edam, jaargang 21, nummer 3, 1997, staat 
dezelfde tekst, alleen is Does veranderd in Doets. Dat artikel 
is van mijn oom, Dick Brinkkemper, dus het moet on-
getwijfeld Doets zijn. Wat op de steen staat is fout. 
Zit hier een verhaal achter? De deken werd razend toen hij 
zag dat zijn naam verkeerd ingebeiteld was, de steenhouwer 
had het expres gedaan want hij had nog een oude rekening 
met hem te vereffenen; de wijding van de kerk dreigde niet 
door te gaan, enzovoorts, ik verzin maar wat. Wie schrijft 
een verborgen verhaal hierover, het thema van de 
cultuurmaand oktober? 

Nico van Straalen 
Video Sacramentsprocessie 
Van de Sacramentsprocessie op 22 juni is door Kees van de 
Put een video gemaakt, duur 20 minuten. Voor belang-
stellenden is een kopie te bestellen via de mail: 
keesvdput@ziggo.nl. De video wordt via "transfernow" 
doorgestuurd. 

Nieuws voor Jeugd en Gezin 
Zondag 6 juli was het jaarlijkse jeugduitje voor de jongeren / 
kinderen van de RK kerken in Edam, Monnickendam en Il-
pendam: lunchen en bowlen in Bowling- en Partycentrum De 
Zedde in Volendam. Norah (16 jaar): "Niet alleen de jonge 
kinderen en de jongeren stonden op de bowlingbaan, maar 
ook de begeleiders én Kapelaan Mario gooiden fanatiek een 
bal. Voor het bowlen begonnen we eerst samen met een 
lunch in het restaurant, wat al een heel gezellige start was. 
Tijdens het bowlen was het ook heel gezellig en iedereen 
had het naar zijn zin. Het was weer een supergeslaagde dag. 
Zo’n kerkuitje is echt iets om ieder jaar weer naar uit te 
kijken, en ook dit jaar was het weer een groot succes!" We 
waren met 25 personen en we bowlden anderhalf uur, op 
vier banen. Dank aan Judith voor de goede begeleiding. 
Dank aan de P.C.I. voor bekostiging én dank aan De Zedde 
voor de sponsoring (deels). 

 
 
Verjaardagen van onze senioren in september 
01-09 Mw H.J.J. Smits -van Rijn, J Matijsen Osterlinghstr 34  
01-09 Dhr S.C. Reuzenaar, Grote Kerkstraat 22 
02-09 Mw M.A.F. Sier – Hompe, Paulus Pietersstraat 4 
03-09 Mw D.M. Nieuwendijk – Kneppers, Voorhaven 95  
04-09 Dhr J. Rossenaar, William Pontstraat 3 
04-09 Dhr H. Rossenaar, Pieter Taemszstraat 4 
05-09 Mw P.E. Conijn – Sengers, Voorhaven 158 B  
07-09 Mw G.C. Visser – Schouten, Ye 5  
14-09 Mw  P. Ruitenberg – Gerth, Zijvend 44 
15-09 Dhr H. van der Velden, Roelof Bootstraat 27  
15-09 Dhr. H.P.M. Nieuweboer, Watermolen 29 
15-09 Dhr. P.J.M. Visser, Bouwen Loenstraat 19 
18-09 Dhr. P.J.M. Mol, Voorhaven 62 
19-09 Dhr J. de Graaf, Jan Huibrechtszstraat 18  
22-09 Dhr J.M. Bond, Pieter Claesstraat 14  
24-09 Dhr A.M. Kemper, Roelof Bootstraat 51 
24-09 Dhr H.J. Hendriks, Beltmolen 2  
25-09 Mw A.A.M. Bartels, Floris Simonszstr. 26 
25-09 Dhr F. Ottenhof, Grote Kerkstraat 50  
26-09 Mw M.A. Knook – Stadegaard, Oosterweg E 3A 
27-09 Dhr T. Guit, Groot Westerbuiten 50  
28-09 Mw J.M.M. Weber-Grünning, Nieuwehaven 45 
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij 
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 

Tekening van het bowlen, gemaakt door Enora Jonk 
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Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

We zijn alweer druk bezig 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. 
Naast de beroemde sokken 
zijn er weer  bijzondere 
truitjes/vestjes/jurkjes, 
poppenkleertjes, dassen, 
mutsen en handschoenen, enz. 

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur 
ook tijdens de vakanties *  

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

voorschoolse opvang (07:30-08:45) 
opvang mogelijk ook alleen tijdens 

vakanties/studiedagen 
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur 
leuke uitstapjes tijdens vakanties 

huiswerkbegeleiding 
 
 

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar 
info@bsomajest.nl  Nog beter: kom even kijken. 

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor alle kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken 
binnen Edam-Volendam. 
 
Kalender  
Vrijdag 19 september  Kerk Club Sirkelslag   Grote Kerk Edam 
Zaterdag 20 september   Startweekend Fancy Fair   Grote Kerk Edam 
Zondag 21 september  Startweekend Startzondag, start kinderkerk 10.00 uur Grote Kerk Edam 
Zaterdag 4 oktober  Kinkerkookcafé     Hulpkerk Edam 
 

Kerk Club 
De kinderen van de Kerk Club beginnen op vrijdag 19 september. Dan spelen we (zoals elk jaar) Sirkelslag! Een spannend en 
grappig interactief spel tegen honderden andere jeugdclubs uit heel Nederland, waarbij we handig moeten zijn (en snel en 
slim). Het jaarthema is: ‘Kijk! Laat je verrassen!’ dus daar gaat het bij Sirkelslag ook over. We starten om 19:00 uur in de 
Grote kerk en zijn rond 21:00 uur klaar. Iedereen van groep 7 tot en met de middelbare school is van harte welkom. En na-
tuurlijk zijn er spekkies en is er limonade. 
 

Startweekend 
In het weekend van 20 en 21 september gaan we gezellig weer beginnen en vieren we Startweekend in en om de Grote Kerk. 
Daarbij valt er van alles te beleven. Zo is er op zaterdag een Fancy Fair met spelletjes, een rommelmarkt en nog veel meer! En 
op zondag maken we er een extra leuke ochtend van als we weer beginnen met de kinderkerk. Neem gezellig je vriendjes, 
vriendinnetjes, buren en familie mee, iedereen is welkom!  
 

Kinderkookcafé 
Eerder was het al een groot succes, dus dit jaar organiseren we opnieuw een Kinderkookcafé op zaterdag 4 oktober. Om 
14:00 uur zijn alle kinderen van de bassischool-leeftijd welkom in de vernieuwde hulpkerk. We koken en bakken allerlei heer-
lijke dingen, en gaan de tafel gezellig dekken en versieren. Het is dierendag, dus er staan vast bokkenpootjes op het menu, of 
tijgerbollen of tompoezen! Om 16:00 uur mogen de (groot) ouders komen genieten van de heerlijke hapjes die we hebben 
gemaakt. Meld je aan als je komt (en laat weten hoeveel grote mensen je meebrengt) bij ds. Charlotte Kremer. 
 
Jong en heilig 
Op 7 september vindt in Rome tijdens een plechtige ceremonie de Heiligverklaring plaats van de Zalige Carlo Acutis en de 
Zalige Pier Giorgio Frassati. Carlo stierf op 15 jarige leeftijd (2006), Pier Giorgio op 24 jarige leeftijd (1925); zij worden gezien 
als grote voorbeelden voor de jongeren. 

 
 
 

Mijn mooiste herinnering van deze zomer is: 
                    
………………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
 
………………………………………………………… 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger 
7 september 10.00 uur Wim Grimme 
21 september 10.00 uur IJke Aalders 
 
Protestantse Gemeente Edam en Volendam (De Swaen, Voorhaven 135; Grote Kerk, Grote Kerkstr. 57; 
Stolphoevekerk, Burg. Kolfschotenplein 1) 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
7 september 10.00 uur Mevr. J. Bakker (Monster)     Grote Kerk 
14 september 10.00 uur ds. C. Kremer      Grote Kerk  
21 september 10.00 uur ds. C. Kremer   Startzondag  Grote Kerk 
28 september 10.00 uur ds. C. Kremer en pastor J. Tol Oecumenische   Grote Kerk 

     m.m.v. Nicolaascantorij  Vredesdienst 
 
Datum  Tijd  Voorganger 
14 september 11.00 uur ds. S. Bijl (Groningen)     Stolphoevekerk 
28 september 11.00 uur Koffieochtend      Stolphoevekerk 

  
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  
7 september 10.00 uur M. Momot en H. Bak  Parochieviering in Edam 
        Kennismaking seminarist Francis Ashamole 

 14 september  10.00 uur H. Bak    Woord- en Communieviering met St. Caecilia 
21 september 10.00 uur K. Miklosko   Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
28 september 10.00 uur ds. C. Kremer en pastor J. Tol Oecumenische Vredesdienst  

     m.m.v. Nicolaascantorij  Grote Kerk    
 
Elke dinsdagochtend om 9 uur en elke donderdag- en vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweekse H. Mis 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 
Datum  Tijd  Voorganger   Locatie 
7 september 10.00 uur ds. T. de Boer   Oosthuizen 

 14 september  10.00 uur ds. Burret Olde   Berkhout 
21 september 10.00 uur ds. Marino Carmarasa  Oosthuizen 
28 september 10.00 uur ds. H. Smit   Ursem 
  
Alle diensten gezamenlijk met PG Koggenland 

 
 
 

Beste lezers, 
Stelt u zich eens voor: u slaat op een dag uw brievenbus open en het Venster ligt er niet meer. Geen verhalen die ons 
verbinden, geen nieuws uit de gemeenschap, geen woorden van hoop. Dat is de werkelijkheid waar we op afstevenen als 
we nu niets doen. 
 

Het Venster heeft jarenlang willen inspireren, verbinden en informeren. Maar op dit moment staan we voor een harde 
realiteit: de kosten stijgen, en de inkomsten blijven achter. We maken verlies, en dat kunnen we op de lange termijn niet 
volhouden. 
 

Op dit moment draagt maar een deel van onze lezers het blad financieel. Slechts 430 van de 1.350 ontvangers geven een 
vrijwillige bijdrage. We zijn iedereen die dat doet enorm dankbaar – zonder hen was het Venster er nu al niet meer geweest. 
Maar het betekent ook dat een kleine groep voor het geheel betaalt, terwijl het blad door velen wordt gelezen en 
gewaardeerd. 
 

Daarom doen we nu een dringende oproep: of u nu al bijdraagt of nog niet – overweeg alstublieft om (opnieuw) een 
bijdrage te geven. De hoogte is volledig vrijwillig, maar uw deelname is van groot belang. Elk bedrag helpt om het Venster 
open te houden als bron van inspiratie, informatie en verbinding in onze geloofsgemeenschap. 
Met dank en in verbondenheid, 

Redactie Venster, bankrekening NL76RABO0385631499 
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