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In dit nummer 
 

“Verborgen verhalen” is 
het thema van de gemeen-
telijke cultuurmaand en 
het Venster wil niet achter-
blijven. De kerkelijke tradi-
tie is een onuitputtelijke 
bron. Er zijn diep verbor-
gen verhalen, grenzend 
aan een mystieke fantasie-
wereld en soms zelfs aan 
het paranormale, zoals het 
verhaal dat Ed Broeze wist 
samen te stellen over het 
leven van twee Edamse 
vrouwen, Anny Luten en 
Marijke Meijer. En er zijn 
“gewone” verborgen ver-
halen die niet echt verbor-
gen zijn, maar minder be-
kend, zoals het verhaal van 
het beleg van Damiate bij 
de vijfde kruistocht van 
1213 tot 1221. Het verhaal 
staat pontificaal afgebeeld 

op een groot glas-in-loodraam in de Grote Kerk, dus het is eigenlijk hele-
maal niet verborgen, maar hoeveel mensen kennen de achtergrond als je 
geen rondleiding met gids door de Grote Kerk hebt genoten? Als u daar 
toch bent, kijk dan ook even naar de prachtige tentoonstelling “400 Jaar 
Kerkglazen” georganiseerd door Robert Lammers en het boek dat daarbij 
hoort. 
 
Ook zijn er zijn raadselachtige verhalen die nog uitgezocht moeten worden, 
zoals de vraag waarom deken Petrus Doets als Does ingebeiteld staat op de 
hoeksteen uit 1847 van de RK Nicolaaskerk en wat de betekenis is van aan-
tekeningen gemaakt op oude partituren, boven water gehaald door Zang-
koor St. Caecilia en waarover in deze cultuurmaand een tentoonstelling in 
de Nicolaaskerk is ingericht, om nog maar niet te spreken over de verbor-
gen thema’s in het werk van Bach, belicht door Frans Koning op bladzijde 
10. Ook het verhaal dat de Stolphoevekerk in Volendam door het oog van 
de naald is gekropen vond ik een openbaring. U leest al deze verhalen in 
dit Venster; de redactie had er wel een hele jaargang mee kunnen vullen. 
 
Wat geen verborgen verhaal is, is de precaire financiële situatie van het 
Venster. Zoals in het vorige nummer aangegeven hebben we veel meer 
betalende lezers nodig. Bij dit Venster zit een brief waarin u opgeroepen 
wordt een bijdrage te doen. De bijdrage is vrijwillig maar een verplichting 
als u vindt dat het Venster moet blijven bestaan. 
 
Het rekeningnummer van het Venster staat in elk nummer, in de colofon 
hiernaast, maar voor de duidelijkheid hieronder nog even herhaald: 
NL76RABO0385631499. Zorg ervoor dat Het Venster geen verborgen ver-
haal wordt. 

Nico van Straalen 
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Kopij voor het volgende Venster inleveren 
vóór donderdag 16 oktober 2025. 
Het volgende Venster verschijnt in de week 
van 1 november 2025. 

Bij de omslag: Huursoldaat “Victory”, deelnemer aan de vijfde kruisvaart, afgebeeld als Romeinse soldaat in het Haarlem-
raam van de Grote Kerk. Afbeelding samengesteld uit foto’s van deelpanelen, Beeldbank Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
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Het beleg van Damiate 
 
Het verhaal van Damiate is welbekend bij gidsen en kenners van de Grote Kerk en wordt 
beschreven in een artikel van Wim de Wolf in het blad van Oud Edam (2012), maar voor 
de gemiddelde Edammer valt het eerder in de categorie “verborgen verhalen”, het thema 
van dit Venster, vandaar deze korte recapitulatie. 
 
In 1215 riep Paus Innocentius III de Christelijke wereld op 
om Jeruzalem te heroveren op de moslims. Men besloot 
eerst de Egyptische havenstad Damiate (ook Damietta) te 
veroveren met de bedoeling die later te ruilen tegen Jeru-
zalem. In 1218 belegerden kruisvaarders de stad en in 
1219 volgde de overgave. Aan de kruistocht deden ook 
veel Nederlanders mee, afkomstig uit Haarlem en Edam. 
Vandaar dat de succesvolle verovering van Damiate later 
gekozen werd als onderwerp voor een groot glas-in-lood-
raam van de Grote Kerk in Edam, bekostigd door de stad 
Haarlem. 
 
Op 26 mei 1218 begon de belegering bij Damiate door, 
volgens de kronieken, 85.000 kruisvaarders. Het duurde 
16 maanden en 22 dagen totdat het zwaar verdedigde 
bastion was gevallen. 
 
De paus vertrouwde aan Pelagius van Albano de religieuze 
leiding over de Vijfde Kruistocht toe. Pelagius van Albano 
kwam bij Damiate aan in september 1218, nadat de kruis-
vaarders de vuurtoren aan de toegang tot de Nijl al 

hadden ingenomen. Daarbij waren hun schepen gebruikt 
als stormram, op dezelfde manier als Michiel de Ruyter 
450 jaar later zou doen de verovering van Chatham door 
de Republiek der Verenigde Nederlanden. 
 
Sultan Al-Kamil van de Ajjoebiden van Egypte zat in een 
lastig parket. Een van zijn vazallen, verbonden met een 
van zijn broers, wilde van kamp wisselen en stelde voor 
om gebied in Jeruzalem over te geven als ze uit Egypte 
zouden vertrekken. Pelagius van Albano wees die vredes-
voorstellen echter van de hand. 
 
Het garnizoen van Damiate was verzwakt door honger en 
de pest en kon de aanvallen slecht afweren. De ridders 
van de Orde van Sint-Jan namen de stad in op 5 november 
1219. 

Nico van Straalen 
Bronnen: Wikipedia en “De kruistochtmythe van Damiate” door 

Wim de Wolf, Tijdschrift Oud Edam 36(1), 2012 
 

 
 

De oude knoop en het nieuwe jasje 
 
Het is eigenlijk een wonder dat de Stolphoevekerk 
nog altijd staat op de plaats, waar hij in 1658 ge-
bouwd is. Het heeft weinig gescheeld of deze kerk 
had in het Openluchtmuseum in Arnhem gestaan 
Een bijzonder verhaal, dat niet verborgen is, maar 
wel langzaam in de vergetelheid dreigt te verdwij-
nen. 
 
Ook een verhaal, dat aangeeft hoe één persoon de weg naar 
de toekomst kan bepalen. Deze geschiedenis staat uitvoerig 
opgetekend in het boekje over de geschiedenis van de kerk 
van Bert Visser. Het luidt in grote lijn als volgt. 
 

Na de oorlog verkeerde het gebouw in heel slechte staat. 
Geld voor restauratie was aangevraagd bij de provincie 
Noord-Holland. Deze wees het verzoek echter af. Het zou 
“een nieuw jasje aan een oude knoop zijn”. De minister 
wilde de kerk als rijksmonument overbrengen naar het 
Openluchtmuseum in Arnhem, dat het graag wilde hebben. 
Een klein nieuw kerkje zou ervoor in de plaats komen. 
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Vlak voordat alles rond was, 
kwam in mei 1952 de Commis-
sie Stad en Dorp Noord-Holland 
van de bond Heemschut op be-
zoek. Deze commissie vond ech-
ter dat het kerkje in Volendam 
moest blijven. De voorzitter, 
burgemeester Wytema van Alk-
maar, sprak, wijzend op de rozet 
boven aan het plafond tussen 
de vier wapenschilden, de histo-
rische woorden: “deze knoop is 
een nieuw jasje waard”. Hij 
belde meteen de minister en 
wist nog net te voorkomen dat 
deze de sloopvergunning tekende. De Bond 
Heemschut wist het bestuur van de provincie tot 
andere gedachten te brengen. Vervolgens zorgde 
Wytema met zijn vele contacten ook voor de fi-
nanciering van de restauratie, die eind 1954 vol-
tooid was. 
 

Via mijn vader, die daar gemeentesecretaris was, 
heb ik als jongen in Alkmaar burgemeester 
Wytema wel eens ontmoet: een ouderwetse bur-
gemeester met veel gezag.  

Maar hoe ziet nu die “oude 
knoop” eruit? Het is niet een-
voudig om daar in de kerk een 
goed beeld van te krijgen. De 
afstand is vrij groot en recht 
omhoog kijken lukt eigenlijk 
niet, zeker niet voor oude 
mensen. Voor Arie van Ginkel 
met zijn fantasSsche foto-ap-
paratuur echter geen enkel 
probleem. Op de foto zien we 
dat de rozet een kleurrijk em-
bleem is met vier zwarte en 
vier rode “bomen” en andere 
plantmoSeven. Het is het cen-

trale punt aan een hemel, waaraan behalve de 
vier grote wapenschilden van Edam, Volendam, 
de Staten van Holland en de Staten van West-
Friesland ook de zon, de maan en sterren prij-
ken. Herkenbaar zijn de sterrenbeelden Orion 
en Grote Beer. De zon lacht ons toe, de maan 
mist zijn mannetje. 

Maarten Gast 
Foto’s Arie van Ginkel 

 

 
Een lijntje naar boven, een engel beneden 
 
Ze zijn niet meer onder ons, Anny Luten en Marijke Meijer. Maar een verhaal over deze 
twee bijzondere (buur)vrouwen is het waard uit het verborgene te worden gehaald. In dit 
persoonlijke verhaal doe ik daarvoor mijn best. 
 
Hoe zat het ook al weer? 
“Anny had een lijntje naar boven” was 
het eerste wat ik dacht. Dat was het 
verhaal dat over haar de ronde deed, 
zoals het zich in mijn geheugen had ge-
nesteld. Maar dat is wel van jaren terug. 
Ook Marijkes verhaal over hoe een 
vluchtig persoon haar uit een onmoge-
lijke situatie met haar auto ergens in 
Joegoslavië had geholpen, kwam bij me 
op. Omdat het allemaal al van vele ja-
ren terug is, heb ik mijn licht opgesto-
ken bij buren en vrienden die indertijd 
veel contact met één of met beiden 
hebben gehad: Voufke Hermanides, Ella 
Aberson en Jan Harmsen, onze nicht 
Renje van Drunen, Truusje, mijn vrouw. 
 
Anny: een paradijsvogel? 
Anny heeft een bijzonder levensverhaal: 
gehuwd met juwelier Ab Luten met zaak 
en wonend in de Kleine Kerkstraat; in 
haar tijd met hem geplaagd door veel 

lichamelijke klachten, die haar tot 
een energieloze achtergrondfiguur 
maakten. Na Lutens overlijden 
kreeg zij het leven te pakken: ging 
schilderen (jaren op les bij Ella) en 
boetseren. Ze bezocht veelvuldig 
het theater, het museum (Voufke: 
“ze verliet de kerkdienst vaak wat 
eerder om nog een vroege bus voor 
haar museumtoer te halen”), ging 
reizen, was russofiel, nam Russische 
les, deed aan line dancing, maakte 
van de wanden in haar huis een 
tentoonstellingsruimte van eigen en 
andermans werk, handelde daar 
ook in (de zaak was tenslotte niet 
voor niets aan huis), maakte voor 
allerlei gelegenheden eigen gedicht-
jes, die ze ook nadrukkelijk in het 
geëigende gezelschap wenste voor 
te dragen (als Anny sprak was ieder 
stil…).  Ze vond voeding in een 
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regelmatige kerkgang. Veel van haar 
tientallen tuinkabouters hebben 
nog jaren haar graf naast de Grote 
Kerk gesierd. Ze toonde haar kleur-
rijke persoonlijkheid ook met haar 
kapsels met kammen, kralen, kettin-
gen. Ze mocht best gezien worden. 
En ten leste: ze sprak met haar 
vrienden over haar paranormale ga-
ven als de vanzelfsprekendste zaak 
van de wereld. 
 
Een lijntje naar boven 
Bij zo’n “CV” is het logisch dat het 
beeld rondging van een Anny die 
een “lijntje met boven” (zo noemde 
buurvrouw Marijke het) had.  
Jan kan zich een bijzonder verhaal 
herinneren, dat hij hoorde van een 
vrouw, ik noem haar even Maria. 
Maria zat met zo’n zeven vrouwen, 
alle vriendinnen en ook bij gelegenheid raadzoekers van 
en bij Anny, in een kring met Anny om een tafel. Maria 
moest voor haar werk een sollicitatieprocedure afwerken. 
Ze had zo’n twintig brieven.  Ze vroeg Anny, help me! 
Anny: ‘Leg ze allemaal maar op tafel, wat ik er dan af-
schuif gooi je weg, ga verder met die ik laat liggen’. Ik 
hoefde ze niet eens open te maken. Anny voelde gewoon 
wat goede en minder goede brieven waren. En het leverde 
prima medewerkers voor mijn bedrijf op!”. 
Jan en Ella zagen regelmatig ‘klanten”, ook bekende Ne-
derlanders, TV-persoonlijkheden, bij Anny langskomen. 
Die lieten zich adviseren (daar maakte Anny geen geheim 
van) bij een te nemen beslissing. Kennelijk had ze veel be-
kendheid en een goede naam.  Ze moest er vaak wel even 
op broeden. Marijke: “ze raadpleegde ‘boven’ en ze gaf 
ook wel dingen terug waar niet om gevraagd was. Dat kon 
over van alles gaan. Ze zag het niet per se als een roeping, 
het was er gewoon. En ze kreeg er ook wel voor betaald”. 
Ze baalde er wel van, weet Renje te vertellen, dat haar pa-
ranormale gaven bij haarzelf niet werkten. Ze kwam dan 
bij Marijke, buurvrouw, en ook vriendin, om raad. Ma-
rijke, als altijd gastvrij, zei dan: “Hier, neem eerst eens 
thee en chocola. En hoe zou het zijn als je eens wat min-
der deed, een keertje niet line dansen bijvoorbeeld?” 
 

Marijke: de fantasie in eigen persoon 
Marijke, ook iemand met een niet alledaagse levensge-
schiedenis. Alleen al het begin: ze heeft met haar moeder 
in een Jappenkamp gezeten. Zij heeft dat overleefd en 
geen heftige trauma’s aan over gehouden. Haar ongebrei-
delde fantasie heeft haar daarbij geholpen: zij wist werel-
den te creëren waarin zij zich kon verliezen, waarin zij kon 
vluchten. Dat uitzonderlijk fantasierijke, tekent haar. Het 
lichtte achter haar vrolijke, lichtelijk ondeugende ogen, 
het gaf haar brille, je voelde het als je met haar koffie aan 
je keukentafel zat te drinken. 
Ze wist daardoor het leven van anderen te veraangena-
men. Als onderwijzeres, door ook bij lastige gebeurtenis-
sen met haar leerlingen stante pede een verhaal te 

bedenken, waar ze verder mee 
konden, waar ze van leerden en 
ook nog plezier aan beleefden. 
Die overlopende fantasie bracht 
haar ertoe om poppenspeler te 
worden. Als uitloop daarvan had ze 
in de Kleine Kerkstraat een kinder-
theater aan huis. Ook hier veraan-
genaamde ze het leven van kin-
deren door haar fantasie, met haar 
zelf bedachte verhalen, met zelfge-
maakte poppen. Ook de buurt en 
vrienden werden er op voorstellin-
gen getrakteerd. 
 
Er zat ook een ‘ondeugende’ kant 
bij Marijke. Ze maakte, met groot 
vakmanschap, kastjes met buiten-
gewoon fantasierijke 3D taferelen. 
Gemaakt van wat ze maar kon vin-
den: een vissengeraamte, een los-

lopend kunstoog, een hoge hoed, een zielig poppetje, een 
veer, een dobbelsteen een lorgnet, je kan het zo gek niet 
verzinnen. Ze wist in elk kastje een wereld te creëren met, 
je kunt wel zeggen vaak een wat absurdistisch karakter. 
En met een ongelofelijke variëteit aan beelden: geen 
kastje leek op een voorgaand. Ze stonden bij haar thuis, 
achter het raam aan de straat, waarachter zij zat te wer-
ken. En ze genoot als, voor haar hoorbaar, passanten door 
het absurdisme op het verkeerde been werden gezet. 
 

Een engel beneden 
Marijke kwam geregeld bij ons koffiedrinken. Ik, wij, geno-
ten van haar levendige, speelse persoonlijkheid en fanta-
sie.  We hadden het ook vaak over het geloof. Daarbij 
kwam geregeld een avontuur van haar terug. 
Ze was met de auto onderweg in Joegoslavië en kreeg 
pech, in the middle of nowhere. Ze kon geen kant op, 
maar toen kwam er een man aangelopen, die vroeg of hij 
iets kon doen. Dat beaamde Marijke. Hij liep rond de auto, 
keek onder de motorkap. Marijke moest even in een bosje 
en toen ze terugkwam was de man in geen velden of we-
gen meer te bekennen. “Nee, er was niets waarachter hij 
zich verstopt kon hebben!” Maar de auto reed weer. “Ik 
geloof wel in engelen, maar met ‘het geloof’ heb ik toch 
niet zoveel”, zei ze dan, “maar, ik ben wel héél benieuwd 
hoe het er na dit leven uitziet”. 
 

Voufke, Jan, Ella, Renje, allen ook bevriend met Marijke, 
hebben dit verhaal van haar nooit gehoord. Renje: ”Mis-
schien was dat ook wel iets van haar rijke fantasie; zij wist 
ter plekke verhalen te verzinnen die goed in een gesprek 
pasten”. Maar Truusje kende het verhaal al, vóór de ge-
sprekken aan de keukentafel (ook) over het geloof gingen. 
 

In 2020 is Marijkes nieuwsgierigheid naar het hierna be-
vredigd… 
 
Ed Broeze (met dank aan Voufke, Ella, Jan, Renje 

en Truusje) 
foto’s: Arie van Ginkel, Jan Harmsen 
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Podium Edam 12 oktober 
 
Toen RK Zangkoor St. Caecilia vorig jaar de stoute schoenen aantrok om haar eigen optre-
den aan te vullen met allerlei muzikale talenten uit Edam en omstreken, bleek het een 
schot in de roos. De variatie aan optredens werd zeer gewaardeerd Daarom dit jaar voor 
de tweede keer: Podium Edam, een muzikale, culturele middag voor jong en oud! 
 
Mix van muzikale talenten in het programma 
Het samenstellen van een programma is, met 
zoveel muzikale talenten in onze omgeving, 
goed te doen. Allereerst gaan wij, zangkoor 
Caecilia, een paar mooie klassieke meerstem-
mige stukken laten horen.  
Twee leerlingen van onze dirigente Juliette Be-
sijn treden op onder de naam JayCee op. Zij 
gaan voor ons een paar mooie bekende opera-
duetten zingen. Pianist Eric Zwarthoed is een 
muzikaal wonder. Hij heeft al een paar keer 
ons koor begeleid tijdens Kerst en nu treedt 
hij solo op met een aantal bekende popnum-
mers. 
Misschien heeft u afgelopen zomer onze jong-
ste artiest horen spelen op de Dam: Simon 
Regter, bijna 12 jaar, speelt sinds anderhalf 
jaar accordeon en blijkt zeer muzikaal te zijn. 
Hij houdt van optreden voor publiek! 
Als bijzondere gasten komen de SoulSisters 
mooie soul en gospelnummers laten horen. 
De zangeressen komen vanuit heel Nederland 
bij elkaar om op te treden, net zoals ze dat de-
den in het programma Zing! van de EO afgelo-
pen voorjaar. Onze eigen organist, Luca Mor-
gante, zal laten horen dat orgelmuziek onge-
looflijk mooi en indringend kan zijn. 
 
Mini-tentoonstelling ‘Verborgen Verhalen van 
Caecilia’ 
In de kunstmaand oktober is het thema Ver-
borgen Verhalen. Een mooi thema, waarbij 
het voor ons direct duidelijk was over welke 
verborgen verhalen het zou gaan, want…. 
Boven op de zolder van de kerk ligt het archief 
van ons koor, het RK Zangkoor St. Caecilia.  
Op een dag zijn wij, Henk Conijn, Juliette Be-
sijn en Monique Schoorl, naar boven gegaan 
om te kijken wat ‘ons ’archief eigenlijk is. Daar 
vonden we in onze ogen grote schatten: prachtige 
partituren die al vanaf 1847 door het kerkkoor zijn 
gezongen. Stapels partituren die de geschiedenis 
van de muziek, gezongen en gespeeld in onze kerk, 
vertellen. Met behulp van informatie uit het boek 
‘Onder het oog van God’ vertellen we het verhaal 
van de koormuziek van de Nicolaaskerk. Deze mini-
tentoonstelling wordt tijdens Podium Edam geo-
pend door wethouder Tuijp in samenwerking met 
de Dichter des Waterlands, Serap Fistikci. 

Gedichten van de Dichter des Waterlands Se-
rap Fistikci 
Als klein meisje in Turkije was ze al bezig met 
taal, maar door haar drukke leven deed ze er 
niet zoveel mee. Tot ze in Nederland kwam 
wonen, de taal ging leren en door haar do-
cent uitgedaagd werd een gedicht te schrij-
ven. Dat was het begin van haar carrière als 
dichter, die haar verhaal vertelt in mooie 
woorden en zinnen. Een paar van haar ge-
dichten over haar leven draagt ze voor tij-
dens Podium Edam. 

Monique Schoorl  

Podium Edam 
Zondag 12 oktober, start: 14.30 uur, Nico-
laaskerk aan de Voorhaven. De toegangs-
prijs is dankzij subsidies van de gemeente en 
het VSB-fonds laag gehouden € 5,-, inclusief 
een kopje koffie of thee in de pauze. Toe-
gangskaarten kunnen besteld worden via de 
website https://www.podiumedam.nl. Daar 
vindt u ook meer informatie over de 
optredens. 
 
Tentoonstelling Verborgen Verhalen 
Opening: zondag 12 oktober tijdens Podium 
Edam door wethouder V. Tuijp, 14.30 uur. 
Datum en tijd: vanaf 13 oktober is de ten-
toonstelling door groepjes van max. 10 per-
sonen op afspraak te bezoeken, een af-
spraak maken kan via moni-
queschoorl@ziggo.nl 
Locatie: Nicolaaskerk, Voorhaven 126, Edam 
Entree tentoonstelling: een gift voor het on-
derhoud van de kerk wordt gewaardeerd. 
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Deze zomer waren we twee 
weken op vakantie op Ter-
schelling, wat een prachtig 
eiland toch. Ik heb daar 
twee keer gekerkt bij de 
Protestantse Gemeente 
ET10, in Midsland-Noord. Ik 
kwam in een viering die 
bruiste van enthousiasme. 
De kerkzaal, goed voor max 
300 gasten, was afgeladen 
vol, beide keren, met kerk-
gangers van alle leeftijden, 
vooral veel jonge gezinnen, 
veel duidelijk op vakantie. 
De eigen predikante, Ds. 
Mathilde de Graaff, ging 
beide keren voor.  Ze was 
zeker een voedster van dat 
enthousiasme: ze verpakte 
haar boodschap de eerste 
zondag in een rollenspel 
met zichzelf om Jezus, Ma-
ria en Martha aan het 
woord te laten in het be-
kende verhaal.  De Jezus 
van Mathilde riep Martha 
op: neem ook eens tijd voor 
jezelf.  Bijvoorbeeld: ga ook 
eens op vakantie…...  

ET10 is ook een zalencen-
trum, eigendom van de Pro-
testantse Gemeente ET10. 
Het prijst zich aan als hét ge-
bouw met véél zaalruimte 
op het eiland. ”Met een 
grote zaal met podium, klei-
nere zalen, bar, keuken, tuin 
terras, voor grote en kleine 
groepen. Zalencentrum ET-
10 is ‘een begrip’ op het ei-
land Terschelling. Een gast-
vrije locatie, een onderdak 
voor iedereen, ook voor ei-
landgasten, voor kleine en 
grote groepen die een loca-
tie zoeken. Jij organiseert, 
wij bieden een onderdak en 
gastvrijheid”.  Zo luiden de-
len van de wervende tekst 
op het internet.  Kennelijk 
was de PG-gemeente ET10 
zich zeer bewust van de 
noodzaak van multifunctio-
naliteit, toen zij het gebouw 
neerzetten! 
 

Ed Broeze 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Kapelaan Mariusz: van Poolse bossen naar Noord-
Hollandse parochies 
 
Countrymuziek uit de keuken, houtbewerking in de garage en een hart voor de parochie: 
kapelaan Mariusz is niet alleen priester, maar ook een crea<eve duizendpoot. In dit por-
tret leren we de mens achter de kapelaan kennen, van zijn jeugd in Polen tot zijn leven en 
werk in Nederland. 
 
Van jeugd naar roeping 
Mariusz verliest op jonge leeXijd zijn ouders. “Toen ik elf 
was overleed mijn moeder, een jaar later mijn vader.” Hij 
blijX achter met een oudere zus die nog alZjd in Polen 
woont – zij kwam in 2016 nog naar Nederland om hem te 
bezoeken. Tot het einde van de basisschool woont hij bij 
een tante, daarna volgt een internaat. 
Ondanks dit vroege verlies vindt hij richZng. In 1999 rondt 
hij een technische opleiding tot boswachter af. In april 
2000 start hij een milieuopleiding af in Białowieża. In dat-
zelfde jaar ontstaat zijn roeping, binnen de gemeenschap 
van de Neo-catechumenale Weg. 
 
 

Augustus 2000 vormt een keerpunt: Zjdens de Wereldjon-
gerendag – het Jubeljaar in Rome – ervaart hij zijn roeping 
als een duidelijke stem. Kort daarna start hij aan de Facul-
teit voor Bosbouw in Krakau, maar de roeping laat hem 
niet los. 
 

In 2004 neemt hij deel aan een internaZonale bijeenkomst 
in Porto San Giorgio, Italië. Daar klinkt de vraag: “Ben je 
bereid een seminarie binnen te treden waar de kerk je zal 
zenden?” Zijn antwoord is ja. Binnen twee weken wordt 
hij ingeloot voor Nederland. Van 2009 tot 2012 wordt hij 
uitgezonden naar Rusland, Georgië en Estland. In 2015 
volgt zijn diakenwijding in Purmerend, en in 2016 wordt 
hij priester gewijd. 

 

Mijn vakantiekerk 
 

 

 
 

ET10 
Midsland 
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Leven en werken in 
Nederland 
Sinds zijn komst naar Noord-
Holland woont hij op 
verschillende plekken. “Het 
is een fijn plekje,” vertelt hij 
over zijn huidige woning. “In 
Purmerend is er geen eigen 
pastorie meer bij de kerk; 
die werd net voor mijn 
komst verkocht. Alleen in 
Oosthuizen staat nog een 
pastorie, maar daar wordt 
niet meer als zodanig 
gebruik van gemaakt. Mario 
woont nu in mijn oude 
kamer in Oudorp, dus we 
hebben een beetje geruild. 
Ik vind het hier erg prettig, 
vooral omdat ik van de 
garage mijn werkplaats heb 
kunnen maken. Daar ben ik 
echt blij mee.” 
 
Houtbewerking als 
ontspanning 
Naast zijn werk in de 
parochie heeft Mariusz een 
verrassende hobby: houtbewerking. “Ik ben momenteel 
met drie projecten tegelijk bezig,” vertelt hij enthousiast. 
Hij laat foto’s zien van een fraai bewerkt houten bankje 
dat hij voor een bevriend echtpaar maakt. Daarnaast 
werkt hij aan een salontafeltje als verjaardagscadeau voor 
een 90-jarige parochiaan en knapt hij een kerkbankje op. 
“Met wat liefde en aandacht kan het weer jaren mee,” 
zegt hij glimlachend. Ook bouwt hij een nieuw frame voor 
de kerk in Purmerend. 
 

Zijn passie voor timmeren begon tijdens corona. “We 
zaten opgesloten op het seminarie en om iedereen actief 
te houden werd mij gevraagd iets te maken. Ik heb toen 
kleine voetbaldoeltjes gemaakt met materialen die 
voorhanden waren. Iedereen was er blij mee, zo is mijn 
hobby geboren.” 
 
Samenleven en ontspanning 
Het samenleven met seminarist Francis bevalt hem goed. 
“Francis is jonger, sportief, hij loopt graag hard. Dat is niet 
mijn ding,” geeft Mariusz toe. “Ik houd wel van fietsen en 
wandelen, dat kan hier in de buurt prima.” 
 
En hoe gaat het in de keuken? 
“Daar moet je je fantasie gebruiken, bij mij is dat niet het 
geval,” lacht Mariusz. “Ik ben niet bijzonder bedreven, 
maar ik kook wel en meestal smaakt het ook. Poolse 
gerechten probeer ik met behulp van YouTube-filmpjes; 
lezen en koken tegelijk lukt me niet.” Toch geniet hij van 
eenvoudige dingen. “Een uitsmijter op brood? Een hartige 
pannenkoek met ham en kaas? Heerlijk!” Francis kookt 
niet, maar Mariusz is wel benieuwd naar een Nigeriaans 

gerecht. “Mario (de vorige 
kapelaan-red.) heeft het beter 
getroffen: hij woont in 
Alkmaar met een Siciliaanse 
priester die heel lekker én heel 
snel kan koken.” 
 
Nederlands verbeteren 
Hoewel hij zich goed redt, is 
Mariusz nog niet helemaal 
tevreden over zijn Nederlands. 
“Voor 2015 was het 
gebruikelijk dat diakens naar 
Vught gingen om Nederlands 
te leren, maar dat is 
afgeschaft. Soms denk ik dat ik 
anders beter Nederlands had 
gesproken. Het gaat best 
goed, maar het kan altijd 
beter,” zegt hij openhartig. Hij 
blijft dan ook bewust werken 
aan zijn taal en articulatie, 
juist omdat hij veel contact 
heeft met parochianen en zich 
helder wil uitdrukken. 
 
Toekomstvisie 
Mariusz is nog maar kort 

verbonden aan de Nicolaaskerk en wil eerst de parochie 
goed leren kennen. “Ik ben nog te kort hier om al een 
gedegen visie te hebben,” vertelt hij. “Mijn eerste doel is 
de parochianen beter leren kennen, vertrouwen 
opbouwen en ontdekken wat er leeft. Dan pas kunnen we 
samen kijken hoe we verder gaan.” 
 

Eén ding staat voor hem vast: het jongerenpastoraat heeft 
actieve aandacht nodig. “Alleen handhaven wat er is, is 
niet genoeg om toekomst te bouwen. We moeten 
verkennen, onder de mensen zijn, vertrouwen opbouwen 
en vervolgens zien en herkennen hoe we verder kunnen.” 
 
Een mens van vlees en bloed 
Zo ontstaat een beeld van een kapelaan die niet alleen 
stevig in zijn geloof en roeping staat, maar ook een 
creatieve kant heeft en met beide voeten in het dagelijks 
leven. Countrymuziek in de keuken, houtbewerking in de 
garage, fietsen in de Noord-Hollandse polder en 
eenvoudige maaltijden op tafel, het vormt een charmant 
contrast met het ambt van priester. 
 

“Het geloof bracht me naar Nederland en naar mijn 
roeping,” zegt hij. “Houtbewerking ontspant me, muziek 
maakt me vrolijk, en in de parochie voel ik me thuis.” 
 

Carolina van Gerven 



Uitvaartverzorging met hoofd en hart0299 - 320071 vrouwenvansereen.nl         info@vrouwenvansereen.nl
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Wat is eigenlijk nieuws en waarom 
krijgt het ene nieuws meer aandacht 
dan het andere?  
 

Bij nieuws draait het om de impact, de 
betrokkenheid en hoe afwijkend het 
nieuws is. Zo krijgt de oorlog in Gaza 
veel media-aandacht vanwege het aan-
tal slachtoffers, de grote verwoesting 
en dat heeft zo zijn invloed op de Ne-
derlandse samenleving. Maar deze me-
diadynamiek heeft ook grote nadelige 
gevolgen. Want wanneer een conflict 
veel aandacht krijgt, krijgt ander 
nieuws minder aandacht. Neem bij-
voorbeeld Soedan. Met meer dan 
150.000 doden en 25 miljoen mensen 
bedreigd door hongersnood is het ’s 
werelds grootste humanitaire crisis. 
Toch horen we er weinig of niets over, 
hoe komt dat? Eén verklaring is ons Eu-
rocentrische perspectief op de wereld 
en zien we de oorlog in Soedan als ver 
weg in Afrika.  
 

Heeft u dat ook wel eens dat u bij uzelf 
denkt: Hallo, Lieve Heer, bent U er 
nog? Misschien is God wel zo teleurge-
steld in zijn schepping van de mens, 
dat Hij zijn rug naar de wereld heeft 
gekeerd. En dat, terwijl het allemaal zo 
mooi is begonnen. God schiep de mens 
als zijn evenbeeld, mannelijk en vrou-
welijk schiep Hij de mensen. Hij 
vormde hem uit stof, en blies hem le-
vensadem in de neus, zo werd de mens 
een levend wezen, en God zag dat het 
zeer goed was. 
 

De crisis in Soedan is een humanitaire 
ramp van ongekende proporties, ver-
oorzaakt door een burgeroorlog. 

 

Er is sprake van wijdverbreide honger 
en ernstige tekorten aan basisvoorzie-
ningen, terwijl de hulpverlening wordt 
belemmerd of geweigerd. Vrouwen 
worden seksueel gemolesteerd met 
spijkers en schroeven, zodat ze nooit 
meer kinderen kunnen krijgen. Een 
hele generatie kinderen wordt ver-
woest door blijvende schade, veroor-
zaakt door structurele ondervoeding. 
En miljoenen mensen zijn ontheemd 
en op de vlucht voor geweld en gebrek 
aan voedsel, en trekken naar kampen 
waar ze ook niet veilig zijn. En wij?, wij 
hebben daar blijkbaar vrede mee, want 
in actie komen we niet. Wij hebben het 
te druk met onze zonnepanelen, met 
onze coocker kranen, en waar we nu in 
hemelsnaam volgend jaar weer naar 
toe moeten met de vakantie. 
 

Hallo, Lieve Heer, bent U er nog? 
Natuurlijk is ons Lieve Heer er nog, wat 
dacht u dan? God is er wel, maar waar 
zijn wij? Wij gooien per persoon jaar-
lijks gemiddeld zo'n 33 tot 34 kilo nog 
eetbaar voedsel weg, wat neerkomt op 

een totale verspilling van ongeveer 2 
miljard kilo per jaar en dat alleen in de 
Nederlandse huishoudens. Hoezo, hon-
gersnood? 
 

En in Europees verband komen we er 
maar niet uit hoe we ons moeten op-
stellen in het conflict tussen Israël en 
de terroristische Hamasbeweging. En 
als we goed luisteren horen we ons 
Lieve Heer zeggen: Hallo, beste men-
sen, waar blijven jullie nou? Durf te 
handelen, juist als het ongemakkelijk 
voelt. Want vrede is niet de afwezig-
heid van oorlog maar vrede is de aan-
wezigheid van medemenselijkheid. Je-
zus wil dat we zelf de handen uit de 
mouwen steken en onze ogen en oren 
openhouden zodat we de noodkreten 
horen en de uitgehongerde lichamen 
zien. 
 

Hij die gestorven is aan het kruis, tot 
volkomen verzoening van al onze zon-
den, heeft ons zijn hele leven voorge-
leefd dat niet de brutalen, maar de 
zachtmoedigen en de vredestichters de 
wereld zullen bezitten. En daarom zet 
Hij regelmatig met zijn evangelieverha-
len de wereld op z’n kop. Want het kan 
ook ons gebeuren dat God ons leven 
binnenkomt en zegt: Kom, Ik heb je no-
dig. God heeft ons nodig en daarom 
roept Hij: geef hoop aan de mensen in 
nood, wees goed voor wie naar vrede 
verlangt. 

Henk Bak 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

Poëzie-estafette
 

Ik stuur ik u één van mijn vele zelfgemaakte ge-
dichten met bijbehorende tekening voor de po-

ezie-esta-
fette van ok-
tober 2025. 
Het stokje is 
doorgegeven 
aan Frouwina 
van der Meu-
len. 

 
 

Truus Siebel 
 

De madelieven in ’t gazon 
Dat is pas een voorjaarsfeest 
Dacht u dat de lente begon? 
Welnee, ze zijn niet weggeweest! 
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Kerkmuziek, 22 
 
Geheimen en symbolen in kerkmuziek 
 
Woord en toon. Deze twee-eenheid vormt het kenmerk van kerkmuziek. In veel gevallen is 
er eerst het woord en daarna de toon. De componist probeert de Bijbelse of liturgische 
tekst te vangen in melodie en harmonie. En inderdaad, vaak is de melodie en soms ook de 
harmonie nauw verbonden met de tekst. Toch zijn er ook tekstdichters en componisten 
geweest die daarnaast een ander, veelal verborgen, verhaal wilden vertellen. 
 
Tekst 
Onze kerkliederen wemelen van de symbolen en metaforen, 
zoals licht, zaad, reis en zaad, maar ook ‘de wortel van Jesse’ 
of ‘Er is een roos ontloken’. Maar het gaat soms dieper. Ve-
len van ons hebben ooit geleerd dat de eerste letters van de 
15 strofen van het Wilhelmus samen de naam ‘WILLEM VAN 
NASSOV’ vormen: een acrostichon. Dat komt in meer lie-
deren voor. In de oorspronkelijke Duitse versie van het lied 
‘Beveel gerust uw wegen’ is ook een acrostichon verborgen. 
De beginwoorden van de 12 strofen van ‘Befiehl du deine 
Wegen’ vormen samen Psalm 37, vers 3: “Befiehl dem Her-
ren dein’ Weg und hoff auf ihn, er wird’s wohl machen”.  
In sommige Bijbelboeken, zoals de Psalmen of Klaagliederen, 
komen ook acrostichons voor. De beginletters verwijzen 
naar de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. 
 
Vorm 
Zelfs het gedrukte beeld van een lied kan een betekenis heb-
ben. Een goed voorbeeld is ‘Wachet auf, ruft uns die 
Stimme’, bekend geworden door Bachs gelijknamige cantate 
en koraalvoorspel voor orgel. In gedrukte vorm, waarbij de 
regels gecentreerd staan, komt een avondmaalskelk tevoor-
schijn. Dit geldt ook voor het zusterlied ‘Wie schön leuchtet 
der Morgenstern’ (zie afbeelding hieronder). Beide liederen 
zijn geschreven en gecomponeerd door ds. Philipp Nicolai 
rond 1600. 

Muziek 
Ook in de muziek vindt men verborgen geheimen. Velen ver-
moeden dat Johann Sebastian Bach (1685-1750) zich ermee 
bezig heeft gehouden, al worden niet alle theorieën onder-
schreven door de kenners. 

 
 
Muzieknoten worden aangeduid door letters, maar in het 
Duits net even anders als in het Nederlands. Zo kan men de 
letters B A C H tot klinken laten brengen als volgt:

  
Bach heeft deze muzikale handtekening verschillende malen 
zelf gebruikt, o.a. als thema voor één van de fuga’s in die 
Kunst der Fuge. Ook is het te horen in de variatiereeks van 
het kerstlied ‘Vom Himmel hoch, da komm ich her’. Het mo-
tief komt ook voor in de Matthäuspassion, in het deel waar 
het koor zingt: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. 
Ook vele componisten na hem, zoals Beethoven, Schumann, 
Liszt, Reger, Poulenc en Pärt hebben dit thema gebruikt.  
Het meest aansprekend is het gebruik van getallen in zijn 
muziek. Als men de A een 1 geeft, de B een 2, enzovoort, 
dan is de naam van Bach opgeteld 14. Naast het getal 14 ko-
men ook 3, 7 en de omkering 41 voor in Bachs werk.  
Volgens ingewijden bevat ook de Matthäus-Passion veel 
symboliek. Bach-kenners zeggen dat de twee delen van de 
Matthäus-Passion gezien moeten worden als de twee balken 
van het kruis. In Bachs tijd werd het werk onderbroken door 
de preek, maar de splitsing in twee min of meer gelijke delen 
is in dit geval vrij onlogisch: het eerste deel is een stuk korter 
dan het tweede deel. Men stelde voor om beide delen over 
elkaar heen te leggen als kruisbalken. Maar waar is het snij-
punt? In het midden van deel 1 hoort men Jezus' aankondi-
ging van Petrus' verloochening, met daaromheen twee iden-
tieke koralen. Het andere snijpunt van de staander is dan de 
plek waar Petrus werkelijk Jezus verloochent. Deze passage 
wordt direct gevolgd door het beroemde ‘Erbarme dich’. De 
uitleg is dat Bach zich geïdentificeerd zou hebben met Pe-
trus, symbool van de onvolmaakte mens. 
 

Frans Koning 
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Vredesdienst 28 september 
Voor het geval dit oktobernummer iets vroeger verschijnt 
attenderen we u op de oecumenische Vredesdienst op 
zondag 28 september om 10:00 uur in de Grote Kerk. 
 

Vergadering Raad van Kerken 
De Raad van Kerken kwam bijeen op 10 september in de 
Swaen. Onderstaand de belangrijkste punten. 
De Vensterredactie kwam met alarmerende cijfers over 
de financiële situatie door sterk stijgende drukkosten. 
Gezamenlijk stellen we vast dat het Venster in de huidige 
vorm breed gewaardeerd wordt om de kwaliteit. Het 
meer magazine-achtig karakter willen we als het enigszins 
kan behouden. We bespreken diverse mogelijkheden. We 
willen vooral proberen de inkomsten uit de bijdragen van 
de lezers flink te verhogen. 
Overige punten:  
- We maken kennis met kapelaan Mariusz Momot. 
- In de volgende vergadering (3 december) komt de 

burgemeester langs voor een nadere kennismaking. 
- Het orgel van de Meermin dar naar de Ontmoeting 

was verhuisd gaat nu naar de Hulpkerk.  
- De planning van de oecumenische vieringen wordt 

besproken.  
 

Nieuwsbrief Raad van Kerken Nederland 
U vindt de nieuwsbrief, die maandelijks verschijnt, op 
https://www.raadvankerken.nl/publicaties/nieuwsbrief 
 

Kerk in actie 
De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie is van 17 t/m 22 
november 2025. Doe mee, steun de strijd tegen armoede 
in Nederland! Aanmelden kan bij Henri Kalk via 06 
22291535.   
 

Over raven 
Klaas van der Kamp, voorheen werkzaam voor de Raad 
van Kerken in Nederland, schreef het boek ‘Raven’, daar-
mee refererend aan de tekst uit Lucas 12, 24 waarin Jezus 
aan zijn leerlingen vraagt verder te kijken dan hun 

bezorgdheid: ‘Kijk naar de raven; ze zaaien niet en oog-
sten niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur, 
het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet 
waard dan de vogels’. 
Het boek stelt meerdere thema's aan de orde en geeft 
niet zozeer een afgeronde visie, maar is een poging de ge-
meenschappelijke bezinning van de kerken over oecu-
mene weer te geven zoals die door de jaren heen gestalte 
kreeg en het gesprek daarover op gang te brengen: ‘We 
pleiten voor een kerk die meegroeit met de vragen van 
mensen. We zoeken een kerk die zegen aanreikt en door-
leefd geloof, een kerk die zich laat leiden door onbevan-
genheid ten opzichte van de omgeving en door de bereid-
heid een open gesprek aan te gaan’ (p. 8). 
In het 7e hoofdstuk stelt hij de vraag naar de basis en het 
doel van de oecumene. De vraag luidt: ‘Zou het wellicht 
de gezamenlijke inspanning kunnen zijn om waardering 
uit te spreken voor God?’ (p. 138). Nu zit in het woord 
waardering al veel verborgen, maar Klaas van der Kamp 
doelt daarmee toch vooral op de lofprijzing van God.  
Lofprijzing als gemeenschappelijk doel is dan essentieel 
voor het (voort)bestaan van de oecumene. 
Ik vind het een meer dan boeiend thema om met elkaar 
over na te denken of, misschien beter geformuleerd, om 
samen God de lof toe te zingen en het Onze Vader te bid-
den als wij actief zijn in de oecumene van Edam en omge-
ving. En om nog een keer uit Raven te citeren ‘de lofprij-
zing is meer dan lippendienst, het is een manier van le-
ven, waar je als mens zelf ook van geniet’ (p. 152). 
 

Truus Groenewoud - de Boer 
 

Geslaagde motortourtocht 
De 14e motortourtocht ‘ronkend de vredesweek in ‘ is op 
zaterdag 20-9-2025 weer gehouden. Het was weer een 
geslaagde tocht, ondanks de regenbui in de middag. Na 
de zegenbede van Charlotte Kremer gingen we op pad 
richting de West-Friese omringdijk. De volgende tocht is 
op zaterdag 19 september (2026). 



–



   Edam en Volendam  
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Vanuit de pastorie: Een nieuwe start 
Zowel mijn kinderen als ikzelf, zijn in de zomervakantie jarig. 
Na de zomer begint er dus niet alleen een nieuw schooljaar 
maar voor ons ook een nieuw levensjaar. Misschien dat het 
daardoor komt dat die zomervakantie in mijn beleving veel 
meer een eindpunt en een nieuw begin is, dan de jaarwisse-
ling. Een jaartje ouder, een nieuwe klas, een nieuw rooster 
of vakkenpakket, een nieuwe start. Het nieuwe seizoen in de 
kerk begon ook in het startweekend: een feestelijk begin van 
een nieuw jaar in de kerk! 
Toch rekent de kerk nóg weer anders. De zomervakantie of 
de jaarwisseling hebben geen enkele theologische of liturgi-
sche betekenis. In het kerkelijk jaar wordt er heel anders ge-
rekend. In de kerk begint het nieuwe jaar op de eerste zon-
dag van de advent. Dan kijken we uit naar de komst van Je-
zus, en bereiden we ons voor op dat bijzondere feest van 
kerst. Dat lijkt nu nog erg ver weg. Voordat we een nieuwe 
start maken, ronden we eerst af. Het kerkelijk jaar eindigt 
met Bijbellezingen over afscheid nemen, over vergankelijk-
heid en eeuwigheid.  

In deze maanden staan we eerst nog niet zo veel stil bij het 
kerkelijk jaar, en weegt het schooljaar eigenlijk even zwaar-
der. We starten alles weer op, de activiteiten gaan weer be-
ginnen en er is weer volop gelegenheid om elkaar te ont-
moeten! Ik zal het de komende maanden dus nog twee keer 
zeggen, maar bij deze wens ik u ‘gelukkig nieuwjaar’. Ik wens 
u een inspirerend nieuw kerkelijk seizoen toe!  
Hartelijke groeten uit de pastorie,    ds. Charlotte Kremer  
 
Kinderkookcafé 
Eerder was het al een groot succes, dus dit jaar organiseren 
we opnieuw een Kinderkookcafé op zaterdag 4 oktober. Om 
14:00 uur zijn alle kinderen van de bassischool-leeftijd wel-
kom in de vernieuwde hulpkerk. We koken en bakken allerlei 

heerlijke dingen, en gaan de tafel gezellig 
dekken en versieren. Het is dierendag, dus 
er staan vast bokkenpootjes op het menu, 
of tijgerbollen of 
tompoezen!  Om 
16:00 uur mogen de 

(groot-)ouders komen genieten van de 
heerlijke hapjes die we hebben ge-
maakt. Meld je aan als je komt (en laat 
weten hoeveel grote mensen je mee-
brengt) bij ds. Charlotte Kremer. We kunnen ook nog een 
paar extra begeleiders gebruiken!  
 
Kerk Club 
Kerk Club is er voor iedereen van groep 7 tot en met de mid-
delbare school. We komen bij elkaar in de Swaen op vrijdag-
avond van 19:30 tot 20:30 uur.  We gaan dan in gesprek, 

soms doen we samen een spel, en we kijken hoe het in de 
kerk allemaal in elkaar zit. Wat is de betekenis eigenlijk van 
die oude verhalen de verhalen uit de Bijbel? En wat hebben 
ze met ons te maken? De eerstkomende bijeenkomsten zijn 
op 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november. Welkom! 
 
Stamtafelgesprek 
Kom wat drinken met de dominee! Stamtafelgesprekken zijn 
informele ontmoetingen met ds. Charlotte Kremer in café de 
Gevangenpoort. Een goed gesprek met heel verschillende 
mensen, bij een biertje of een glas wijn (of iets fris, natuur-
lijk). Voor iedereen die ervan houdt dat het ook ergens over 
gáát. Vanaf 16:00 uur, op zaterdagmiddag 18 oktober.  
 
Bijbelkring 
De Bijbelkring gaat weer van start op woensdag 22 oktober in 
De Swaen. Deze keer neemt Menny ons mee op avontuur met 
Paulus naar het begin van de kerk. Vanaf volgende maand 
neemt ds. Charlotte Kremer het weer over en kijken we elke 
keer naar één verhaal, Bijbelse persoon of thema, bestuderen 
de tekst en kijken naar hoe deze onze hedendaagse cultuur 
(bijvoorbeeld in film, beeldende kunst en muziek) inspireert. 
De groep bestaat uit deelnemers met heel verschillende ge-
loofsachtergronden, die nieuwsgierig zijn naar verhalen, en 
een kritisch gesprek niet schuwen. Heb je interesse om mee 
te doen? Geef je even op bij Erica Houtgraaf,  
e-mail: h.e.houtgraaf@gmail.com 
 
Pastoraal meldpunt    
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, als u graag wat pasto-
rale aandacht vanuit de kerkgemeente wil of een voorbede 
wil laten doen voor een ander of uzelf. Zij is altijd bereikbaar 
via pastoraat@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371272. 
 
Welkom voor koffie en maaltijd   
Deze maand is de koffie-ochtend op 1 en 15 
oktober in de hulpkerk. Als u wilt deelnemen 
aan de woensdagavondmaaltijd op 22 oktober 
kunt u zich opgeven bij christine.vreeswijk@quicknet.nl  
 
Schoenendoosactie 
Deze maand gaat de actie van de diaconie van start. 
Versier en vul een schoenendoos voor kinderen in ontwikke-

lingslanden of voor kin-
deren in kwetsbare si-
tuaties. Deze komt te-
recht bij kinderen die 
een steuntje in de rug 
goed kunnen gebrui-
ken. Geef een schat! 
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Meer diaconale actie 
Voor de dankdag in november staat er binnenkort een bak 
bij de ingang onder het orgel in de Swaen, waar u uw gaven 
voor de Voedselbank in kunt doen. De voedselbank heeft het 
liefst producten met een lange houdbaarheidsdatum. Voor-
beelden vindt u in de komende kerkbrieven. 
 
Diamanten huwelijken  
Dinsdag 14 oktober worden er wel twee 60-jarige huwelijken 
gevierd. We feliciteren het echtpaar J.A.C. Spelt-Kersbergen  
en het echtpaar G. Collet-Smit.  
 
Heropening hulpkerk     

Op 14 september j.l. heeft 
ds. Charlotte Kremer de 
opgeknapte en vernieuwde 
hulpkerk feestelijk geo-
pend en kon iedereen de 
grote verbouwing aan-
schouwen en bewonderen. 
Een rechte ingang, een geheel nieuw keukengedeelte, een 
gelakte vloer, fris geschilderde muren, plafond, ramen,  deu-
ren en tafels; nieuwe stoelen, gordijnen… bijna teveel om al-
lemaal te noemen!  

En dat allemaal grotendeels gerealiseerd door onze Kerkge-
meenteleden Ab en Ebbie Visscher, Lambrecht en Connie 
Bak, Elske de Leng, Willem Brommersma en Audrey Vree-
mann. Hulde aan deze mensen; ze werden o.a. bedankt met 
bloemen en groot applaus, want ze hebben ongelofelijk veel 
uren besteed aan deze opknapbeurt! 

Sirkelslag 
Vlak voor het startweekend, op vrijdag 19 september, speel-
den de kinderen van de Kerk Club Sirkelslag. Een spel met 
een vijftal opdrachten over de vruchten van de Geest. Han-
dig, snel en slim werden alle opdrachten uitgevoerd.  

 
Fancy Fair 2025 
De dag begon zonnig met een prima buitentemperatuur 
voor alle activiteiten die plaatsvonden bij de Grote Kerk op 
20 september j.l. Er was veel te koop, te doen, te eten en  
drinken en te bezichtigen. Een kleine impressie in beeld: 

Helaas moest er wat ab-
rupt worden afgebroken in 
verband met het weer, 
maar de opbrengst mocht 
er wezen: er is voor de re-
novatie van de hulpkerk 
ruim €4.000 opgebracht! 
Ook de vernieuwde ruimte 
van het UEV werd druk be-
zocht. 
 

Startzondag                                                                                                      
In de feestelijke dienst van 21 september namen we met 
veel dank afscheid van Tom Lagerburg na drie ambtstermij-
nen bij de diaconie; van Frans Koning als ouderling kerkrent-
meester en Ellen Vriend als diaken. Gelukkig zijn er ook weer 
nieuwe ambtsdragers bevestigd en aangesteld en zien we 
het nieuwe kerkelijk seizoen met vertrouwen tegemoet.  
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Verjaardagen van onze senioren:          
01-10  Dhr. C. Bakker, Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1,  
            1444 HT Purmerend 
05-10  Dhr. H. de Jong, Cornelis Boldingstraat 13,  
            1132 VD Volendam 
05-10  Dhr. K. Springer, Noorderstraat 72, 1135 TT Edam 
06-10  Dhr. H. Waal, Werengouw 26, 1132 EX Volendam 
07-10  Dhr. B.P. Wijnandts, Pieter Taemszstraat 7,  
            1135 HG Edam 
07-10  Mevr. A.J. de Ruiter, Jonkerlaantje 47, 1135 TK Edam 
07-10  Mevr. J.P. van der Zee-de Moes, Wormerstraat 3,  
            1135 EJ Edam 
07-10  Dhr. T.J.C. Lagerburg, Burg Versteeghsingel 26,  
            1135 VW Edam 
09-10  Mevr. N. Nordmann-Bij 't Vuur,  
            Bouwen Heijnszstraat 4, 1135 EB Edam 
13-10  Mevr. G. Rijswijk-van der Veer, Achterhaven 90 B,  
            1135 XX Edam 
13-10  Mevr. A. van de Giessen-Zijderveld, Stationsweg 6,  
            1471 CL Kwadijk 
14-10  Mevr. M.M. Radder-Coljee, Groot Westerbuiten 23,  
            1135 GJ Edam 
14-10  Mevr. J.H. Hoogendijk-van Lingen, Ansjovisstraat 8,  
            1131 CB Volendam 
14-10  Mevr. G. de Groot-Honingh, Julianaweg 158,  
            1131 DK Volendam 
15-10  Mevr. C.S. Uittenbogaard-Veenendaal, Sternstraat 19, 
            1444 VA Purmerend 
17-10  Mevr. G. Molenaar-Westerneng,  
            William Pontstraat 20, 1135 EV Edam 
21-10  Mevr. G.M. Gorter-Prins, Voorhaven 166,  
            1135 BW Edam 
22-10  Dhr. A. Westerneng, Burg. Jan Schoonstraat 28,  
            1474 HS Oosthuizen 
23-10  Mevr. A.A.H. van Mazijk-Heijnis, Wieringenlaan 49,  
            1132 MB Volendam 
23-10  Mevr. N. van Zanen, Ye 42, 1135 JJ Edam 
25-10  Mevr. W. van Ravenzwaaij-Balder, Nieuwehaven 56,  
            1135 VL Edam 
26-10  Dhr. H.A. Kraaij, Claes Boesserstraat 3, 1135 HR Edam 
29-10  Mevr. M. Westra, Wijkermeerstraat 12, 1135 JK Edam 
Hartelijk Gefeliciteerd!  Een fijne verjaardag gewenst. 
 
Overzicht diaconale collectedoelen                                
Zondag 5 oktober: Werelddiaconaat, Israel;  joodse en 
palestijnse kinderen samen 

Joden en 
christenen in Israël 
komen elkaar in 
het dagelijkse 
leven bijna niet 
tegen. Via het 
ontmoetings- 
programma van 

het Rossing Center for Education and Dialogue leren Joodse 
en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en 
christelijke scholen in Israël elkaar kennen en met elkaar 
omgaan. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, 
maar voor de hele Israëlische samenleving. 
www.kerkinactie.nl/israelpalestina 

Zondag 12 oktober: Huis aan het Water 
Huis aan het Water is een plek waar iedereen die te maken 
heeft met kanker ongeacht leeftijd, ziektefase, prognose of 

stadium van het ziekte-proces, 
terecht kan. Wij geloven dat 
ieder mens uniek is en op zijn 
eigen wijze zoekt naar een 
nieuwe balans, waarin de 
kwaliteit van leven centraal 
staat. In overleg met u zal 

gekeken worden naar uw persoonlijke wensen en kunt u 
passende hulp en ondersteuning krijgen.                        
Zondag 19 oktober: Kerk in actie Werelddiaconaat,  
Bangladesh nieuw kooktoestel                                                              
Via een ingenieus kooktoe-
stel verhogen vrouwen in 
Bangladesh hun inkomen. 
Het innovatieve kooktoestel 
kan gestookt worden met 
(weinig) hout of groenafval 
vermengd met organische 
mest. www.kerkinactie.nl/vrouwenbangladesh  
Zondag 26 oktober: Hart voor Kinderen  

Deze stichting heeft tot doel om 
wereldwijd verlaten en kwets-
bare kinderen in zeer moei-
lijke levensomstandigheden 
kansen te bieden op een beter 

leven. Dit doet zij door middel van het incidenteel bieden 
van noodhulp en het structureel bieden van onderdak, voed-
sel, kleding, medicatie en scholing in een rondom het 
kind gecreëerde gezinssituatie.        
 
Kerktaxi         
We vragen u om zo mogelijk al op vrijdagavond of zaterdag-
morgen te bellen.  
datum  taxidienst   telefoonnr. 

5 okt. (Swaen) L. Bak 06 23669368 
12 okt.  W. Meerman 06-22506765 
19 okt.  H. Kalk 0299-371297 
26 okt.  W. Meerman   06-22506765 

2 nov.  H. Eijk 0299-371939 
Wilt u meehelpen zorgen dat er altijd wel een taxidienst  
beschikbaar is? Graag een telefoontje naar Rien de Vries;  
tel. 06-22948305 of 0299 372969;  of mail:  
rienenhelmadevries@ziggo.nl       
 
Opbrengst Collecten     

Datum  Kerk Diaconie Doel 
24-08  €    145,00 €    236,20 Hoeboeh 
31-08  €    132,70 €    157,85 Banja Luka 
07-09  €    116,50 €    129,25 Opvang straatkinderen 
14-09  €    203,35 €    192,90 Vereniging Het Nest 
  €    597,55 €    716,20  
 
Mededelingen kerkelijk bureau 
Verhuisd naar andere gemeente: Dhr. M.L. Galgren en  
Fam. P.C. Tjalsma-de Vries 
Overleden: Mevr. C.S. Huurdeman en dhr. F.H. Ton 
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Mededogen en geduld       
We hadden op 14 sep-
tember een, voor ons 
doen, volle kerk met ver-
rassend bezoek, o.a. uit 
Bunschoten-Spakenburg. 
Marja van Gaalen sprak 
over Exodus 6: 1-8, de 
belofte van God aan Mo-
zes om de Israëlieten te 
verlossen van de slaven-
arbeid voor de Egypte-
naren, en over Lucas 13: 
1-9. Daarin komen de 
mensen met schokkende 

verhalen naar Jezus. Over een groep mensen uit Galilea, die 
door Pilatus vermoord werden tijdens het offeren. Over het 
instorten van een toren bij Siloam, waarbij 18 mensen om-
kwamen. Berichten zoals wij ze ook dagelijks lezen. Waren 
deze mensen grotere zondaars dan de mensen, daar om Je-
zus heen? Het antwoord is duidelijk: nee, dat waren zij niet. 
Hun dood was geen straf van God. Maar Jezus zegt wel te-
gen hen: ‘Kom tot inkeer, houd je aan de leefregels van de 
Eeuwige.’ Eigenlijk zei Jezus, zo vertelde Marja, ‘gebruik deze 
momenten van schok en verwarring om stil te staan bij je ei-
gen leven. Wat is echt belangrijk en wat niet?’                                                                
Dan spreekt Jezus verder 
over een vijgenboom, die al 
jaren geen vrucht meer 
draagt. ‘Omhakken’, zegt de 
eigenaar. Maar de tuinman 
zegt: ‘Geef hem nog een 
kans. Laat mij hem één jaar 
goed verzorgen, de grond 
losmaken, mest geven. Mis-
schien komen er dan wel 
weer vijgen aan.’  Met an-
dere woorden: Gebruik niet de bijl van het oordeel, gebruik 
de spade van geduld en mededogen. Creëer kansen, wees 
barmhartig en warmhartig  Dan heers je niet maar dien je. 
Zoals wij vaak weer nieuwe kansen krijgen van God.                                                                                
We zongen: Laat ons weten,    
       nooit vergeten     
       hoe U tot ons spreekt:     
       sterker dan de machten,    
       zijn de zwakke krachten,    
       vuur dat U ontsteekt.               
Dit is het tweede couplet van Lied 422. Woorden om in deze 
tijd in beeld te houden. 
 
Plantjes 
Om de oproep uit haar preek heel concreet te maken had 
Marja een bak met potjes met kleine tuinplanten meegeno-
men. Bedoeld voor een ieder om ze thuis in de tuin of in een 
pot op het balkon te zetten en goed te verzorgen. Vaste 
planten, nu nog klein, maar volgend jaar hopelijk uitgegroeid 
en tot bloei komend.        
 

 
 
Op de foto 
helpt Abraham 
haar met het 
uitdelen van 
de planten aan 
alle aanwezi-
gen. De mijne 
heb ik geplant 
in de voortuin, 
zodat de bloe-
men ook zicht-
baar zijn voor anderen.  
 
Monumenten dagen                
Na de dienst stond de kerk meteen ook weer open voor 
bezoek in het kader van de Open Monumentendagen. Het 
werd een gezellige mix van geïnteresseerde mensen., die 
wel eens wilden weten wat zich eigenlijk achter dat raampje 
met vitrage met een hele 
rij ganzen bevond. Ze 
troffen het, want Anton en 
Riëtte Haasnoot  -de 
laatsten, die in de 
kosterswoning gewoond 
hebben- waren deze dag 
met hun zoon en diens 
partner naar Volendam 
gekomen om de oude 
band in leven te houden. 
We telden die middag 36 bezoekers. 

Mensen, bloemen, collectes en diensten                       
Marja van Gaalen was op 14 september op het laatste mo-
ment ingevallen voor Simon Bijl. Als bijzondere dank kreeg 
zij geen bloemen, maar een portie paling mee naar huis.       
De bloemen gingen op zondag 14 september naar Willem 
Bakker, jarig geweest en naar Anton en Riëtte Haasnoot. Op 
de foto is Anton de tweede van links. De vijfde is Rob van 
Gaalen, de man van Marja.                                                         

De collecteopbrengsten waren op zondag 14 september:    
diaconie € 128,80, eigen kerk € 191,40.     
Op zondag 12 oktober hoopt ds. Charlotte Kremer voor te 
gaan, op zondag 26 oktober hebben we weer een koffiebij-
eenkomst.                                                            Maarten Gast 



Doopsgezinde Gemeente Edam 
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Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Bankr. NL33ABNA0588710911, t.n.v. Stichting Beheer en Exploitatie Vermaning Edam 

Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand 
Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl 

Koster: Ankie Scheers, tel. 06-19282465, annascheers@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
Een aantal predikanten uit de doops-
gezinde gemeenschap hebben in reac-
tie op de situatie in de wereld een ge-
loofsbrief opgesteld. Het einde van de 
brief luidt: 
 
“Bovenal vragen wij elk medemens, 
waar en in welke situatie dan ook, om 
niet onverschillig te blijven tegenover 
geweld, bezetting en onderdrukking 
en zich uit te spreken en op te staan 
voor vrede en gerechtigheid. Het is 
onze taak als mensen om ideologieën 
die dit goed praten te weerspreken, 
als steun en hoop voor eenieder die 
lijdt onder het nu zichtbare onrecht.” 
 

Laten wij Gods visioen niet uit het oog 
verliezen: 
 

“zij zullen hun zwaarden omsmeden 
tot ploegscharen en hun speren tot 
snoeimessen. Geen volk zal nog het 
zwaard opnemen tegen een ander 
volk, geen mens zal meer weten wat 
oorlog is.” ( Jesaja 2:4 ) 
 
“Vanuit de stilte” / Essemie van Dunné 
 

Laat niks me verontrusten,  
in de war brengen, 
uit mijn evenwicht halen, 
verlammen. 
 

Laat niets me doen twijfelen, 
schoorvoeten, 
tot stilstand komen 
en omkijken. 
 

Laat niks me besluiten terug te keren, 
bakzijl te halen, 
met hangende pootjes. 
 

Laat mij, kin omhoog, 
met rechte schouders 
en borst vooruit 
 

het levenspad durven gaan. 
 

Ik ben niet alleen. 
Hajo Schaap 

 
 

 

Protestantse gemeente Zeevang 
Oudendijk 

 
Jaarthema 
Het jaarthema van de PKN is "Kijk! Laat 
je verrassen door het werk van Gods 
Geest". In Petrus, een gratis magazine 
van de protestante kerk in Nederland, 
wordt uitgebreid aandacht gegeven aan 
dit thema. 

• Trijnie Bouw, preses van de gene-
rale synode, merkt op dat het voor 
protestanten (die vaak in hun hoofd 
zitten) het best spannend is om je 
open te stellen voor meer zintuiglijke 
ervaringen van de Geest. 
• De Fonteinkerk in Groningen paste 
haar activiteiten aan de wijkbewoners 
aan, van wijkgemeente naar buurt-
kerk, met als rode draad ontmoeting, presentie en ruimte voor 
zingeving. "We willen een kerk zijn die niet gemist kan worden". 
• Oog hebben voor het werk van Gods Geest is in de kern heel 
eenvoudig, zo schrijft Gertine Blom in haar column: aandacht 
schenken aan de juiste dingen. Dat kun je leren. 
 

Naar aanleiding van het jaarthema is onderzoek gedaan onder 415 
leden van de protestante kerk. 

• De heilige Geest wordt vooral geassocieerd met inspiratie . 
Daarnaast ook troost, drie-eenheid, geloof en wijsheid. 
• Dat Gods Geest in deze wereld werkt gelooft 91% 
 

 
• Bijna 90 % heeft zelf weleens 
iets van de Geest van God erva-
ren. En wanneer was dat dan? 
Het meest tijdens het zingen, 
maar ook tijdens gebed, of tij-
dens stilte, of een gesprek, of 
preek. Het ontliep elkaar niet 
veel. 
• Gods Geest weleens aan het 
werk zien op onverwachte plek-
ken wordt door 71% met ja be-
antwoord. 
 
 
 

Lied 701 uit het Liedboek (2013) "Zij zit als een vogel" is 
een prachtig lied dat de Geest als ongebonden, dyna-
misch, dansend en inspirerend bezingt. Te beluisteren via 
Spotify op petrus.protestantsekerk.nl/mijn-mooiste-lied. 
 
Het magazine Petrus is zeer de moeite waard om lezen; 
het is mooi vormgegeven en leest makkelijk, maar vooral 
het bevat veel artikelen die je blij maken. Het is gratis, 
verschijnt 4 x per jaar. Aan te vragen op 
abonnement@petrusmagazin.nl. of bel 030-8801338. 
 

Carina Brienen 

Scribaat: IJsselmeerdijk 4, 1474 MX  Oosthuizen, 0299-403894 
Predikant: ds. Hans Reedijk 



In het zomer‑seizoen mooiekado’s te koopin de GroteKerk
Handwerkgroepvan de kerk



Heilige Nicolaaskerk Edam 
Pastorie: Voorhaven 126, 1135BV Edam, tel. 371765  

Kapelaan: Mariusz Momot, tel. 06-27402368 
Voorzitter: J.B.A. Ruck, tel. 06-46644802 

 Secretaris: N.M. van Straalen, tel.06-50921952 
 Budgetbeheerder: C.G. Veth, tel. 06-46354329 

Bankrekeningnummer NL31 ABNA 0588 7359 73  t.n.v. RK H. Franciscus inz. Edam 
www.rknicolaaskerkedam.nl  e-mail:secretaris@rknicolaaskerkedam.nl 

 
RK Heilige Franciscusparochie  

Voorzitter: C. van der Weijden 
Secretaris: J.M.C. van Leeuwen 
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Wij vragen uw gebed 
Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen; 
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden 
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en op-
recht medeleven. 
 
Nieuws uit de Locatieraad 

Nieuwe bewoner 
van de pastorie 
Na het vertrek van 
kapelaan Mario 
Agius per 1 sep-
tember wordt de 
pastorie nog 
steeds bewoond 
door twee men-
sen. Mariusz Mo-
mot woonde er al 
die tijd al, maar 
het verschil is dat 
hij nu ook voor de 
Franciscusparo-
chie gaat werken. 
U treft elders in 
dit Venster een in-
terview met hem 

aan. Behalve Mariusz woont ook Francis Ashamole in de pas-
torie. Francis is een priesterstudent die de laatste fase van 
zijn studie aan het afronden is. Hij stelde zich in onberispelijk 
Nederlands voor tijdens de viering op 7 september, als volgt: 
“Goedemorgen beste mensen. Mijn naam is Francis 
Ashamole. Ik kom uit Nigeria. Ik ben een priesterstu-
dent, een seminarist van ons bisdom. Ik ben eigenlijk 
nu klaar met de studie, ik moet nog een laatste exa-
men doen, en in dit bijzondere jaar ben ik naar deze 
parochie gestuurd om mijn pastorale jaar te doen, on-
der leiding van pastoor Carlos Fabril. Ik ga hier wonen 
met kapelaan Mariusz. Dit jaar is bijzonder, want ik ga 
met jullie meeleven in de parochie-activiteiten en ook 
meewerken in de liturgische activiteiten van deze pa-
rochie. Daar ben ik blij mee. En ik vraag dat jullie voor 
mij willen bidden want ik zal dit jaar, als het goed gaat, 
op 15 november tot diaken gewijd worden, dus ik 
vraag jullie voor mij te bidden, dat ik dit jaar goed mag 
doorbrengen.” Een warm applaus klonk na afloop. 
 
 
 

Parochieinformatieavond 
Op woensdag 17 september kwamen 42 parochianen bij el-
kaar voor een ingelaste informatieavond in de Ontmoeting. 
Om de discussie te stimuleren waren de stoelen in “lager-
huis”-opstelling gezet. In een korte toespraak ging Hans Ruck 
in op de afgelopen woelige periode. Hij benadrukte dat we 
niet moeten blijven hangen in oude tegenstellingen maar 
vooruit moeten kijken. De locatieraad wil ook een aantal or-
ganisatorische veranderingen doorvoeren: 
• De catechese en de voorbereidingen op Eerste H. Commu-
nie en Vormsel samen doen met de drie locaties. Dit ligt op 
dit moment als voorstel bij het parochiebestuur. 
• Betere informatie-uitwisseling met de misdienaarsgroep, 
door deelname van een locatieraadlid aan de misdienaars-
groep die de roostering kan begeleiden. 
• Meer aandacht voor de opgroeiende jeugd van onze kerk, 
bijvoorbeeld door een maandelijkse jeugdavond te organise-
ren. 
Misdienaar Tijmen Visser wees erop dat de kerk niet veel 
doet voor de jongeren en hij gaf aan dat er verschillende 
jongeren zijn die meer willen dan lampionnen knutselen. 
Kapelaan Mariusz Momot vertelde over zijn opleiding als 
boswachter en zijn roeping tot het priesterschap in Rome. 
Ook Francis Ashamole stelde zich voor en had gelijk aanslui-
ting bij de aanwezige jeugd. 
In de discussie die volgde werd aandacht gevraagd voor 
koorzang bij de parochievieringen en voor de activiteiten 
van de bezoekersgroep die zich met name richt op de ou-
dere parochianen. Het was hartverwarmend te zien dat zo-
veel parochianen sterk betrokken zijn bij het wel en wee van 
de Edamse geloofsgemeenschap. 
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Fotoboek 2020-2025 

Bij het afscheid van Mario op 31 augustus kondigde Hans 
Ruck aan dat er een fotoboek gemaakt wordt over de 
periode dat Mario in Edam gestaan heeft. Er was al eerder 
een fotoboek, dat nu is uitgebreid met foto’s uit 2025. Het 
boek wordt aangeboden aan Mario en er ligt ook een 
exemplaar in de kerk. Parochianen die er zelf eentje willen 
hebben, wend u tot de secretaris, die ze kan bijbestellen 
(afhankelijk van het aantal € 30,- tot € 60,- per stuk). 
 
 
In memoriam 

 
Margaretha Maria Theresia Rossenaar – de Jong. Zij is op 2 
september op 95-jarige leeftijd overleden. De uitvaartdienst, 
geleid door kapelaan Mariusz en met muzikale begeleiding 
van Sint Caecilia was op 6 september in onze kerk. 
Aansluitend is zij bij haar man Antoon begraven op ons 
parochiekerkhof. Wij wensen de familie veel sterkte toe bij 
dit verlies. 

  
Nieuws van Sint Caecilia 
Inmiddels heeft het koor de repetities op de donderdag-
avond in de Burghwall  hervat. Het laatste deel van het 
kalenderjaar is een drukke tijd voor het koor. Zoals u weet 
organiseert St. Caecilia Podium Edam op 12 oktober a.s. en 
zingen we tijdens de vieringen van Allerzielen, diaconale 
zondag, Christus Koning (startzondag), de seniorenmis (18 
december om 15.00 uur) en de Hoogmis op Eerste Kerstdag. 
Dit alles o.l.v. Juliette Besijn (dirigent)en Luca Morgante 
(organist). 
Nieuwe koorleden kunnen we goed gebruiken en u bent van 
harte welkom om mee te komen zingen op donderdagavond 
van 19.30 – 21.30 uur in de Burghwall. 
We willen graag iedereen bedanken die meegeholpen heeft 
met de waterdag. Ook veel dank aan de parochianen die 
koek, cake, taart, aardbeien e.d. beschikbaar hebben gesteld 
voor de verkoop.  Als u middels de Raboclub support actie 
een stem heeft uitgebracht op ons koor dan danken wij u 
hier ook hartelijk voor. 

St. Caecilia bestuur 
 

Gezellige middagen in oktober/november 
Na een heerlijke zomer pakken we de draad weer op betref-
fende de gezellige middagen. De vakantietijd en de kermis-
sen zijn achter de rug en de nazomer dient zich aan. We glij-
den zo zoetjesaan de herfst in en zullen ons binnenshuis 
moeten vermaken. Dat gaat zeker lukken als u van het aan-
bod van de PCI gebruik maakt om de gezellige middagen in 
de Burghwall te komen bezoeken tussen 14.00 – 16.30 uur. 
Zoals u weet worden die altijd gehouden op de eerste en 
derde woensdagmiddag van de maand. 
Een praatje maken, een spelletje spelen of een kaartje leg-
gen behoren tot de mogelijkheden en dat alles onder het 
genot van een drankje en een hapje. U kunt de volgende 
data in uw agenda noteren, t.w. woensdagmiddagen 1 en 15 
oktober en 5 en 19 november. 
Kent u iemand in uw omgeving die wat gezelligheid kan ge-
bruiken dan is die persoon van harte welkom. We zien u al-
len graag! 

Nel en Marian 
Nieuws namens het KVG 
De opening van het nieuwe seizoen is inmiddels al voorbij. 
Daarbij werd één van de leden gehuldigd omdat ze inmid-
dels 70 jaar is geworden. Dit gaat steeds minder voorkomen 
omdat de meeste van ons die verjaardag al achter de rug 
hebben. Maar dat wil niet zeggen dat we het met zijn allen 
niet heel leuk hebben. Misschien zelfs wel gezelliger door 
die leeftijd. Daarom in oktober een gepast onderwerp. 
 

Op  woensdagmiddag 22 oktober komt er iemand van het 
Dijklander Ziekenhuis om ons voor te lichten over artrose. 
(gewrichtsslijtage). Het is nog niet bekend of de arts in de 
gelegenheid is om mee te komen. Maar dat merken we van-
zelf. Het is natuurlijk ook mogelijk om vragen te stellen over 
dit onderwerp. 
Iedereen is welkom op deze middag, of u nu wel of niet lid 
bent van het KVG. 
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Woensdagmiddag 26 november viering SINTERKLAASFEEST. 
Voor leden is dit gratis. Donateurs en introducees betalen 
€ 3,50 entree. 
Op beide middagen is de zaal in de Burghwall aan de 
Achterhaven op nr. 89 in Edam open om 13.30 uur en we 
beginnen om 14.00 uur. 
Tot ziens! 

Het KVG-bestuur: Betsy, Jos, Els, Carin en Ellen 
 
Nieuws voor Jeugd en Gezin 
Uitnodiging voorbereiding sacramenten 1ste H. Communie en 
H. Vormsel 
Kinderen die in groep 4 en 5 zitten kunnen zich opgeven 
voor de Eerste Heilige Communie; tieners die in groep 7 en 8 
zitten kunnen zich opgeven voor het Heilig Vormsel. Info en 
aanmelden via  mariuszmomot.haarlem@gmail.com of 
bellen naar kapelaan Mariusz: 06 - 2740 2368. 
 

 
 
Uitnodiging Sint Maarten-middag op 8 november 
Zaterdag 8 november van 14.00 - 16/16.30 uur is de 
gezellige Sint Maartenmiddag. Kapelaan Mariusz vertelt over 
de Heilige Martinus en we maken lampionnen waarmee we 
zingend door de kerk lopen. De afsluiting is met heerlijke 
patat en kroketten. Aanmelden bij: jjamade@kpnplanet.nl. 
 
 
 
 
 
 
 

Onderhoudswerkzaamheden 
 
Klein onderhoud aan de 
gebouwen en de spullen van 
de kerk vinden continu plaats 
zonder dat iemand daar veel 
erg in heeft. We noemen er 
een paar die gedaan zijn in de afgelopen maanden. 
- Het metselwerk aan de zijkant van de achterkeuken 

van de pastorie is vakkundig hersteld door Tom Huider 
(die eerder de achterkant van de sacristie gedaan had). 

- De lampen in de kroonluchters van de kerk zijn 
allemaal vervangen door led-lampen. 

- Het koffiezetapparaat in de keuken van de pastorie had 
kuren, die nu verholpen zijn door de montage van een 
nieuwe kraan door bij ’t Vuur. 

- De kraan op het aanrecht in de keuken lekte al jaren; 
dat is ook verholpen. 

- We hebben in de kerk en in de Ontmoeting nieuwe 
bordjes die de vluchtroute aangeven in geval van nood; 
de oude functioneerden al jaren niet meer. Ze zijn 
vervangen door Wim Burrichter. 

Zo gebeurt er van alles, tegen lage kosten vanwege de inzet 
van vrijwilligers, die we daarvoor erg dankbaar zijn. 
 
Verjaardagen van onze senioren in oktober 
 
03-10 Dhr  M.L. Grootendorst, Jonkerlaantje 49  
06-10 Dhr J.M. Plat, Westervesting 32 
06-10 Dhr. A.M.J. Ebbers Zijpemeerhof 20 
08-10 Dhr. W.A.M. Breed, Burg. Versteeghsingel 7-A 
08-10 Mw. M.G. Kuijt, Standerdmolen 41 
09-10 Dhr H. Buikman, Nieuwehaven 2  
09-10 Mw. J.A.M. Buskens-Oudhuis, Voorhaven 59 
11-10 Mw H.A. Schotsman – v.d. Meij, J C Brouwersgr. 32  
14-10 Dhr C.P. Langeveld, Coen de Koninglaan 16 
17-10 Dhr C.L. Hilbers Buitengouwweg 2, Middelie  
23-10 Mw. M.J. Bloothoofd, Ye 31  
26-10 Dhr. C.J.H. Sens, Spinnekopmolen 12 
26-10 Dhr T.J.M. de Lange, Gevangenpoortsteeg 19  
26-10 Dhr H.G. Wolke, Claes Teenxstraat 16 
27-10 Mw A.M. Wanders-Conijn, ’t Marken 27 
27-10 Mw A.M. Koning, Watermolen 3 
27-10 Mw A.M.M. Breed – Laan, Lingerzijde 64  
27-10 Mw C.H.M. Wessels – Buscher, Kerkepad 1  
28-10 Mw M.A.C. Koning – Molenaar, Voorhaven 33  
28-10 Mw J.M. den Hollander, Burg Versteeghsingel 10-a 
30-10 Mw. A.G. van Rijn - van Engen, Ye 39  
 
 U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij 
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 
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Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

We zijn alweer druk bezig 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. 
Naast de beroemde sokken 
zijn er weer  bijzondere 
truitjes/vestjes/jurkjes, 
poppenkleertjes, dassen, 
mutsen en handschoenen, enz. 

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur 
ook tijdens de vakanties *  

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

voorschoolse opvang (07:30-08:45) 
opvang mogelijk ook alleen tijdens 

vakanties/studiedagen 
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur 
leuke uitstapjes tijdens vakanties 

huiswerkbegeleiding 
 
 

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar 
info@bsomajest.nl  Nog beter: kom even kijken. 

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor alle kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken 
binnen Edam-Volendam. 
 
Kalender  
Zaterdag 8 november 14:00 – 16:00 uur Sint Maartenmiddag  Ontmoeting 
 
Voor de sacramenten Eerste H. Communie en H. 
Vormsel opgave via 
mariuszmomot.haarlem@gmail.com. 
 
Afscheid van kapelaan Mario 
Op 31 augustus jl. hebben wij afscheid genomen 
van onze kapelaan Mario. Toen veel mensen uit 
onze kerk nog met vakantie waren, kwam het be-
richt dat onze kapelaan naar een andere parochie 
zou gaan. Dat was wel even schrikken, want wat 
moeten we nu zonder onze kapelaan? De kapelaan 
is immers belangrijk voor de mensen en jonge-
ren/kinderen van de kerk. De jongeren en kinderen 
hebben hele fijne en leuke herinneringen aan ka-
pelaan Mario. Hij kwam altijd op de kinder/jonge-
renmiddagen om over Jezus en het geloof te ver-
tellen. Wij hebben veel van hem geleerd. Ook deed 
hij mee met de gezamenlijke spellen met veel hu-
mor en plezier. Hij ging mee met de jeugduitjes zo-
als het bootje varen door de grachten van Edam en 
het bowlen, en natuurlijk bowlde de kapelaan fa-
natiek met ons mee!  
Die laatste zondag in augustus deed de kapelaan 
nog de mis. Er werd gezongen en er werd door jon-
geren/kinderen en anderen met mooie woorden 
over hem gesproken Daarna kon iedereen nog 
even praten met de kapelaan, en was er taart!  
Afscheid nemen is vaak niet zo leuk, maar je kunt 
altijd weer terugkijken op een mooie tijd met ie-
mand en denken aan wat je allemaal samen hebt 
meegemaakt. Dat zijn mooie herinneringen die we 
niet vergeten. We zullen kapelaan Mario missen en 
wensen hem het beste op zijn nieuwe plek. 
 
Wist je dat? 
In de Rooms Katholieke Kerk wordt de oktobermaand (net 
als de meimaand) gezien als Mariamaand. Dan is er bij-
zondere aandacht voor Maria, de moeder van onze Heer 
Jezus Christus. Deze maand wordt ook wel ‘Rozenkrans-
maand’ genoemd. In de Katholieke Kerk wordt dan de ro-
zenkrans gebeden. Een rozen-
krans bestaat uit allemaal kra-
len. Vijf groepjes van tien klei-
nere kralen, en grotere losse 
kralen ertussen. Bij de kleine 
kralen bid je een Wees Gegroet 
en bij de grotere een Onze Va-
der. Het meest bekende gebed 
tot Maria is het Wees Gegroet.  

 
 
 
Ken jij het al? 
Als je het re-
gelmatig bidt, 
ken je het snel 
uit je hoofd. 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger 
5 oktober 10.00 uur Wim Grimme 
19 oktober 10.00 uur Truus de Boer 
 
Protestantse Gemeente Edam en Volendam (De Swaen, Voorhaven 135; Grote Kerk, Grote Kerkstr. 57; Stolphoeve-
kerk, Burg. Kolfschotenplein 1) 
 

Datum  Tijd  Voorganger    Gebouw 
5 oktober 10.00 uur ds. P. Hoogstrate (Ermelo)  De Swaen 
12 oktober 10.00 uur ds. E. Overeem (Sliedrecht)  De Swaen 
19 oktober 10.00 uur ds. C. Kremer, m.m.v. de Nicolaascantorij De Swaen 
26 oktober 10.00 uur Mevr. B. Jaarsma (Leiden)   De Swaen 
 

Datum  Tijd  Voorganger 
12 oktober 11.00 uur ds. C. Kremer    Stolphoevekerk 
26 oktober 11.00 uur Koffieochtend    Stolphoevekerk 

  
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
5 oktober 10.00 uur    Parochieviering, Franciscusviering in Ilpendam 
12 oktober 10.00 uur K. Miklosko  Eucharistieviering m.m.v. Nicolaaskoor 
19 oktober 10.00 uur H. Bak   Woord- en Communieviering, samenzang 
26 oktober 10.00 uur M. Momot  Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia, Allerzielen 
 

N.B. De tijden van de doordeweekse vieringen zijn vanaf 1 oktober veranderd: elke dinsdagochtend, woensdagoch-
tend en vrijdagochtend om 9 uur en elke donderdagavond om 19:00 uur een korte H. Mis. In oktober Mariamaand 
met rozenkransgebed. 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger    Locatie Organist   Bijzonderheid 
5 oktober 15.00 uur ds. H. Reedijk    Beets  Dhr. J. Stens 
12 oktober  10.00 uur ds. B. Rapp    Oudendijk Mw. B. Conijn 
19 oktober 10.00 uur ds. H. Reedijk    Avenhorn Mw. B. Conijn  Avondmaal 
26 oktober 10.00 uur ds. J. Talma    Beets  Mw. D. Schuitemaker 
 

Alle diensten gezamenlijk met PG Koggenland 
 
Woensdavondmaaltijden 
We brengen graag de woensdagavondmaaltijden weer onder de aandacht. Elke 2e en 4e woensdag van de maand 
doet het kookteam haar uiterste best om een heerlijke maaltijd op tafel te zetten. Het is elke keer weer een verras-
sing voor de gasten wat zij te eten krijgen. Maar wat zij wel weten, is dat het altijd weer erg gezellig is. Maak dus 
gebruik van de gelegenheid en meldt u ook eens aan voor een maaltijd. Data voor de eerstvolgende maaltijden: 22 
oktober, 12 en 26 november, 10 december. U bent van harte welkom, 18:00 uur in de Ontmoeting! Woensdag 8 
oktober vervalt vanwege de parochiereis. – opgave bij christine.vreeswijk@quicknet.nl. 



Hoogstraat 30299371751www.taam.keurslager.nl

Nijverheidstraat 30 | 1135 EDAM GETel:  0299 ‑ 372951 | Website: www.de‑witte.nlwitte@de‑witte.nlFax: 0299 – 372098 | E‑mail:  

Onderhoud en reparatie alle merken bedrijfswagens en campers



Uw verjaardag vieren zonder zorgen?Bij de Simonehoeve kan dat.Bel of mail ons꞉ wij helpen u graag.0299‑365828 of info@simonehoeve.com

SimonehoeveWagenweg 21145 PW Katwoude / Volendam
 PRINSENSTRAAT 12  EDAM  0299 371753 |  | 

Ontspanningsmassageen hotstone
Email:m.zuidervaart@ziggo.nlwww .edammassage.nlMariekeZuidervaartKeetzijde41 135RBEDAMTel:0299350314Mob:0652244024Ookfraaiecadeaubonnentekoop
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