
 

 

  

Kerkbrief 1213 voor zondag 17 augustus 2025 

De kerkdienst wordt gehouden om 10:00 uur in de Grote Kerk 
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

 

Waterdag 16 augustus 
Zaterdag gaan wij ons best doen een steentje bij te dragen voor de stichting Netherlands Sri Lanka. Er worden  
o.a. door de weesmeisjes gemaakte armbandjes verkocht en geprobeerd sponsoren te werven voor de vier 
kindertehuizen (maar €5 per maand). Ook giften zijn natuurlijk van harte welkom! En er is gelegenheid een lichtje 
aan te steken. Kom ook even langs bij de Swaen!       
  
Zon….zomer….zingen…Zomerzangdienst            

Zondag 31 augustus sluiten we het zomerseizoen af met de Zomerzangdienst. Wat zou u willen 
zingen? Wat zou jij willen horen? JeugdsenƟment, emoƟe of soberheid?  Uit alle hoeken van de 
kerk en van alle Ɵjden? Van de Middeleeuwen tot nu toe?  
Ben je gegrepen door  Kom, schepper Geest, daal tot ons neer (9e 
eeuw),  Ik wil mij gaan vertroosten (15e eeuw),  Op, waakt op, zo 
klinkt het luide (16e eeuw),  Gij die alle sterren houdt (17e eeuw), Toch 
overwint eens de genade (18e eeuw), Wat de toekomst brengen moge 

(19e eeuw),  Alles wat over ons geschreven is (20e eeuw)?  Of liever Licht dat ons aanstoot 
in de morgen (Ned). Ga met God en Hij zal met je zijn (Eng),  Heer, raak mij aan met uw 
adem (Fin),  Als alles duister is (Fr),  Vlammen zijn er vele (Zwe), Door de nacht van strijd 
en zorgen (Den),  Go, tell  it on the mountain (VS),  Dank, dank nu allen God (Dui)? 
Er is zoveel, te veel om op te noemen, maar blader eens rusƟg door het Liedboek of oudere bundels. En kijk eens op 
de ‘Top 20 meest geliefde christelijke liederen’ op de website van Petrus. Voor deze zomerzangdienst maken we een 
gevarieerde selecƟe uit de ingezonden liederen. De Cantorij verleent haar medewerking aan de dienst'. 
Geef je tophit(s) op aan  of op de lijst bij de koffietafel in de kerk. 
 

Capella Sine Vinculis zingt op 31 augustus in de Grote Kerk 
Op zondag 31 augustus a.s. komt Capella Sine 
Vinculis uit Weert naar de Grote Kerk in 
Edam. Dit vocaal ensemble o.l.v. Bea van der 
Kaaij zingt in kerken van allerlei 
denominaƟes, maar de basis ligt in de 
Anglicaanse koortradiƟe. Op het programma 
staan o.a. werken van Mendelssohn, 
Desprez, Mozart, Barber en Purcell. Orgel- en pianobegeleiding: Frans Koning. Het concert begint om 15.00 u. 
Toegang graƟs. Collecte voor het orgelfonds. 
 

Collecten 17 augustus:  1e collecte:  Diaconie: Het Jeroen Pit Huis 
De 2e collecte is voor onze eigen kerkgemeente.  
Of overmaken op NL95 RABO 0373 711 409  t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. collectedoel met datum.   
 

Collecte opbrengsten 10 augustus: Collecte Diaconie De Hoop GGZ  € 163,15 
                                                                Collecte Kerk € 124,70                            Hartelijk dank voor uw gaven!                                                                                                                 
Agenda:         
Zondag 17 augustus:        taxidienst Henri Kalk; tel. 0299 371297 
Donderdag 21 augustus: Uiterste inleverdatum kopij voor het Venster van september 
Woensdag 27 augustus:  Woensdagavondmaaltijd  
Zondag 31 augustus:        Zomerzangdienst m.m.v. de Cantorij; 15.00 uur Capella Sine Vinculis in de Grote Kerk 
                                                                                                                  

  
 
 

  



 
 

Zondag 17 augustus 2025, 9e zondag van de zomer 

 
 

Predikant:  ds. Burret Olde 
Ouderling:  Ab Visscher 
 

Orgelspel 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied 84: 1 en 2  
‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ 

 

Bemoediging en groet  
 

Kyriegebed  
 

Glorialied 305: 1, 2 en 3  
‘Alle eer en alle glorie’ 

 

Gebed bij de opening van de schriften   
 

Inleiding op het thema: voortuitblik op het  
nieuwe jaarthema: ‘Kijk! Laat je verrassen  
door het werk van Gods Geest’        
 
Eerste lezing: Romeinen 12 : 4 t/m 12 
Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet 
allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één 
lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars 
lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, 
onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie 
de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming 
met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te 
verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te 
onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te 
troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder 
bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met 
volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. 
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en 
wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige 
liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan 
uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u 
aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd 
door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u 
tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.  
 

Lied: 686: 1 en 3  
‘De Geest des Heren heeft’ 

 

Tweede lezing: Galaten 5 : 17 t/m 26 
De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de 
Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een 
is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen 
wat u wilt. Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, 
bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken 
waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, 
zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, 
vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, 
geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en 
nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de 
waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze 
dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het 
koninkrijk van God. Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet  

Diaken:   Tom Lagerburg 
Organist: Nico Vriend 
 
die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, 
heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte 
aan het kruis geslagen. Als we leven door de Geest, laten 
we de Geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit 
eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart 
toedragen. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Twee vragen aan de gemeente:  
1. Kunt u / kan jij je een moment herinneren dat 
iemand anders voor u / jou een geschenk van God was?  
2. Kunt u / kan jij je een moment herinneren dat u / jij 
voor iemand anders een geschenk van God was? 
 

Samen ons geloof belijden, zingend:  
op de melodie ‘wat de toekomst brengen moge’ 
 

Ik geloof in God de Vader 
Hij die heel de schepping draagt 
als een vriend komt Hij ons nader 
wanneer wanhoop ons belaagt. 
Hij doorgrondt en kent ons leven 
en wij zijn door Hem aanvaard. 
Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden 
want wij zijn Hem alles waard. 
 

                    Ik geloof in Jezus Christus 
                    Zoon van mensen, Zoon van God 
                    die als broeder ons nabij kwam 
                    toen Hij droeg het menselijk lot 
                    Hij leerde ons dienstbaar leven: 
                    kiezen voor de minste mens. 
                    Zelfs de dood hield Hem niet tegen 
                    want verzoening was zijn wens. 
 

Ik geloof de Geest, die heilig 
als een vuurgloed ons verwarmt; 
die ons troost en steeds bemoedigt 
als het leven ons verlamt. 
Gods Geest wil ons inspireren 
zo verfrissend als de wind. 
Als een bron wil zij ons voeden 
die gemeenschap samenbindt. 
 

Gebeden: dank- en voorbeden, gebed in stilte,  
gezamenlijke gebeden Oecumenisch Onze Vader 
 

Collecte 
 

Slotlied 670: 1, 2, 3 en 6 
‘Kom Schepper God, o heilige Geest’ 

 

Zending en zegen 
 
Allen:   
 

Orgelspel 
 


