
500 jaar doopsgezind500 jaar doopsgezind
De Rubicon van het dopenDe Rubicon van het dopen
Wie was Johannes de DoperWie was Johannes de Doper

Jaargang 53, nummer 6, juli - augustus 2025



.Technisch Installatieburobij ’t VuurHamerstraat 16 -1135 GA  EdamPostbus 166 - 1135 ZL  Edam www.bijtvuur.net T꞉  0299-371541F꞉ 0299-371258E꞉ info@bijtvuur.net

Elektrotechniek - Airco - Telecomservice- en installatiebureauHamerstraat 22 - 1135 GA EdamTelefoon 0299 - 31 50 58Postbus 41  - 1135 ZG Edam
de nieuwe webwinkelvan

OPEN DAGELIJKS VANAF 29 MAARTZEEVANGSZEEDIJK 7BWWW.STRANDBADEDAM.NLINFO@STRANDBADEDAM.NL06‑5139 1775



 

 
Venster juli-augustus 2025    1 

In dit nummer 
 
U heeft het waarschijnlijk niet gemerkt, maar in het vorige Venster zat een 
stukje AI (kunstmatige intelligentie). Henk Goede, die voor ons de omslag 
professioneel opmaakt, had moeite om de foto van de bevrijdingsmaaltijd 
goed aan te passen aan het formaat van het blad en bovendien te voorko-
men dat de titel over het gezicht van de spreker zou vallen. Daarom heeft 
hij met een AI-tool een stukje zaal aan de bovenkant erbij verzonnen, 
waardoor de uitsnede beter paste. 
 
Zo is het mooi om te zien dat ook het Venster met zijn tijd meegaat, maar 
tegelijkertijd past een waarschuwing. Ik beloof u: het Venster zal geen nep-
nieuws, verzonnen berichten of kunstmatig intelligente religieuze uitingen 
publiceren. Daar kunt u van op aan. Het Venster is echt. 
 
Wat zeker ook echt is, is alles aan het thema “dopen”, dat we voor dit Ven-
ster gekozen hebben. De introductie van het dopen in de Christelijke tradi-
tie is natuurlijk begonnen bij Johannes de Doper. Op pagina 3 van dit Ven-
ster leest u over deze cruciale figuur van het Christendom, in een interview 
dat Carolina van Gerven had met kapelaan Agius. Een bijkomende reden 
om Mario Agius te vragen de figuur van Johannes de Doper toe te lichten is 
dat de kapelaan afkomstig is uit Malta. Op dat eiland staat in de stad Val-
letta de kathedraal van St. Jan waarin zich het beroemde schilderij van Ca-
ravaggio bevindt, de onthoofding van Johannes de Doper, door sommige 
kunstkenners het belangrijkste schilderij aller tijden genoemd. 
 
Maar binnen de Joodse traditie bestond al langer een vorm van dopen, al is 
de betekenis daarvan anders dan het dopen in de Christelijke traditie. 
Daarom vonden we dat ook de Joodse mikwe in dit Venster uitgebreid aan 
de orde moest komen. U leest daar alles over in een artikel van Marika 
Fraenkel, op bladzijdes 4 en 5. 
 

In de protestantse 
tradities is het pontifi-
cale doopvont van de 
katholieken aanzienlijk 
versoberd, maar er 
zijn wel een aantal 
kenmerkende attribu-
ten voor in de plaats 
gekomen zoals doop-
bogen, dooptuinen, 
doopbomen (foto 
links) en doopbekken-
houders. Daarover 
schrijft onze kunstken-

ner Robert Lammers. En de doopsgezinden hebben weer hun eigen ideeën 
over het dopen, waarover u uit de eerste hand kunt lezen op bladzijde 2. 
 
Kortom, dopen was een rijk thema en er kwam geen greintje AI aan te pas 
om er een mooi nummer over te maken. 
 
De redactie wenst u een mooie vakantie. Vergeet niet een foto te maken 
van uw favoriete vakantiekerk voor het septembernummer. 
 

Nico van Straalen 
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Over dopen en doopsgezinden 
 
Op 29 mei trok een bus vol Nederlandse doopsgezinden naar Zürich om daar, in het oude 
centrum, 500 jaar anabaptisme te vieren onder het motto: “De moed om lief te hebben”. 
 
Toen Ulrich Zwingli op 1 januari 1519 in Zürich als priester 
begon was heel Europa in rep en roer. Kerk en maatschappij 
werden gereorganiseerd. In 1523 was het Eerste Dispuut van 
Zürich over kwesties betreffende de kerkhervorming een 
groot succes voor de Reformatie. Er werd o.a. bepaald dat 
preken in overeenstemming met de bijbel moesten zijn. 
Maar ja, wie beslist over de interpretatie? Zwingli pleitte 
daarom voor een staatskerkmodel; de reformatie moest bin-
dend zijn voor de gehele bevolking. Zijn oorspronkelijke vol-
gelingen waren er echter van overtuigd dat alleen de per-
soonlijke overtuigingen en vrijwillige beslissingen van het in-
dividu ertoe doen in de vernieuwing van de kerk. Alleen zij 
die de bijbel in gemeenschap met anderen willen begrijpen 
en hun leven dienovereenkomstig leven, zouden tot de kerk 
moeten behoren. Zij pleitten voor een dopers, of vrij kerke-
lijk, model. En op 21 januari 1525 brengt een radicale groep 
rond Grebel, Mantz en Blaurock dit tot uiting door het on-
dergaan van een vrijwillige volwassenendoop! 
 

Ondanks de uitdagingen van grote vervolgingen bleef de be-
weging groeien. Tegen het einde van de 16e eeuw beston-
den er gemeenten in Moravië, Zwitserland, Frankrijk, Duits-
land en Nederland, waar een invloedrijke priester, Menno Si-
mons uit Witmarsum in Friesland bijdroeg aan de theolo-
gische stabiliteit van de beweging. Tegen de 19e eeuw waren 
de Mennonieten ook te vinden in Zuid-Rusland, de 
Verenigde Staten en Canada. 
 
Viering van 500 jaar anabaptisme 
Op 29 mei 2025, Hemelvaartsdag, werd in 
de oude binnenstad van Zürich, met veel 
feestelijkheden de geboorte van het ana-
bap\sme gevierd. Het is dan 500 jaar ge-
leden dat in de huiskamer van Felix Mantz 
in Zürich een groep volwassenen opnieuw 
gedoopt werd. Wederdopers! 
 

Er werd die dag in het oude centrum van Zürich een grote sa-
menkomst georganiseerd met sprekers, workshops en met 
veel ruimte voor ontmoe\ng met duizenden mede-menno-
nieten vanuit de hele wereld onder het mo^o: The courage 
to love – De moed om lief te hebben. Met een bus vol Neder-
landse Doopsgezinden zijn we naar Zürich gereden om onze 
betrokkenheid te tonen. Een sprankelende ervaring! Zelf heb 
ik een blije en gelukkige dag lang door de volle straatjes en 
steegjes van de oude binnenstad gezworven en er een aantal 
van de workshops bijgewoond. 
 
Dopen is knielen voor je leven 
Dopen en knielen geea een rela\e aan met God en met 
mensen. Liefde tot de naaste en liefde tot God in één zinvolle 
beweging samengevat. Knielen zegt wat over je diepste in-
ten\e, de minste durven zijn, dat je je niet wilt verheffen, dat 
je je menselijke maat in acht wilt nemen, rekening houden 
wilt met mensen. Het zegt in bescheidenheid wat over je be-
trokkenheid, gehoorzaamheid en inzet. 
 

Dopen: knielen voor God, je voegen, je richten naar God 
voor wiens aangezicht je mag en wilt leven. Aanspreekbaar 
en verantwoordelijk. Weten van je kracht en van je tekort. 
Van broosheid en breekbaarheid, maar ook van opdracht en 
zegen. Knielen is ook een woordeloos vragen om zegen, om 
licht en geestkracht voor je levensweg, dat je het rooien zult, 

in goede en kwade dagen van je leven en 
samenleven. We knielen bij dopen in dee-
moed en dankbaarheid voor de Eeuwige die 
hemel en aarde maakt en ook jou roept om 
mee te gaan op de weg van waarach\gheid 
en leven. Eerst knielen, maar dan ook op-
staan in vrijheid en vreugde, omdat we le-
ven mogen in verbondenheid met God en 
met mensen. 
Eeuwigheidsleven! 

Hajo Schaap 

Broederlijke vereniging, het oudste 
boek in de Doperse bibliotheek (1560) Doopbekkenhouder in de Vermaning 
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Johannes de Doper – de stem in de woestijn 
 
Johannes de Doper is een van de meest opvallende figuren uit het Nieuwe Testament. 
Geen man van zachte woorden of luxe, maar een profeet in kameelhaar, predikend in de 
woestijn van Judea. Hij riep mensen op tot bekering en doopte hen als teken van een 
nieuw begin. Hij was de voorloper van Jezus Christus, de stem die riep: “Bereid de weg van 
de Heer!” Zijn leven eindigde tragisch, onthoofd op bevel van koning Herodes, maar zijn 
invloed leeft voort in elk doopsel tot op vandaag. We vroegen kapelaan Mario Agius 
waarom Johannes zo'n bijzondere rol speelt. 
 
Waarom is Johannes zo’n centrale figuur voor het 
christendom en het doopsel? 
Johannes vormt de schakel tussen het Oude en het 
Nieuwe Testament. Hij is de laatste profeet van het oude 
verbond én de eerste getuige van het nieuwe. Hij noemt 
Jezus "het Lam van God" en wijst Hem aan als de beloofde 
Messias. Zijn oproep tot bekering en doop bereidde de 
mensen voor op Jezus. Zelfs voor zijn geboorte herkende 
hij Jezus: toen Maria haar nicht Elisabeth bezocht, sprong 
Johannes op in haar schoot (Lucas 1,41). Zijn naam 
betekent ‘God is genadig’, en dat weerspiegelt zijn 
boodschap. 
 
Hoe verschilt zijn doop van de doop zoals we die nu 
kennen in de Kerk? 
Johannes doopte met water, als symbool van bekering. Hij 
zei zelf: “Ik doop met water, maar Hij die na mij komt, 
doopt met de Heilige Geest en met vuur.” Het doopsel van 
de Kerk gaat verder: het is een sacrament waarin God zelf 
handelt. Door de doop ontvangen we de Heilige Geest en 
beginnen we een leven in Christus. Het is een diep 
innerlijke verandering, niet alleen een uiterlijk teken. 
Johannes maakte de weg vrij; Jezus gaf er de volle 
betekenis aan. 
 
Waarom wordt de doop gezien als het eerste en 
fundamentele sacrament? 
De doop is de poort naar het christelijk leven. Door de 
doop worden we kinderen van God, worden onze zonden 
vergeven en worden we lid van de Kerk. Zonder de doop 
kunnen we de andere sacramenten niet ontvangen. Het is 
het begin van een levenslange reis met God. Jezus gaf zelf 
de opdracht te dopen, en zei: “Als iemand niet wordt 
geboren uit water en Geest, kan hij het Rijk van God niet 
binnengaan” (Johannes 3,5). 
 
Wat betekent het dan om “gedoopt te zijn in Christus”? 
Het betekent dat we sterven aan ons oude leven en 
herboren worden in Christus. De doop is een persoonlijke 
uittocht: van duisternis naar licht, van gebondenheid naar 
vrijheid. Zoals Petrus op Pinksteren zei: “Bekeer u en laat 
u dopen… dan ontvangt u de Heilige Geest.” Het is een 
eenmalige gebeurtenis, maar met levenslange gevolgen: 
een geschenk én een opdracht om te leven in liefde, 
trouw en vergeving. 

Johannes leefde radicaal, wat leert dat ons vandaag? 
Johannes trok de woestijn in, weg van de gevestigde orde. 
De woestijn staat in de Bijbel voor beproeving én 
ontmoeting met God. Johannes leefde eenvoudig en sprak 
de waarheid, zelfs toen dat hem zijn leven kostte. Zijn 
voorbeeld laat zien dat het doopsel geen ritueel is, maar 
een roeping tot bekering. Het vraagt moed om tegen de 
stroom in te leven. Johannes was innerlijk vrij, Herodes 
niet, ook al zat hij op de troon. Het doopsel roept ons op 
om vrije mensen te zijn, die kiezen voor God. Zijn oproep 
klinkt nog steeds: “Bekeer je!”, want het Koninkrijk van 
God is dichtbij. 

Carolina van Gerven 

De onthoofding van Johannes de Doper door Caravaggio is te 
bezichtigen in de Sint-Jans co kathedraal in Valletta, Malta. 
Het schilderij van 3,7 x 5,2 m bevindt zich in het oratorium 
van de kathedraal, aldus kapelaan Mario. Foto Pinterest. 
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Mikwe 
 
Waar komt het doopritueel eigenlijk vandaan? Het Venster ging op onderzoek uit. 
 
De oorsprong van de christelijke doop ligt bij Johannes 
de Doper. Die heeft mensen ondergedompeld in de 
Jordaan, maar dat is eigenlijk de Joodse manier van 
dopen, zo weet een rabbijn mij te vertellen. In de 
Joodse traditie is dopen het volledige lichaam 
onderdompelen en dat gebeurt middels een ritueel 
bad, de mikwe. Met dat woord wordt zowel het bad als 
het ritueel bedoeld. 
 

Iedere Joodse gemeenschap heeft zo’n mikwe. Ook in 
Edam was er vroeger een mikwe, er zijn archeologische 
restanten daarvan teruggevonden. De mikwe wordt als 
een soort inkeer gebruikt. Het heeft eigenlijk twee 
functies: allereerst heeft het te maken met rituele 
reinheid. Na hun maandelijkse periode gaan vrouwen 
bijvoorbeeld naar de mikwe om weer rein te worden. 
 

Daarnaast heeft de onderdompeling nog een tweede 
functie, namelijk de spirituele reinheid, je maakt een 
nieuw begin voor jezelf. Dat is bijvoorbeeld met Jom 
Kippoer (grote verzoendag) het geval. Daarbij staat men 
de hele dag in de synagoge en worden er smeekbeden 
gezegd en vergiffenis gevraagd, en doet men dus ook 
inkeer. Aan het einde van de dag worden de zonden 
vergeven. Dan start de nieuwe dag van het nieuwe jaar 
waar je helemaal opnieuw, met een schone lei mag 
beginnen. 
 

Het gebruik is dat mannen voor Jom Kippoer naar de 
Mikwe gaan als onderdeel van het proces van inkeer. Het 
wordt gezien als een soort hergeboorte, dat je als het 
ware opnieuw de baarmoeder ingaat, waar je ook 
helemaal omringd was door water en dan herboren 
wordt. Dat is de onderliggende lading. Als een nieuw 

persoon kom je eruit. Op die manier ga je de dag in met 
inkeer. Dat is allemaal onderdeel van hetzelfde proces. 
 

De meeste mensen worden joods geboren, maar je kunt 
ook joods worden, dat gebeurt ook door middel van een 
mikwe. Zo’n mikwe moet gevuld zijn met natuurwater 
(rivierwater of regenwater, geen kraanwater). De persoon 
wordt dan ondergedompeld in de mikwe als nieuw-
geborene, als jood. Het is dan een soort hergeboorte, alle 
zonden worden vergeven. Dan is iemand een nieuw 
persoon. Men gaat er dan ook van uit dat hij zijn verleden 
ook achter zich laat. Hij moet laten zien aan zijn daden dat 
hij echt de Joodse leefstijl heeft aangenomen, niet alleen 
de symbolische daad. Je moet er wel iets voor doen om 
die vergiffenis te verdienen. 

Marika Fraenkel 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Dopen in de Jordaan 
 
Nu moeilijk voor te stellen, maar in 2011 was het normaal: een rondreis door Is-
raël. Want wie wilde niet naar Het Beloofde Land? Zo reisden ook wij onder des-
kundige leiding van een sympathieke gids door het land waar we van jongs af aan 
over hadden gehoord. Bij al die bekende plaatsen zoals Jeruzalem, Bethlehem, 
Jaffa, de Golan hoogte, de Massada-vesting, het meer van Tiberias, enz., enz., na-
men we een kijkje. Mooi en verwarrend was het, want het “Bijbelse sfeertje” kwa-
men we niet echt tegen. Goed voorbeeld daarvan was ons bezoek aan de rivier de 
Jordaan. Daar preekte en doopte ooit Johannes. Naast het bekende verhaal over 
de doop van Jezus, en het neerdalen van de duif, zie je sindsdien deze gebeurtenis 
vaak afgebeeld op schilderijen en in andere kunstvormen. Dat devote vergeet je 
snel als je het riviertje ziet. Het ligt nu tussen begroeide walkanten met betonnen 
uitsparingen. Honderden toeristen uit de hele wereld kwamen daar naartoe, zich 
vasthoudend aan stalen hekwerken om veilig te kunnen afdalen. Op verzoek ver-
richtten zelfs professionele dopers de onderdompeling. Ons ging dat te ver en 
daarom bleef het bij wat spetteren in het minder heldere water. 
 

Arie en Jannie van Ginkel 

Modern mikwe bij de synagoge aan de Max Havelaarlaan in 
Amstelveen, geopend 2016 
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De Rubicon van de Doop 
 
Op zoek naar een boek, waarin iemand uit onze tijd beschrijft hoe hij of zij tot zijn of haar 
doop gekomen is of deze ervaren heeft, kwam het Venster terecht bij Willem Jan Otten. 
De dichter en essayist, die eind vorig jaar de Prijs voor het Christelijke Boek 2024 ontving 
voor het boek “Wie zeggen de mensen dat Ik ben”.  
 

Het boek is een 
verzameling van 
33 korte teksten 
van anderen, 
waarin Otten 
laat zien hoe 
Christus ons 
blijft bezoeken. 
Hoe Hij opduikt 
in films, romans, 
muziek, gedich-
ten, ook al valt 
Zijn naam niet. 
Teksten uit het 
heden en het 
verleden. Een 
paar namen: 
Gerrit Achter-

berg, J. K. Rowling, Titus Brandsma, Ida Gerhardt, Dostojew-
ski. Bij elke tekst heeft de kunstenaar Paul van Dongen een 
beeld geschilderd. “Een liefdevol en aandachtig gemaakt en 
verzorgd boek”, schrijft Trouw. “Verrassend en indrukwek-
kend”, zou ik eraan willen toevoegen, omdat het bijzondere 
teksten zijn, die Otten heeft bijeengevoegd. Dit boek gaat 
niet over dopen, maar is wel een vervolg op zijn bekering tot 
het katholieke geloof en zijn doop. Reden voor mij te zoeken 
naar wat hij daarover geschreven en gezegd heeft. 
 

In een interview met hem in het blad “Volzin” van mei 2025 
gaat hij in op vragen over zijn bekering. Hij vertelt dat hij nu 
25 jaar katholiek is en dat hij kort na zijn doop een boekje 
daarover geschreven heeft: “Het wonder van de losse olifan-
ten. Een rede tot de verachters van de christelijke religie”. Hij 
noemt het een apologie, een essay, waarin hij zijn besluit 
verdedigt of rechtvaardigt. Nu blijkt dit kleine boekje van 
nog geen 50 bladzijden niet meer te verkrijgen, maar er is in 
1999 uitvoerig over geschreven en uit geciteerd in het blad 
“Wapenveld”, een sinds 1949 bestaand tijdschrift, dat zich 
vanuit christelijk perspectief richt op vragen van geloof en 
cultuur. (Met christelijk wordt hier in het bijzonder reforma-
torisch christelijk bedoeld). 
 

Otten werd in 1997 weggehoond door Kousbroek, nadat hij 
het geloof tegen diens harde kritiek in bescherming had ge-
nomen. “Ook gij zijt één van die”, schreef Kousbroek. Dat 
werkte bij Otten als een katalysator, waardoor hij zich reali-
seerde hoe sterk zijn innerlijk verlangen naar geloof was. Een 
verlangen, dat langzaam gegroeid was, toen hij meemaakte 
dat zijn vrouw, Vonne van der Meer, zich na gesprekken van 
hen beiden met een priester bekeerde tot het katholicisme. 

Binnen vier 
maanden was zij 
gedoopt, ge-
vormd en bereid 
om deel te ne-
men aan de 
communie. Hij 
beschrijft dit ver-
langen van hem 
als het kunnen 
of mogen gelo-
ven in iets wat 
de aardse beper-
kingen overstijgt. 
Als “iets wat uit-
gaat boven de 
feiten, boven 
dood=dood, bo-
ven het zwij-
gende godverla-
ten Niets”. 
 

Zelf deed Otten er veel langer over om de stap naar bekering 
en doop te zetten. Voor hem was het een weg van vijf jaar. 
Hij refereert aan het woord van Jezus: “Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven”. De weg staat voorop, een weg, die 
voor iedereen anders is. Zijn moeder kwam aan het einde 
van haar actieve leven in cultuur en kunst tot het inzicht dat 
je als mens niet je eigen werk bent. Op haar sterfbed liet zij 
zich dopen, Een ritueel van ultieme overgave: “Heer, in Uw 
handen beveel ik mijn geest”. “Uw wil geschiede”. 
 

Voor hemzelf was het een zoektocht van zoals gezegd vijf 
jaar aarzelen. Van willen ervaren wat de mensen in de kerk 
deden, ervaren wat het is om door de knieën te gaan en als 
het ware te verdwijnen. Je ogen te sluiten en tot inkeer te 
komen. Dat te beleven en je niet te laten weerhouden door 
je intellect, door je kritische vermogen. Protestanten noe-
men dat het sacrificium intellectum, het offeren van je ver-
stand. 
 

De hoon van Kousbroek deed hem beseffen dat hij al tot de 
“amen-mensen” behoorde. Toen dat besef voldoende inge-
daald was, was de stap naar de doop onontkoombaar. Hij 
noemt het “de Rubicon van de Doop”. (De Rubicon was in 
het Romeinse rijk de grensrivier, die een legerleider niet met 
zijn leger samen mocht oversteken. In het jaar 49 voor Chris-
tus deed Julius Caesar dat wel, sprak hij “alea iacta est, de 
teerling is geworpen” en greep hij de macht in Rome.) 
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Otten beschrijft dat besluit van hem, die stap, als volstrekt 
eigensoortig. Hij noemt het een moeilijk te begrijpen ‘ei-
sprong van het bewustzijn’. Je kunt er daarom eigenlijk 
niet over praten met iemand die het geloof niet deelach-
tig is. Zoals het voor een verstokte atheïst als Kousbroek 
onmogelijk is het geloof voor een redelijke optie te hou-
den, zo geeft Otten in het van zijn apologie aan hoe vol-
gens hem juist de afkeer van geloof onbestaanbaar is. 
“Bestaat hij werkelijk, uw afkeer van mysterie?” is zijn 
slotvraag aan Kousbroek. 
 

De titel van de apologie van Otten slaat op een jeugdher-
innering. Als zevenjarig jongetje klom hij ooit over een 
ringdijk ergens aan de rand van zijn woonplaats 

Amsterdam. In de diepte zag hij tussen lage bosjes enkele 
loslopende olifanten. Niemand geloofde hem toen hij het 
vertelde, behalve de juffrouw van zijn klas. Die kwam ech-
ter meteen met een verklaring: het moesten olifanten ge-
weest zijn van het circus Sarrasani dat juist in de buurt ge-
arriveerd was. ‘Ik herinner me hoe er iets uit mij wegsij-
pelde toen ze mijn wonderfanten herleidde tot circusfan-
ten’, schrijft Otten dan. Op soortgelijke manier laat ook 
het wonder van het geloof zich gemakkelijk wegverklaren. 
Maar soms zegt je ondervinding, net als bij die olifanten: 
zo is het. Ook als je verstand zegt: dit kan niet. In zo’n ge-
val moet je je bevinding vooral niet opgeven. 
 

Maarten Gast 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Tijdens onze vakantie op Guernsey 
kwamen we deze kapel tegen. Hij 
bestaat uit diverse ruimtes en nis-
sen en er is zelfs nog een beneden-
verdieping. Compleet opgebouwd 
uit scherven en steentjes. Je wordt 
helemaal omgeven door mozaïek. 
Zo apart! 
In december 1913 arriveerde broe-
der Deodat (aan God gegeven) in 
Les Vauxbelets. Toen hij de be-
boste helling van het land zag die 
uitkeek op de vallei, kreeg hij het 
idee om een grot te bouwen zoals 
die in Lourdes in Frankrijk. In maart 
1914 bouwde hij een kleine kapel, 
maar die werd niet goed ontvan-
gen, dus bracht broeder Deodat de 
volgende nacht door met het slo-
pen van het gebouw. Zo eindigde 
de eerste kapel. De broeder ging al snel weer aan het 
werk en in juli 1914 was de grot voltooid en officieel inge-
zegend. Niet lang daarna bouwde hij nog een kleine kapel. 
Deze bleef staan tot september 1923; broeder Deodat 
sloopte hem die maand omdat de bisschop van Ports-
mouth, die de kapel zou inzegenen, niet in vol ornaat (met 

bisschopsmijter) door de deur-
opening kon. Zo eindigde de 
tweede kapel. Broeder Deodat 
begon al snel met de bouw van 
een derde kapel – degene die 
we vandaag zien. De bouw bleek 
een moeizame klus. Dag na dag 
verzamelde hij kiezels en gebro-
ken porselein om het heiligdom 
te versieren. Toen werd de 
Kleine Kapel plotseling be-
roemd, dankzij een geïllustreerd 
artikel in de Daily Mirror. Eiland-
bewoners brachten gekleurd 
porselein naar Les Vauxbelets; 
de luitenant-gouverneur bood 
een opmerkelijk parelmoer aan; 
geschenken stroomden binnen 
van over de hele wereld. In 2023 
bestond de kapel 100 jaar. Heel 

veel vrijwilligers zorgen ervoor dat het blijft bestaan. Ze 
hebben geen staatssteun en leven van donaties (die kun-
nen via de website gegeven worden). 

Helma de Vries 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Mariatentoonstelling in RK Nicolaaskerk 

U ziet een aantal Maria’s in verschillende gedaantes, van 
hout, porselein, gips, kalksteen, enz. in particulier bezit, 
speciaal uitgeleend voor deze tentoonstelling: 
 Als moeder 
 Als heilige gekroond 
 Als Maria van Lourdes 
 Als borstbeeld 
 Als Maria van altijddurende bijstand op portretten 
 Als Maria met of zonder rozenkrans 
 Groot, klein, gekroond, gekleurd of smetteloos wit. 
Kom kijken! De kerk is open op de woensdagen van de 
kaasmarkten. En bent u een beetje onder de indruk van al 
dit moois, dan kunt u altijd nog een weesgegroetje bidden. 
Of steek achter in de kerk een kaarsje voor Haar aan. 

De versiercommissie 

 

Mijn Vakantiekerk 
 

 

 

The Little Chapel 
(Guernsey) 



Uitvaartverzorging met hoofd en hart0299 - 320071 vrouwenvansereen.nl         info@vrouwenvansereen.nl
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
‘En dit,’ vertelde onze gids toen ik ooit 
met een groep gemeenteleden door Is-
raël reisde bij een afgebrokkelde lage 
stenen muur, ‘dit zijn hoogstwaar-
schijnlijk de restanten van het huisje 
van de barmhartige Samaritaan.’ We 
hadden toen al de exacte plek bezocht 
in Tiberias, waar Jezus brood en vis 
deelde met een menigte mensen, in 
Bethlehem in een rijkversierde kerk be-
dacht dat dáár precies de kribbe had 
gestaan en in Jeruzalem in een kerk 
met een huisje erin stilgestaan bij de 
plek waar Jezus gekruisigd was. En 
waar zijn graf was. Maar dat bezochten 
we diezelfde dag óók in een tuin ver-
derop. Misschien dat het daardoor 
even duurde voordat we het beseften: 
een huisje van de barmhartige Samari-
taan is er natuurlijk nooit geweest. 
Die Samaritaan komt uit een parabel, 
een gelijkenis. Een literaire stijlvorm, 
een verzonnen verhaaltje dat iets dui-
delijk wil maken door een vergelijking. 
Meestal over hele gewone dagelijkse 
dingen, en altijd bedoeld om iets onder 
woorden te brengen, waar eigenlijk 
geen woorden voor zijn. Als Jezus ons 
iets wil laten begrijpen dat ons ver-
stand te boven gaat – wie je naaste is 
bijvoorbeeld, hoe Gods nieuwe wereld 
eruitziet, hoe trouw God is – dan ver-
telt hij zo’n verhaaltje. ‘Er was eens… ‘ 
begint Hij dan gewoon. ‘Er was eens 
een zaaier’.  ‘Er was eens een wijngaar-
denier’. Of een herder met een kudde 
schapen. Of een vrouw met een paar 
muntjes. In het alledaagse kunnen we 

zoiets herkennen, dat groter is dan wij. 
Er was eens… 

 

In de meivakantie was ik met jongeren 
in de Franse Kloostergemeenschap in 
Taizé. Daar begon in 1940 de Zwitserse 
broeder Roger Schutz een oecumeni-
sche gemeenschap. Hij wilde een 
plaats creëren waar mensen van ver-
schillende christelijke achtergronden 
samen konden leven en bidden, gericht 
op vrede en gerechtigheid. In een roe-
rige tijd (er was oorlog, er werden 
vluchtelingen opgevangen en zorg aan 
krijgsgevangenen verleend) begon een 
kleine groep zo hun leven te delen. 
Broeders uit verschillende christelijke 
tradities. In de Regel van Taizé werd 
opgenomen: ‘dat we ons nooit moeten 
neerleggen bij het schandaal van de 
verdeeldheid van christenen, die soms 
heel gemakkelijk de liefde tot hun 
naaste belijden en toch verdeeld blij-
ven’. 
 

De gemeenschap van Taizé noemt zich-
zelf een ‘parabel van gemeenschap’. 
Niet alleen zijn er ongeveer tachtig 

broeders met vele verschillende kerke-
lijke achtergronden - katholiek, angli-
caans, protestants - uit bijna dertig lan-
den, met evenzovele talen en culturele 
achtergronden. Ook biedt ze gastvrij-
heid aan duizenden internationale jon-
geren die jaarlijks Taizé bezoeken en 
deel willen uitmaken van die ‘parabel 
van gemeenschap’: een concreet teken 
van verzoening tussen verdeelde chris-
tenen en gescheiden volkeren. 
 

Het is moeilijk in woorden te vatten, 
wat deze gemeenschap zo’n bijzondere 
en inspirerende plek maakt. ‘Er was 
eens’ zouden we beter kunnen zeggen: 
Er was eens een plek waar in alle een-
voud gezocht werd naar wat christe-
nen verbindt met groot respect voor 
de eigenheid van tradities. Een plek 
waar ruimte is en veelkleurigheid en 
waar naar elkaar geluisterd wordt.  
We kunnen dus zèlf een parabel zijn. 
Wat we doen, de keuzes die we ma-
ken, hoe we met anderen omgaan; het 
kan een verwijzing zijn naar leven zoals 
de Eeuwige dat voor ogen heeft. Er 
was eens een man die boodschappen 
deed voor een oude dame verderop in 
de straat. Er was eens een vrouw die 
haar buurman bezocht in het zieken-
huis. Er was eens een kind dat een te-
kening stuurde naar een eenzame 
grootouder. Het lijkt misschien klein, 
maar wij zijn een parabel. Een parabel 
van hoop. 

Ds. Charlotte Kremer 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

Poëzie-estafette

 

Uit: “Uitzicht genoeg”, door Marjolein de Vos 

In deze zomerse periode zullen 
veel van ons plannen hebben 
erop uit te trekken, veelal voor 
de broodnodige rust en om te 
genieten van prachtige natuur, 
cultuur of van spannende avon-
turen. Dit gedichtje helpt ons, 
weer terug bij eigen huis en 
haard, om ook daar met een ver-
wonderd oog naar je eigen alle-
daagse wereld te kijken. 
 

Ik geef het stokje door aan Ti-
neke Siebrecht. 
 

Elly 
Lemsom 

Achter eilanden, daar weer achter 
Dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen? 
De blik verliest je met zichzelf in ruimte 
Waar aankomst ver en ver te zoeken is. 
Niet voor de woerd die plotseling en onbedaarlijk 
Groen het zonlicht en je oog in zwemt. 
Kijk bij je voet maant hij, waar speenkruid 
Bloeit, de lucht gespiegeld blauw is in het diep. 
Voel warmte op je neus, zie ’t vroege blad 
Van vlier. Je keek te ver. Wat je zoekt is hier. 
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Tuin, hek en boog 
 
In dit themanummer over dopen past een nadere kijk op de functie van de dooptuin, het 
doophek en de doopboog. We kijken rond in vier kerkgebouwen van onze gemeente. 
 

 

De Grote- of St. Nicolaaskerk 
Nadat deze kerk door de Reformatie een Protestantse sig-
natuur kreeg (1572) werd het meubilair aangepast aan de 
versoberde rituelen. Het doophuisje of ook wel: dooptuin 
was voortaan een afgescheiden ruimte rondom de kansel, 
meestal door een laag hekwerk omgeven, van hout, met 
balusters. Een sierlijke doopboog van koper bij de toegang 
gaf het geheel een feestelijk, warm uiterlijk. In de Grote 
Kerk vinden we in de dooptuin een zeskantige preekstoel 
uit 1649, vervaardigd door Harmen Jansz. Bost, omgeven 
door een eiken doophek en doopbanken uit 1657, waar 
tijdens de doop de kerkenraad zitting nam. De fraaie mes-
sing doopboog, ook uit 1657 verbeeldt twee putti, die een 
bijbel (of doopregister?) vasthouden, bekroond met het 
Edamse stadswapen: de stier met drie sterren. Eén min-
puntje toch wel: de boog zit niet (meer) aan de publiek-
zijde van de dooptuin, maar achter, aan de zuidzijde. 
 

De Swaen in Edam 
Het hekwerk in de Swaen is bij een renovatie ingekort tot 
twee delen, met nog wel aan beide zijden het oorspronke-
lijke klaphekje en een messing doopboog. Het verwijderde 
middendeel was het gevolg van een heftig discussiepunt 
over het zicht op de Avondmaalstafel, tussen de toenma-
lige predikant Bleeker (1924-‘33) en de kerkenraad. De 

genoemde doopbogen waren door Jan Cloppenburg (ar-
chitect, omstreeks 1741) geleverd voor de somma van f 
67,-. De bekroning is een bloemkelk, met een baluster, 
een vaasvorm met deksel, afgesloten met een baluster-
knop. 
 

Het kerkje in Warder 
De voormalig Her-
vormde zaalkerk van 
Warder uit 1847, is 
sinds 1975 als sporthal 
in gebruik. Niettemin is 
het de moeite waard 
de doopboog nader te 
bekijken. Deze bevindt 
zich sinds 1977 in de 
collectie van Rijksmuseum Catharijne Convent. Het top-
sierstuk, gesierd met rocailles verbeeldt een driemaster 
en was destijds een geschenk van zeven gemeenteleden. 
De boog is prachtig bewerkt in Louis XIV stijl door de ver-
vaardiger, Gijsbert Vink Tot Hoorn.  Op een eikenhouten 
model van de complete boog staat een tekst: door / Schip-
pers’ Liefdewerk / Gezeegend van omhoog / is in 
dees Warderkerk / Gegeeven deese Boog / Ao 1765. 
 

Het Stolphoevekerkje Volendam 
Dit Rijksmonument is niet het enige van dit model in 
Noord-Holland, maar het kerkgebouw met piramidevor-
mige dak is wel uniek voor de provincie. De kerk is in 1658 
op kosten van de Staten van Holland en West-Friesland 
gebouwd en in 1662 in Zuid-Schermer, naar dezelfde 
bouwtekening, nogmaals (bekend als het Zwarte Kerkje). 
Daarna volgden Schagerbrug, Huisduinen, Den Helder en 
Uitdam. De doopboog is een vrij simpel, in ijzer gegoten 
kerkmeubelstuk, met als bekroning een Franse lelie, die 
hier waarschijnlijk reinheid symboliseert. Misschien nog 
interessanter zijn de hout gesneden panelen aan weerszij-
den van de deur, die toegang tot de dooptuin geeft. 
 

Robert J. 
Lammers 
 
Foto’s Arie 
van Ginkel 
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Pinkstervuur 
Op zaterdag 7 juni, de vooravond van Pinksteren, organi-
seerde de Raad van Kerken weer het Pinkstervuur. Dit 
keer in het koor van de Grote Kerk. De werkgroep had een 
feestelijke dienst voorbereid met muziek en voorgangers 
kapelaan Mario Agius en ds. Truus Groenewoud - de Boer. 
Het thema was: Pinksteren een hoopvol begin?! 

Muzikale medewerking werd verleend door een Blazers-
ensemble uit Purmerend. In de dienst werd een collecte 
gehouden die precies € 146, - opbracht. Dit gaat half naar 
de Raad en voor de andere helft naar het Bangladesh pro-
ject van KerkinActie. 
 
Vergadering Raad van Kerken 
De Raad van Kerken vergaderde op 11 juni in de Doopsge-
zinde Vermaning. Onderstaand de hoofdpunten. 
Op 5 mei was de interculturele maaltijd in de Singel waar 
contact is gelegd met het bestuur van de plaatselijke mos-
kee. Als vervolg daarop zijn de voorzitter en vice-voorzit-
ter in de vergadering om nader met elkaar kennis te ma-
ken.  
Iedereen stelt zich voor. Naast organisatorische zaken 
gaat het ook over inhoudelijke onderwerpen als de bele-
ving van bidden en vasten. Ook gaat het over het Offer-
feest, dat is voor moslims een feest van verbinding. Het 
was een waardevolle ontmoeting waar we later een ver-
volg aan willen geven.  
We bespreken het nieuws uit de kerken. O.a. het verblijf 
in Taizé, dat krijgt een vervolg. De planning voor de oecu-
menische vieringen wordt bijgewerkt. We kijken ook te-
rug. Het labyrint in de adventstijd was geslaagd maar het 
blijft eenmalig. De vespers in de aanloop naar Pasen wor-
den door velen gewaardeerd en dus gaan we zeker door.  
Bij het Pinkstervuur zien we teruglopende belangstelling, 
daar gaan we nadenken over een andere vorm. Reac-
ties/opmerkingen/ideeën over het Pinkstervuur kunnen 
naar Truus Groenewoud gemaild worden via 
rvkedamvolendam@gmail.com. 
We gaan binnenkort kennismaken met onze zuster-RvK in 
Monnickendam. De jaarrekening 2024 sluit met een voor-
zien tekort. 

Vredesdienst 
De eerstvolgende oecumenische viering is de Vredes-
dienst op zondag 28 september. In het volgende nummer 
van het Venster meer hierover.  
 
Nieuws uit de landelijke Raad van Kerken 
Terugblik Nicea-viering Gouda 
In een volle Sint-Janskerk in Gouda vierden op 14 juni 
2025 ruim 500 mensen Nicea 2025. Met 10 voorgangers 
uit 9 verschillende kerkgenootschappen en organisaties 
was het een unieke en inspirerende bijeenkomst. Als 
schriftlezingen was gekozen voor Deuteronomium 6, vers 
4-9 en Johannes 11, vers 17-26. Met liederen uit verschil-
lende tradities, vier korte verkondigingen en de première 
van de nieuwe toonzetting van de geloofsbelijdenis van 
Nicea, werd de viering warm en veelstemmig. 
 

 
Een terugblik met veel foto’s en een link naar een com-
plete opname staat hier: 
https://www.raadvankerken.nl/nieuws. 
Voor wie meer wil weten over de achtergronden van het 
concilie en het belang van de herdenking daarvan is op de 
opiniepagina de tekst te vinden van de lezing van Geert 
van Dartel, getiteld ‘Gedachten bij de herdenking en vie-
ring van het Concilie van Nicea’. 

In 2006 was er tijdens de Paulusreis van de Kerkgemeente een 
bezoek aan Nicea (nu het Turkse Iznik).  



–



   Edam en Volendam  
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Schuilplaats 
Er wordt voor de komende dagen (eind juni, red.) al erg 
warm weer voorspeld. Ik hou daar niet zo van, eerlijk ge-
zegd. Ik vind een beetje warm wel lekker, maar als de tem-
peraturen te hoog oplopen vind ik dat niet prettig. Gelukkig 
is er in Edam een ideale schuilplaats. Tegen extreme hitte, 
maar ook tegen zomerse regen- of onweersbuien, en zelfs 
tegen verveling en eenzaamheid. De ideale plek om even 
binnen te lopen, en iedere middag open. Een goed boek of 
een paar zelfgebreide sokken (voor als we ooit weer koude 
voeten krijgen) is er ook te vinden, je kunt er gezellig even 
koffiedrinken, en er is alle rust om even tot bezinning te ko-
men. Een soort minivakantie eigenlijk. Niet alleen op zondag: 
welkom om te schuilen in de Grote Kerk!                                    
 

Geboren 
Op 1 juni is Lily Adriana Marjan 
Schilder-Lagerburg geboren, de 
dochter van John en Claudia. Na-
mens Liam, die nu een grote broer 
is geworden, stond er een versje op 
de kaart:                                                                                      

         ‘Jouw handje in de mijne, zo gaan we hand in hand.  
                      Als broer en zus, een ijzersterke band. 

Ik ben al wat groter, jij nog zo klein.  
Maar ik hoop dat wij voor altijd 

elkaars beste vrienden zullen zijn.’ 
We feliciteren de familie Schilder Lagerburg van harte, en 
verheugen ons op de feestelijke doopdienst na de zomerva-
kantie. 
 

Uitzwaaien familie de Vries 
Peter en Petra De Vries-Tjalsma en hun kinderen Wytske, 
Irene en Tjalling verhuizen deze zomer naar Nijland in Fries-
land. Peter was vanwege zijn expertise vaak betrokken bij al-
lerlei bouwkundige projecten van en voor de kerk, Petra 
trouw en betrokken kinderkerkleiding en de kinderen en-
thousiaste deelnemers aan de kinderkerk en de Kerk Clubs. 
We vinden het ontzettend jammer dat we hun zullen moe-
ten gaan missen in Edam (ook al hopen we erop dat we hen 
af en toe nog wel eens hier zullen treffen), maar we wensen 
Peter en Petra, Wytske, Irene en Tjalling heel veel geluk in 
hun nieuwe omgeving! In de kerkdienst voor jong & oud op 
6 juli zwaaien we familie de Vries uit en is er gelegenheid om 
hen te groeten.  
 

Vakantie 
Ik ben op vakantie van 26 juli tot en met 7 augustus en van 
16 tot en met 23 augustus. Mocht er in die tijd dringend pas-
torale zorg nodig zijn, dan kan scriba Ria van Saarloos u met 
een predikant in contact brengen. Tijdens onze afwezigheid 
logeren er kennissen in ons huis.   

Waterdag 
Op zaterdag 16 augustus is er weer Waterdag in Edam. Dan 
is De Swaen natuurlijk ook open om even binnen te kijken, 
een praatje te maken of een kleinigheidje te kopen voor het 
goede doel (een weeshuis in Sri Lanka). We zoeken nog een 
paar mensen die het leuk vinden om daarbij te helpen. Meld 
u even aan bij scriba@kerkgemeente.nl  
 

Samen in Taizé 

Lily, Minke en Felix leerden tijdens hun week in Taizé vele 
(internationale) leeftijdsgenoten kennen. Bijzonder om te 
merken dat je als jongere niet de enige bent in de kerk! Met 
Pinksteren kwamen jongeren uit Dieren, Rhenen en Walche-
ren en twee meisjes uit München bij elkaar in Edam. Ze ho-
pen elkaar in de meivakantie van 2026 ook weer in Taizé te 
treffen!                                                 Ds. Charlotte Kremer  
 

Pastoraal meldpunt    
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, als u graag wat pasto-
rale aandacht vanuit de kerkgemeente wil of een voorbede 
wil laten doen voor een ander of uzelf. Zij is altijd bereikbaar 
via pastoraat@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371272. 
 
5 en 6 juli: Afsluiting Kinderkerk & Clubs     
Het weekend van 5 en 6 juli sluiten we het seizoen af met 
alle kinderen! Zaterdag ben je van harte welkom om 16:00 
uur in de Grote Kerk. Vergeet je luchtbed en je pyjama niet! 
Want we gaan eerst limonade drinken, een spel doen,  
samen eten en nieuwe liedjes leren voor de kerkdienst, maar 
daarna slapen we met z’n allen in tentjes in de kerk.  
Zondagmorgen ontbijten we gezellig met z’n allen en vieren 
we om 10:00 uur een kerkdienst voor jong & oud. Speel je 
een muziekinstrument? Laat het dan even weten, misschien 
wil je wel muziek maken in de dienst. Heb je geen speciale 
uitnodiging ontvangen, laat dan even van je horen.  
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Bedankt       
Beste kerkgemeente, langs deze weg wil ik iedereen bedan-
ken voor de bloemen, kaarten en aandacht tijdens het ziek-
bed en afscheid van mijn man Jan van Dijken. 
Vriendelijke groeten,  Nel van Dijken-van Dijk. 
 

Kerk Asiel Kampen     
Maandag 19 mei j.l. is een groepje 
gemeenteleden weer afgereisd 
naar Kampen om de doorlopende 
kerkdienst, ten behoeve van de 
veiligheid van de familie Ba-
bayants, gaande te houden. Een 
informele viering in delen, waar-
aan de aanwezigen allemaal een 
steentje bijdragen. Op vrijdag 11 
juli vullen we weer een dagdeel 
o.l.v. ds. Charlotte Kremer; een 

andere dag en misschien ook weer andere mensen, die mee 
kunnen werken. Gaat u ook een keer mee? Meldt u zich dan 
even bij voorzitter@kerkgemeente.nl  
 

Kerkwandeling op Marken     
Zaterdag 14 juni ging een groepje gemeenteleden wandelen 
op Marken. De heenreis ging met het openbaar vervoer; de 
terugreis per boot. Het weer werkte perfect mee, we had-
den een heerlijke wandeling, waarbij Cora ons bijzonderhe-

den van het voormalig 
eiland vertelde. We 
werden hartelijk ont-
vangen in de kerk van 
Marken, waar de kof-
fie en thee al klaar 
stond. Cees Rijswijk 
en Nico Vriend brach-
ten ons met twee bo-
ten weer naar Edam.  

 

Gefeliciteerd!   
Op 1 juni werden John, Claudia en Liam Schilder-Lagerburg 
verblijd met de geboorte van dochter en zusje Lily. Op 17 juli 
viert de fam. de Gier-Koning een 55-jarig huwelijksjubileum. 
Er is een gouden huwelijksjubileum voor de fam. Kok-de 
Vries op 8 augustus en op 29 augustus is de fam. Van Oost-
veen-Bij ’t Vuur ook 50 jaar gehuwd. Wij feliciteren deze 
kerkgemeenteleden van harte en wensen ze veel geluk! 
 

Overzicht diaconale collectedoelen     
6 juli: KiA Werelddiaconaat, Ghana stop kinderarbeid  
De organisatie Challenging Heights zet zich in om kinderen, 
die onder dwang  in de visserij werken,  te bevrijden, op te 

vangen en te herenigen met familie. https://kerkinactie.pro-
testantsekerk.nl/projecten/kinderen-uit-slavernij-in-visserij/ 
13 juli:  Werkend Missieteam Volendam. Doel: armoedebe-
strijding over de hele wereld. Daarnaast wordt de laatste ja-
ren een sterke toename van de vraag naar armoedebestrij-
ding in onze eigen regio ervaren. De activiteiten bestaan 
daarom tegenwoordig ook uit een meer lokaal en regionaal 
karakter en ze werken o.a. samen met Voedselbank Purme-
rend en Noppes. www.werkendmissieteam.nl 
20 juli:  Betondorp bloeit. Betondorp Bloeit bestaat uit een 
groeiend, hecht team van enthousiaste gelovige buurtbewo-
ners. Zij willen graag iets betekenen voor de samenleving, 
actief zijn in de buurt en samenwerken met anderen. 
www.betondorpbloeit.nl. 
27 juli: Afrika Albino's. Zonnebrandcrème voor mensen met 
albinisme in Afrika. Ook ondersteunt de stichting enkele 
projecten waarbij vrijwilligers in Afrika zelf zonnebrand-
crème produceren. www.afrikaansealbinos.nl 
3 augustus: Luchthavenpastoraat. Komen mensen op 
Schiphol zichtbaar in nood, dan wordt vrijwel altijd het 
Luchthavenpastoraat ingeschakeld. Dit biedt een luisterend 
oor, legt contsacten, regelt tijdelijk onderdak en meer. 
www.airportchaplaincy.nl 
10 augustus: De Hoop GGZ. Vrienden van De Hoop 
ondersteunt en verleent hulp die niet vergoed wordt door 
verzekeraars of de overheid. Mensen met ontwrichte levens 
worden op weg geholpen naar een nieuw leven. 
www.vriendenvandehoop.nl  
17 augustus: Het Jeroen Pit Huis. Dit is een zorgverblijf, met 
als doelstelling de overgang van een kind met een chronisch 
complexe aandoening en ouders van ziekenhuis naar huis 
makkelijker, doelmatiger en bestendiger te maken. 
www.hetjeroenpithuis.nl  
24 augustus: Hoeboeh. Stichting Hoeboeh verleent hulp in 
Oost-Europa en werkt vanuit de bijbelse inspiratie. Zij 
ondersteunen maatschappelijke en sociale projecten. 
https://www.hulpoosteuropamonnickendam.nl 
31 augustus: Banja Luka. Verleent hulp en ondersteuning 
aan mensen in het Bisdom Banja Luka in Bosnië-Herzegovina 
die rond of onder de armoedegrens moeten leven. 
https://babalubo.blogspot.com/                                       
 

Hoofdpunten uit vergaderingen en gemeenteavond     
* De eerlijk geproduceerde en duurzaam ingekochte Coffee 
   to Care, waarover in het Venster van februari werd gespro-  
   ken, gaat om praktische redenen niet door. De diaconie  
   doet in plaats daarvan een gift aan het Leprafonds. 
* Er wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan. 
* Een veilige kerk achten we belangrijk en daarom wordt  
   een gedragscode voor vrijwilligers ingevoerd.  
* Verklaringen omtrent gedrag worden verplicht gesteld  
   vanaf 1 juli en aangevraagd voor diverse functies. 
* De jaarrekeningen van 2024 zijn, na controle, vastgesteld. 
* Het startweekend in september belooft nu al heel leuk te  
   worden. 
* Op de gemeenteavond van 22 mei deden Lily, Minke en Felix  
   enthousiast verslag van hun verblijf in Taizé. Het was een  
   unieke belevenis en een ervaring die hen persoonlijk heeft  
   verrijkt. De avond werd passend afgesloten met een  
   korte viering zoals die ook in Taizé worden gehouden. 



Venster juli-augustus 2025 15 

Verjaardagen van de senioren(75+)         
Op vrijdagmorgen 25 juli van 10.00 tot 11.30 uur vieren wij 
de verjaardagen van de 75+ senioren die in april, mei, juni en 
juli jarig zijn. U wordt door uw bezoekdame/heer hiervoor 
uitgenodigd. Voor de gezelligheid kan u de bezoek-
dame/heer en een vriend(in) meevragen. Ook zij zijn van 
harte welkom in de Swaen. 
Als u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar u wilt wel  
uw verjaardag komen vieren, bent u van harte welkom.  
Graag nog wel even aanmelden. 
Iedereen die wil komen vragen wij om zich aan te melden  
bij Ellen Vriend tel. 0299 371418. Tot ziens. 

            Ouderendiaconaat 
Hulpkerk 
De verbouwing van de hulpkerk verloopt op 
moment van schrijven voorspoedig; de werk-
zaamheden liggen mooi op schema.  

 
Waterdag 
Op 16 augustus a.s. is de Swaen weer open voor publiek en 
vindt er een verkoop plaats van armbandjes, kettinkjes, 
kleine zakjes Sri Lankaanse thee en kleine geluksolifantjes 
ten behoeve van de stichting ‘Netherlands Sri Lanka’ Tijdens 
de tsunami in 2004 
is de stichting op-
gericht, met als 
doel om (wees)kin-
deren in Sri Lanka 
zicht te geven op 
een meer hoop-
volle toekomst. De 
inkomsten, die uit 
Nederland komen 
van diverse ker-
ken, bedrijven en particulieren, zijn hard nodig. Daarom ho-
pen wij dat u ons ook op de Waterdag wilt steunen, door 
een kleine gift of iets te kopen. Alle kleine beetjes helpen. 
  
Welkom voor een maaltijd in vakantieperiode    

In de zomermaanden juli en augustus zijn er in 
verband met vakanties geen koffie-ochtenden. 
Als u wil deelnemen aan de woensdagavond-
maaltijd op 9 juli of 27 augustus kunt  

u zich opgeven bij christine.vreeswijk@quicknet.nl  
 
Verjaardagen van onze senioren:      
(volledige adreslijst beschikbaar bij scriba@kerkgemeente.nl)     
01-07  Mevr. Y.M. Maat-Groeneveld, Cor Jongerthof 20 
06-07  Mevr. T.C.M. Regter-Visje, Dijkgraaf Poschlaan 14 
06-07  Mevr. C.J. de Haan-van der Wolf, Langemeerstraat 42 
07-07  Dhr. F.A. Visser, Sternmeerhof 10 
07-07  Mevr. J. van Zanen-Haverhoek, Lingerzijde 47           
09-07  Mevr. E.J. Huber-Leguijt Edammerweg E 1 
09-07  Dhr. M.K.H. Gast, Dijkgraaf Poschlaan 22 
11-07  Dhr. R.E. Mierop, Twiskepolderstraat 16 
11-07  Dhr. J.A. van der Wijck, Kloosterhof 118 
12-07  Dhr. P. Leek, Hendric Dirckszstraat 20 
14-07  Mevr. C.A. de Wijn-van der Horst, Reigerstraat 30 
16-07  Dhr. J.A.C. Spelt, Twiskepolderstraat 9 
18-07  Mevr. A.T. Lagerburg-Klijnsma, Roelof Bootstraat 69 

18-07  Mevr. T. Hetjes-Pauw, Beemsterstraat 21 
18-07  Dhr. J. Kuiper, Achterhaven 47 
20-07  Mevr. N.P. Bosma-v.d. Heuvel, Broekerhavenplants. 3 
23-07  Mevr. M.J. Boegem-Tiebout, Jacob Peteysstraat 5 
24-07  Mevr. L. Bruinink, Waardmeerhof 6 
26-07  Mevr. T. Siebrecht-van der Lingen, Wijkermeerstr. 20  
27-07  Mevr. W.M. Kaars-Kool, Jan van Wallendalplein 16 
28-07  Mevr. A. van Montfort-Springer, Friese Vlaak 104 
28-07  Mevr. H.J. de Koning, Roggebotstraat 73, P’end 
29-07  Dhr. J. Siebrecht, Wijkermeerstraat 20 
31-07  Mevr. J.W.E. Groot-de Jong, Broekgouwstraat 27 
02-08  Dhr. J.P.T.M.C. Moolenschot, Adrianus Bleijsstraat 9 
02-08  Dhr. A.P. van Ginkel, Coen de Koninglaan 17 
05-08  Mevr. C.C. Maas-Klok, Willem Woutersstraat 13 
05-08  Mevr. I.B. Collet-Smit, 't Grachtje over 64, Hoorn 
09-08  Mevr. A.G. Vreeling-van Meerveld, Berkmeerstr. 13  
10-08  Dhr. H.J. Eijk, Achterhaven 61 
11-08  Dhr. H.J. Blomberg, Overhoeksparklaan 92, A’dam 
19-08  Dhr. D. Elzinga, Lingerzijde 31 
19-08  Dhr. A.J. van Poelgeest, Bouwen Loenstraat 15 
19-08  Dhr. M.P. van Leuzen, Roggebotstraat 73, P’end 
20-08  Mevr. J. Boonstoppel-Maas, Asterstraat 5 
25-08  Dhr. J.D. Hooijberg, Bult 22 
25-08  Mevr. S.H. Stuij-de Waal, Dijkgraaf Poschlaan 22 
30-08  Mevr. G.A. Lijnes-Tolsma, Broekgouwstraat 12 
31-08  Mevr. M.J.W. Kemper-Rossenaar, Voorhaven 42 
Hartelijk Gefeliciteerd!  Een fijne verjaardag gewenst. 
 

Kerktaxi         
We vragen u om zo mogelijk al         
op vrijdagavond of zaterdagmorgen te bellen.  
datum  taxidienst telefoonnr. 

6 juli  H. Eijk 0299-371939 
13 juli  R. Kremer  06-23718636 
20 juli  C. Rijswijk 06-53173149 
27 juli  H. Eijk 0299-371939 

3 aug  H. Kalk 0299-371297 
10 aug  M. van Saarloos 0299-374038 
17 aug  H. Kalk 0299-371297 
24 aug  R. Kremer  06-23718636 
31 aug  C. Rijswijk 06-53173149 

7 september  L. Bak 06-23669368 
Wilt u meehelpen zorgen dat er altijd wel een taxidienst  
beschikbaar is? Graag een telefoontje naar Rien de Vries;  
tel. 06-22948305 of 0299 372969;  of mail:  
rienenhelmadevries@ziggo.nl       
 

Opbrengst Collecten     
Datum Kerk Diaconie Doel 
18-05  €     114,15 €    126,40 Mission Aviation Fellowship 
25-05  €     160,00 €    267,60 Stichting Hoop voor Albanië 
01-06  €     140,20 €     151,60 Mercy Ships 
08-06  €     176,65 €    208,08 Kledingbank Zaanstad 
15-06  €     136,45 €    160,10 Thuis voor vluchtelingen 
  €     727,45 €     913,78  

 

Mededelingen Kerkelijk Bureau     
Verhuisd: fam. H. Waal-Kreeft, naar: Werengouw 26 
Vertrokken: Dhr. D.W.A. de Leng, Noorderstraat 38 
Uitgeschreven: Mevr. L. van Eck, G. A. Brederodestraat 87  
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Hemelvaart                  
De traditie, -zo mogen we het wel noemen-, om op 
Hemelvaartsdag een dienst te vieren, proberen we in ere te 
houden. Op donderdag 29 mei ging ds. Jolan Gaaikema, de 
zuster van de in 2014 overleden cabaretier Seth Gaaikema, 
voor. Een feestelijke viering in een voor ons doen volle kerk. 

Met eigen teksten van Jolan op de de wijs van bekende 
liederen. Na de opening gingen de kinderen buiten 
vliegeren. “Jezus gelooft in ons” was het thema van de 
preek, die Jolan hield staande naast de tafel, zo dicht 
mogelijk bij de aanwezigen: Hemelvaartsdag is een 
fantastische dag: Jezus zegt hiermee “jullie hebben mij niet 
meer nodig, jullie kunnen het nu zelf”. Hij gelooft in ons, Hij 
vertrouwt ons. De Bijbellezing uit Handelingen 1: 1-11, het 
verhaal van Lucas over de hemelvaart van Jezus, is gericht 
aan Theophilus, “hij die van God houdt”. Lucas schrijft voor 
ieder, die van God houdt. Ook God houdt van ons, hij staat 
niet te oordelen of wij het wel goed doen. Hij heeft ons de 
aarde toevertrouwd.               
Vertrouwen is belangrijk. Zo bouwt Jezus ook op ons vanuit 
vertrouwen. En dat gaat niet alleen om prediken, ook om de 
zorg voor andere mensen. Ook voor moslims. In de Koran 
staan ook de verhalen over de wonderen, die Jezus 
verrichtte. Zorg voor anderen, in het gewone leven en in 
bijzondere omstandigheden. Zoals die artsen, die nu nog in 
Gaza proberen te helpen. De boodschap van Hemelvaart is 
dat Jezus met ons is, als wij proberen te leven zoals hij. 
 

Johannes de Doper             
Als u dit leest, is de langste  
dag van het jaar, 21 juni 
alweer voorbij en gaat de zon 
elke dag weer wat later op. 
Ook 24 juni ligt achter ons, de 
dag, waarop de geboorte van 
Johannes de Doper, wordt 
gevierd. Zijn moeder Elizabeth 
en Maria, de moeder van 
Jezus, waren nichten.  
 

 
 
Eliozabeth was al een oude vrouw, Maria was nog heel jong. 
Symbool wellicht voor de overgang van het Oude Testament 
naar het Nieuwe Testament. In Matt. 11: 7-15 zegt Jezus dat 
Johannes de grootste is ooit geboren. Dat hij geboren is om 
een weg voor Hem te banen. Geboren om Jezus te dopen in 
de Jordaan. De doop, waarbij de Geest van God als een duif 
op Hem neerdaalde.                          
 

Pinksteren  
Twee grote gezinnen 
uit Barendrecht 
waren op 1e Pinkster-
dag naar onze kerk 
gekomen, weer een 
volle kerk dus.        
Ds. Leon Rasser 
sprak over de tekst, 
die Johannes schrijft 
over Pinksteren (Joh. 
20: 19-23). Daarin 
verschijnt Jezus aan 
de leerlingen, die bijeen zijn, bang voor de Joden. Hij toont 
hen zijn handen en zijn zij, Hij blaast de Geest over hen uit 
en zendt hen uit, om te getuigen en ook om zonden te 
vergeven. Zoals aan het begin van de schepping het leven 
begint wanneer Gods Geest zweeft over de aarde, die nog 
woest en leeg is. Die Geest, die Jezus blaast, kunnen wij 
inademen en in ons zijn werk laten doen. Niet alleen in je 
hoofd, maar in je hele wezen. Naar buiten toe door begrip  
te tonen voor vernedering, voor pijn en ellende, door te 
vergeven. Door met de geest, die wij uitademen, een goede 
sfeer te creëren, in het land, in de stad, op school, thuis.   
Dat maakt het leven zoveel gemakkelijker. En we kunnen er 
elke dag opnieuw mee beginnen.  
 

Mensen, bloemen, collectes en diensten                             
Met zijn gehele klas ontving Abra-
ham Kamran op 1e Paasdag in de 
Mariakerk de eerste heilige commu-
nie.              
 
 

De bloemen gingen op Hemelvaarts-
dag naar de heer Hans Janzen, 95 
jaar geworden, en op zondag 8 juni 
naar Irene Collet, die onze diensten 
niet meer kan bijwonen.      
 

De collecteopbrengsten waren op 
Hemelvaartsdag: diaconie € 116,05; 
eigen kerk € 128,05 en op zondag 8 
juni € 131,90 en € 114,40.             

 

Op zondag 13 juli hoopt Jan Tol voor te gaan en op zondag 
10 augustus Rob Mascini. In de dienst van 13 juli komt het 
koor Ars Musica uit Purmerend, liturgisch koor voor Water-
land en omstreken, zingen.  
 
 

Op zondag 27 juli en op zondag 24 augustus hebben we een 
koffiebijeenkomst.   
                                                                               Maarten Gast  
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Ingezonden 
Via Maarten Gast bereikte ons het volgende bericht van 
Rob Mascini, theoloog en diaken 
 
Onderstaand citaat van Paus Leo XIV trof me. Ik wil het 
graag met jullie delen.  
 

"Broeders, zusters... 
Ik spreek tot u, vooral tot hen die niet meer geloven, niet 
meer hopen, niet meer bidden, omdat ze denken dat God 
weg is. Tot hen die genoeg hebben van schandalen, van 
machtsmisbruik, van de stilte van een Kerk die soms meer 
op een paleis dan op een thuis lijkt. 
 

Ook ik was boos op God. Ook ik zag goede mensen sterven, 
kinderen lijden, grootouders huilen zonder medicijnen. En 
ja... er waren dagen dat ik bad en alleen een echo voelde. 
 

Maar toen ontdekte ik iets: 
God schreeuwt niet. God fluistert. En soms fluistert Hij van-
uit de modder, vanuit de pijn, vanuit een grootmoeder die 
je voedt zonder iets te hebben. Ik kom u geen volmaakt ge-
loof aanbieden. Ik kom u vertellen dat geloof een wande-
ling is met stenen, plassen en onverwachte knuffels. Ik 

vraag u niet om in alles te geloven. Ik vraag u om de deur 
niet te sluiten. Geef een kans aan de God die zonder oor-
deel op je wacht. Ik ben slechts een priester die God zag in 
de glimlach van een vrouw die haar zoon verloor... en toch 
kookte ze voor anderen. 
 

Dat veranderde me. 
Dus als je gebroken bent, als je niet 
gelooft, als je de leugens beu 
bent... kom dan toch. Met je 
woede, je twijfel, je vuile rugzak. 
Niemand hier zal je om een VIP-
kaart vragen. 
Want deze kerk zal, zolang ik leef, 
een thuis zijn voor de daklozen en 
een rustplaats voor de vermoeiden. 
God heeft geen soldaten nodig. Hij 
heeft broeders nodig. 
En jij, ja, jij...bent er een van." 

Robert Prevost (Leo XIV) 
Bron: Daily Roman Catholic Bible Readings 

 
 

 

Protestantse gemeente Zeevang 
Oudendijk 

 
Zwanenbloemkring 
In de Zwanenbloemkring, onder meer een groepje schilders, die ook 
gedichten maken bij de schilderijen voor het advent en het 40-dagen 
project, was het thema Pinksteren. Ik had weinig inspiratie. In deze 
tijden met zoveel verschillende crisissen, conflicten en oorlogen, 
spreekt Jeremia me meer aan. Adriaan Mercuur, onze maestro, had al 
eens eerder een gedicht/lied gemaakt over Pinksteren (zie hiernaast). 
Maar later verdween Pinksteren van de agenda en de dichter 
Achterberg kwam erop. 
 
Later thuis stuitte ik op een CD van Marijke de Bruijne. Titel: Aanwezig -
Pinksteroratorium. Een prachtige CD, inspirerende teksten, mooie 
muziek. Goed voor alle dagen van het jaar! Een paar liederen zijn ook 
opgenomen in het Liedboek, o.a. 692 "Wij wachten op de Geest 
beloofd". In het liedboek ook mooie Pinksterpoëzie van Huub 
Oosterhuis, Jaap Zijlstra, Hanna Lam en vele anderen. Fijn om te zingen. 
 
Petrus, blad van de protestante kerk, organiseert ook muziek- 
bijeenkomsten in het land. Elke week op zaterdag op NPO2 om 17.10 
(KRO-NCRV). Op 7 juni o.a. lied 700 uit het liedboek: "Als de wind die 
waait met vlagen". Een heerlijk, vrolijk swingend lied, terug te luisteren 
via Youtube. Je kunt je gratis abonneren op het Petrus Magazine. Dan 
kom je ook een leuke column tegen van Wim Beekman, voormalig 
classispredikant in Friesland. Ik neem een stukje over: 

"Geloven is poezie. De poezie van de ziel. Elk feit en alle kennis van 
het hoofd komt daarbij in de schaduw te staan". 

In de kerk doen we gelukkig voortdurend aan poëzie. 
Carina Brienen 

 
 

Pinksterlied 
(melodie: gezang 300) 
 

Pinksterwind, die eens van verre 
de apostelen overkwam. 
Tintelend licht als van de sterren 
dat in tongen tot hen kwam. 
Laat ook ons het rijk beërven; 
zet nu ons in vuur en vlam! 
 

Zoveel hoofden, zoveel zinnen 
door dezelfde Geest bemind. 
Hoort in alle talen zingen: 
ja, Hij is ons welgezind. 
Ziet, Hij laat zijn rijk beginnen  
in een ieder mensenkind. 
 

Pinkstervuur van vroeger tijden, 
Pinkstervlam op deze dag. 
Pinksterwind waai door de rijen  
van het huidige geslacht. 
Wil ons van de doem bevrijden, 
dat geen licht daagt na de nacht. 
 

Heil en vrede, recht en reden 
is in hoofd en hart gelegd, 
want de Geest is ingetreden 
zoals ooit is toegezegd. 
Neemt nu afscheid van ‘t verleden, 
Gods belofte komt terecht. 

Adriaan Mercuur 

Scribaat: IJsselmeerdijk 4, 1474 MX  Oosthuizen, 0299-403894 
Predikant: ds. Hans Reedijk 



In het zomer‑seizoen mooiekado’s te koopin de GroteKerk
Handwerkgroepvan de kerk
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Wij vragen uw gebed 
Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen; 
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden 
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en op-
recht medeleven. Voor onze dierbare overledenen, dat zij 
voor altijd mogen zijn ingegaan in de vreugde van hun Heer.  
 
Uit de pastorie 
De Heilige Geest, de Trooster, was druk bezig rond Pinkste-
ren. Drie communicanten, vijf vormelingen, de bisschop on-
der ons, oecumenische Pinkstervuurviering, de vriend van 
mijn jongste zusje die haar ten huwelijk heeft gevraagd in 
Slovenië. 
 

Dat was nog maar het begin... Vervolgens is er een huwe-
lijksjubileum en een van de misdienaars brengt een paar 
vrienden mee. Met Pinksteren maak ik kennis met de oma 
van een van die jongeren bij de koffie in de kerk en de vol-
gende dag bij de gezinsviering waren de oma en haar 
schoondochter, de moeder van die jongen, aanwezig. Dan 
de Pinksterbingo. Wat een mooie kettingreactie. 
 

Het was nog niet klaar. Er komt een oude Franse bekende, 
wiens huwelijk ik een tijdje terug in Monnickendam heb ge-
vierd, met een mooi bericht: in januari hebben zij hun eerste 
dochtertje gekregen. Ik geef hem een dikke knuffel. Wat 
maak je mij blij, vriend! Iedereen weg, pak ik mijn mobiel, 
nog een kers op de taart: nog een bericht van een geboorte 
van de eerste dochtertje van nog een jonge stel, vrienden 
van mij. Gefeliciteerd! 
Mooi nieuws deel je graag. Je bent blij en je maakt anderen 

blij. Dan krijgen wij de priesterwijding van Dino Deltin in de 
Sint Bavo. Het was precies 11 jaar geleden dat ik tot priester 
ben gewijd. 125 jaar Nicolaas- en Antoniuskerk in Monnic-
kendam en nu komt de Sacramentsprocessie. Wij gaan van 
feest naar feest. Gelukkig brandt de fakkel van de hoop door 
in dit Jubeljaar 2025. De Heilige Geest maakt alles nieuw! 
Deo gratias! 

Kapelaan Mario Agius 
Nieuws van de locatieraad 
Natuurlijk heeft u het ook gemerkt: de prijs van koffie is de 
laatste tijd aanzienlijk gestegen. Maar gelukkig heeft zich 
een sponsor aangediend: de PCI. Wij zijn het PCI-bestuur 
heel dankbaar dat nu de traditie om even na te blijven en na 
te praten kan blijven bestaan zonder dat het de kerkganger 
geld kost. 
U zult een dezer dagen achterin de kerk een bordje aantref-
fen met een QR-code, speciaal bedoeld om degenen die bij 
de collecte geen contact geld bij zich hebben in staat te stel-
len toch een bijdrage te geven. 
 
40 en 50 jaar getrouwd 
Eerste Pinksterdag was het dubbel feest in de Nicolaaskerk 
in Edam, niet alleen vanwege de neerdaling van de Heilige 
Geest maar ook vanwege de viering van het 40-jarig huwe-
lijksjubileum van Hans en Anja Beersma-Hasert. Pastoor Paul 
Stomph was speciaal gekomen om de H. Mis samen met ka-
pelaan Agius te celebreren. En op 22 juni was het wederom 
dubbel feest: naast Sacramentsdag met de processie voor 
het 50-jarig huwelijk van René en Mariska van Tol. Beide 
bruidsparen van harte gefeliciteerd! 
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Nieuws namens de PCI 
Gezellige middagen in juli en augustus 
De vakantiemaanden zijn inmiddels aangebroken. Kinderen 
en kleinkinderen trekken er op uit en misschien doet u dat 
zelf ook. De achterblijvers kunnen genieten van het zomer-
weer in eigen land. Als we dit stukje schrijven is het behoor-
lijk warm en hopelijk kunnen we allen genieten van een 
mooie zomer. Uiteraard kunt u ook genieten van de gezellige 
middagen in de Burghwall en wel op de woensdagmiddagen 
2 en 16 juli en 6 augustus. De Burghwall is gesloten van 18 
augustus t/m 7 september. Noteert u dit a.u.b. in uw 
agenda, zodat u niet voor een dichte deur komt te staan. We 
wensen iedereen een fijne vakantie en een mooie zomer!  

Nel en Marian 
Woensdagavondmaaltijden 
Op 9 juli is er nog een maaltijd, daarna stoppen we er even 
mee. De eerstvolgende daarna is op 27 augustus. 
 
Nieuws van Sint Caecilia 
In de afgelopen maanden hebben we verschillende nieuwe 
liederen ingestudeerd. Dat kost bij delen van het koor wel 
wat moeite, maar onze dirigent Juliette heeft veel geduld 
dus het is uiteindelijk gelukt. In de viering van Pinksteren 
konden de parochianen luisteren naar “Dit is een morgen als 
ooit de eerste”, dat gezongen werd op speciaal verzoek van 
het 40-jarige bruidspaar Hans en Anja Beersma. Ook zongen 
we op 15 juni voor het eerst “The Lord bless you and keep 
you” van John Rutter. Een bijzonder lied is “Pelgrims van 
hoop”, een hymne die speciaal is gecomponeerd voor het 
Heilig Jaar 2025. De bisschoppenconferentie van Nederland 
heeft aanbevolen dat in alle parochies dit lied gezongen 
wordt tijdens het jubeljaar. In Edam vond de vierstemmige 
première van het lied plaats op Sacramentsdag, 22 juni. We 
zullen het waarschijnlijk nog een paar keer zingen. Hieronder 
volgt de tekst van het refrein. De volledige tekst ligt achter in 
de kerk. 
Verder zal Caecilia weer actief zijn op de Waterdag in Edam, 
zaterdag 19 augustus. Vanaf de vroege ochtend worden er 
spullen verkocht; de opbrengst is voor het koor. Ook wordt 
er koffie met koek en allerlei gebakken lekkers geserveerd 
op een terras voor de kerk. Bij regen kunnen de mensen 
schuilen in de kerk; ten alle tijd kunnen ze – tegen betaling – 
het toilet gebruiken. En als klap op de vuurpijl speelt onze 
organist, Luca Morgante op het orgel. Mochten er nog men-
sen zijn die iets lekkers willen doneren, laat het weten. 

Dineke Burghouts 

Nieuws namens het KVG 
We zijn nog volop bezig met de zomer (vakantie) en onze 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Toch maar even 
laten weten wanneer het seizoen 2025/2026 gaat beginnen. 
Dat wordt woensdag 24 september 2025, met om 9.30 uur 
een dienst in de R.K. Kerk op de Voorhaven en daarna, naar 
de Ontmoeting, even gezellig bijkletsen met koffie of thee 
met wat lekkers. Voor de rest van het jaarprogramma ont-
vangt u de kaart met activiteiten voor het nieuwe seizoen en 
daarbij een nieuwsbrief thuisbezorgd. Dat allemaal voor 24 
september 2025. De contributie wordt dan ook gelijk opge-
haald (€ 35,-- voor leden en € 10,-- voor donateurs). 
 

Fijne zomertijd verder en tot ziens. 
 

Het KVG-bestuur Edam: Betsy, Jos, Els, Carin en Ellen 
 
Nieuws voor Jeugd en Gezin 
Kapelmiddag communicanten Edam, 1 juni, in Heiloo 
In Bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood – 1 juni was 
het grote feest van OLV ter Nood – waren kapelaan Mario, 
de drie communicanten met o.a. ouders, voor de kapelmid-
dag. We picknickten bij het Mariabeeld bij de vijver. Met 
brandende kaarsen en zingend liepen we mee in de proces-
sie naar de Bedevaartkapel. Op het terras van het Oesdom 
vertelde Zuster Castissima over het ontstaan van het Heilig-
dom. De kinderen mochten waterflesjes beschilderen die zij 
later mochten vullen bij de put met heilzaam water. De zus-
ter gaf in de Genadekapel uitleg de afbeeldingen van het le-
ven van Jezus. Het was wederom een prachtige dag in het 
schitterende Heiligdom, dat elke dag open is. 
 

Verslag H. Vormselviering 6 juni Edam 
In de H. Vormselviering was de celebrant Mgr. Jan Hendriks 
en de concelebrant Kapelaan Mario Agius. Het Sacrament 
van het Vormsel voltooit het Sacrament van het Doopsel. 
Het Nicolaaskoor o.l.v. Koos - en pianiste Inge - onder-
steunde de viering met o.a. H. Geest-liederen. Ervoor foto-
grafeerde Linda Buijs de vijf vormelingen buiten, met bis-
schop Hendriks en kapelaan Mario, misdienaars Berry en 
zoontje Thomas, Daniël, Sam, Lukas, Tobias, en begeleiders 
Judith en Greetje. De vormelingen Evy, Aeryn, Norah, Tymen 
en Flint hadden een Vormselnaam gekozen, in de eerderge-
noemde volgorde: Anna, Filomena, Maria, Noah en Johannes 
Gerardus. Zij hebben allen iets gelezen. Na de verkondiging 
waarin de bisschop nadruk legde op de liefdevolle, krachtige 
werking van de Heilige Geest, kwam de hernieuwing van de 
doopbeloften, waarbij de vormelingen met brandende doop-

kaars bij het altaar stonden. Hierna bad 
de bisschop om de Heilige Geest en 
legde de vormelingen de handen op. 
Tijdens de zalving met Chrisma, legden 
de ouders hun hand op de schouder 
van de vormeling. De offeranden wer-
den door de vormelingen en twee mis-
dienaars naar het altaar aangedragen. 
Aeryn speelde op de accordeon 'I have 
a dream' (Abba). De vormelingen 
brachten een rode roos naar Maria. Het 
Wees gegroet werd gebeden en het 
lied 'Wij groeten u, o Koningin' 

Pelgrims	van	Hoop 
Nederlandse bewerking van de hymne voor het Jubeljaar 2025 

Bisschoppenconferenties van Nederland en België 
oorspronkelijke tekst: Pierangelo Sequeri | Nederlandse bewerking: Bas 

Suijkerbuijk 
muziek: Francesco Meneghello 

Refrein: 
Vlam	van	liefde,	hoop	die	ons	doet	leven, 
hoor	ons	lied,	een	lofzang	uit	ons	hart. 
Gij,	de	bron	van	vred’en	eeuwig	leven, 
laat	ons	veilig	voortgaan	aan	uw	hand. 
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gezongen. Zij plaatsten 
hun foto op het Sacra-
mentenbord. Een oor-
konde, een kleine witte 
duif (symbool Heilige 
Geest) -speld, en een 
Mariakaars (met batte-
rij) lagen klaar: de Bis-
schop gaf deze aan de 
vormelingen, waarna 
het koor en allen zon-
gen: 'lang zullen ze le-
ven'. Zie ook de site van 
Mgr. Hendriks: 
Arsacal.nl. 
 
Familieviering H. Maria, 
Moeder van de Kerk, 9 
juni 
Op 2e Pinksterdag was 
de celebrant Kapelaan 
Mario. Het Nicolaaskoor 
o.l.v. Koos Klok onder-
steunde de Eucharistieviering, met pianiste Inge Reijn. Tij-
dens het Kyrië was de besprenkeling met wijwater, door de 
kapelaan. Hij ging tijdens de preek in gesprek met de kin-
deren over o.a. Maria. Op het einde was een plechtige ze-
gen. In de Ontmoeting was erna de Pinksterbingo met bingo-
master Nathan voor de gezinnen. Er waren daar 14 jonge-
ren/kinderen en 9 volwassenen. Alle kinderen gingen met 
een prijs naar huis. Dank aan de Heilige Geest en aan alle be-
trokkenen voor de mooie ochtend. Groeten van Familievie-
ringenwerkgroep Edam. 
 
Uitnodiging: jeugduitje Bowlen in Volendam, 6 juli 
Geef je op bij jjamade@kpnplanet.nl voor het jaarlijkse  
jeugduitje, deze keer gaan we bowlen. We beginnen om 
11.15 u met een lunch en erna kunnen we 2 uur lang bow-
len. Dat wordt vast weer heel gezellig. Alle kerkjeugd uit 
onze Parochie H. Franciscus (Edam, ilpendam, Monnicken-
dam) is van harte welkom! 

Greetje Snoek 
 
Verjaardagen van onze senioren in juli en augustus 
 
02-07 Dhr. A.P.J. de Groot, Oorgat 15 
02-07 Dhr Wante, Roelof Bootstraat 89 
04-07 Mw. C.M. Breed-Steltenpool, Burgh. Versteeghs. 7a  
05-07 Dhr Molenaar, Paulus Pietersstraat 12   
05-07 Mw Langeveld – Miltenburg, Coen de Koninglaan 16 
06-07 Mw de Graaf – Oudhuis, Jan Huibrechtszstraat 18  
08-07 Mw Breed - de Wit, Oorgat 52  
08-07 Mw Broek – Jonk, Jacob Peteysstraat 14  
08-08 Mw Bij ’t Vuur-Eeltink, Coen de Koninglaan 7 
10-07 Dhr. F.P.M.M. Elshout, S. Grootstraat 25  
10-07 Mw Straver – Langeveld, Ye 12   
10-07 Mw M.M.C. Wiertz-Langkemper, R. Bootstraat 21 
14-07 Mw A.C. Everaars-Brakeboer, Groenland 28 
14-07 Mw M.E.G. Voorn-Kes, Pieter Claesstraat 9 
15-07 Mw Molenaar - van Essen, J Matijsen Osterlinghstr 42 
18-07 Dhr Karhof, Voorhaven 138   
19-07 Mw van der Hulst – Wegener, Cor Jongerthof 29  

 
19-07 Mw Marijnissen, Baandervesting 55 
20-07 Mw Klouwer – Plugboer, Roelof Bootstraat 41 
20-07 Dhr. C. Nootenboom, J. Huibrechtszstr. 16 
21-07 Mw Ras – Ykelen, Floris Simonszstraat 7   
22-07 Mw van Straaten – Braak, Roelof Bootstraat 73  
24-07 Dhr Breed, William Pontstraat 62 
24-07 Dhr. W.J. Burrichter, Grote Kerkstraat 15 
24-07 Mw C.P. Everaars-Roels, Wogmeerstraat 10  
25-07 Mw Pletinckx – Boontje, Ye 43  
27-07 Dhr Timmermans, Langemeerstraat 23 d  
27-07 Dhr Bleekemolen, Jacob Tonissenstraat 13 
27-07 Dhr H.J.J. Sens, Jonkerstraat 16   
28-07 Mw Braan - de Lange, Cornelis Doetsstraat 10  
30-07 Mw A.M.H.Smit, Coen de Koninglaan 12 
01-08 Mw Klouwer – Dekker, Zoutziedershof 2  
01-08 Mw Klouwer – Huisink, William Pontstraat 22  
02-08 Mw J. Greuter, G A Brederodestraat 102 
05-08 Mw J.J. M. v.d. Berg, Ambachtstraat 23 
05-08 Dhr Looze, Schermerstraat 8  
06-08 Dhr Klouwer, Zoutziedershof 2 
10-08 Mw C.H.M. Koghee-Heijnis, Wijkermeerstr. 26 
11-08 Mw Butter – Jonker, Klein Westerbuiten 12 
13-08 Mw M.A.M. Everaars-Betjes, Bult 15 
13-08 Dhr Wiebe, Spinnekopmolen 6 
14-08 Mw Adolfs – Gregoire, Baanstraat 15 
17-08 Dhr Kemper, Koggenstraat 11  
18-08 Mw E.M. Schouten, Voorhaven 6-a 
20-08 Mw T.C.M. Ootes-Doorgeest, Fl. Simonszstr. 17 
20-08 Dhr Schoorl, William Pontstraat 53  
22-08 Mw Kunst, Pieter Taemszstraat 26  
26-08 Dhr van den Boom, Koggenstraat 17  
27-08 Mw de Haan – Govers, Spuistraat 17 
30-08 Dhr Brederode, Noordervesting 2  
31-08 Mw Mooijer – Hartog, Jan Schriverstraat 4 
31-08 Mw Kemper – Rossenaar, Voorhaven 42 
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij 
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 

Foto: Linda Buijs 
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Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

We zijn alweer druk bezig 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. 
Naast de beroemde sokken 
zijn er weer  bijzondere 
truitjes/vestjes/jurkjes, 
poppenkleertjes, dassen, 
mutsen en handschoenen, enz. 

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur 
ook tijdens de vakanties *  

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

voorschoolse opvang (07:30-08:45) 
opvang mogelijk ook alleen tijdens 

vakanties/studiedagen 
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur 
leuke uitstapjes tijdens vakanties 

huiswerkbegeleiding 
 
 

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar 
info@bsomajest.nl  Nog beter: kom even kijken. 

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 
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Tot het geloof gekomen 
 
Sommige mensen lopen rond met een persoonlijk verhaal, een gebeurtenis of een om-
standigheid in hun leven, waardoor ze tot het geloof gekomen zijn. Als u zulke persoon-
lijke verhalen ter inspiratie of bemoediging wilt delen met anderen, dan is deze rubriek in 
het Venster daarvoor geschikt. 
 
Van God los 
Op een avond werd de deur inge-
trapt. Voordat ik het wist lag ik op 
de grond en werk ik door twee man-
nen zo hard tegen mijn hoofd ge-
schopt dat de bloedsporen een me-
ter hoog op de bank terecht waren 
gekomen. Ik hoorde gekraak in mijn 
hoofd en smeekte of ze wilden stop-
pen. Nadat mijn hele gezicht onder 
het bloed zat stopten ze pas. Wel-
kom in de onderwereld. 
 

Ik was 19 jaar en heb dit als zeer 
traumatisch ervaren. Ik besloot om voortaan met een re-
volver onder mijn kussen te gaan slapen. Dit wilde ik nooit 
meer meemaken. Ik dacht er niet over na om te stoppen 
met drugs gebruiken, want voor mij was het gevoel dat ik 
kreeg van drugs en drank hemels. 
 

Het uitgaansleven trok mij en ik werd danseres op gratis 
dance-feesten. Het was een goedbetaalde baan, met gra-
tis drank en drugs. Ik kwam zo een getrouwde man tegen 
en begon met hem een relatie. Hij vertelde me dat hij zou 
gaan scheiden van zijn vrouw Op een avond ging ik op 
stap en ze vroegen mij of ik het al had gehoord. Degene 
met wie ik een relatie had was overleden. Hij had een 
auto-ongeluk gehad. Dat greep mij zo aan, de dood kwam 
nu wel heel dichtbij. Ook dit was erg traumatisch. Ik had 
niemand. Ik had mijn oma verloren toen ik 5 jaar was en 
mijn vader toen ik 9 was. Ik moest dit allemaal alleen ver-
werken. Ik was zo op zoek naar iemand die mij kon troos-
ten, iemand die licht in deze duisternis kon brengen. 
Ik dacht het licht te kunnen vinden in een man die ik bij 
het uitgaan was tegengekomen. Deze man vertelde mij 
dat hij zijn vriendin had verloren, dat schiep gelijk een 

band. Toen ik erachter kwam dat 
dit alles een leugen was, vertelde 
ik hem dat ik onze relatie zou stop-
pen. Op het moment dat ik weg-
liep sleepte hij mij aan de haren 
naar de keuken en zette een mes 
op mijn keel. Ik durfde toen niet 
meer weg te gaan. Toen ik in ver-
wachting was kreeg ik een klap te-
gen mijn hoofd. Ik ben het toen uit 
gaan roepen, kijkend naar de he-
mel: “Maakt niet uit wie, wie mij 
ook hoort, help me”. 
Onze relatie werd steeds geweld-

dadiger en hij dreigde zelfs mij in stukken te snijden. In 
die tijd werd ook mijn zoon geboren. Ik sliep met mijn 
zoon op de kamer. Ik gebruikte geen drugs en alcohol 
meer. Op een gegeven moment, nadat ik twee keer een 
visioen gehad had, ben ik bij mijn ex weggevlucht. 
 

Wandelen in het licht 
Een keer terwijl ik zelfmoorgedachtes had begon mijn 
hele appartement op te lichten. Ondanks dat ik niet zo 
met het geloof bezig was, wist ik dat dit licht van Jezus 
was. God begon met mij te praten. Hij haalde alle pijn uit 
mijn hart. Hij vroeg mij om dit verhaal met iedereen te de-
len. De dag na mijn ontmoeting met Jezus ervoer ik zo’n 
blijdschap en zo’n ultieme rust! Ik wilde met iedereen de-
len dat ik een ontmoeting had gehad met de levende God, 
want Jezus leeft en bestaat echt. Ik werd door God bevrijd 
van alle verslavingen. Ook jij mag zijn kind worden. 
 

Bianca Vlasman 
Stichting Hart van God 

www.hartvangod.nl 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger 
6 juli  10.00 uur Truus Groenewoud 
20 juli  10.00 uur Wim Grimme 
3 augustus. 10.00 uur Wim Grimme 
17 augustus 10.00 uur Wim Grimme 
 
Protestantse Gemeente Edam en Volendam (De Swaen, Voorhaven 135; Grote Kerk, Grote Kerkstr. 57; Stolphoevekerk, 
Burg. Kolfschotenplein 1) 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
6 juli  10.00 uur ds. C. Kremer  Kerkdienst voor jong & oud Grote Kerk 
13 juli  10.00 uur ds. C. Kremer      Grote Kerk 
20 juli  10.00 uur ds. M. Reinders (Amsterdam)    Grote Kerk 
27 juli  10.00 uur ds. S. Bijl (Groningen)     Grote Kerk 
3 augustus 10.00 uur dhr. E. Wegman (Heerhugowaard)    Grote Kerk 
10 augustus 10.00 uur ds. P. Hoogstrate (Ermelo)    Grote Kerk 
17 augustus 10.00 uur ds. B. Olde (Zaandam)     Grote Kerk 
24 augustus 10.00 uur ds. C. Kremer      Grote Kerk 
31 augustus 10.00 uur ds. C. Kremer      Grote Kerk 
 

Datum  Tijd  Voorganger 
13 juli  11.00 uur Pastor Jan Tol      Stolphoevekerk 
27 juli  11.00 uur Koffieochtend      Stolphoevekerk 

 10 augustus 11.00 uur Pastor Rob Mascini     Stolphoevekerk 
 24 augustus 11.00 uur Koffieochtend      Stolphoevekerk 
 

Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid  
6 juli  10.00 uur    Parochieviering in Ilpendam 

 13 juli   10.00 uur M. Agius   Eucharistieviering, Nicolaaskoor 
20 juli  10.00 uur H. Bak   Woord- en Communieviering, samenzang 
27 juli  10.00 uur M. Agius   Eucharistieviering, samenzang 
3 augustus 10.00 uur    Parochieviering in Monnickendam 
10 augustus 10.00 uur D. Deraeve  Eucharistieviering, samenzang 
15 augustus 10.00 uur M. Agius   Maria Tenhemelopneming 
17 augustus 10.00 uur  M. Agius   Eucharistieviering, samenzang 
24 augustus 10.00 uur Nog niet bekend  Samenzang 
31 augustus  10.00 uur K. Miklosko  Eucharistieviering, gastkoor 
 

Elke dinsdagochtend om 9 uur en elke donderdag- en vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweekse H. Mis 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Locatie 
6 juli  10.00 uur ds. H. Reedijk en mw. L. Wijers Oudendijk, aansluitend barbecue 

 13 juli   10.00 uur ds. H. Reedijk   Avenhorn 
20 juli  10.00 uur ds. H. Smit   Oosthuizen 
27 juli  10.00 uur dhr. J. Talma   Ursem 
3 augustus 10.00 uur mw. H. de Haan   Oosthuizen 
10 augustus 10.00 uur ds. H. Reedijk   Avenhorn 
17 augustus 10.00 uur  ds. H. Reedijk   Oudendijk, met brood en wijn 
24 augustus 10.00 uur ds. R. Kooiman   Ursem 
31 augustus  10.00 uur ds. M. Kraak   Avenhorn 
 

Alle diensten gezamenlijk met PG Koggenland 
 

Zondag 29 juni vocaal ensemble OctAves in de Grote Kerk 
OctAves is een dubbelkwartet van jonge, enthousiaste zangvrienden. Bij dit inloopconcert brengen ze een 
gevarieerd programma. Meer informatie is te vinden op www.oct-aves.nl. Aanvang 15.00 uur, toegang gratis, 
collecte voor het Orgelfonds. 



Hoogstraat 30299371751www.taam.keurslager.nl

Nijverheidstraat 30 | 1135 EDAM GETel:  0299 ‑ 372951 | Website: www.de‑witte.nlwitte@de‑witte.nlFax: 0299 – 372098 | E‑mail:  

Onderhoud en reparatie alle merken bedrijfswagens en campers



Uw verjaardag vieren zonder zorgen?Bij de Simonehoeve kan dat.Bel of mail ons꞉ wij helpen u graag.0299‑365828 of info@simonehoeve.com

SimonehoeveWagenweg 21145 PW Katwoude / Volendam
 PRINSENSTRAAT 12  EDAM  0299 371753 |  | 

Ontspanningsmassageen hotstone
Email:m.zuidervaart@ziggo.nlwww .edammassage.nlMariekeZuidervaartKeetzijde41 135RBEDAMTel:0299350314Mob:0652244024Ookfraaiecadeaubonnentekoop


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

