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In dit nummer 
 
Met dit Venster 
willen we aandacht 
schenken aan de 
viering van 80 jaar 
bevrijding. 
 

Er wonen nog men-
sen in Edam die de 
bevrijding hebben 
meegemaakt. 
Maarten Gast had 
openhartige ge-
sprekken met vier 
van hen, te lezen 
op de volgende 
bladzijdes. En er gebeurde iets bijzonders. Anny Westerneng liet een 
bordje zien dat zij meer dan 80 jaar bewaard heeft. Het heeft als opschrift: 
“De dag die komt.” Van dit soort bordjes zijn er tijdens de oorlog verschil-
lende gemaakt door onderduikers, om de tijd door te komen en de verve-
ling tegen te gaan. Soms werden ze verkocht om een centje te verdienen. 
De koper kon zo’n bordje natuurlijk niet in het zicht ophangen zolang Ne-
derland bezet was. Het hing verstopt in de slaapkamer. 
 

Je kunt je voorstellen met hoeveel smart de onderduikers, nog meer dan 
andere Nederlanders, uitkeken naar “de dag die komt”. En de dag kwam, 
nu 80 jaar geleden. Uit het bordje spreekt hoop, die ons ook nu nog kan 
inspireren, in een tijd waarin oorlogen zo dichtbij zijn. 
 

Ook over andere onderwerpen rond het thema bevrijding kunt u lezen in 
dit Venster. Op initiatief van de Stichting Joods Verleden Edam organiseert 
een divers samengestelde groep Edammers een multiculturele maaltijd in 
de Singel, op Bevrijdingsdag, 5 mei. Het is een uitdaging in deze tijd van 
tegenstellingen, die bovendien aangewakkerd worden door politici, de ver-
binding te blijven zoeken. De vrijheid van Nederland, waar we allemaal van 
profiteren, christenen, joden, moslims, Oekraïners, vluchtelingen uit alle 
windstreken, is een thema waarmee we die verbondenheid kunnen zien en 
ervaren. In dit nummer vindt u een vooruitblik op deze unieke activiteit, de 
bevrijdingsbrunch. 
 

De bevrijding is ook een belangrijk thema in de kunst. Hoe Bevrijdingsdag 
eruitzag in Edam is te zien op een prachtige aquarel gemaakt door Leonie 
Bander-Lutomirski, een Joodse kunstenares die de oorlog wist te overleven 
door onder te duiken. Lees in dit Venster alles over dit kunstwerk dat de 
komende maanden in het Edams Museum tentoongesteld wordt. Carolina 
van Gerven interviewde conservator Julie Hengeveld daarvoor. 
 

Ook de vrijheid van religie is een groot goed van de Nederlandse maat-
schappij. Vrijheid heeft een speciale betekenis in de Christelijke traditie. 
Vrijheid komt op veel plaatsen voor in de Bijbel en heeft zijn betekenis 
voor de moderne maatschappij niet verloren. Truus Groenewoud gaat 
hierop in, met een speciaal voor dit Venster geschreven achtergrondarti-
kel. 
 

Voel u vrij om dit Venster te lezen zoals u wilt! 
Nico van Straalen 
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Herinneringen aan de bevrijding 
 
We vieren deze maand 80 jaar geleden bevrijd te zijn van 5 jaren Duitse overheersing. Een 
aantal mensen onder ons heeft de bevrijding als kind bewust meegemaakt en kan daar-
over vertellen. Ik ging bij vier leden van onze kerkgemeenschappen in Edam en Volendam 
langs om hun verhaal over die bevrijding te horen. 
 
Albert Aberson was 13 toen hij be-
vrijd werd. Vanwege de honger in 
Edam hadden zijn ouders in het na-
jaar van 1944 hun kinderen naar 
Groningen gestuurd, zijn broer en 
hij naar zijn grootouders in Veen-
dam. Ze konden meerijden met een 
vrachtwagen van Van Gend en Loos, 
die naar Groningen reed om voedsel 
te halen. Een vrachtwagen met een 
gasgenerator. Ook vol kogelgaten, 
omdat de Engelsen zulke vrachtwa-
gens vanuit de lucht beschoten. 
Maar tijdens hun autorit hing er 
mist en was het veilig. Albert ging 
daar naar school, in een oude meel-
fabriek. Hij moest wel Gronings le-
ren. 
 

Op 13 april 1945 werd Veendam be-
vrijd door de Polen. Zware tanks reden het dorp binnen, zo 
dicht mogelijk langs de huizen, om niet in het veen weg te 
zakken. De mensen kwamen de huizen uit, maar doken met-
een weer weg toen men dacht dat de Duitsers terugkwa-
men. Het bleken wagens van het Rode Kruis met gevangen-
genomen Duitsers. De bevrijding werd een week later ge-
vierd met een groot vreugdevuur van alles wat brandbaar 
was. 
 

Na de capitulatie kwamen daar drie dagen en nachten colon-
nes Duitse soldaten langs, die terug naar huis liepen. 
 

Er kwam ook een auto van het Rode Kruis langs, die mensen 
uit Duitsland terugbracht naar Amsterdam. Albert en zijn 
broer moesten meteen instappen als ze mee wilden. Tijd om 
afscheid te nemen van opa en oma was er niet. Het eerste 
trammetje van de NZH, dat weer van Amsterdam-Noord via 
Monnickendam naar Edam reed, bracht hen thuis. Terug op 
school bleek deze behoorlijk achter te lopen op die in Veen-
dam. 
 
Zijn zwager Stoffel Schreuder was 12 in 1945. Hij woonde 
met zijn ouders in een boerderij aan het Oorgat, precies te-
genover de Zeesluis. Tamelijk geïsoleerd, zonder radio. Op 4 
mei kwam er een vrouw langs, die op het raam tikte: “het is 
wapenstilstand”. Op 5 mei was er een feest op de Dam voor 
iedereen. Daar is hij geweest. Van verdere feesten heeft hij 
niets gemerkt. Hij moest melken. 
 

Ze woonden tegen fort Edam aan, dat de hele oorlog door 
de Duitsers gebruikt is. Op 20 mei 1940 trokken de eerste 

soldaten het fort in, een paar honderd. Soms kwamen ze 
met speedboten van het IJsselmeer. Op 6 mei 1945 verlieten 
de laatste 2 soldaten, Oostenrijkers, het fort; met paard en 
wagen naar het garnizoen in Purmerend. 
 

Stoffel moest lopen naar de school, die toen bij het Hoog-
heemraadschap aan de Schepenmakersdijk was. Later nog 
een tijdje bij de Speeltoren. In de hongerwinter was het 
moeilijk om aan eten te komen. Zijn zuster haalde op de fiets 
tarwe uit de Wieringermeer, zijn vader betaalde fl. 1000 
voor een mud tarwe, ongeveer 70 kg. 
 

De crisistijd voor de oorlog was heel zwaar voor de boeren 
vanwege de veel te lage prijzen. Maar de eerste jaren na de 
oorlog herinnert Stoffel zich ook. Voor de wederopbouw 
werd bezit door de belastingdienst zwaar belast. Dat trof de 
boeren in het bijzonder. Pas na 4 à 5 jaar was die aanslag af-
betaald. Ook een vreselijke tijd. 
 
Ankie Hoogendijk was 4,5 jaar toen Nederland bevrijd werd. 
Ze woonde in Amsterdam vlak bij het Surinameplein, toen 
de rand van de stad. Ze zat op de kleuterschool. Begin mei 
was het Surinameplein afgezet met prikkeldraad i.v.m. het 
droppen van voedselpakketten verderop. In de hongerwin-
ter kregen ze eten uit de gaarkeuken. Haar vader bracht 
soms meel en mislukt brood mee van de meelfabriek, waar 
hij hoofdkassier was. De broodbonnen kon je dan ruilen te-
gen andere voedsel. Van de fijne stof van de meelzakken 
maakte haar moeder kleren. Op 5 mei een overgooier voor 
haar in de kleuren rood, wit en blauw. 
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Een oom in Almelo 
stuurde hen in de 
oorlog af en toe 
een pakje. Een 
keer met een brok 
steen. Moeder 
boos: had iemand 
de inhoud 
verwisseld? 
Verontwaardigd 
liet ze het aan haar 
man zien: het was 
een stuk carbid, 
waardevol 
brandmiddel in die 
jaren. 
Haar vader sprak 
goed Engels en 
nam een Canadese 

soldaat mee naar huis. Ankie mocht bij hem op schoot 
zitten. Ze kreeg chocolade. Hij had thuis ook zo’n meisje. 
Ze herinnert zich de ruwe stof van zijn uniform tegen haar 
blote beentjes. 
 

In de stad waren bevrijdingsfeesten. Een man verkocht 
ballonnen aan een ijzerdraadje. Thuis werd haar vader 
boos, toen hij de ballon zag. Het was een opgeblazen 
condoom. Voor de kinderen werd van alles georganiseerd. 
Een vrachtwagen kwam ze halen. Ankie herinnert zich een 
kindervoorstelling in Carré met een clown. In de Cineac 
zag ze een film over de terugkeer van de prinsesjes. Ze 
had zich mooi aangeklede feeën, als in sprookjes, 
voorgesteld. Een desillusie: de prinsesjes bleken heel 
gewone kleren aan te hebben. 
 

Anny Westerneng, geboren en getogen in Edam, was 13 
jaar toen haar ouders haar op 4 mei ’s avonds wakker 
kwamen maken: “we zijn bevrijd”. Ze hadden het gehoord 
van de buren. De volgende dag gingen ze de straat op, 
achter een harmoniecorps de hele stad door. Ze kreeg 
oranje strikken in haar twee vlechten. Overal werd 

gevlagd, je mocht 
weer zingen: het 
Wilhelmus en de 
liederen uit 
Valerius’ 
Gedenkklank, 
allemaal verboden 
door de Duitsers. 
Het zingen van 
het Wilhelmus 
ontroert haar nog 
steeds. 
 

Pas in april ’45 
gingen ze weer 
naar school. In de 
wintermaanden 
waren er geen 
kolen voor de 
verwarming. In de 

week na 5 mei verdwenen de “evacueetjes” uit 
Amsterdam weer uit de klas, terug naar huis. 
 

Na een week of drie was er een indrukwekkende dienst 
van alle kerken samen. De Grote Kerk zat stampvol. De 
eerste oecumenische dienst in Edam. 
 

Edam was geen oorlogsgebied. Er kwamen wel Engelse 
bommenwerpers over op weg naar Duitse steden, maar 
er werden geen bommen afgeworpen. Op bezoek bij 
familie in de Achterhoek was dat anders. Daar ging je bij 
luchtalarm de speciaal gebouwde schuilkelder in. Bij hun 
huis was een grote tuin, waar groente verbouwd werd. 
Genoeg om geen honger te hoeven lijden. Op haar als 
kind maakte de bevrijding niet zoveel indruk. De spertijd 
was voorbij, je mocht weer dansen. Voor volwassenen 
was dat totaal anders, zeker voor de mensen, die 
onderduikers in huis hadden. 

Maarten Gast 
Foto’s Arie van Ginkel 

 
 

5 mei Bevrijdingsmaaltijd 
 
Laten we de vrijheid vieren door iets uit onze culturen te delen, banden te versterken, en 
de kracht van saamhorigheid in moeilijke 9jden te laten zien. In het teken van eenheid 
organiseren de s9ch9ng Joods Verleden Edam en de Raad van Kerken een maal9jd. 
 
Ontmoeting 
Op 5 mei zullen van 11 tot 13 uur zo’n 80 genodigden bij 
elkaar komen voor een interculturele ontmoetingsmaal-
tijd in de Singel. Hoe kun je vrijheid beter vieren dan met 
ontmoeting? Om dat te stimuleren zal er een lopend buf-
fet zijn met soep die door het landelijk comité 4-5 mei 
wordt aangeboden en met een variëteit aan koude en 
warme maaltijdsnacks waarbij aan halal, koosjer en vega 
is gedacht. 

De stichting Joods Verleden Edam (JVE) heeft na het uit-
breken van de Gaza-oorlog het bestuur van de moskee 
opgezocht om ervoor te zorgen dat ondanks de vreselijke 
gebeurtenissen in Israël en Gaza, hier in Edam moslims en 
Joden op vriendschappelijke manier met elkaar omgaan. 
JVE zocht contact met de Raad van Kerken in Edam-Volen-
dam en deze schoof in de personen van Nel Eijk, Christine 
Vreeswijk en Ed Broeze aan bij het organisatiecomité. Dat 
heeft inmiddels een uitgewerkt plan klaar. 
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De Stichting 
Joods Verleden 
Edam wil de 
geschiedenis en 
aanwezigheid 
van Joden in 
Edam meer 
zichtbaar en 
voelbaar ma-
ken. Mede door 

haar inspanningen 
heeft de Joodse begraafplaats haar in de oorlog verdwe-
nen poort weer teruggekregen. En staat het monument De 
Tochtgenoten nu op een waardig pleintje. JVE is ook be-
trokken bij de discussie rond de Van Baarstraat en organi-
seert culturele evenementen met een Joods karakter. 
 

Voor de ontvangst met koffie en thee wordt de deelne-
mers gevraagd iets lekkers vanuit de eigen culturele ach-
tergrond mee te brengen. Uitwisseling gaat daarmee ook 
door de maag, maar niet alleen. De deelnemers zal ook 
gelegenheid worden gegeven in een korte bijdrage iets 
van hun cultuur te tonen: met een lied, een gedicht een 
video, of gewoon er iets over te vertellen; alles vrij in te 
vullen. 

Mimoun Alouch 
(voorzitter) en 
Mounim Elouardiji 
(vicevoorzitter) 
vertellen: 
Vanaf de jaren ‘80 
van de vorige eeuw 
bestond er een 
Marokkaanse 
werkgroep. Van 
daaruit is in de ja-
ren ‘90 het initia-
tief gekomen om 
een eigen ruimte te 
verwerven. Dat is, 
22 jaar geleden in-
middels, dus ge-

lukt. De moskee is geheel gefinancierd en georganiseerd 
door de Marokkaanse gemeenschap, die nu bestaat uit 
zo’n honderd gezinnen, maar alle moslims en niet-moslims 
zijn welkom. Er komen bezoekers uit allerlei landen naar 
de diensten evenals Nederlanders die zich tot de islam 
hebben bekeerd. Het verbinden van mensen met verschil-
lende achtergronden is de doelstelling van de brunch op 5 
mei. Daar is de moskee ook al lang mee bezig en daarom 
sluiten we ons graag aan bij dit initiatief. 
 
Uitnodigingen zijn ook gegaan naar statushouders (via 
vrijwilligers van Vluchtelingenwerk), en naar de Oekra-
iense gemeenschap (via persoonlijke kontakten). Ook is er 
een openbare mogelijkheid in te schrijven voor deelname 
aan de maaltijd, zie eind van dit artikel. 
 

Neran Alsamnawy van de 
S@ch@ng Hamurabie Hoop 
voor Vrouwen 
“Ik ben in 2007 met mijn man 
en vier kinderen uit Irak ge-
vlucht en had het in Nederland 
erg moeilijk om mijn plek te 
vinden. Het was een zware 

Ojd, maar door de taal te leren en de cultuur te begrijpen, 
vond ik uiteindelijk mijn weg. Intussen zag ik dat veel 
vluchtelingenvrouwen dezelfde problemen hadden. 
Daarom ben ik een sOchOng begonnen om hen te helpen 
bij hun integraOe, door hulp, advies en een veilige plek 
waar vrouwen elkaar kunnen steunen en samen kunnen 
groeien. De lunch sluit aan bij de doelstelling van de sOch-
Ong en wij sluiten dan ook graag aan.” 
Cees van Langen, van Vluchtelingenwerk Edam-Volen-
dam voegt eraan toe: “Vluchtelingen staan vaak voor de-
zelfde uitdagingen als waar Nerans sOchOng zich mee be-
zighoudt. Vluchtelingenwerk biedt deze doelgroep uitge-
breide ondersteuning bij taalverwerving en inburgering. In 
contact komen met de Nederlandse cultuur is cruciaal en 
daarom willen we graag meedoen met dit iniOaOef.” 
 

Yeva Kardash en Anasta-
siia Chornobryvets waren 
allebei enthousiast over 
het iniOaOef. "Deze lunch 
biedt ons een fantasOsche 
kans om in contact te ko-
men met andere culturen 
en ons meer geïntegreerd 
te voelen in de samenle-
ving. Als vertegenwoordi-
gers van de Ojdelijk ontheemde Oekraïners in Edam-Volen-
dam zijn we erg blij met dit soort bijeenkomsten, vooral in 
deze uitdagende Ojden waarin we in Oekraïne alles zijn 
kwijtgeraakt door de voortdurende oorlog. Onze cultuur is 
rijk en divers en we kijken ernaar uit om deze Ojdens het 
evenement te delen, misschien door een Oekraïens lied ten 
gehore te brengen of piano te spelen.” 
 

Truus de Boer, voorzitter van de 
RvK: “Een van onze belangrijkste 
verantwoordelijkheden is het be-
vorderen van samenwerking en 
eenheid tussen de kerken. 
Daarom staat de RvK volledig 
achter het iniOaOef om op 5 mei, 
Bevrijdingsdag, een lunch te orga-
niseren die bewoners met ver-
schillende achtergronden uit onze 
gemeenschap samenbrengt.” 
 

Edammers die de maaltijd willen meemaken kunnen zich 
aanmelden bij 5mei@joodsverledenedam.nl. Toelating 
op volgorde van aanmelding. 
 

Carolina van Gerven & Ed Broeze 
Foto’s uit privécollecties 

Mick Nolte          Dennis Beckers 

Yeva                Anastasiia 

Mimoun           Mounim 
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Bevrijding, steeds weer opnieuw 
 
5 mei is Bevrijdingsdag en ik kreeg de vraag van de redactie om een artikel te schrijven 
over bevrijding vanuit Bijbels en theologisch perspectief en daar geef ik graag gehoor aan. 
Bevrijding is iets dat steeds weer opnieuw moet klinken; bevrijding is niet alleen een fees-
telijk eindpunt, het is ook een begin, steeds weer opnieuw. 
 
Niet alle facetten 
kunnen hier belicht 
worden, maar be-
vrijding in de con-
text van de Bijbel 
gaat nooit buiten 
God om. De psal-
men, waarin de 
meest pijnlijke erva-
ringen van mensen 
doorklinken, getui-
gen daarvan. God 
wordt steeds erva-
ren als helper en be-
schermer in nood. In 
het Oude Testament is Hij de bevrijder van het volk uit on-
derdrukking, slavernij en ballingschap, de uittocht uit 
Egypte is het meest bekend. Het volk, bevrijd van een 
wrede farao, gaat op weg naar het beloofde land en God 
trekt met hen mee. Alleen blijkt de bevrijding niet zozeer 
een feestelijk eindpunt, maar eerder een begin. Dat begin 
is bepaald niet probleemloos en het vervolg, die 40 jaar in 
de woestijn, staat voor een leven lang leren. Leren om sa-
men te leven en te vertrouwen op God. Bevrijding is het 
begin, vrij - zijn moet geleerd worden. 
 
Het verhaal van de uittocht moet daarom steeds opnieuw 
klinken. Als een herinnering en meer dan dat, als een pre-
sent stellen van bevrijding en van een nieuw begin met 
het oog op het heden en de toekomst. En opdat de Red-
der van mensen niet vergeten wordt. 
 
In het Nieuwe Testament is Jezus, Zoon van de Vader, de 
bevrijder en redder van mensen. We leren hem kennen in 
de evangeliën. Hij bevrijdt van kwalen en van beperkin-
gen, geneest zieken en verzet zich tegen onderdrukkende 
structuren. Mensen krijgen hun waardigheid terug en met 
de Bergrede schetst hij een programma van bevrijding dat 
actueel is tot op de dag van vandaag. De mens is zoveel 
meer dan slachtoffer van kwalijke omstandigheden en 
wordt opgeroepen zoutend zout te zijn, een licht voor de 
wereld. In een tijd als de onze lees ik de Bergrede dan ook 
als een oproep om Zijn licht te verspreiden. Met het ver-
tellen van gelijkenissen houdt hij zijn hoorders (van toen 
en nu) een spiegel voor om de juiste keuzes te maken, 
een appèl dat verder reikt dan moraal alleen. Het gaat 
dan om een diep besef van een door God geschonken 
mens - zijn dat oproept tot mededogen. Paulus, een van 
de meest enthousiaste volgelingen, verwoordt de 

geschonken vrij-
heid op zijn iet-
wat bruuske ma-
nier als volgt in 
de brief aan de 
Galaten. In Gala-
ten 5, 13 (NBV) 
staat ‘Broeders 
en zusters, u bent 
geroepen om vrij 
te zijn. Misbruik 
die vrijheid niet 
om uw eigen ver-
langens te bevre-
digen, maar dien 

elkaar in de liefde.‘ Opnieuw, ook in het Nieuwe Testa-
ment, wordt bevrijding geschonken en is vrijheid een leer-
proces. In de kerk noemen wij dat de navolging en mogen 
wij in het voetspoor van de Messias leren wat vrijheid be-
tekent.    
 
Als u dit Venster ontvangt ligt Pasen alweer achter ons. 
Daarvoor is op Goede Vrijdag het vrijwillige offer van 
Christus, de dood aan het kruis, herdacht. Of, om het wat 
formeler uit te drukken: Hij bevrijdt mensen van het 
kwade en van de zonde door zijn offer aan het kruis. Met 
die zin, over zonde en de macht van het kwade, zijn we op 
meer theologisch terrein beland. Ook daar valt veel meer 
over te melden, maar in het kader van dit opstel richt ik 
mij op de bevrijdingstheologie. Die theologie is rond 1960 
met name ontwikkeld in Zuid - Amerika en daarin wordt 
expliciet rekening gehouden met de situatie van onder-
drukking waar mensen in verkeerden met andere woor-
den: geen Bijbeluitleg zonder kennis van de huidige con-
text. Mensen daar herkenden zichzelf in de lijdensweg 
van Christus. Dat schonk hun moed en uithoudingsver-
mogen om onder heel moeilijke omstandigheden en on-
danks de verleidingen waaraan zij bloot stonden te blijven 
vertrouwen op Jezus. Zijn glorieuze opstanding werd hun 
bevrijding. Dát kan ons inspireren in een tijd als de onze, 
waarin de grootste mond het lijkt te winnen. Geloof in 
Hem, zijn leven, dood en opstanding geven moed en bie-
den hoop! 
 

Truus de Boer 
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Woorden die ertoe doen 
 
Ervaart u dat soms ook? Dat woorden, geschreven of gesproken iets met u doen, u een 
gevoel geven van verwondering, verbinding, of juist afgunst, woede of verdriet doen ont-
luiken vanuit uw diepste gevoelens….vanuit de ziel?  
 
“De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden 
in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft 
bereikt.”– Albert Einstein 
 
De Bevrijding 
De laatste dagen van april komen dichterbij en dan start de 
maand mei. Een nieuwe maand, niets bijzonders zou je den-
ken. Maar in 1945 werd dit een heel bijzonder moment, cru-
ciaal moment in de Nederlandse geschiedenis, een moment 
om nooit te vergeten. Een moment waarop wij elk jaar weer 
even stil mogen staan en stil mogen zijn, om te gedenken, te 
herdenken en vooruit te kijken. Onze Nationale Bevrijdings-
dag is op 5 mei, na 5 jaar onder de druk van Nazi-Duitsland 
geleefd te hebben, is Ne-
derland weer een Vrij land. 
 
Wij leven sindsdien in Vrij-
heid. En toch, staat vrijheid 
nog vaak ter discussie. 
Want kunnen wij echt vrij 
zijn, als er zoveel mensen 
met ons niet in vrijheid le-
ven? Wij worden dagelijks 
blootgesteld aan nieuws 
over oorlogen, onderdruk-
king, spionage, bedreigin-
gen en de dreiging van een 
mogelijke oorlog, van on-
bekende ziektes, virus-
sen…en dan is er ook nog je innerlijke vrijheid. Hoe vrij (be-
vrijd) beweeg jij door het leven? 
 
Willen wij niet allemaal bevrijd worden van de macht en de 
manipulatie van leiders die denken dat zij alles voor het zeg-
gen hebben? Die niets geleerd lijken te hebben van 1940-
1945? Maar waar begint hun podium? Bij idealen en verkon-
digingen die massaal worden aangehangen en geliket. Bij ge-
dachtenpatronen over hoe wij vinden dat het ons moet ver-
gaan. Door middel van kiesrecht, in grote delen van de we-
reld, laten wij onze stem horen. Maar waar geven wij we-
reldwijd onze stem aan?  
 
Waar begint Bevrijding? 
Daadwerkelijke bevrijding zit hem in de gedachten die wij 
over de dingen hebben, waar wij ons aan verbinden. Zoals 
Einstein in bovengenoemde quote laat zien is het met name 
ons eigenbelang dat ons in de weg staat van vrijheid, van be-
vrijd zijn. 
 
 
 

“Bevrijding komt niet van buiten.”– Gloria Steinem 
 

Je zou dus kunnen zeggen, het begint bij de mens zelf, van 
binnenin. Nelson Mandela zegt iets vergelijkbaars: 
 

“Elke taal kan het voertuig zijn van racistische beledigin-
gen, maar ze kan ook de drager zijn van de boodschap 
van hoop en bevrijding.” 

 
Dat wat wij zeggen, verkondigen komt uit onszelf vandaan, 
dat komt van binnenuit. En dat is hoe wij vormgeven en bij-
dragen aan een vrij land en een mensheid Bevrijd van (ei-
gen)belangen. 

Heb je lief of heb je nodig? 
Tijdens mijn zoektocht naar 
wat er zoal geschreven 
wordt rond het thema be-
vrijding, las ik een blog 
fragment van Roxane Catz. 
Haar vader overleefde de 
gruwelen van de concen-
tratiekampen. 
 
“Mijn vader was vooral een 
wijs mens bij wie ik altijd te 
rade kon gaan. Hij vertelde 
me ooit dat hij iedere och-
tend wakker werd, vervuld 
van dankbaarheid dat we in 

vrede leefden. En ook ik besef regelmatig hoe bijzonder het is 
dat ik leef en dat mijn generatie nog geen oorlog heeft hoe-
ven meemaken. Althans niet in eigen land. Maar dan heb ik 
het nog niet over alle ‘onzichtbare’ vijanden. Waarvan de 
ergste wat mij betreft onze dwangmatige, beperkende en ne-
gatieve gedachten zijn. Dat is waarmee elke oorlog begint. 
Die begint als eerste in jezelf.” (www.roxanecatz.nl) 
 
Zo nu en dan een beetje eigen belang is echt niet erg, zolang 
je er maar bewust van bent, dat alles wat je zegt en niet zegt 
en doet en niet doet, gevolgen heeft voor een ander. En dat 
wat wij zeggen en niet zeggen en doen en niet doen, nooit in 
strijd mag zijn met de vrijheid van de ander. Iedereen wil 
een BeVRIJd leven leven, toch? Stel je zelf af en toe eens de 
vraag: 
 

“Heb ik lief, of heb ik nodig?”– Sonja Elferink, systemisch 
coach. 

José Hermanides 
Afbeelding: Merk Pixers, July Milks 
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Het Edams Museum en de bevrijding 
 
Het Edams museum heeft sinds 2017 een kleurrijke aquarel in bezit, gemaakt door Léonie 
Bander-Lutomirski, waarop te zien is hoe Edam in mei 1945 de bevrijding vierde. Op 7 mei 
2025 houdt conservator Julie Hengeveld een lezing over het museum in de context van de 
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding, waarvan hier een voorproefje. 
 
De aquarel werd aan het museum 
geschonken door Augusta ‘Guusje’ 
Bander (1925-2017). Haar moeder, 
Léonie Bander-Lutomirski (1887-
1958), echtgenote van Jan Cornelis 
Bander (1885-1956) had linksonder 
op de aquarel geschreven: ‘Edam 
Mei 1945’. Van Joodse afkomst, 
woonde ze sinds 1919 met haar 
man, Jan Bander, in Edam en over-
leefde de oorlog door onder te dui-
ken. 
 

Het Damplein is vanwege de bevrij-
ding versierd met vlaggen. Groepjes 
mensen hebben zich op het plein 
verzameld en rond een podium in 
de hoek van het postkantoor met 
het Damhotel. In het midden is de 
Hoogstraat te zien, die doorloopt in 
de Baanstraat. Aan het einde van 
de Baanstraat, op nummer 1, heeft Léonie gedurende de 
oorlog in de kelder van haar eigen huis ondergedoken ge-
zeten, terwijl haar man vertelde dat ze overleden was. 
 

De collectie van het Edams Museum werd in oorlogstijd 
niet elders ondergebracht, noch werden propaganda-ten-
toonstellingen georganiseerd zoals dat wel in het Maurits-
huis in Den Haag het geval was geweest. Op basis van de 
jaarverslagen van de jaren 1938-1946 kan het reilen en 
zeilen van het Edams Museum tijdens de oorlogsjaren in 
grote lijnen worden gereconstrueerd. Bestuursvoorzitter 
van museum in deze jaren was burgemeester Clement Ge-
rardus Maria van Baar (1894-1979). 
 

Op 4 oktober 1943 ontving het museum een getypte brief, 
in het Duits opgesteld en ondertekend door de Secretaris-
Generaal van het Departement van Opvoeding, Weten-
schap en Kultuurbescherming, J. van Dam. Alle kunstwer-
ken van Joodse kunstenaars ‘of Joodsche personen voor-
stellend’ moesten worden verwijderd uit het museum. 
Mejuffrouw H. van Hoorn, studente in de Geschiedenis, 
werd door hetzelfde ministerie aangewezen om een cata-
logus te maken van de museumobjecten. 
 

Maar in september 1944 werden de werkzaamheden van 
mejuffrouw Van Hoorn plotseling afgebroken door ‘haar 
onverwachte gevangenneming door de Duitschers.’ Van 
Hoorn, ‘-die eenigen tijd werd bijgestaan door mejuffrouw 
K. van Hasselt,’ was door het ontbreken van reisgelegen-
heid, ‘niet in staat haar werkzaamheden te volbrengen.’ 
 

 

Na de bevrijding in 1945 nam Gerrit Vermeer (1904-1991) 
de functie van onderdirecteur van het Edams Museum op 
zich. Gerrit bij ’t Vuur (1907-2002) en Jan C. van der Berg 
werden bestuursleden. In 1943 hadden de drie de Vereni-
ging Oud Edam mede opgericht. 
 

Burgemeester Van Baar had in 1945 vanwege zijn contro-
versiële rol tijdens de oorlog als bestuursvoorzitter plaats 
moeten maken voor waarnemend voorzitter P.W. Ter-
windt. Mejuffrouw Van Hoorn kon na de bevrijding het 
grootste deel van haar beschrijving van de collectie vol-
tooien. In 1946 keerde Van Baar terug in het museumbe-
stuur en werd opnieuw voorzitter. 
 

Gerit Vermeer bleef tot 1990 directeur van het Edams 
Museum. Hij speelde een belangrijke rol in de plaatselijke 
monumentencommissie. Hij was de initiatiefnemer van 
het in 1967 opgerichte oorlogsmonument De Tochtgeno-
ten ter herdenking aan de 21 tijdens de oorlog overleden 
Joodse Edammers.  
 

De aquarel van Léonie Bander is een en al vrolijkheid, 
maar getuigt ook van een bewogen periode in het bestuur 
van Edam en het Edams Museum. 

Julie Hengeveld 
 

Lezing over 80 jaar bevrijding, 7 mei, aanvang 20.00 uur, 
in De Swaen, Voorhaven 135 



Uitvaartverzorging met hoofd en hart0299 - 320071 vrouwenvansereen.nl         info@vrouwenvansereen.nl



Venster mei 2025  9 

Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Tachtig jaar geleden eindigde de 
Tweede Wereldoorlog. Het is goed om 
daarbij stil te staan en dankbaar te zijn 
voor onze vrijheid. Vroeger zei ik wel 
eens dat ik van na de oorlog was en dat 
ik graag zo wilde houden. Daar klopt bij 
nader inzien helemaal niks van. Ja, ik 
ben van na de Tweede Wereldoorlog, 
maar de lijst met oorlogen die daarna 
uitbraken is enorm lang. 
 

Meestal zijn die oorlogen ver weg, 
maar de oorlog in Oekraïne is toch echt 
angstig dichtbij en onze grootste bond-
genoot schijnt ons niet meer te willen 
verdedigen als er hier oorlog uitbreekt. 
En dat niet alleen, door de handelsoor-
log die hij is begonnen en de andere ri-
goureuze maatregelen die de nieuwe 
president van de VS neemt, vallen er 
ook onschuldige slachtoffers. Mensen 
raken hun banen kwijt, kunnen hun 
eten niet meer betalen en krijgen geen 
medicijnen en medische hulp meer. 
Daarnaast maken natuurrampen en kli-
maatverandering het leven in veel ge-
bieden onmogelijk. Ook al merken wij 
er in ons dagelijks leven nog maar wei-
nig van, het is toch echt om moedeloos 
van te worden.  
 

Bladerend in het zomernummer van 
‘De Eerste Dag’ het tijdschrift over het 
Oecumenische Leesrooster, kwam ik 
een prachtig gebed tegen van Wilma 
Nijland-Lambers uit Deventer waar dit 
gevoel goed in wordt verwoord. 
 

Voor wie leven in angst 
om oorlogen of dreiging daarvan 
om te weinig eten en drinken 
om een onveilig thuis 
 

Voor wie leven in verdriet 
om het moeten missen van geliefden 
door leven of dood 
om verlies van huis en haard door oor-
logs- of natuurgeweld 
om verdwenen toekomstplannen 
 

Voor wie leven in boosheid 
om onrecht aan zichzelf of anderen ge-
daan 
om onmacht om het leven zelf in han-
den te nemen 
om onvervulde wensen en behoeftes 
 

Heer, zo bidden wij U 
ontferm U over uw wereld, 
herstel wat gebroken is. 
 

Leer ons te leven tussen de brokstukken 
en uw toekomst voor ogen te houden  
Amen. 
 

Op 29 mei is het Hemelvaartsdag, de 
dag waarop het leek of Jezus voorgoed 
verdween, maar zijn leerlingen hebben 
met Pinksteren de Heilige Geest ont-
vangen. Zij konden zijn werk voortzet-
ten en na hen anderen. Zij leerden ons 
om Gods toekomst voor ogen te hou-
den en zonder angst te leven tussen de 
brokstukken. Toen de leerlingen hun 
opdracht kregen klonken deze woor-
den: “En houdt dit voor ogen: ik ben 
met jullie alle dagen, tot aan de vol-
tooiing van deze wereld’’. 
Heer ontferm U. 
 

Marjan Nijman 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

Poëzie-estafette 
 
Ik droomde eens en droomde en zie, 
ik liep aan t strand bij lage tij 
Ik was daar niet alleen, 
want ook de Heer liep aan mijn zij. 
 
We liepen samen het leven door, 
en lieten in het zand, 
een spoor van stappen, twee aan twee  
de Heer liep aan mijn hand. 
 
Ik stopte en keek achter mij, 
en zag mijn levensloop, 
in tijden van geluk en vreugd, 
van diepe smart en hoop. 
 
Maar als ik het spoor goed bekeek, 
zag ik langs heel de baan, 
daar waar het juist het moeilijkst was, 
maar één paar stappen staan. 
 

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?   
Juist toen ik U nodig had, 
juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 
op het zwaarste deel van ’t pad." 
 
De Heer keek toen vol liefde mij aan, 
en antwoordde op mijn vragen"   
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 
toen heb ik jou gedragen..." 
 
 
 
 

Daar wij afgelopen week ook 
gewandeld hebben door bos-
sen en aan’t strand dacht ik, ik 
zoek een gedicht over wande-
len; dit is het geworden. Past 
wel bij mijn leven, dit gedicht. 

 

Ik geef het stokje door aan Sita de 
Waal. 

Tineke Visser-Abma 
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Parochiereis naar Odenwald 
 
De parochiewerkgroep heeft, in samenwerking met Bolderman, weer een mooie parochiereis samenge-
steld. Dit jaar gaan we van 5 t/m 10 oktober naar Odenwald in Duitsland. De reissom bedraagt, afhanke-
lijk van het aantal deelnemers, ± € 775,- of ± € 805,- p.p. op basis van twee personen op een kamer. 

 
Dag 1: Zondag 5 oktober – vertrek om 08.00 uur vanaf 
Edam met een stop voor koffie of thee met gebak bij van 
der Valk in Moers. Onderweg is er een lunch (niet inbegre-
pen) en om ±17.30 uur aankomst bij hotel Hirschwirt’s in 
Oberzent-Rothenberg. 
 

Dag 2: Maandag 6 oktober - Michelstadt en Erbach  
Met twee Duitssprekende gidsen verkent u te voet het 
middeleeuwse centrum van Michelstadt met het be-
roemde raadhuis en rondom gelegen vakwerkhuizen. 
Daarna rijden we door naar Erbach om bijvoorbeeld een 
bezoek te brengen aan het fraaie Residenzschloss van de 
grafen Von Erbach-Erbach. Een bezoek aan het Elfenbein 
Museum (Ivoormuseum) is ook mogelijk. 
 

Dag 3: Dinsdag 7 oktober - Heidelberg en slotruïne 
We rijden door het bosrijke Odenwald naar Heidelberg. 
Deze veel bezongen universiteitsstad ligt aan de rivier de 
Neckar en straalt een middeleeuwse sfeer uit. We maken 
een stadswandeling met twee Duitssprekende gidsen in 
het autovrije centrum. Na de lunch brengen we een be-
zoek aan de ruïne van Slot Heidelberg, die hoog boven de 
stad uit torent. 
 

Dag 4: Woensdag 8 oktober - Odenwald, Mosbach en 
Miltenberg 
Na het ontbijt vertrekken we voor een prachtige natuur-
tocht door het Odenwald richting Mosbach. Deze char-
mante stad met sfeervolle oude binnenstad wordt geken-
merkt door sprookjesachtige vakwerkhuizen, geplaveide 
straten en gezellige pleinen. We brengen een bezoek aan 
Haus Kickelhain, het kleinste vrijstaande vakwerkhuis van 
Duitsland. Hierna rijden we via een mooie route naar 'de 
Parel van de Main', het middeleeuwse stadje Miltenberg.  
 

Dag 5: Donderdag 9 oktober - Mannheim, Mannheim 
Schloss en Jezuïetenkerk 
Na het ontbijt vertrek naar Mannheim. Genesteld tussen 
Frankfurt en Stuttgart ligt Mannheim, een leuke, histori-
sche stad met interessante bezienswaardigheden, prach-
tige winkels en goede restaurants. We hebben een rond-
leiding met een Duitssprekende gids. Na de lunch houden 
we de H. Mis in de Jezuïetenkerk (onder voorbehoud). 
 

Dag 6: Vrijdag 10 oktober - Bonn en terugreis 
Na het ontbijt vertrekken we richting Bonn waar we de 
lunch gebruiken en de stad op eigen gelegenheid verken-
nen. Bonn is een stad vol charme. Het centrum van de 
stad is prima te voet te verkennen omdat het grotendeels 
autovrij is. Daarna vertrek richting Woudenberg voor het 
afscheidsdiner. Om ± 21:00 uur aankomst in Edam. 
 

U kunt inschrijven tot eind juni, maar vol is vol.  
 

De reissom is inclusief vervoer per luxe Comfort Class tou-
ringcar; koffie of thee met gebak op de eerste dag; vijf nach-
ten verblijf in hotel Hirschwirt’s in Oberzent-Rothenberg 
op basis van halfpension (ontbijt- en dinerbuffet of 3-gan-
gen menu met éénmaal een grillbuffet), de genoemde ex-
cursies en een afscheidsdiner op dag 6. 
 

Extra zijn een toeslag 1-persoonskamer € 98,75 p.p., € 2,50 
calamiteitenfonds per factuur; € 5,00 per persoon SGR-bij-
drage en een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering. 
 

Voor meer informatie en een inschrijvingsformulier kunt u 
mailen naar: rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 

De werkgroep Parochiereizen:  
Ageeth, Carin, Christine en Rien 

 
_________________________________________________________________________ 
 

Hulpkerk krijgt face-lift 
 
Bij de Fancy Fair in het startweekend vorig jaar liepen we 
er al op vooruit; de opbrengsten van toen kunnen we, sa-
men met gemaakte reserveringen, nu goed gebruiken. 
 

Wat zijn de plannen? 
- Straks loop je vanaf de voordeur rechtdoor de zaal 

in. Keukenblok en koffie-apparaten (nu in een kast) 
komen tegen wand van de huidige ingang. Verder 
komt er een afzetbalie. 

- De schuifwand wordt verwijderd; er komt een gor-
dijn, zodat de ruimte eenvoudig ‘kleiner’ gemaakt 
kan worden. 

- Uiteraard wordt er geverfd en de vloer wordt ge-
schuurd en behandeld. 

Wanneer? 
- Zomermaanden. Precieze data worden zo snel moge-

lijk bekend. 
Wie gaat het doen? 
Vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken. 
Bij de verbouwing zelf, maar zeker ook in de aanloop 
daarnaartoe. Door zelfwerkzaamheid kunnen we veel geld 
besparen. Alle hulp is welkom, hoe beperkt ook.  
 

Aanmelden bij visscherab@gmail.com of 06 5340 4350. 
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Bevrijdingsdag is dag van ontmoeting 
Op 5 mei herdenken we 80 jaar bevrijding. Daar wordt op 
veel manieren bij stilgestaan. Zo zullen om 12 uur in de 
hele gemeente kerkklokken worden geluid. 
De stichting Joods Verleden Edam heeft het intitiatief 
genomen om op die dag in de Singel een vrijheidsmaaltijd 
te organiseren met mensen met zoveel mogelijk 
verschillende achtergronden. Denk niet alleen aan 
verschillende religies maar ook aan vluchtelingen uit 
diverse landen. Als Raad van Kerken staan we hier van 
harte achter en werken met een aantal vrijwilligers uit de 
kerken hieraan mee.  Zie voor meer informatie pagina 4 
van dit Venster. 
 
Vespers 
De sobere maaltijden en vespers met als thema ‘pelgrims 
van hoop’ liggen al weer achter ons. Het was zeker 
hoopvol om met elkaar te eten, om met elkaar de vespers 
te houden in  steeds weer een andere kerk met 
voorgangers van de verschillende kerken. Soms in de 
intieme setting van het Stolphoevekerkje en de 
Vermaning maar ook in kerken als de Nicolaas, Mariakerk 
of Swaen. Met medewerking van vele vrijwilligers was dit 
weer mogelijk. 
 

 
 
Pinkstervuur, zaterdag 7 juni 2025 

De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen felbewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed van mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmte in hart en ogen. 
Liedboek 691, 2 

De voorbereiding voor het Pinkstervuur in de Grote Kerk 
is in volle gang, de werkgroep bereidt een feestelijke kerk-
dienst voor met muziek. Het thema is: Pinksteren een 

hoopvol begin?! Zowel met een vraagteken als met een 
uitroepteken, want er is veel dat hoop weerspreekt maar 
ook veel dat hoop biedt. Bij binnenkomst ontvangt u 
naast de orde van dienst een kaart met het verzoek om 
een persoonlijke Pinkstergroet te schrijven. Deze worden 
verzameld en na afloop van de dienst uitgedeeld onder de 
bezoekers. 
 
Verder organiseert de Raad een oecumenische bijeen-
komst om aan de hand van Bijbelteksten stil te staan bij 
het feest van de Geest. Bij de uitdrukking ‘wat een geest-
dodend werk’ weten wij direct wat er bedoeld wordt, 
maar als het gaat over de Heilige Geest, de Geest van God 
zoeken wij soms naar de juiste woorden en betekenis. En 
waar hopen wij op als de Geest komt? Is het ‘een vonk 
van hoop in onze nacht’? 
 
Kapelaan Mario Agius en ds. Truus Groenewoud leiden de 
bijeenkomst. Datum en locatie worden bekend gemaakt 
via de nieuwsbrieven. U kunt zich alvast opgeven bij Truus 
Groenewoud, email trijntjedeboer@gmail.com of tel. 06 
12897184. 
 
Nieuws uit de landelijke Raad van Kerken 

 
Kerkelijke viering van Nicea 2025 
‘Als christenen zijn we allemaal verbonden in het ene ge-
loof’. Daarover spraken 1700 jaar geleden kerkleiders van 
de ongedeelde kerk met elkaar in Nicea.  
De Raad van Kerken in Nederland heet iedereen van harte 
welkom op zaterdag 14 juni om 14.00 uur in de Sint-Jans-
kerk in Gouda bij deze bijzondere viering van verbonden-
heid met leden van alle kerkgenootschappen in Neder-
land. 
Het muziekkorps van het Leger des Heils en de Goudse 
koorschool Ars Musica verlenen hun medewerking. Ook is 
speciaal voor deze gelegenheid de geloofsbelijdenis van 
Nicea opnieuw op muziek gezet. 



–



   Edam en Volendam  
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Scriba: mw. Ria van Saarloos, tel. 374038, scriba@kerkgemeente.nl 

Banknummer: NL73 RABO 0373711417 voor de vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.  
Voor alle overige zaken NL95 RABO 0373711409 b.v.collectebonnen.    
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Vanuit de pastorie 
Het is zo’n zin uit de Bijbel die bij mij altijd ‘blijft haken’, als 
we met Hemelvaart de vraag krijgen: ‘Wat staan jullie daar 
naar de hemel te staren?’. Een vraag die logisch is in het ver-
haal, wanneer Jezus net zomaar ineens vertrokken is, opge-
nomen in de hemel. De leerlingen staan verbijsterd naar bo-
ven te kijken, en dan klinkt die vraag. Er klinkt bijna iets ver-
wijtends in door: ‘Wat staan jullie daar nou?’. Dat ‘naar de 
hemel kijken’ klinkt eigenlijk wel mooi. Gericht zijn op de 
Eeuwige, van wie we immers ons heil verwachten. Het lijkt 
een soort biddende levenshouding, ‘naar boven’ gericht. 
Maar de leerlingen worden erop aangesproken. Te lang naar 
boven staan te staren, of alleen maar naar de hemel staan te 
kijken; dat is blijkbaar niet de bedoeling. Jezus zelf was daar 
voor zijn hemelvaart ook al duidelijk over. Geloven heeft 
handen en voeten, en begint met om je heen kijken in plaats 
van naar de hemel staren. Hongerigen voeden, zieken be-
zoeken, naakten kleden. Wie alleen maar naar de hemel 
staart, leeft aan anderen voorbij. Aan ons om daarin balans 
te vinden: gericht op de Eeuwige, geïnspireerd door de 
Geest, met oog voor onze medemens. Hemelvaart bepaalt 
ons daarbij. Sinds Jezus afscheid nam, zijn wij de handen en 
de voeten geworden in de wereld.  
Hartelijke groet,                                   Ds. Charlotte Kremer  
 
Museumbezoek Holocaust museum 10 mei 

Op 4 en 5 mei staan we  
stil bij het einde van de 
Tweede Wereldoorlog en 
bij 80 jaar bevrijding.  
Op zaterdag 10 mei gaan 
we op bezoek bij het Na-
tionaal Holocaustmuseum. 
Een gloednieuw museum 
dat in maart 2024 ge-

opend is en waar de Jodenvervolging in Nederland centraal 
staat. Vóór de Tweede Wereldoorlog leefden Joden en niet-
Joden hier met, naast en langs elkaar. Zij hadden dezelfde 
rechten. Tijdens de bezetting vermoordden de nazi’s in Eu-
ropa ongeveer zes miljoen Joden. Dit staat bekend als de Ho-
locaust of Sjoa. Van de Joodse bevolking in Nederland werd 
driekwart vermoord. 
Ook het dagelijks leven van Joden voorafgaand aan de 
Tweede Wereldoorlog, de bevrijding zoals Joden die mee-
maakten en de omgang met de Holocaust in onze nationale 
herinneringscultuur komen in het museum aan bod. Het Na-
tionaal Holocaustmuseum presenteert de geschiedenis zon-
der terughoudendheid en geeft de slachtoffers een herken-
baar gezicht. 
Op https://jck.nl/locatie/nationaal-holocaustmuseum is alles 
over het museum te vinden.  

Op zaterdag 10 mei gaan we naar het Nationaal Holocaust-
museum (Plantage Middenlaan 27, Amsterdam).  
Praktisch: We nemen om 08:59 uur vanaf het busstation 
Edam bus 314 naar Amsterdam. Op het Centraal Station 
stappen we over op tram 14 richting Javaplein. Vanaf halte 
Artis / Holocaustmuseum is het nog een minuut lopen naar 
het museum. Daar zijn we dan om 10:00 uur. Kaartjes voor 
het museum kosten € 20 (museumkaart gratis). Bij vol-
doende aanmeldingen kunnen we een inleiding krijgen (dat 
kost € 10 per persoon). Om 12:00 uur schuiven we aan bij 
een Israëlische lunch (€ 16,50 per persoon inclusief water of 
sap). Na de lunch lopen we met wie dat wil naar het Holo-
caust Namenmonument (Weesperstraat / Hoftuin, 10 minu-
ten lopen). Nadat we dat bekeken hebben kan iedereen 
(rond 14:00 uur) op eigen gelegenheid terug naar Edam (de 
metro rijdt vanaf het Waterlooplein, de bushalte Prins Hen-
drikkade is 20 minuten lopen). 
Wie met het openbaar vervoer mee wil, dient in staat te zijn 
om zelfstandig te kunnen ((rol)trap) lopen, en anders graag 
zelf voor begeleiding te zorgen.  
Opgeven kan (liefst vroeg) bij ds. Charlotte Kremer, voor de 
reservering van de museumkaartjes, de inleiding en de 
lunch. Geef daarbij even aan of je een museumkaart (of an-
dere kortingskaart) hebt.   
 
Kerk Club Young op 16 mei 
Begin april hadden we onze Paas-bijeenkomst. Wat was het 
gezellig om met z’n 11-en samen te eten, en wat was ieder-
een betrokken bij het programma! Op vrijdagavond 16 mei is 
de laatste keer Kerk Club Young voor het afsluitingsweekend 
(5 en 6 juli). We gaan natuurlijk weer eerst samen eten om 
18:30 uur.  
 
 

 
Gemeenteavond 

 

woensdag  
21 mei a.s. 
19.30 uur 

in de Swaen 
 

We beginnen met een vesper  
en alle gemeenteleden zijn  

van harte welkom! 
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Taizé 
Van 27 april tot en met 4 mei was er een klein groepje  
jongeren uit onze gemeente naar Taizé. Zij zullen tijdens  
de gemeenteavond op 21 mei vertellen over hun ervaringen 
op die bijzondere plek.  
 
Kerk Asiel Kampen 
Op maandag 19 mei werken we weer mee aan de doorlo-
pende kerkdienst in Kampen, om de veiligheid van familie 
Babayants te waarborgen en op te komen voor de andere 
gewortelde kinderen die met uitzetting worden bedreigd. 
Wie zin heeft om mee te gaan is van harte welkom!  
 
Pastoraal meldpunt     
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, als u graag wat pasto-
rale aandacht vanuit de kerkgemeente wil of een voorbede 
wil laten doen voor een ander of uzelf.  Zij is altijd bereikbaar 
via pastoraat@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371272. 
 
Huwelijksjubilea   
Op 14 mei viert de fam. Prins-Balk een 55-jarig  
huwelijksjubileum. Wij wensen hen een feestelijke dag! 
 
Seniorenuitje                                                                                
Zowel de datum als de bestemming zijn bekend: we gaan op 
21 mei naar Urk. De bus staat voor om 8.30 uur op de Singel-
weg ter hoogte van het wijkgebouw. We verwachten in Urk 
aan te komen om 10.30 uur. Hier krijgt u de gelegenheid om 
uw benen te strekken. Om 11.30 uur inschepen. Van 12.00 -
14.00 uur varen. Aan boord vertelt de schipper leuke verha-
len onder genot van de lunch. Om 14.00 uur staat de bus 
weer klaar om via een andere route weer naar huis te rijden. 
Waar we ongeveer om 15.30 uur aankomen. 

De eigen bijdrage bedraagt €27,50 contant te voldoen in de 
bus. U kunt zich opgeven voor 26 april. Wilt u dan ook door-
geven of u een dieet heeft. Tevens vragen wij u om een tele-
foonnummer door te geven van een contactpersoon. 
U kunt zich opgeven per mail:  
ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl  
of bij Ellen Vriend 0299 371418. 

Ouderendiaconaat kerkgemeente 
 
Koffie en maaltijd     
Op de woensdagmorgen 7 en 21 mei is er ’s morgens koffie 
in de hulpkerk. Als u wil deelnemen aan 
de woensdagavondmaaltijd op 14 of  
28 mei kunt u zich opgeven bij  
christine.vreeswijk@quicknet.nl  
 

Verjaardagen van de senioren(75+)     
Op vrijdagmorgen 30 mei 10.00 tot 11.30 uur vieren wij de 
verjaardagen van de 75+ senioren die in april en mei jarig 
zijn. U wordt door uw bezoekdame/heer hiervoor uitgeno-
digd. Voor de gezelligheid kan u de bezoekdame/heer en 
een vriend(in) meevragen. Ook zij zijn van harte welkom in 
de hulpkerk. Als u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar u 
wil wel uw verjaardag komen vieren, kunt u zich als nog aan-
melden. Iedereen die wil komen vragen wij om zich aan te 
melden bij  Ellen Vriend, tel. 0299 371418. Tot ziens. 

Ouderendiaconaat kerkgemeente 
 
Overzicht diaconale collectedoelen     
Zondag 4 mei: Kerk in actie Noodhulp Oekraine 
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwe-
lijks warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oe-
kraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners 
volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en 
hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers 
van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven 
kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een 
veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen 
die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. 
www.kerkinactie.nl/oekraine 

 
 
 

Zondag 11 mei: Moedige Moeders 
Het werk van moedige moeders richt zich op verslaafden en 
hun familieleden. Zij onder-
steunen verslaafden aan al-
cohol en drugs 
bij het losko-
men van de 
verslaving en de naasten bieden zij advies en een luisterend 
oor. Een initiatief gestart in Volendam, maar met inmiddels 
steunpunten in het hele land. www.moedigemoeders.nl 
 
 

Zondag 18 mei: MAF MAF staat voor Mission Aviation Fel-
lowship wat Zendingsvliegdienst betekent. MAF vliegt voor 
meer dan 1.400 hulporganisaties en kerken. Christelijke or-
ganisaties als ZOA, Open Doors, Woord en Daad, Worldvi-
sion, Wycliffe, Compassion en Medair brengen zij regelmatig 
naar de meest afgelegen gebieden. Maar net zo goed vliegen 
algemene hulporganisaties met hen mee zoals Unicef, World 
Food Program, Amref Flying Doctors, en Warchild. Ze zijn 
dankbaar dat ze zo een schakel kunnen zijn in hulpverlening 
op plekken waar hulp anders niet kan komen.www.maf.nl 
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Zondag 25 mei: Stichting Hoop voor Albanie Hoop voor Al-
banië (HvA) is sinds 1991 betrokken bij de hulpverlening en 
armoedebestrijding in Albanië. De stichting werkt vanuit een 
christelijke levensvisie en draagt dat ook uit in haar werk. 
Hoop voor Albanië blijft zich inzetten voor de Albanese be-
volking aan de rand van de samenleving zoals centra voor 
verstandelijk gehandicapten, lokale stichtingen die kansarme 
kinderen opvangen en organisaties voor ouderenzorg. 

Donderdag 29 mei; Hemelvaart: Music to Save Lives 
Music to Save Lives is een kleine NGO, opgericht in 2005 in 
Kireka, Kampala,  waar Oegandese kinderen en jongeren 
worden geholpen aan een fatsoenlijke toekomst in eigen 
land. Ze wonen in een weeshuis, met het doel dat ze zelf-
standig terug keren in de maatschappij. De kinderen worden 
niet in de steek gelaten totdat ze echt voor zichzelf kunnen 
zorgen. Dit is de reden waarom er kleine kinderen wonen, 
maar ook adolescente en jonge jongens en meisjes. Men 
leidt ze volledig op, geeft ze de liefde en training die ze in 
hun gezinsomgeving niet konden krijgen en helpt ze hun 
professionele uitlaatklep te vinden. Hiervoor hebben zij trai-
ners, psychologen en begeleiders in allerlei vakgebieden. 
https://musicaparasalvarvidas.org/nl/music-to-save-lives/ 

Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen over 
te maken via  Rek. NL95 RABO 0373711409, t.n.v. Protes-
tantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag …..doel......    
 
Verjaardagen van onze senioren:      
03-05  Mevr. T.G.J. Rob-de Boer, Voorhaven 104,  
            1135 BT Edam 
03-05  Mevr. M.J. Ghawali-Harmsen, Berkmeerstraat 9, 
            1135 JM Edam 
05-05  Mevr. T. Siebel-Engel, Ye 10, 1135 JH Edam 
05-05  Mevr. G. Medik-Molenaar, Ye 34, 1135 JJ Edam 
06-05  Mevr. H. Springer-van Eck, Noorderstraat 72,  
            1135 TT Edam 
07-05  Mevr. M.S. Marseille-Veenendaal,  
            Jan Huibrechtszstraat 1, 1135 HP Edam 

07-05  Dhr. K.H. de Gier, Sijmen Grootstraat 7,  
            1135 HM Edam 
10-05  Mevr. E.G. Vlugt-Wijchers, Sijmen Grootstraat 11,  
            1135 HM Edam 
11-05  Mevr. L.A. Vogel-Prijs, Dril 57, 1131 ZR Volendam 
11-05  Mevr. G.J. Kaper-de Rover, Jan Steenstraat 13,  
            1132 TL Volendam 
12-05  Dhr. J. van Essen, Sijmen Grootstraat 12,  
            1135 HM Edam 
13-05  Mevr. P.A. Koning-Hus, Schermerstraat 33,  
            1135 EL Edam 
16-05  Mevr. F.E.J. van de Merbel, Roelof Bootstraat 9A,  
            1135 CD Edam 
17-05  Mevr. G.J. van Oostveen-Klein, Noordervesting 3,  
            1135 CL Edam 
19-05  Mevr. C.G. Huber-Goede, Middenweg 128,  
            1462 HK Middenbeemster 
22-05  Dhr. A.L. Witte, Hollandia-plantsoen 13,  
            1471 CT Kwadijk 
22-05  Dhr. S. de Boer, Kooiweg 2, 1473 RA Warder 
Hartelijk Gefeliciteerd!  Een fijne verjaardag gewenst. 
 
 
 
 
 
Taxidienst    
We vragen u om zo mogelijk al op vrijdagavond of zaterdag-
morgen te bellen. Dan is tijdig bekend hoeveel mensen mee 
willen rijden. 
datum  taxidienst telefoonnr. 

4 mei  L. Bak 06-23669368 
11 mei  J. Schoute 06-51589540 
18 mei  H. Kalk 0299-371297 
25  mei  M. van Saarloos 0299-374038  

1 juni  C. Rijswijk 06-53173149 
Wilt u alstublieft meehelpen om te zorgen dat er altijd wel 
een taxidienst beschikbaar is? Graag een telefoontje naar 
Rien de Vries; tel. 06-22948305  
of 0299 372969;  of mail:  
rienenhelmadevries@ziggo.nl        
 
Opbrengst Collecten      

Datum Kerk Diaconie Doel 

23-03  €     113,05 €    153,85 
Moldavië, kinderen een 
toekomst 

06-04  €     169,85 €     165,40 
Kracht van Bijbelverhalen in 
Golfstaten 

13-04  €     136,65 €    193,45 St. Netherlands Sri Lanka 
  €     419,55 €     512,70  
 
Mededelingen Kerkelijk Bureau     
Ingekomen: 
Dhr. D. Elzinga, Lingerzijde 31, 1135 AN EDAM 
Vertrokken: 
Mevr. L.J. Dijkstra-Sievers, Frans Halsstraat 66,  
1132 TD Volendam 
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Pelgrims van hoop                
De derde van de zes oecumenische vespers in de 40-dagen-
tijd in de kerken van Edam en Volendam werd gehouden in 
de Stolphoevekerk. Truus de Boer ging voor, Frans Koning 

speelde orgel, 
Sita de Waal en 
Shemaila Nazir 
zorgden voor de 
soep, Nel de Wijn 
voor het brood. 
Er waren onge-
veer 20 mensen 
aanwezig. Dit jaar 
niet met het bord 

op schoot, maar aan de tafels, die we in de kerkzaal hadden 
opgesteld. Een impressie van de sobere maaltijd vooraf met 
een tweetal foto’s, gemaakt door Sita de Waal.  

Zondagsschool                   
Al vaker heb ik op deze pagina melding gemaakt van berich-
ten, die de familie Nazir krijgt over het wel en wee van hun 
familie in Pakistan. In dit streng islamitische land hebben de 
Christenen het vaak niet gemakkelijk. Angst is steeds aanwe-
zig. Bewonderenswaardig hoe ze zich staande weten te hou-
den. Adnan Masih, één van de broers van Shemaila, heeft sa-
men met zijn vrouw Kiran in hun huis in Jaranwala een zon-
dagsschooltje. Zittend op de grond in de patio van hun huis 
luisteren de kinderen op deze foto naar de verhalen uit de 
Bijbel. Ze zingen samen en krijgen na afloop een versnape-
ring en een pakje appel- of mangosap. Adnan is hiermee 1,5 
jaar geleden begonnen na de hevige aanslagen van moslim-
extremisten op de christenen daar. Voor wat extra’s met Pa-
sen, bijv. kleding, schrijfgerei, een Bijbeltje, deed hij een be-
roep op ons in het rijke Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

De schepping                   
In het maandblad Volzin van april kwam ik een satirisch 
gedicht tegen van de 90-jarige Wendell Berry, oud-
hoogleraar in New York, nu geloofzoekend dichter op het 
platteland van Kentucky. Het is vertaald door Piet van Die, 
emeritus predikant.  
          In den beginne bestond bij toeval iets  
          dat zou ontploffen en bij toeval    
          ontplofte het, gehoorzaam aan de bij toeval  
          daarvoor bestaande wetten van bestaan  
          en ontploffing, van waaruit de rest tewerk ging  
          volgens de logica van oorzaak en gevolg die ook   
          daarvóór al bij toeval bestonden  
Ik wil het u niet onthouden. 

Palmzondag                                                                           
Ds. Bart Stobbelaar ging op 
zondag 13 april uit van Jes.52:   
7-10, met daarin de bekende 
woorden “Hosanna, gezegend 
Hij, die komt in de Naam van de 
Heer” en de beschrijving van 
Johannes van het gebeuren op 
Palmzondag, de intocht in 
Jeruzalem, Joh.12: 12-19. 
Johannes plaatst de intocht tussen de opwekking, 
opstanding, van Lazarus en de komende opstanding van 
Jezus. Een intocht tussen juichende mensen en mokkende 
Farizeeën: “je ziet dat wij niets bereikt hebben, de hele 
wereld loopt achter hem aan”. Een tocht, een weg tussen 
instemming en afwijzing. Begin van een weg, die geen 
afgang is naar de dood, maar een opgang naar het leven.  
Het zwijgende van Jezus is ons te passief. In onze dagelijkse 
werkelijkheid is strijd het parool, laten zien wie de macht 
heea. Kunnen wij als mens en als gemeente toch iets met 
het voorbeeld van Jezus? Alleen als we het aandurven om 
ondanks de als het ware zwijgende hemel toch te blijven 
vasthouden aan de weg van vrede, van recht en 
barmharcgheid. Geloven, niet in wat is, maar in wat zal zijn. 
Een weg tegen alle weerstand in.  

Bloemen, collectes en diensten                             
De bloemen gingen met een kaars erbij op zondag 13 april 
naar Albert en Olga Veerman-van Rees voor hun 50-jarig  
huwelijk.                                                                                               

 

De collecteopbrengsten waren op die zondag:                       
diaconie € 167,10; eigen kerk € 122,80.                                                    

 

Op zondag 11 mei hoopt ds. Charlotte Kremer voor te gaan, 
op donderdag 29 mei, Hemel-
vaartsdag, ds. Jolan Gaaikema 
uit Amsterdam. Het is de eerste 
keer, dat deze doopsgezinde 
predikant, die vele jaren in Suri-
name heeft gewerkt, in onze 
kerk zal voorgaan.                      

 

Op zondag 25 mei is er geen koffiebijeenkomst.  
Maarten Gast  



Doopsgezinde Gemeente Edam 
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Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Bankr. NL33ABNA0588710911, t.n.v. Stichting Beheer en Exploitatie Vermaning Edam 

Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand 
Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl 

Koster: Ankie Scheers, tel. 06-19282465, annascheers@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
Stenen 
Een eerste steen wordt van oudsher op de fundering ge-
legd, op een hoofdhoek van het gebouw, waarmee de 
steen dient als basis voor het verdere metselwerk. Daarom 
heeft het woord ‘hoeksteen‘ ook een figuurlijke betekenis, 
als onderdeel waarvan alle andere onderdelen afhankelijk 
zijn. In de bijbel is Jezus dan ook de hoeksteen voor de 
bouw van een geestelijk huis van God (Psalm 118:22: 
‘De steen die de bouwers versmaad hebben, is tot een 
hoeksteen geworden’). 

(Periodiek Mondig 1-2025) 
 
De van oudsher genoegzaam bekende voorzitter/boekhou-
der van de Doopsgezinde Gemeente in de persoon van 
Henk van Essen gebruikte in de nodige tekst en uitleg die hij 
gaf aan het einde van zijn spreken in feite altijd de uit-
spraak: 
‘Niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, 
dat is Jezus Christus ‘. 

En op basis van de eerste steen staat de Vermaning er sinds 
1702 tot op heden gewoon zeer mooi ogend zo bij en trekt 
bijvoorbeeld met open dagen als de kaasmarkten en ook de 
Open Monumenten Dagen altijd weer het nodige bezoek en 
is eenieder veelal toch onder de indruk van de inrichting en 
de uitstraling die wordt ervaren. 
 
Afgelopen 18 april t.w. Goede Vrijdag, was de Vermaning 
met de consistoriekamer voor het veel opvolgende jaar 
weer het onderdak voor het jongerenkoor dat optreedt in 
de genoegzaam bekende en ook prachtige uitvoering van 
de Matthäus Passion in de Grote Kerk alhier. De jongeren 
vinden met hun begeleiding altijd een uitermate passende 
aanloop naar de uitvoering in de avond. In de middag toch 
nog weer het inzingen, de passende maaltijd gebruiken en 
dan in de gepaste kledij richting de Grote Kerk om 19.30 
uur te gaan zingen. 

John van Voorst 
 

 
 

Protestantse gemeente Zeevang 
Oudendijk 

 
Laagdrempelige kerkdienst 
Op 25 mei is er een laagdrempelige kerkdienst in 
de kerk van Beets,aanvang 11.00 uur. Het thema 
is :verbinding zoeken met elkaar. Internationaal 
en nationaal wordt veel op de spits gedreven. 
Vreedzame verbindingen tussen mensen 
beperken zich steeds meer tot de eigen intieme 
kring. Ongewenste polarisatie;hoe zouden we die 
kunnen terugbuigen naar intermenselijke 
verbindingen? Hierover willen we met elkaar 
nadenken en zingen in een voor ieder 
begrijpelijke taal. 
 
Er wordt medewerking verleend door gastkoor 
Ars Musica olv Marcel Settels. Ars Musica is een 
gemengd interkerkelijk koor,niet gebonden aan 
één kerk of geloofsgemeenschap. De doelstelling 
van het koor is het muzikaal ondersteunen en 
invullen van de liturgische inhoud van vieringen in 
kerken, ziekenhuizen, verzorgings- en 
verpleeghuizen in Purmerend en omstreken. 
Jan Stens bespeelt het orgel. Voorganger is ds. 
Hans Reedijk. Een ieder is van harte welkom. 
 
Carina Brienen 

Scribaat: IJsselmeerdijk 4, 1474 MX  Oosthuizen, 0299-403894 
Predikant: ds. Hans Reedijk 



In het zomer‑seizoen mooiekado’s te koopin de GroteKerk
Handwerkgroepvan de kerk



Heilige Nicolaaskerk Edam 
Pastorie: Voorhaven 126, 1135BV Edam, tel. 371765  

Kapelaan: Mario Agius, tel. 06-37219218 
Voorzitter: J.B.A. Ruck, tel. 06-46644802 

 Secretaris: N.M. van Straalen, tel.06-50921952 
 Budgetbeheerder: C.G. Veth, tel. 06-46354329 

Bankrekeningnummer NL31 ABNA 0588 7359 73  t.n.v. RK H. Franciscus inz. Edam 
www.rknicolaaskerkedam.nl  e-mail:secretaris@rknicolaaskerkedam.nl 

 
RK Heilige Franciscusparochie  

Voorzitter: C. van der Weijden 
Secretaris: J.M.C. van Leeuwen 
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Wij vragen uw 
gebed 
Voor onze zieken thuis 
en in de zieken- en 
verpleegtehuizen; dat 
zij door Gods Geest 
gesterkt worden; dat 
wij hun lijden verlichten 
en draaglijk maken door 
onze aandacht en op-
recht medeleven. Voor 
onze dierbare 
overledenen, dat zij 
voor altijd mogen zijn 
ingegaan in de vreugde 
van hun Heer.   
 
Nieuws van de Locatieraad 
 
De locatieraad is aan de slag om de aanbevelingen van de 
parochieinformatieavond van 30 april op te volgen, waar-
over meer in het volgende Venster. Verder wordt er gewerkt 
aan een nieuwe website. De website wordt vaker bekeken 
dan we denken. Regelmatig raadplegen mensen het rooster 
en de misintenties. Ook de digitale versie van het Venster 
wordt regelmatig geladen. En we zien dat toeristen de 
website raadplegen om meer te weten te komen over de 
vieringen, want we zien regelmatig, met name Spaanse, toe-
risten aanschuiven op zondagochtend. Met het aankomende 
toeristenseizoen willen we de nieuwe website in de lucht 
hebben. Onze webbeheerder Koos Klok werkt eraan om dit 
voor elkaar te krijgen. 

 

 
Afsluiting Vastenactie met Bingo 
Op 2de Paasdag sloten we de Vastenactie weer af met de in-
middels traditionele Bingo o.l.v. Cor Laan. In tegenstelling 
tot we wat eerder communiceerden ondersteunen we dit 
jaar toch een eigen doel, namelijk het werk van Pater 
Zwarthoed in Congo. Volendam kreeg van Vastenactie nog 
een jaar uitloop van het project. De opbrengst van de bingo 
was: € 715,-, wat door de PCI “verdubbeld” werd tot € 
2000,-. Daarnaast was de opbrengst vanuit de MOV bus, de 
extra collectes tijdens de Paasdagen en de verkoop van 
attributen van de MOV tafel. 
 
WE VIEREN EUCHARISTIE - 3 
Dit is de derde aflevering van een serie informa1eve ar1kelen 
over de viering van de Eucharis1e, opgesteld door em. pas-
toor Jan van der Stok, naar aanleiding van een boek van Eric 
van Teijlingen. 
 
Openingsritueel 
Iedere liturgische viering wordt geopend met een kruisteken. 
Want we plaatsen ons in de liefdevolle verbondenheid met 
de drie-ene-God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. We 
stoppen even met het gewone leven en we treden nu in 
Gods Zjd en ruimte. Na het kruisteken volgt een liturgische 
begroeZng. Daarbij worden begroeZngsteksten uit de brie-
ven van Paulus gebruikt. Bij deze begroeZng spreidt de pries-
ter zijn handen uit met een ontvankelijk gebaar. Met het 
daarna volgend welkomstwoord wordt er iets gezegd over 
het thema van de lezingen. 
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De schuldbelijdenis 
Het eerste gebed in de Eucharis5eviering is een schuldbelij-
denis. We worden immers genodigd aan de Liefdestafel, 
maar wij zijn niet al5jd even lief voor elkaar. Er zijn blokkades 
tussen mensen en tussen God en de mens. We zullen die 
blokkades weg moeten nemen als we in de eredienst de God 
van liefde gaan ontmoeten. Meestal staan we daar niet bij 
s5l. Maar in een Eucharis5e doen we dat wel. Daarom is er 
een moment van s5lte om ons van onze tekorten en zwaktes 
bewust te worden. Schuldbelijdenis, het klinkt zwaar, maar 
het is een kwes5e van eerlijk zijn. De apostel Paulus schrijI: 
we zijn elkaar al5jd liefde verschuldigd. 
We mogen de schuldbelijdenis ook breder zien. Als geloofs-
gemeenschap zijn we er ook voor het heil van de wereld. Wij 
bidden voor de wereld, een wereld waarvan we dagelijks het 
puin van de liefdeloosheid en het kwaad horen en zien. Wij 
vragen dan: Heer, neem ook deze zonden de wereld weg, en 
vergeef de mensheid.  
Het uitspreken van de schuldbelijdenis kent drie vormen. Het 
bekende formulegebed ‘Ik belijd voor de almach5ge God’. 
Het tweede is een korte dialoog tussen de priester en de 
aanwezigen. Het derde is een reeks van drie aanroepingen 
die worden beantwoord met ‘Heer, onOerm U over ons’. 
Daarvan zijn veel verschillende teksten overeenkoms5g de li-
turgische 5jd van het jaar.  Het belangrijkste van een schuld-
belijdenis is: het ontwikkelen van zelQennis, moed om je 
fouten te erkennen en te belijden en het ontvangen van 
Gods vergeving. Het geschenk hiervan is innerlijke vrijheid. 
God maakt je hart weer ruim. 
 

Kyrie 
Als er geen drie aanroepingen zijn volgt de zogenaamde 
Kyrie-litanie. Deze kan gezongen of gesproken worden. We 
zeggen dan twee maal ‘Heer, onOerm U (over ons) ’ – twee 
maal ‘Christus, onOerm U’ (over ons) – en nog een keer twee 
maal ‘Heer, onOerm U (over ons). Kyrie komt van het Griekse 
woord ‘Kurios’ dat ‘Heer’ betekent. LeXerlijk betekent ‘Kyrie 
eleison’: ‘Heer, heb medelijden’. Dit woord riep een blinde 
bedelaar die Jezus smeekte om genezen te worden. Dit 
Griekse woord is nog een overblijfsel van de eerste christen-
5jd. Onze liturgie heeI oude wortels. 
 

Gloria 
Als dank voor Gods vergeving prijzen wij Gods eindeloze 
barmhar5gheid voor ons. We hoeven niet te blijven hangen 
in onze schuld, we mogen blij verder gaan. We zijn immers in 
een éredienst. We willen God eren voor Zijn grootse werken 
en Hem danken voor onze bijdragen aan Zijn koninkrijk. De 
grote componist Bach schreef onder elk muziekstuk dat hij 
componeerde ‘SDG’, dit betekent Soli Deo Gloria, ‘aan God 
alleen alle eer’. Hij prees God voor zijn talenten. En ook wij 
mogen dat doen in het zingen of bidden van een Glorialied.  
‘Het eer aan God’ is begonnen in de liturgie van Kerstmis. En-
gelen prezen God omdat Hij naar ons toekomt in zijn Zoon. 
De verdere teksten van het Gloria zijn mogelijk afgekeken 
van de triomIochten van Romeinse keizers en generaals. In 
de liturgie prijzen wij Christus om de overwinning op de 
dood door Zijn verrijzenis. En zijn liefde overwint de zonde. 
 
 
 

Openingsgebed 
De openingsritus wordt afgesloten met het openingsgebed. 
Voordat dit gebed wordt uitgesproken roept de priester ons 
op tot bidden, ‘laat ons bidden’. Eigenlijk hoort hiervoor een 
korte s5lte te zijn voor persoonlijk gebed. De priester sluit 
dan onze gebeden af met een soort ‘verzamelgebed’. Van-
daar de naam ‘collectagebed’. 
Wordt vervolgd. 
 
Nieuws van RK Zangkoor Sint Caecilia 
We hebben inmiddels de Paasdagen weer achter de rug. We 
hopen dat iedereen fijne Paasdagen heeI gehad met mooi 
weer, leuke uitstapjes of een mooie viering in de kerk met 
tradi5onele paasgezangen. Ons koor is druk bezig met het in-
studeren van nieuwe muziek, o.a. een Nederlandse versie 
van het nummer “Morning has broken” van Cat Stevens dat 
veel van onze koorleden nog kennen uit hun jeugd.  
We hebben goed nieuws over Luca. Hij is geslaagd voor zijn 
toela5ngsexamen voor de masterstudie aan het conservato-
rium in Amsterdam. Naast zijn studie aan het conservato-
rium in Toronto, Canada, en zijn orgelstudie in Oxford gaat hij 
nu de masterstudie doen in Amsterdam. Bent u nieuwsgierig 
geworden naar deze talentvolle jongeman, kom dan naar 
hem luisteren op zondag 12 oktober 5jdens de tweede edi5e 
van Podium Edam in de H. Nicolaaskerk waar Luca een optre-
den verzorgt. We zijn al druk bezig met het zoeken naar 
mensen die deze middag kunnen optreden. Ik ga niets ver-
klappen maar het belooI weer een afwisselend programma 
te worden met ook jong talent uit Edam. We houden u de 
komende maanden op de hoogte. 

Namens St. Caecilia: Dineke Burghouts 
 

Nieuws namens de PCI: Gezellige middagen 
Op de woensdagmiddagen 7 en 21 mei en op 4 juni bent u 
van harte welkom in de Burghwall aan de Achterhaven voor 
de gezellige middagen. Onder het genot van een drankje / 
hapje kunt u een spelletje spelen, een kaartje leggen of ge-
woon een praatje maken. Tot 7 mei! 

Nel en Marian  
 
Nieuws van het KVG 
Dit is alweer de laatste keer van ons seizoen 2024-2025 dat 
u een berichtje leest van het KVG, in het Venster. De vol-
gende keer zal weer in augustus zijn. 
 
Dinsdag 13-05-2025: Slotavond met Nicole Kovacs: 
Misschien weet u het nog? Nicole Kovacs was al eerder bij 
ons voor een optreden. Ze deed in 2019 verschillende type-
tjes waaronder de juffrouw van de retirade, een tai chi- lesje 
en nog veel meer. Dat was een enorm succes en daarom 
voor herhaling vatbaar. Nu komt ze met een ander 
programma. Deze avond is in de Burghwall en iedereen is 
van harte welkom. Het wordt zeker een hele leuke avond, 
waarbij veel gelachen kan worden. De zaal in de Burghwall is 
open om 19.30 uur en we starten om 20.00 uur. Voor leden 
is dit gratis. Donateurs en introducees betalen € 3,50 entree. 
Tot ziens. 

Het KVG-bestuur: Betsy, Jos, Els, Carin en Ellen 
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Nieuws voor Jeugd en Gezin 
Verslag palmpaasstokken 5 april en Kruisweg met kinderen 9 
april 
14 kinderen/jongeren hebben palmpaasstokken gemaakt; zij 
ontvingen uitleg over de symbolen en over de week vóor 
Pasen. Dank aan sponsors Bakker Koning, Groente- en 
Fruitwinkel Gerard Visser - mandarijnen kwamen uit het 
Beloofde Land - en 't Snoepwinkeltje. 9 April was de 
Kruisweg in de kerk. Elke statie werd begonnen met: 'Wij 
aanbidden U, Christus, en loven U. Omdat Gij door Uw heilig 
Kruis de wereld verlost hebt.' Bij de 15e statie stonden we 
voor het Tabernakel, waar de Levende Jezus is. Hij, die 
opgestaan is uit de dood. 
 

Verslag Palmzondag familieviering met voorstellen van drie 
communicanten 
Palmzondag 13 april om 10 u was de celebrant Priester José 
Manuel Tercero Simón, vice-rector van het Seminarie 
Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp. Het Nicolaaskoor 
o.l.v. Koos Klok, met pianiste Inge Reijn, zong. Boven het 
altaar waren de collages van de communicanten Daniël, Raaf 
en Thomas. Voor het altaar stonden 2 Bijbelse platen: van 
Palmzondag en van Goede Vrijdag (i.v.m. Lijdensverhaal). De 
intrede was met Priester José Manuel, misdienaars (1 met 
kaars, 1 met groot Kruisbeeld), lector, lectrice en kinderen 
met versierde palmpaasstokken (symbolen verwijzen naar 
lijden, sterven en opstaan van Jezus). Kinderen liepen in 
processie door de kerk o.l.v. Judith. Na het gebed over de 
palmtakken werden de (buxus)takken gezegend 
(besprenkeld met wijwater); de priester en de lector 
deelden uit; de misdienaars hielden de manden vast. Erna 
was het Evangelie van Jezus' intocht in Jeruzalem. De 
Communicanten stelden zich voor. Onderdeel van het 
Passie(lijdens)verhaal was een passende stilte, uit liefde voor 
Jezus, uit eerbied en dankbaarheid voor Jezus' dood aan het 
Kruis. Jongeren/kinderen hebben veel gelezen en zij hielpen 
met de collecte. Na de zegen door Priester José Manuel, 
mochten de kinderen hun palmpaasstok geven aan iemand 
die het nodig heeft. Het gezegende palmtakje mochten we 
thuis achter het Kruisbeeld plaatsen. We kijken dankbaar 
terug op deze mooie Eucharistieviering t.g.v. Palmzondag. 
 

Groeten, Familievieringenwerkgroep. 

Eerste Heilige Communie 
Communicanten Daniël, Raaf en Thomas 
hebben 7 lessen ontvangen. De 8e les is 7 
mei. De ouderavond is op dinsdag 20 mei 
om 19.15 uur in de pastorie. De 
communicanten mogen het Sacrament van 
de Biecht ontvangen op 21 mei tussen 14.30 
- 16.30 uur. Ook ouders, broers en zussen 
zijn van harte welkom om te biechten. 
Repetitie van het EHC-feest is zaterdag 24 
mei om 11 uur in de kerk; zondag 25 mei is 
het EHC-feest om 10.00 uur. De kapeldag is 
zondag 1 juni op het Feest van Onze Lieve 
Vrouw ter Nood, in Heiligdom OLV ter Nood 
in Heiloo. 

 
Heilig Vormsel 
Vormelingen Aeryn, Evy, Flint, Norah en 

Tymen ontvangen 18 mei hun 9e les. Zij maken thuis een 
collage. De vormelingen mogen het Sacrament van de Biecht 
ontvangen op 21 mei tussen 14.30 - 16.30 uur. Ook ouders, 
broers, zussen zijn van harte welkom om te biechten. Het H. 
Vormselfeest is vrijdag 6 juni om 19.00 uur met mgr. Jan 
Hendriks. De Bavodag voor vormelingen in Haarlem is 
zaterdag 21 juni. Het tienerkamp in Heiloo is 14-18 juli, zie 
www.jongbisdomhaarlemamsterdam.nl. 
 
Verjaardagen van onze senioren in mei 
 

02-05 Dhr. C.M. Laan, Friese Vlaak 2  
03-05 Mw M.E. Kwakman, William Pontstraat 58 
04-05 Dhr. J.A. de Hollander, IJsselmeerdijk 22     
04-05 Mw E.M.H. v.d. Voort-Dofferhoff, C. Teenxstr. 26   
05-05 Mw I.F.M. Wittebrood, Westervesting 21 
05-05 Dhr. R.J. van Solt, Molenwerf 3   
05-05 Mw M.C. Huisink – Laan, JM. Osterlinghstr 22   
06-05 Mw C.M. Veerman – Guijt, Hendric Dirckszstr. 19 06-05  
06-05 M. Conijn – Pronk, Groot Westerbuiten 3   
06-05 Mw C.G.M. Rossenaar – Out, Roelof Bootstr. 72 
07-05 Dhr K.H. de Gier, Sijmen Grootstraat 7   
11-05 Dhr S.P.M.Ruitenberg, Zijvend 44 Middelie   
11-05 Dhr H. Raatsie, Noorderstraat 36 
12-05 Mw A.C.M. v. Poelgeest-Eeltink, Lingerzijde 29   
13-05 Dhr. H.G.M. Conijn, IJsselmeerdijk 28  
15-05 Dhr A.J.M. Helsloot, Bouwen Loenstraat 22   
15-05 Dhr J.J. Kemper, Groenland 4  
17-05 Mw C.M. Tuijp-Schokker, D. Poschlaan 19   
17-05 Mw G.M. de Jong – Berkhout, Baandervesting 77 
19-05 Dhr C.G. Veth, Breestraat 8  
21-05 Dhr Z. Kustura, Weidemolen 1  
23-05 Mw G.M. Keijzer – Droog, Cor Jongerthof 17  
24-05 Dhr S.J.M. Knook, ’t Marken 19 
24-05 Dhr A.M. de Lange, Bouwen Loenstraat 10   
25-05 Dhr J.O. Henar, Watermolen 6  
25-05 Mw Y.M.J. Schilder-Knelange, W. Pontstr. 35  
26-05 Mw A. van den Berg-Nibbering, Ye 2  
27-05 DHr M.A.J. van Dijk, Pieter Taemszstraat 22   
28-05 Dhr Z.F.M. Everaars, Wogmeerstraat 10   
28-05 Dhr T. Nibbering, Cor Jongerthof 23   
28-05 Mw R.W.M. Schilder – Andringa, Achterhaven 37c  
29-05 Mw M.H.C. Everaars-Kuenen, D. Poschlaan 7 
30-05 Mw A.M. de Gier-Koning, Sijmen Grootstraat 7 
30-05 Dhr. A.F.M. Everaars, Bult 15 

Foto: Monique Visser 
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Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

We zijn alweer druk bezig 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. 
Naast de beroemde sokken 
zijn er weer  bijzondere 
truitjes/vestjes/jurkjes, 
poppenkleertjes, dassen, 
mutsen en handschoenen, enz. 

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur 
ook tijdens de vakanties *  

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

voorschoolse opvang (07:30-08:45) 
opvang mogelijk ook alleen tijdens 

vakanties/studiedagen 
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur 
leuke uitstapjes tijdens vakanties 

huiswerkbegeleiding 
 
 

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar 
info@bsomajest.nl  Nog beter: kom even kijken. 

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken bin-
nen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd 
door de kerken in Edam voor iedereen tussen de 0 en 18 in de betreffende maand.  
Verder plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten, zodat er ook een pagina is  
speciaal voor de jeugd. 
 
Kalender  
Zondag 18 mei  Kinderkerk    10.00 uur De Swaen 
Zondag 18 mei  H Vormsel-les    11.30 uur Pastorie RK H. Nicolaaskerk 
Woensdag 21 mei Informatiemiddag over het 

Sacrament van de Biecht   14.30 uur Pastorie RK H. Nicolaaskerk 
Zondag 25 mei   Eerste Heilige Communie   10.00 uur RK H. Nicolaaskerk 
Donderdag 29 mei Hemelvaart, vliegeren met de Kinderkerk 10.00 uur Stolphoevekerk Volendam 
Zondag 1 juni  Familiemiddag/kapeldag   12.30 uur OLV Ter Nood Heiloo 
Woensdag 4 juni  Catechese over Pinksteren  14:30 uur Ontmoeting 
Vrijdag 6 juni  Vormselviering    19.00 uur RK H. Nicolaaskerk 
Zondag 8 juni  Pinksteren, kinderkerk    10.00 uur Grote Kerk 
 
Hemelvaart - vliegerviering 
Donderdag 18 mei is het Hemelvaart en organiseren we vanuit de Kinderkerk in 
weer een Vliegerviering. De dienst start om 10.00 in het Stolphoevekerkje in 
Volendam en van daaruit gaan we met de kinderen naar het Slobbeland om daar 
te vliegeren. 
 
Met Pasen vierden we dat Jezus opstond uit de dood. Daarna hebben mensen 
Hem verschillende keren teruggezien. Op onverwachte momenten was Hij er 
ineens, met een woord of een gebaar. Veertig dagen lang ontdekten zijn vrien-
den en andere mensen dat Hij niet dood was. Na die veertig dagen gebeurde er 
iets bijzonders, dat we deze dag vieren. We vieren de Hemelvaart van Jezus 
 
Als je aan het vliegeren bent en het is je gelukt om de vlieger de lucht in te krij-
gen, dan kan het zomaar zijn dat je blijft staren naar de lucht. Je kijkt hoe je vlie-
ger heen en weer beweegt en je stuurt bij waar nodig. De leerlingen van Jezus 
staarden ook naar de lucht op de dag dat Jezus naar de hemel ging. 
 
Pinksterfeest 
Zondag 8 juni is het Pinksteren. Het verhaal dat we in de kinderkerk lezen met 
Pinksteren speelt zich af tijdens het Pinksterfeest in Jeruzalem.  Hoe kan het nou Pinksteren zijn als het wonder van 
Pinksteren nog moet gebeuren? Bedoeld wordt hier het joodse ‘Wekenfeest’, op de vijftigste dag na Pesach. Oorspronkelijk 
waren beide feesten oogstfeesten. In de tijd van het verhaal werd met Pesach gevierd dat het volk Israël uittrok in Egypte, op 
het Wekenfeest werd gevierd dat Mozes en het volk in de woestijn de tien geboden kregen. 
 

Wind en vuur 
Er klinkt een geluid als van een wind, en er komen vlammen als vuurtongen die zich op de leerlingen 
neerzetten. Wind en vuur komen in de Bijbel vaker ter sprake als verteld wordt over de 
aanwezigheid van God.  
 

Andere tongen 
De leerlingen worden vervuld van de Heilige Geest en beginnen te spreken met ‘andere tongen’. De 
NBV21 vertaalt dit met ‘vreemde talen’. Daarmee wordt duidelijk dat het echt anders is dan wat eerder uit hun mond kwam. 
Maar het woord vreemd hoeft in dit geval niet te betekenen dat het een onverstaanbare, niet bestaande taal is. In 
verschillende christelijke tradities wordt het ‘spreken in tongen’ wel zo ervaren: iemand die de Geest krijgt, spreekt dan 
woorden die voor hemzelf en de ander onbekend zijn. Maar in het verhaal van Handelingen 2 lijkt de taal van de leerlingen 
dichterbij henzelf en anderen te blijven. Sterker nog: ieder hoort hen in zijn eigen taal spreken. 

Vliegerviering 2024 (WH) 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger 
4 mei  10.00 uur IJke Aalders 
18 mei  10.00 uur Truus de Boer 
 
Protestantse Gemeente Edam en Volendam (De Swaen, Voorhaven 135; Grote Kerk, Grote Kerkstr. 57; 
Stolphoevekerk, Burg. Kolfschotenplein 1) 
 
Datum  Tijd  Voorganger    Gebouw 
4 mei  10.00 uur ds. H. Reedijk (Zeevang)   De Swaen 
11 mei  10.00 uur Mevr. B. Jaarsma (Leiden)   De Swaen 
18 mei  10.00 uur ds. C. Kremer    De Swaen 
25 mei 10.00 uur ds. C. Kremer    De Swaen 
29 mei Hemelvaartsdag, zie Volendam 
 
Datum  Tijd  Voorganger 
11 mei  11.00 uur ds. C. Kremer    Stolphoevekerk 
29 mei  11.00 uur ds. Jolan Gaaikema, Hemelvaartsdag  Stolphoevekerk 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger      Bijzonderheid  
4 mei  10.00 uur -       Parochieviering in Monnickendam 
11 mei  10.00 uur Diaken H. Bak      Eucharistieviering m.m.v. Nicolaaskoor, roepingenzondag 

 18 mei  10.00 uur Kap. M. Agius      Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia, 
     huwelijksjubileum 

25 mei  10.00 uur Kap. M. Agius       Eucharistieviering, m.m.v. Nicolaaskoor, Eerste H. Communie 
    & Diaken H. Bak 
29 mei  10.00 uur Kap. M. Agius      Eucharistieviering, Hemelvaartsdag 
 
Elke dinsdagochtend om 9 uur en elke donderdag- en vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweekse H. Mis 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 
Datum  Tijd  Voorganger  Locatie  Bijzonderheid   
4 mei  10.00 uur gemeenteleden  Beets 
11 mei  10.00 uur ds. H. Reedijk  Berkhout 
18 mei  10.00 uur ds. B. Stobbelaar  Beets   
25 mei  11.00 uur ds. H. Reedijk  Beets  m.m.v. Ars Musica 

  
Alle diensten gezamenlijk met PG Koggenland 
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