
 

 

  

Kerkbrief 1196 voor zondag 20 april 2025, Grote Kerk, 1e Paasdag 

Om 9.00 uur Paasontbijt in het koor van de Grote Kerk, aansluitend om 10.00 uur Paasviering. 

U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

Zondag 13 april vierden we Palmzondag. De kinderen hadden mooie Palmpasenstokken 

gemaakt. Die werden, toen de kinderen terug kwamen uit 

de kinderkerk, natuurlijk aan alle aanwezige 

gemeenteleden getoond. 

                                                          

Afgelopen woensdag werd de sobere maal"jd van soep en 

brood in de Swaen gehouden.  

Er was veel belangstelling. Aansluitend werd de               

oecumenische vesper gehouden. De cantorij verleende de 

muzikale medewerking. 

 

 

Kerkasiel: Intussen verleent de PKN-wijkgemeente Open Hof in Kampen al 150 dagen  

kerkasiel aan de familie Babayants. Aleksandr en Karina zitten met hun kinderen 

Aram, Ariana, Amelia en Aleksa al die tijd al binnen, terwijl wij hier zoveel 

mogelijk buiten verblijven in de lente. Om de familie Babayants een hart onder de 

riem te steken ligt er een kaart ter ondertekening in de kerk, maar u kunt 

natuurlijk ook zelf eens een kaartje sturen: Protestantse Wijkgemeente Open Hof, 

t.a.v. Fam. Babayants, Lelystraat 49, 8265 BB Kampen. Of meegaan op maandag 

19 mei a.s., wanneer we - zo nodig - weer een dagdeel voor onze rekening zullen 

nemen.  Ds. Kasper Jager, van de kerk in Kampen, liep donderdagavond mee als kruisdrager in The Passion voor de 

familie Babayants. Op 1e Paasdag gaat scriba Reneé de Reuver van de Protestantse Kerk Nederland voor in Kampen.  

 

5 mei Bevrijdingsmaaltijd: In de Stadskrant van week 15 is uitgebreid de 

interculturele ontmoetingsmaaltijd aangekondigd die door de Stichting Joods 

Verleden Edam en de Raad van Kerken wordt georganiseerd in de Singel van 11 tot 

13 uur op 5 mei. In het meinummer van het Venster wordt uitgebreid de opzet 

besproken, waarover nu kort het volgende. Op 5 mei zullen zo’n 80 genodigden en 

belangstellenden bij elkaar komen voor een Bevrijdings- Ontmoetingsmaaltijd in de 

Singel.  Uitnodigingen zijn gegaan naar de moslimgemeenschap, naar 

statushouders, naar de Oekraïense gemeenschap, naar de joodse gemeenschap en 

naar de christelijke gemeenschap. Per gemeenschap zijn maximaal 15 plaatsen 

beschikbaar. Kerkleden en parochianen kunnen zich bij  aanmelden. Toelating op volgorde 

van aanmelding.  

 

Agenda:  

Zaterdag 19 april:     19.15 uur Paaswake in de Swaen  

Zondag 20 april:          9.00 uur Paasontbijt in het koor van de Grote Kerk                           

                                     10.00 uur Paasviering in de Grote Kerk      

                                     Taxidienst: M. van Saarloos, tel.: 0299-374038  

Woensdag 23 april:  Woensdagavondmaaltijd in de Ontmoeting  

Vrijdag 25 april:          Uiterlijk opgeven voor het Seniorenuitje op 21 mei a.s. naar Urk (zie Venster blz. 14) 

 

                                                                                                                               

 

 

 

            



                                            

                                                  20 april 2025, 1e Paasdag, 1e van Pasen - Resurrexi 

 

Voorganger: ds. Charlotte Kremer          Ouderling: Nel Eijk 

Organist:  Frans Koning      Diaken: Audrey Vreemann 

Muzikale medewerking: het Koperkwartet   Kinderkerk: Mirjam Visser, Petra Tjalsma,  

                                                                                                                                        José en Jitske Hermanides 

                                                Voor deze dienst is er een apart liturgieboekje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderkerk: Tijdens de veertigdagentijd werkten de 

kinderen in de Kinderkerk met het thema “Een nieuwe dag”. 

Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. 

Tegelijk is het bijzonder en betekeningsvol: elke nieuwe dag 

laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen 

krijgen nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Ook 

Wakkere Wanja komt iedere week langs om ons te laten 

zien dat er steeds weer een nieuwe dag komt. Een rode 

draad in de verhalen van deze veertigdagentijd is dat ze 

toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God doorgaat met de mensen. Vandaag horen 

we over de wonderlijke nieuwe dag waarop Maria en de anderen ontdekken dat Jezus 

leeft. God maakt een nieuw begin!  

 

Collecten 20 april:  1e collecte:  Doven Peru. StOI - Stichting Oportunida des Iguales (Gelijke Kansen Peru). 

De 2e collecte is voor eigen kerk.  

Of overmaken op NL95 RABO 0373 711 409  t.n.v. Protestantse Gemeente Edam, o.v.v. collectedoel met datum.   

Collecte opbrengsten zondag 13 april:  

Collecte Diaconie: S"ch"ng Netherlands Sri Lanka € 193,45,  collecte Kerk € 136,65 

Collecte opbrengst donderdag 17 april: eigen kerk € 125,10 

 

10 mei: Museumbezoek Holocaust museum (Plantage Middenlaan 27, Amsterdam) 

Holocaust museum 10 mei.  Op 4 en 5 mei staan we stil bij het einde van de 

Tweede Wereldoorlog en bij 80 jaar bevrijding. Op zaterdag 10 mei gaan we op 

bezoek bij het Nationaal Holocaustmuseum, dat in maart 2024 geopend is en waar 

de Jodenvervolging in Nederland centraal staat. Ook o.a. het dagelijks leven van 

Joden voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding zoals Joden die 

meemaakten en de omgang met de Holocaust in onze nationale 

herinneringscultuur komen in het museum aan bod. Wie met het openbaar vervoer 

mee wil, dient in staat te zijn om zelfstandig te kunnen ((rol)trap) lopen, en anders 

graag zelf voor begeleiding te zorgen. Een meer uitgebreide (mèt reis-)beschrijving 

van het bezoek is apart in de kerk beschikbaar en ook op te vragen bij 

scriba@kerkgemeente.nl. Opgeven kan (liefst zo spoedig mogelijk) bij ds. Charlotte Kremer, voor de reservering van de 

museumkaartjes, de inleiding en de lunch. Geef daarbij even aan of je een museumkaart (of andere kortingskaart) hebt. 

Op https://jck.nl/locacatie/nationaal-holocaustmuseum is alles over het museum te vinden. 

 

Paasmorgen 20 april  

Om 9.00 uur, paasontbijt in het koor van de 

Grote Kerk. Iedereen is van harte welkom. 

 

Aansluitend vieren we met elkaar om  

10.00 uur de Paasdienst. 

Voorganger is ds. CharloJe Kremer en 

muzikale medewerking wordt verleend door het 

Koperkwartet. 


