
 

 

  

 
Kerkbrief 1176 voor zondag 1 december 2024, 1e zondag van Advent, Viering Heilig Avondmaal 

 

De kerkdienst wordt gehouden om 10:00 uur in De Swaen 
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

Kerstmusical Kinderkerk. 
De Adventsperiode begint op zondag 1 december. Wij groeien vanaf dat moment in vier weken 
toe naar Kerstmis. De geboorte van het kindje Jezus. Vorig jaar hebben wij een geweldige musical 
gespeeld tijdens de dienst op Kerstmorgen. Daar willen wij graag een vervolg aan geven. Heb je 
zin om mee te doen en lijkt je een rolletje in de musical leuk? Geef je dan op bij de kinderkerk-
leiding . Wij hopen dat je elke week na de dienst kunt komen oefenen; 

mocht je een keertje moeten missen is dat geen probleem. Iedereen is van harte welkom. Goed om te weten en alvast te 
noteren: Zondag 1, 8, 15 en 22 december, repeteren wij direct na de kerkdienst, in de Swaen. Maandag 23 december om 
17.00 uur is de generale repetitie in de Grote Kerk. Wij vinden het gezellig om dan eerst samen te eten! Ben je er ook bij?  
 

Laat de ster weer stralen! Vanaf 1 december(1e adventszondag) tot en met Driekoningen (6 januari 
2025) stralen de kerststerren weer op de Grote Kerk . De sterren stralen extra mooi als u hun licht 
verbindt met een geliefde of iemand waarvoor u het licht wilt laten schijnen. U kunt zelf een datum 
kiezen.  € 24.00 per dag, of € 12,00 voor een halve dag.  
www.grotekerkedam.nl/zij-laten-de-ster-stralen. Stort uw bijdrage op NL08 RABO 01563 66 142 ten 
name van Stichting Kerkelijke Monumenten Edam en geef aan welke dag of avond de ster voor een 
geliefd persoon schijnt via:  
 
Kerkasiel in Kampen, doet u mee? Wijkgemeente Open Hof, onderdeel van de Protestantse Gemeente Kampen, biedt 
vanaf vorige week vrijdag kerkasiel aan de familie Babayants. De familie Babayants loopt groot gevaar om uitgezet te 
worden. Vanuit die angst hebben zij op de deur van de kerk geklopt. Door de familie is een (herhaalde) asielprocedure 
gevoerd, met uiteindelijk een recente negatieve beslissing. Deze procedures hebben uiteindelijk 11 jaar geduurd. De vier 
kinderen zijn geworteld in Nederland. Gehoopt wordt op een pardonregeling voor dit gezin, evenals voor gezinnen in 
vergelijkbare situaties. Kerkasiel houdt in dat er 24 uur per dag een kerkdienst gaande wordt gehouden. Zolang er een 
kerkdienst is, is het wettelijk geregeld dat er niet mag worden ingegrepen. In Trouw van 23 november, het Jeugdjournaal 
van 22 november en in diverse andere media is aandacht besteed aan deze actie, ook de landelijke kerk steunt dit 
initiatief. Ook aan ons is gevraagd om mee te doen met deze actie. Daar willen we gehoor aan geven. Ds. Charlotte Kremer 
zal op maandag 16 december van 12.00 tot 16.00 uur voorgaan in de Open Hof, Frans Koning zal meegaan als musicus en 
al enkele gemeenteleden, waaronder ondergetekende, hebben laten weten ook mee te gaan. Het zou een mooi gebaar 
zijn van solidariteit als er meer gemeenteleden bereid zijn deel te nemen aan deze actie.  U hoeft niet de volledige 4 uur 
aanwezig te zijn. Als u laat weten dat u mee wilt doen, kunnen we regelen dat we samen rijden. Meer informatie vindt u 

op www.kerkasielkampen.nl. Nel Eijk (06-20414609 / 371939) –  

KerkopWintersport: U kunt zich nog steeds opgeven voor de KerkopWintersport 2025 (10-18 januari) 
naar Italië. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie (zie vorige kerkbrief) of bel met 
Rien de Vries 0299-372969 / 06-22948305. 

Adventsmeditaties: Ook dit jaar verzorgt Juup van Werkhoven weer de Adventsmeditaties die uitgezonden worden op 
radio Bloemendaal. Iedere dag behalve op zondag. Meer info op: www.juupvanwerkhoven.nl  

Agenda:  
Zaterdag 30 november:  11.00 uur in De Swaen; oefenen Kerstkoor 2024 
Zondag 1 december:        10.00 uur dienst in De Swaen, Viering Heilig Avondmaal               taxidienst:  
                                             na de dienst oefenen kerstmusical Kinderkerk                                 W. Meerman 06.22506765         
                                             16.00 uur: workshop in de hulpkerk over het labyrint  

14.30 uur ‘Knipoog naar Kerst’: Stembent en Excelsior in de RK Kerk aan de Voorhaven in Edam 
Woensdag 4 december:  10.00 uur koffiedrinken in de hulpkerk   
Vrijdag 6 december:         moderamen en archiefgroep                                                                                                                                       

   

http://www.kerkgemeente.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.grotekerkedam.nl/zij-laten-de-ster-stralen
http://www.kerkasielkampen.nl/
http://www.juupvanwerkhoven.nl/


 Zondag 1 december 2024, 1e zondag van Advent: ‘Levavi’, Viering Heilig Avondmaal 

Kerstkoor 2024: Kerst zonder koor is als een boom zonder kaarsjes. Maar daar kunnen 
we iets aan doen! Het is inmiddels een traditie: We gaan weer zingen in de Grote Kerk 
op Kerstmorgen, een familieviering voor jong en oud. Daarvoor gaan we weer oefenen 
in De Swaen, en wel op 30 november, 14 en 21 december van 11 tot 12 uur. Ook 
meezingen? Stuur een mail naar: frannelies@gmail.com of bel 372026. 

 
Collecten 1 december 2024:   
De 1e collecte Diaconie: KerkinActie: Aandacht en zorg voor kinderen en ouderen in Moldavië 
De 2e collecte voor onze Kerkgemeente        
Collecte opbrengsten zondag 24 november:         
1e collecte Diaconie: Hospice Thuis van Leeghwater € 240,-- 
2e collecte voor onze Kerkgemeente € 191,20 

 
Labyrint workshop 1 december 
In de adventstijd legt de Raad van Kerken een groot labyrint aan 
in de kerktuin van de Grote Kerk. De hele adventsperiode is iedereen welkom om het labyrint te lopen als manier van 
inkeer en bezinning. Bij het labyrint is uitleg te vinden. Op zondag 1 december organiseren Pastoor Dominiek Deraeve en 
ds. Charlotte Kremer om 16:00 uur een workshop over het labyrint. In de Hulpkerk (Grote Kerkstraat 57) naast het 
labyrint, komt Gert van der Schueren vertellen over de traditie van het labyrint. We gaan aan de slag met 
vingerlabyrinten, en natuurlijk gaan we naar de kerktuin om zelf helemaal tot middenin te lopen – en weer naar buiten. 
Die middag is het labyrint verlicht met honderden lantarentjes. Als u zich even opgeeft voor deze workshop weten we op 
hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen, het liefst via de mail: . Zonder opgave 
bent u natuurlijk ook van harte welkom! Er is gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor de onkosten. 

 

 

Voorganger: ds. Charlotte Kremer            Ouderling: Elske de Leng                                                                                    
Organist: Frans Koning                                Diaken: Marie Verwoert en Audrey Vreemann   
Kinderkerk: Petra Tjalsma en Wijnanda Hamstra 
Muzikale medewerking: Psallite o.l.v. Frans Koning 
cello Floris Brieffies en bugel Minke Kremer 
De liturgie van deze dienst vindt u in een apart liturgieboekje.                                                                         

______________________________________________________________________________________________ 
 
Een muzikale Eerste Advent: Zondag a.s. is het Eerste Advent. Niet alleen is er dan een sfeervolle dienst van Schrift 
en Tafel, maar ook zal Psallite zijn medewerking verlenen met het zingen van "Rejoice in the Lord alway" van Henry 
Purcell. Begeleiding: kistorgel en cello. 
 
Kunstenaar Koen Taselaar maakte in opdracht van het Luthers Museum in Amsterdam een bijzonder avondmaal-
kleed. Dit kleed reist rond en is op deze zondag te gast in onze kerk. Het kleed brengt verschillende thema’s bij 
elkaar. In het hele land wordt dit kleed om de beurt gebruikt. Het voelt als een eer dat het ook naar De Swaen komt. 

 
Kinderkerk en Advent:  De kinderen van de Kinderkerk zullen weer tijdens de advent 
iedere week een kaars aansteken, waarbij een gedichtje wordt voorgelezen. 
1e Advent 
Eén kaarsje helpt ons hopen  
dat de Heer dichtbij zal komen.  
Kijk goed, dan zie je dat er iets begint:  
God komt dichtbij, Hij wordt een kind 

 
In de adventstijd kijken we uit naar het kerstfeest dat komt. Dat doen we niet alleen: samen delen we onze hoop. 
We lezen verhalen waarin mensen elkaar helpen hopen. En niet alleen mensen doen dat: ook de bomen kunnen ons 
helpen om vooruit te kijken. Het thema van deze adventstijd is: Help jij me hopen? We horen hoe in de Bijbel hoop 
wordt gegeven en we delen onze hoop met elkaar. Het project voor deze weken is niet alleen bedoeld voor de 
kinderen, maar voor de hele gemeente. Met jong en oud helpen we elkaar hopen 
 

  

U kunt uw bijdrage ook overmaken via rek.nr.  
                NL95 RABO 0373 711 409 t.n.v.  
                 Protestante Gemeente Edam,  
o.v.v. collectedoelen met datum van de zondag.   

 


