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In dit nummer 
 
Eenzaamheid is een groeiend probleem in de moderne maatschappij. Hoe-
wel de Nederlandse bevolking nog steeds toeneemt en het land steeds 
voller wordt, zijn er toch veel mensen die zich eenzaam voelen, sociaal of 
emotioneel. In een peiling door het RIVM onder personen van 18 jaar en 
ouder geeft 49,2% van de Nederlanders aan zich enigszins, sterk of zeer 
sterk eenzaam te voelen. Onze gemeente steekt daar trouwens relatief 
gunstig bij af: de score voor Edam-Volendam is 43,7%, lager dan omrin-
gende gemeentes zoals Purmerend, Zaanstad en Amsterdam. Eenzaamheid 
komt vaker voor bij ouderen boven 75 jaar, maar het is zeker geen oude-
renprobleem, het is iets van alle leeftijden. 
 

 
 
De kerken vervullen van oudsher een rol bij het tegengaan van eenzaam-
heid, omdat ze een vertrouwde omgeving bieden die uitnodigt tot bezin-
ning en sociaal contact. Ook aan de kerk gerelateerde activiteiten dragen 
daaraan bij, wat blijkt uit het grote succes van de gezellige middagen van 
de PCI en de woensdagavondmaaltijden in de Ontmoeting. 
 
Het ontmoeten van bekende en minder bekende stadsgenoten, een een-
voudig praatje bij de koffie, het zijn kleine dingen, maar ze kunnen een 
groot effect hebben op hoe iemand zich voelt. Dat er mensen zijn die zich 
om elkaar bekommeren is een enorme verdienste voor de Nederlandse 
maatschappij. In landen als Italië, Polen en Frankrijk zijn de eenzaamheid-
scores veel hoger. 
 
Het Venster koos het thema “eenzaamheid” voor dit nummer, maar we 
willen vooral de activiteiten uitlichten die eenzaamheid tegengaan. Samen 
eten verbindt, zegt Christine Vreeswijk, de trekker van de woensdagavond-
maaltijden in het interview dat Ab Visscher met haar had. Ook Maarten 
Gast gaat erop in, in zijn bespreking van een bundel met gedichten over 
water en watergezichten. 
 
Bij dit nummer treft u ook een losse brief aan, die oproept tot uw jaarlijkse 
bijdrage aan het Venster. Houd die brief apart en vooral – geef er gevolg 
aan! Het Venster heeft uw steun hard nodig. 
 

Nico van Straalen 
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Bij de omslag: De ploeg van de woensdagavondmaaltijden. Foto Arie van Ginkel  
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Als de borden op tafel komen wordt het stil 
 
Samen eten schept een band: een eeuwenoud ritueel dat mensen verbindt en dat van een 
basisbehoefte een feest maakt. Het gebeurt iedere twee weken gewoon in Edam, in De 
Ontmoeting. 
 
Christine Vreeswijk is één van de 
drijvende krachten achter de bij-
eenkomsten in De Ontmoeting. 
Samen met Anneke Lansen, Carin 
van Leeuwen, Conny Bak en 
Rezkhallah Dawlaty vormt zij het 
team dat een grote groep mensen 
regelmatig een fijne avond be-
zorgt. Christine: ‘Koken vind ik een 
feestje. Het is geweldig als ik al die 
blije mensen met elkaar zie pra-
ten. En wat zo mooi is: als de bor-
den op tafel komen wordt het 
stil…….” 
 
De eerste woensdagavondmaaltijd 
werden al in het vorig decennium 
georganiseerd en werden gehou-
den in De Swaen. In corona-tijd 
kwam deze traditie tijdelijk stil te 
liggen; tot in mei 2022 dit inter-
kerkelijke initiatief opnieuw werd 
opgepakt en een doorstart kreeg. 
 
Er werd ook een andere locatie gevonden, vertelt Christine. 
‘We konden gratis terecht in De Ontmoeting, waar we ge-
bruik kunnen maken van een flinke zaal en beschikken over 
een oven en een vaatwasser die daar werden geïnstalleerd. 
Servies en glazen zijn ook aanwezig en kunnen we gebrui-
ken.’   
 
Duidelijk is inmiddels dat de woensdagavondmaaltijd voor-
ziet in een behoefte en door mond op mondreclame en door 
aandacht in de kerkelijke communicatiekanalen zoals Het 
Venster is de tweewekelijkse bezetting ronduit goed te noe-
men en het maximum van 24 personen wordt dan ook 
meestal bereikt. Christine: ‘Het bestaan van de woensdag-
avondmaaltijden is inmiddels bekend in een brede groep, 
ook bij mensen die niet kerkelijk zijn – want iedereen is wel-
kom. We hebben zelfs een groep van 8 vaste gasten die al-
leen melden als ze niet komen.’ 
 
Het antwoord op de vraag waarom mensen naar De Ont-
moeting komen is eigenlijk heel kort: ‘Het is laagdrempelig, 
mensen vinden het gezellig om samen te eten en inmiddels 
voelt het voor veel mensen als een soort familie’. Voor men-
sen die alleen zijn, zijn de maaltijden een welkom uitje. Vast 
onderdeel van de maaltijd is dat die altijd wordt geopend 
door één van de deelnemers waarna twee kaarsen worden 
aangestoken: één kaars voor vreugde en één kaars voor ver-
driet. 

Christine heeft een lange traditie 
als ‘keukenprinses’. Ze kookte des-
tijds voor pastoor Petros Berga en 
voor kapelaan Tesfay Zigta die hem 
opvolgde. Met de komst van de ka-
pelaans Mario Agius en Mariusz 
Momot in de pastorie kwam daar 
een einde aan; die koken zelf. De 
woensdagavondmaaltijden zijn dus 
een natuurlijk vervolg op haar 
werkzaamheden van toen. 
 
Blijft de hamvraag: wat schaft de 
pot? De maaltijden worden door de 
mensen van het team altijd bereid 
in de keuken van Christine. Uit-
gangspunt is dat er twee keer per 
maand een andere maaltijd op tafel 
staat. Christine: ‘Het is elke keer 
wat anders. In ieder geval nooit de 
traditionele maaltijden met aardap-
pels, groente en vlees. Wat wel op 
tafel komt: stoofschotels, pasta, 
rijst en sla. En natuurlijk soep 

vooraf en een toetje. We serveren vaak eten dat de mensen 
thuis voor zichzelf niet maken. Op bijzondere dagen doen we 
iets extra’s: een tussengerecht en een bonbon bij de koffie.’ 

 
Het concept van eten en ontmoeting voorziet in een be-
hoefte, zoveel is duidelijk. De maaltijden zijn iedere tweede 
en vierde woensdag van de maand en mee eten kost 7 euro. 
Aanmelden kan via christine.vreeswijk@quicknet.nl. 
 

Ab Visscher 
Foto’s Arie van Ginkel 
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Overal water 
 
In Genesis 1 lezen we dat bij de schepping het water van de oervloed plaats moest maken, 
eerst voor de hemel, daarna voor het droge land, de aarde. Water stond dus aan het be-
gin. Vervolgens schiep God als eerste wezens de zeemonsters en alle soorten levende we-
zens, waarvan het water wemelt en krioelt. Daarna kwam het leven in de lucht en op het 
land. Een brug naar het water in de Bijbel, meteen in het eerste boek. 
 
“Aan ’t water”, de titel van een 
boek, dat ik als geschenk kreeg. 
Een titel, waar je allerlei kanten 
mee op kunt. Hij kan een plek 
aangeven, zoals in het hier be-
kende “Huis aan het Water”, hij 
kan ook een aansporing zijn 
geen alcohol meer te drinken. 
Het boek bleek een bundel te 
zijn van 100 watergedichten en 
100 watergezichten, geschil-
derd of getekend. “Een ode aan 
het Nederlandse water door 
vaderlandse schilders en dich-
ters” noemen de samenstellers, 
Boudewijn Bakker, Helmi 
Goudswaard en Nicolaas Mat-
sier, het. Een rijk boek. (Op de 
omslag “Zomer aan de Kaag” 
van Kasper Niehaus). 
 
Een basisindeling, die ik zelf 
graag hanteer, is dat we water 
kennen als vriend en als vijand. 
Water is de bron van het leven 
op aarde, water is noodzakelijk 
om het leven in stand te hou-
den. Maar water is ook levens-
bedreigend. We kunnen erin 
verdrinken en tegen zijn massa, 
zijn stroomgeweld en zijn golf-
kracht is vrijwel niets bestand. 
 
De samenstellers van dit boek 
brengen meer nuance aan in 
hun groepering van de gedich-
ten en de schilderijen. Zij rich-
ten zich eerst op het water zelf, 
op de zee, en op het aangren-
zende land: de eilanden en kus-
ten. In “De Waterwolf” komen 
de vloeden, de dijkdoorbraken 
en de overstromingen aan de 
orde. Het samenspel met de in-
richting van ons land zien we in 
de rubrieken over de binnen-
wateren en de polder, havens 

en grachten, bruggen en sluizen, 
veren en varen. 
 
Half Nederland ligt aan of bij het 
water. Het water is nooit ver weg, 
zeker niet in de hoofden van ons 
als de bewoners van dit natte 
land. Door de zorgen om het kli-
maat is het onderwerp ‘water’ 
bijna dagelijks in het nieuws: te 
veel, te weinig, te hoog, te diep. 
Los van het klimaat altijd in bewe-
ging, onverwacht dodelijk gevaar-
lijk. De recente overstromingen in 
Midden-Europa laten zien dat het 
water echt nooit ver weg is. 
 
De hier verzamelde gedichten, 
schilderijen en andere kunstwer-
ken dateren uit de laatste vier 
eeuwen, met het zwaartepunt in 
de laatste honderd jaar. Van Rem-
brandt en Vondel tot Mondriaan 
en Drs. P. Diens gedicht “De Veer-
pont” gecombineerd met een 
aansluitende houtsnede van Wim 
Oepts met dezelfde titel. Op blz. 
16 heb ik het derde couplet van 
het gedicht opgenomen. Als com-
binatie prachtig gevonden, zoals 
ook het gedicht “Drentse A” van 
Rutger Kopland met het bijna 
mystieke schilderij “Stroomdal-
landschap bij Taarlo” van Berend 
Groen. Het water in het schilderij 
“Achterburgwal” van Sal Meijer, 
dat een rij grachtenpanden spie-
gelt, met het gedicht “Narcisten!” 
van Menno Wigman: 
 

Net als Venetië trekt Amster-
dam dag 
en nacht toeristen aan. Het zijn 
de spiegels, 
de diepe, zieke spiegels van de 
grachten enz. 
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Schilderijen van bekende landschapschilders als Jan Voer-
man sr. en Theo van Doesburg naast de schetsen van Leo 
Gestel en Gerrit Benner. Gedichten van Ida Gerhardt en 
Clara Eggink, van Chris van Geel, Paul van Ostaijen en Wil-
lem Kloos, maar ook van Astrid Roemer en Simon Vest-
dijk, meer bekend als schrijver. 
 
De sfeer van “eenzaamheid”, het thema van dit Venster 
raakt het gedicht “Zee” van Chris van Geel, met daarbij 
“De Zee” van Jan Toorop: 
 

Zee 
Niet hoe zij driftig diepte voedt, 
niet hoe haar naakt diep water spint, 
wij zien van zee enkel haar lichte dak. 
In haar verlichte tent die donker 
van kust tot kust zich strekt is zij 
alleen, biedt zij geen onderdak.” 

 
Tot besluit terug naar Genesis met het gedicht “Zonsop-
gang in de polder” van Henk Kooijman samen met het 
schilderij “Zonsopgang” van Jan Sluijters: 

 
De laatste schemer is gezwicht 
Voor ’t vochtig parelend ochtendlicht. 
 

De plas ligt rimpelloos en stil 
Als in een wereld zonder wil. 
 

Boven de kom rijst groot de zon 
Of d’eerste dag vandaag begon. 
 

Of God vannacht de chaos bond 
En ’t leven hier voor kort ontstond. 
 

Koeien waarvan men poten gist 
Drijven op een meer van mist. 
 

Een boer rijdt ginds in verre wei 
Zijn brik dwars door de zon voorbij. 
 

En eensklaps ruist in ’t riet de wind; 
Een haan kraait koning! ’t Werk begint. 

Maarten Gast 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Hildegard-lezing 
 

Meer dan 100 mensen waren op 14 september in de HH. Martelaren van Gorcumkerk 
(ofwel Hofkerk) aanwezig bij een boeiende lezing over Heilige Hildegard von Bingen, 
mystica, kerklerares uit de 12e eeuw. De lezing werd gegeven door Dr. Kitty Bouwman. 
De vrouwenschola Jubilemus Domino zong schitterende liederen, gecomponeerd door 
H. Hildegard zelf. Deze Heilige is ook nu nog van betekenis, door haar visie op het leven, 
haar visioenen, haar muziek en haar voedingsadviezen; dit alles haar ingegeven door 
God. Eén van de uitspraken van de heilige, die zag dat het in het leven gaat om Gods wil 
te doen, is: 'Gij (wereldse liefde) zijt een grote dwaas, dat ge in de gloeiende as verlangt 
te leven en niet dat leven begeert, dat in jeugdige schoonheid nooit zal verdorren en in 
ouderdom nooit zal bezwijken. Het ontbreekt u aan alle licht en ge zijt in zwarte duis-
ternis en wentelt u als een worm naar de wil van een mens.' Elke 17 september vieren 
wij de gedachtenis van Heilige Hildegard von Bingen. 

Greetje Snoek 
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Tot het geloof gekomen 
 
Sommige mensen lopen rond met een persoonlijk verhaal, een gebeurtenis of een omstan-
digheid in hun leven, waardoor ze tot het geloof gekomen zijn. Als u zulke persoonlijke ver-
halen ter inspiratie of bemoediging wilt delen met anderen, dan is deze (nieuwe!) rubriek 
in het Venster daarvoor geschikt. 
 
Hallo vrienden, die mee kun-
nen praten over hoe het is 
om een zwaar leven te heb-
ben. Ik heb een stukje ge-
schreven over mijn leven, 
met de bedoeling om mensen 
te bemoedigen of weer wat 
hoop te geven. 
 
Toen ik 11 jaar oud was ging 
ik al op zoek om geluk te vin-
den en hoop te krijgen voor 
de toekomst. Ik ging naar 
mannen en vrouwen om mijn 
toekomst te laten voorspel-
len en naar handlezers en 
meer van dat soort occulte 
praktijken, maar het bracht me niet verder. Toen ik 18 jaar 
oud was kreeg ik verlangen naar een bijbel, las de woorden: 
eerlijk, betrouwbaar en liefde, en dacht, dat zoek ik. Verder 
leek het me zo’n moeilijk boek, dus liet ik het liggen. 
 
Toen ik 21 was voelde ik iets knappen in mijn hersenen en 
het eerste wat ik toen zei was: hé, ik ben niet meer alleen, 
want er kwamen stemmen in mijn hoofd. Dat leek in het be-
gin leuk, maar het werd steeds dwazer. Totdat ik nog 30 kilo 
woog en niet meer verder wilde leven. Ik at bijna niets meer 
en toen zijn er mensen voor mij gaan bidden en ik kreeg ik 
weer honger. Echter, ik wilde dat eigenlijk niet meer, want ik 
had het leven op deze wereld wel gezien. 
 
Ik ben zelf gaan bidden: God breng me naar de hemel. 
Daarna ben ik in vele christelijke boerderijen terecht geko-
men. In een andere omgeving met andere mensen die wis-
ten wat diepe psychische problemen waren. Ik hoorde er ge-
woon bij, was welkom en kon ook mezelf zijn. Van Jezus en 
de bijbel begreep ik nog niet veel, maar gewoon een paar 
jaar ergens anders wonen heeft mij heel goed gedaan. Ik wil 
hiermee niet zeggen dat het allemaal gemakkelijk ging, want 
gedurende de eerste weken dacht ik: waar ben ik nu beland. 
Het was erg wennen want ik ben haast blind. 
 
Na de gewenperiode beleefde ik de mooiste tijd. Ik heb 
daarna ook nog in een gezinsvervangend tehuis voor visueel 
gehandicapten gewoond. In die groep voelde ik mij als een 
prinses. Vóór die tijd van opvangtehuizen ben ik wel eerst 
een tijdje in de psychiatrie beland en kreeg ik medicijnen om 
de psychoses en stemmen in mijn hoofd te verdoven. Het 
was zoveel ellende bij elkaar. Ik heb vele psychoses gehad. 

Maar zelfs in al die huizen en 
klinieken waar ik ben ge-
weest heb ik nooit kunnen 
praten over mezelf. Geen 
mens kon bij mij komen, psy-
chiater noch psycholoog, 
noch hulpverlener in de 
boerderijen. Er zat beton om 
mijn hart. Dicht. Het zat pot-
dicht. 
 
Ik had gewoon eerst die an-
dere omgeving nodig en alles 
wat daarbij kwam kijken. La-
ter ben ik zelfstandig gaan 
wonen en ben ik toen zelf 
mensen gaan opzoeken bij 

wie ik ben gaan praten. Geen mens kon mij helpen, ik heb 
toen zoveel pijn geleden. Dit hield ik vrij lang aan. Tot een 
dag dat ik weer in mijn huis kwam, en zei: God, als U er nu 
niet was geweest, weet ik niet wat ik zou hebben gedaan. Ik 
kon nergens meer heen. Ik kon zo moeilijk onder woorden 
brengen met welke gevoelens ik zat. Geen mens kon daar 
wat mee. God was er echter wel. 
 
Ik ben met hem gaan praten en dat was in het begin erg 
moeilijk, want ik dacht dat Hij mij misschien ook niet be-
greep als ik het niet goed onder woorden kon brengen. Ik 
heb toen veel geprobeerd te oefenen en kreeg vertrouwen 
in Hem. Hij is volmaakt, weet alles over ons. Ook over onze 
gedachten en wat wij willen zeggen, weet hij allang. Hij is 
100% te vertrouwen. Het praten met Hem schiep een band 
en ik kreeg een relatie met Jezus. Ik voelde steeds meer zijn 
nabijheid. Het geeft troost en heel veel liefde en later ook 
rust en vrede van binnen. 
 
Die liefde en die troost van de grote God houden mij op de 
been en zo kan ik het leven weer aan. Ik heb nu lange tijd 
geen psychoses meer gehad. Gemakkelijk is het dus nooit 
geweest, maar ik heb iemand bij wie ik 24 uur per dag te-
recht kan met mijn nood. 
 
Als ik terugkijk naar mijn leven, vanaf dat ik God daarin toe-
liet, kan ik daar heel dankbaar en blij van worden, zo intens 
diepe en wonderbaarlijke tijden zijn het geweest, intens ver-
drietig, intens gelukkig. 
 

De schrijver is bij de redactie bekend, maar geeft er de voor-
keur aan anoniem te blijven 
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Kerk op wintersport 
 

Wij, de werkgroep Kerk Op Wintersport, hebben weer de 
K.o.W. 2025 georganiseerd en intussen is het hotel ook 
definitief. Dit jaar gaan we opnieuw naar Italië. We heb-
ben het hotel in Pellizzano voor de periode van 10-18 ja-
nuari gereserveerd en hebben intussen 23 definitieve in-
schrijvingen, dus er is nog genoeg mogelijkheid om je in te 
schrijven voor de K.o.W. 2025 
Als je mee wilt kan je je inschrijven bij rienenhelmade-
vries@ziggo.nl (en de inschrijving bevestigen met een 
aanbetaling van € 200,= ). We sturen je dan de uitge-
breide beschrijving van het skigebied, het hotel en het 
reisprogramma. 
De bevestigingsaanbetaling graag overmaken naar reke-
ningnummer:  
NL36 RABO 0315628871. t.n.v. Protestantse kerk Edam. 
O.v.v. K.o.W 2025 
Bij voldoende aanmeldingen kunnen we de reis aanbieden 
voor € 714, =, uitgaande van een Royal Class touringcar 
bezetting van 33-35 personen. Dit is dan voor de reis, het 
verblijf in het hotel, en het ontbijt en avondeten. De laat-
ste avond eten we voordat ’s avonds weer vertrekken 
naar Edam in het Hotel. We rijden naar huis in de nacht 
van vrijdag/zaterdag en zullen ook weer een ontbijt  

 
hebben in een v.d. Valk hotel. De éénkamertoeslag is 
€ 72,00 (voor 6 nachten). De prijs is exclusief de skipas 
van € 296, =. En exclusief skimateriaal en skilessen. 
 

Namens het KOW-team 
Jan Schoute, Piet v.d. Made, Ben Tol, Rien de 

Vries 

Ronkend 
 

Zaterdag 14 september begon de vredesweek. En volgens 
traditie werd deze ronkend geopend met een mooie 
tocht, dit keer langs het Gein en de Vecht. Om 9.00 had-
den zich 11 mensen verzameld in de Ontmoeting. En na 
rijkelijk besproeid te zijn met de zegen van Mario gingen 
we op pad. 
 
De koffiestop was in Ransdorp, de plaats waar, een van de 
meerijders, Hans Reedijk, nog heeft ‘gestaan’ als domi-
nee. Langs het Gein naar Abcoude voor de lunch, en na 
een prachtige tocht langs de Vecht en via Vinkeveen had-
den we de ‘theestop’ in Diemen. Rond 16.30 uur waren 
we weer bij de Grote Kerk, waar de volgende dag de vre-
desdienst was. 

Rien de Vries 
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In het voorjaar zijn we 
met ons gezin in Oos-
tenrijk geweest. Tijdens 
de terugreis hebben 
we overnacht in de 
Duitse stad Fulda (Hes-
sen). Fulda was een 
voor ons onbekende 
stad in de Duitse deel-
staat Hessen, halver-
wege de terugreis. 
Fulda blijkt een prach-
tige stad te zijn. Ze is 
ontstaan bij een in 744 
in opdracht van Bonifa-
tius gesticht benedictij-
nerklooster. De binnen-
stad heeft een mooie 
Barokke architectuur. 
Tijdens onze stadswan-
deling in het centrum 
met mooie straatjes en 
pleintjes, kwamen we 
in de Dom van Fulda of 
de Sint-Salvatorkathe-
draal. De dom is de be-
graafplaats van Sint-
Bonifatius. 
De dom heeft een 
lengte van 99 meter, een koepelhoogte van 39 meter en  
wordt aan de voorzijde door twee torens van 65 meter 
hoogte geflankeerd. 

Naast de torens be-
vinden zich met 
koepels overdekte 
kapellen. 
De drieschepige pij-
lerbasiliek heeft een 
kruisvormig grond-
plan met een zuide-
lijk en noordelijk 
transept, waartus-
sen zich de viering 
met koepel bevindt. 
Onder het hoogkoor 
bevindt zich de Bo-
nifatius-crypte. 
Binnen zijn prach-
tige altaren, cryp-
ten, beschilderingen 
(koepel) en beelden 
te zien. Waaronder 
een indrukwekkend 
mooi beeld van Je-
zus. 
Bent u op doorreis 
naar het Zuiden of 
toevallig in de 
buurt, Fulda en haar 
Dom zijn een aanra-
der! 

Jack Visser 
 

 
 

 

 

Mijn vakantiekerk 
 

 
 

St. Salvatorkathedraal 
Fulda (Duitsland) 



Uitvaartverzorging met hoofd en hart0299 - 320071 vrouwenvansereen.nl         info@vrouwenvansereen.nl
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Overdenking 
 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Beste vensterlezers, 
Heeft u zich wel eens afgevraagd 
waarom er twee verschillende schep-
pingsverhalen in de Bijbel staan? Dat is 
omdat het scheppingsverhaal geen his-
torisch verhaal is, maar een ontstaans-
verhaal, waarin de vraag centraal staat 
waar wij en de wereld om ons heen 
onze oorsprong vinden. En de Bijbel 
geeft in twee verschillende verhalen, 
antwoord op deze vraag. 
 
In het eerste scheppingsverhaal is de 
mens de kroon op Gods schepping. Dat 
klinkt eervol, maar het is veel meer de 
duiding van onze verantwoordelijkheid 
voor die schepping. Het tweede ver-
haal gaat over de mens, die alleen is, 
niet compleet. En we horen God dan 
ook zeggen: ‘Het is niet goed dat de 
mens alleen blijft.’ Want de mens heeft 
geen hulp die bij hem past, niet zomaar 
een schepsel, maar een tegenover, ie-
mand gelijkwaardig aan hem, een le-
vensgezel. 
 
Er staat dat de levensgezel uit een rib 
werd gevormd. Deze rib, ook wel als 
‘zijde’ vertaald, sluit aan bij het begrip 
levensgezel: Een mens die naast je, aan 
je zijde staat. De Rabbijnse traditie legt 
uit: Eva wordt niet uit het hoofd van 
Adam gevormd, want dan zou zij over 

hem heersen. Maar ook niet uit zijn 
voeten, want dan zou hij haar vertrap-
pen. Niet uit zijn rug, want dan had ze 
alle lasten van Adams leven moeten 
dragen. Nee, Eva komt uit de plaats 
waar het hart zich bevindt, uit Adams 
zij, waar het hart klopt, de plaats van 
de liefde, beschermd door ribben. 
 

 
En zo is de mens pas compleet als hij in 
liefde verbonden is met de ander. Zo 
kan een mens pas beeld van God zijn. 
Ook Jezus wijst op de betekenis van 
man en vrouw als beeld van God. Zij 
maken in hun onderlinge liefde, in het 
wegschenken van zichzelf aan elkaar, 
Gods liefde en Gods trouw zichtbaar. 
God schenkt ons aan elkaar, en het is 
alleen daardoor dat de Kerk zo’n grote 

waarde hecht aan het huwelijk en het 
een sacrament is. Maar al zijn wij dan 
geschapen naar Gods beeld en gelijke-
nis, wij zijn God niet. En dat wordt pijn-
lijk zichtbaar in gebroken relaties, in 
het verdriet en in de pijn die dat vaak 
met zich meebrengt. God, de oor-
sprong van ons bestaan, zoals de 
scheppingsverhalen vertellen, blijft al-
tijd trouw, Hij zelf is het einddoel van 
alles. En het is God die we onze breek-
baarheid, onze kwetsbaarheid mogen 
voorleggen. Als alles goed gaat is 
trouw, in wat voor een relatie dan ook, 
een zegen. Het is een zegen, daar waar 
zwakheden worden opgevangen, waar 
fouten met mildheid worden goedge-
maakt, waar plezier wordt verdubbeld 
en verdriet wordt gedeeld. Trouw is 
dan ook geen vaag gevoel, het is een 
opdracht die helemaal niet zo gemak-
kelijk is. Aan die opdracht moet elke 
dag gewerkt worden. Het is Jezus die 
ons aanspoort om, naar Gods bedoe-
ling en voorbeeld, trouw te zijn aan 
Hem, aan elkaar en aan jezelf. En het is 
Jezus die ons zijn belofte van trouw 
heeft voorgeleefd tot het uiterste toe. 
 

Pastor Henk Bak 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Poëzie-estafette 
 
 
Wees kalm te midden van het lawaai en de haast 
en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen. 
Sta op goede voet met andere mensen 
zonder jezelf geweld aan te doen. 
Zeg je waarheid rustig en duidelijk 
en luister naar anderen ook zij vertellen hun verhaal. 
 
Tekst gevonden in oude kerk van 
Baltimore, gedateerd 1692. 
 
 

Gradda Guit 
 
Ik geef het stokje door aan Tanny 
Bleeker. 
 

 
De website van Old St. Paul’s 
Cathedral te Baltimore geeft 
de volgende verklaring bij het 
gedicht: 
 

Over the years, the source of 
this well-loved poem has been 
shrouded in mystery. Legend 
has it that the Desiderata was 
inscribed on a wall at Old St. 
Paul’s Church in the late 17th 
century. In reality, it was writ-
ten in 1927 by Max Ehrman, 
an Indiana attorney, poet, and 
author. Old St. Paul’s is in no 
way accountable for the 
poem. 
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Vat, scheepje, pan of schaaltje 
 
Al ruim 100 jaar is het niet meer onder ons: het befaamde laatgothische massief zilveren 
wierookvat uit 1552. In 1903 werd dit pronkjuweel overgedragen aan het Bisdom Haarlem* 
De Edamse H. Nicolaasparochie, vertegenwoordigd door pastoor Adrianus Schouten, ont-
ving er 2500 gulden voor. Daarmee heeft men (in 1906) het eerder beschreven kazuifel la-
ten restaureren (Venster februari 2024). 
 
Wierook, letterlijk: gewijde 
rook, die ontstaat door hars-
korrels te verbranden op 
gloeiende kooltjes. Deze in-
grediënten worden geoogst 
in Midden-Oostenlanden als 
Jemen en Somalië. Het werd 
al in de eerste eeuwen van 
onze jaartelling als eerbewijs 
gebruikt. Maar onder de Ro-
meinen wezen de Christenen 
het gebruik af, uit verzet, 
want de Romeinen brachten 
wierookoffers aan hun 
(meerdere) goden. In die tijd 
werd door Christenen uitslui-
tend bij een begrafenis wie-
rook gebrand, omdat het dan 
geen specifieke religieuze 
waarde had. Nadat keizer 
Constantijn de Grote (omstr. 
274 - 337) het Christendom 
tot staatsgodsdienst liet be-
noemen, komt wierook ook 
in de christelijke kerk in ge-
bruik. 
 
Dat gebeurde aanvankelijk in 
een platte metalen schaal, de 
wierookpan. Een ciborievor-
mig schaaltje werd ook wel 
gruikt, maar al snel daarna 
komt het wierookvat in 
zwang: een metalen schaal-
tje dat door de ophanging 
aan drie (of meer) kettingen makkelijk geslingerd kan wor-
den. Er zijn vele schitterende voorontwerpen gemaakt -op 
tekening- waarin we uitbundige versieringen tegenkomen: 
festoenen, guirlandes, camees met een portret en profil, lau-
werkransjes, engelen, putti-kopjes, etc. Of zoals hier: flam-
boyante spitsbogen, een kathedraal-sfeer oproepend. Wat 
een feest voor de zilversmid om dit te mogen maken! 
 
Tja, mijmerend over zoveel moois word ik toch even geat-
tendeerd op het feit, dat dit wierookvat niet meer in Edam 
is….. 
 

Nou ja, dan is nog wel in 
Edam het pittoreske wie-
rookscheepje uit de 18e 
eeuw. 
 
De ronde voet met godrons, 
idem langs de wand van het 
scheepje. Een scharnierend 
dekseltje. Op het deksel een 
versiering met o.a. plooirand 
en draperie waarvan afhan-
gend lambrequins. Rozet 
met knopje. Het is niet zeker 
of dit inderdaad een stuk 
van zilversmid Abraham van 
Waasbergen is, het meester-
teken is wat te onduidelijk.  
Zo ja, dan zal dit scheepje 
een van zijn weinige overge-
bleven werken zijn: Van 
Waasbergen werd nl. in 
1728 zilversmid en overleed 
al in datzelfde jaar. 
 

Robert J. Lammers 
 
Bronnen 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed  
Periodiek Oud Edam / dec 18 no 
1 (artikel Wim de Wolf) 
Venster april 23 
*Rijksmuseum Catharijne Con-
vent – de collectie van het Bis-
schoppelijk Museum Haarlem is 

nu éen van de basisstichtingen die in het RMCC samenwerken 
 
Begrippen 
laatgothisch  in het algemeen de periode in de kunst van 

1300-1500 
wierookvat  thuribulum (lat.) 
festoenen, guirlandes classicistische versiering, vorm van een slin-

ger, meestal met bloem- of fruitmotieven 
camee  ovaal vlak, vooral bekend van ringen en 

halskettingen 
godron, ook goderon (Fr) ornamentisch motief, in mosselvorm 
lambrequin  over de rand geplooide, of getande versie-

ring 



 RAAD VAN KERKEN EDAM–VOLENDAM 
Voorzitter: Thom van der Woude, tel 0622566528  

Secretaris a.i.: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299 371297, rvkedamvolendam@gmail.com 
Penningmeester: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299371297 

Postbank: NL08 INGB 0002 637888 
  

De Raad van Kerken Edam-Volendam heeft tot taak het beraad over - en het gestalte geven aan - samenwerking en eenheid van de Kerken.  
Dit door initiatief te nemen tot en het bevorderen van al datgene wat lidkerken gezamenlijk kunnen doen  

Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985 
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Terugblik Vredesdienst 
Op zondag 15 september was 
er een oecumenische Vredes-
dienst in de goed gevulde 
Grote Kerk. De voorgangers 
waren kapelaan Mario Agius 
en ds. Hans Reedijk.  
Als thema was gekozen voor:  
Samen voor Vrede, nu!  
De preek ging over Jezus die 
huilt om Jeruzalem. De stad 
die de vrede zou moeten 

symboliseren. Wie durft 
daar nog in te geloven? En 
wat kunnen we daar zelf 
aan doen? 
Er was mooie samenzang en 
de cantorij van Zee-
vang/Koggenland bracht 
een aantal mooie liederen.   
De collecte bracht het 
mooie bedrag op van 
€518,60. Dit bedrag wordt 
gelijk verdeeld tussen de 

gastkerk en PAX, de vredesorganisatie vanuit de kerken. 

 
Kort verslag vergadering Raad van Kerken 
Op 11 september kwam de Raad bijeen in de consistorie van 
De Swaen. Onderstaand de belangrijkste punten. 

- De vermelding van de diverse kerken in de 
gemeentegids is wat onlogisch ingedeeld en loopt 
op diverse punten achter. 

- Het idee om in de komende adventsperiode 
gezamenlijke vespers te organiseren gaat niet door 
omdat er in de Nicolaaskerk al eigen vespers zijn. Er 
wordt nog gezocht naar een alternatief, liefst iets 
laagdrempeligs dat ook mensen van buiten onze 
kerken aanspreekt. 

 
- Bij de evaluatie van het Pinkstervuur komt naar 

voren dat de oorspronkelijke opzet met name om 
praktische redenen niet meer haalbaar lijkt. We 
gaan ons bezinnen op een andere vorm. 

- Op 14 december is er weer een kerstsamenzang.    
- De landelijke Raad heeft een notitie geschreven 

over de mogelijkheden in de lokale oecumene. Voor 
een deel heel herkenbaar omdat we dat al doen, 
maar ook geschikt om verder op te bezinnen.  

- Het Venster heeft afgelopen jaar een mager 
financieel jaar gehad doordat minder mensen een 
bijdrage hebben gedaan. Meer aandacht kan 
helpen. 

- Ook de Raad van Kerken zelf had een tekort door 
hoge onkosten voor de oecumenische vieringen.  

- Voorzitter Th. van der Woude wil binnenkort zijn 
functie neerleggen. We gaan op zoek naar een 
andere voorzitter. 

 
 
Landelijke Raad van Kerken 
 
Rapport ‘Presentie en profetie’ verschenen 
Afgelopen juni overlegde de Plenaire raad van de Raad van 
Kerken in Nederland over het spreken van de kerk. Op tafel 
lag het document ‘Presentie en Profetie’ dat was opgesteld 
door de twee grote beraadgroepen van de Raad van Kerken 
(Geloof en kerkelijke gemeenschap en Samenleving, duur-
zaamheid en vrede). In deze beide woorden – presentie en 
profetie – wordt precies samenvat waar het in het spreken 
van de kerk om gaat. 
 
Het rapport stelt voor over de volgende vragen in gesprek te 
gaan: 
1. Hoe kan de kerk de stem worden van de stemlozen, van 
hen die niet gehoord worden? 
2. Hoe onderscheiden de kerken de gave van de profetie in 
hun midden en wat kunnen wij als kerken doen om profeti-
sche stemmen in onze tijd te steunen en te versterken? 
3. Moeten kerken meer zichtbaar worden in het publieke de-
bat? Zo ja, wat kunnen wij doen om dat te bereiken? 
4. In welke mate past de kerk bescheidenheid, gezien door 
haar zelfgemaakte fouten? 
5. Hoe verhoudt de bescheidenheid van de kerk zich tot de 
roeping die zij heeft om vrijmoedig te getuigen van Christus? 
6. Wat hebben de kerken geleerd van de fouten die zij zelf in 
het verleden hebben gemaakt? 
 
De volledige tekst is te vinden op de website:  
https://www.raadvankerken.nl/actueel 
 



–

Nijverheidstraat 30 | 1135 EDAM GETel:  0299  372951 | 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0299 – 372098 | Email:  

Onderhoud en reparatie alle merken bedrijfswagens en campers



   Edam en Volendam  
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Predikant: ds. Charlotte Kremer, tel. 06 27746328, predikant@kerkgemeente.nl  

Voorzitter: mw. Nel Eijk, tel. 371939, voorzitter@kerkgemeente.nl 
Scriba: mw. Ria van Saarloos, tel. 374038, scriba@kerkgemeente.nl 

Banknummer: NL73 RABO 0373711417 voor de vrijwillige bijdrage en solidariteitskas.  
Voor alle overige zaken NL95 RABO 0373711409 b.v.collectebonnen.    
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Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tekst: Dieter Trautwein- ‘Komm, Herr, segne uns’ 
vertaling: Ad den Besten (Lied 418) 
 
Zaaien 
‘Wie wind zaait’ luidt een bekend spreekwoord, ‘zal storm 
oogsten’. Want wat je zaait wordt meer. Letterlijk: graan dat 
in de aarde valt vermenigvuldigt zich: het brengt een veel-
voud voort. Maar ook figuurlijk: ‘Wie wind zaait zal storm 
oogsten’, en: ‘wie goed doet, goed ontmoet’. We zien het op 
het wereldtoneel: regeringsleiders, die onrust stoken en 
tweedracht zaaien, oogsten ontevreden burgers, angst en 
haat. Maar waar kwetsbare mensen hulp geboden wordt, 
ontstaat saamhorigheid, groei, harmonie.  
Ook in het klein werkt het vaak zo. Wie roddels zaait bijvoor-
beeld oogst uiteindelijk meestal ruzie. Maar wie zijn of haar 
best doet om iets voor een ander te betekenen, krijgt daar 
vaak ook veel voor terug.  
Misschien lijkt het soms wel eens alsof we maar weinig te 
bieden hebben. Alsof het ons aan zaaigoed ontbreekt. Maar 
zelfs het kleinste wordt méér als we het delen, -  als we ‘ho-
ren, helpen, helen’, oog hebben voor elkaar. Een klein ge-
baar kan voor een ander van grote betekenis zijn. Deze tijd 
van oogsten mag ons daartoe inspireren! 
Met hartelijke groet uit de pastorie,   ds. Charlotte Kremer 
 
Bij de tijd van het kerkelijk jaar 
De herfsttijd is nog altijd ‘groene’ tijd. Pas met de advents-
tijd (vanaf 1 december) komen we weer in een nieuwe fase 
van het kerkelijk jaar; dan wordt de kleur paars. Op zondag 
13 oktober staat de Schoenendoosactie centraal in de kerk-
dienst. We lezen dan over de werken van barmhartigheid, en 

we verzamelen alle dozen die we hebben gevuld. Zondag 27 
oktober vieren we de dankdag en zingt de Nicolaascantorij.  
 

Jeugdwerk 
De scholen zijn alweer aan de herfstvakantie toe, de kinder-
kerk is allang weer begonnen, en in oktober gaan ook Kerk 
Club Kids en Kerk Club Young weer van start. We beginnen 
natuurlijk met Sirkelslag: een geweldig interactief spel waar-
mee we het opnemen tegen jeugdgroepen uit het hele land. 
Thema is natuurlijk: ‘Als nieuw!’. Sirkelslag Kids (voor ieder-
een uit groep 7 en 8) is op vrijdag 4 oktober. Sirkelslag Young 
(voor iedereen van de middelbare school) is op zondag  
20 oktober. We starten om 19:00 uur en zijn om 21:00 uur 
klaar. Op vrijdag 18 oktober is er ook weer een ‘gewone’ 
avond voor de kinderen van Kerk Club Kids van 19:30 tot 
20:45 uur.  Deze activiteiten zijn allemaal in De Swaen. 
 

Stamtafelgesprek op zaterdagmiddag 12 oktober 
Ds. Charlotte Kremer ontvangt in café de Gevangenpoort  
iedereen die zin heeft in een goed gesprek bij een biertje of 
een glas wijn. Voor iedereen die ervan houdt dat het ook  
ergens over gáát. Vanaf 16:00 uur ben je van harte welkom. 
 

De Bijbelgroep komt op woensdagavond 16 oktober bij  
elkaar in De Swaen. Ds. Charlotte Kremer heeft de groep 
overgenomen van Menny de Wolf. Wie mee wil lezen (en 
praten) is welkom. Meer informatie bij Erica Houtgraaf of  
ds. Charlotte Kremer. 
 
23 oktober: Kintsugi 

Door met je handen bezig te zijn, 
kun je een thema of onderwerp 
(of zelfs een Bijbeltekst) soms in-
eens vanuit een heel nieuw per-
spectief bekijken. We sluiten aan 
bij het jaarthema, en gaan aan de 
slag met Kintsugi. Kintsugi is de 

Japanse kunst om scherven van keramiek of porselein met 
goud- of zilverkleurige lak weer te lijmen. De kunst bestaat 
erin de littekens te laten zien en zelfs in de verf te zetten, in 
plaats van ze te verbergen. De techniek kan natuurlijk ook 
gezien worden als een metafoor om de schade die we in ons 
leven oplopen te helen. Nadat iets met kintsugi is gerepa-
reerd, is het niet meer zoals het was, er is meer aan te zien 
en te beleven. Het is wel weer ‘als nieuw’. Bregje van der 
Steeg doet een opleiding voor kunstzinnig werken en per-
soonlijke ontwikkeling, en gaat met ons onderzoeken hoe 
het werkt. Je hoeft er niks voor te kunnen, niet creatief en 
zelfs niet handig te zijn: het gaat om het proces. Welkom op 
woensdagavond 23 oktober om 19:30 uur in de hulpkerk. 
Geef je van te voren even op bij ds. Charlotte Kremer, dan 
zorgen we voor voldoende materiaal. 

God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, 
vruchtbaar in de Heer. 
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Pastoraal meldpunt   
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, als u graag wat pasto-
rale aandacht vanuit de kerkgemeente wil of een voorbede 
wil laten doen voor een ander of uzelf.  Zij is altijd bereikbaar 
via pastoraat@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371272. 
 
Startweekend 21 en 22 september 
In het weekend van 21 en 22 september begonnen we het 
nieuwe kerkelijk seizoen met een Najaars Fancy Fair op de 
zaterdag en bij de Grote Kerk. Een markt met tweedehands 
spullen ‘als nieuw’, een rad van avontuur, allerlei spelletjes, 
enz. enz. U kon daaraan meedoen en u deed dat ook; samen 
hebben we meegeholpen een opknapbeurt van de hulpkerk 
mogelijk te maken. Op het moment van schrijven staat het 
startweekend nog voor de deur, maar in de kerkbrieven en 
op de website kunt u de belevenissen in woord en beeld vol-
gen. 
 
Een nieuw seizoen 

Het jaarthema van 2024-2025 is ‘Als nieuw!’ In het jaarpro-
gramma lezen we over veel activiteiten voor jong en oud in 
de Kerkgemeente; activiteiten, die we al kennen en activitei-
ten, die nieuw zijn. Ook hebben we weer nieuwe mensen 
bereid gevonden een taak te vervullen: we verwelkomen 
Elske de Leng-Lagerburg als ouderling-kerkrentmeester,  
Jacqueline Cool-van der Spek als jeugdouderling en Henri 
Kalk als penningmeester. We nemen afscheid van Dirk Tump 
als kerkrentmeester en penningmeester en van Wijnanda 
Hamstra-Bark, die beide hun ambtstermijn afsluiten. 
 
Jubilea    
Op 7 oktober is de fam. A.P. van Ginkel-Achterberg  
60 jaar gehuwd; op 12 oktober vieren de fam. J.G. Dekker-
van Sickler èn de fam. M. de Boer-van Zalinge een 40-jarig 
huwelijk en ook de fam. C. van Zalinge viert een 40-jarig hu-
welijk, maar dan op 26 oktober.  
 
Koffie en maaltijd     

Op de woensdagmorgen 2 en 16 oktober 
is er koffie in de hulpkerk. Als u wil deel-
nemen aan de woensdagavondmaaltijd 
op 23 oktober kunt u zich opgeven bij  
christine.vreeswijk@quicknet.nl 

Actie Schoenendoos     
Tover een lach op het gezicht van een kind in nood, daar word 
je zelf ook blij van! In de week van 13 oktober tot en met 20 
oktober doet onze  kerkgemeente mee aan actie Schoenen-
doos. Doet u  ook mee aan de schoenendoos actie?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meedoen kan in 5 stappen: 

1. Neem een schoenendoos van 34 cm breed, 12 cm 
hoog en een lengte tussen de 46 en 56 cm. 

2. Geef op de buitenzijde aan of de doos voor een jon-
gen of een meisje is en welke leeŌijd (tot 14 jaar) 

3. Je kunt de doos versieren en vul hem dan met spul-
letjes, bijv. schoolspullen (schriŌ, pennen, potloden 
enz), knuffel, tandenborstel, toileƩas, springtouw, 
kleurboek, auto, bal, puzzel, spelletjes, linnen 
draagtas, kunststof beker. 

4. Doneer €5 voor het transport en organisaƟekosten. 
5. Lever de doos in bij een kerkdienst in de Swaen, of 

bij één van de diakenen. 

Wat mag er NIET in de doos: Snoep of ander eten; artikelen 
met batterijen; artikelen met agressieve afbeeldingen en oor-
logsspeelgoed; artikelen die snel uitdrogen zoals stiften, klei, 
lijm, verf. Ook geen varkensknuffel, deodorant, vloeibare pro-
ducten zoals bellenblaas en shampoo i.v.m. lekken. 
Wij kijken uit naar alle gevulde schoenendozen om zo veel 
mogelijk kinderen aan het lachen te maken. 
 
Overzicht diaconale collectedoelen    
Zondag 6 oktober: Kerk in Actie Werelddiaconaat Israël: 

Joodse en Palestijnse jongeren 
ontmoeten elkaar zelden. In het 
regulier onderwijs is weinig aan-
dacht voor conflictoplossing en 
een gedeelde samenleving. Kerk 
in Actie ondersteunt het werk van 
partnerorganisatie Sadaka-Reut 
die gezamenlijke activiteiten op 
middelbare scholen en universi-
teiten organiseert. Jongeren ont-
dekken dat onderling begrip ver-
schillen kan overbruggen. 

https://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/jon-
geren-bouwen-aan-een-cultuur-van-vrede/  
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Zondag 13 oktober: Hoeboeh. Stichting Hoeboeh verleent 
hulp in Oost-Europa en werkt vanuit de bijbelse inspiratie. Zij 
ondersteunen maatschappelijke en sociale projecten. Hoe-
boeh werkt met vrijwillgers zet zich  in voor sociaal zwakkere 
en achtergestelde medemens. Indien nodig werken zij sa-
men met andere organisaties indien dit een voordeel ople-
vert voor realisatie van de doelstellingen .  
https://www.hulpoosteuropamonnickendam.nl 
Zondag 20 oktober:  Kerk in actie Boeren in Indonesie.  

16 oktober is 
het wereld-
voedseldag.  
Het valt niet 
mee om boer 
te zijn op het 
Indonesische 
Zuid-Sumatra. 
Veel boeren 

zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast 
lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de over-
heid van hun land verdreven te worden. Met steun van Kerk 
in Actie helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op 
duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en krediet-
groepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen 
opkomen. https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/pro-
jecten/rijstboeren-op-sumatra/ 
Zondag 27 oktober: Banja Luka. De doelstelling  van Banja 
Luka is het verlenen  van ondersteuning geven aan mensen 
in het Bisdom Banja Luka in Bosnië-Herzegovina die rond of 
onder de armoedegrens moeten leven, onder meer door het 
bieden van financiële en bouwtechnische hulp. Zij betalen 
bijvoorbeeld schoolgeld voor kinderen en kopen medicijnen 
of hout voor zieken en ouderen.  
https://babalubo.blogspot.com/ 
Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen  
over te maken via  Rek. NL95RABO0373711409, t.n.v. Pro-
testantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag …..doel......    
 
Verjaardagen van onze senioren:      
01-10  Dhr. C. Bakker, Prof. Mr. P.J. Oudlaan 1,  
            1444 HT Purmerend 
02-10  Mevr. H. Douma-Marskamp, Schagerweg 97 app.11,  
            1751 CB Schagerbrug 
05-10  Dhr. H. de Jong, Cornelis Boldingstraat 13,  
            1132 VD Volendam 
05-10  Dhr. K. Springer, Noorderstraat 72, 1135 TT Edam 
06-10  Dhr. H. Waal, Jan Sluiterstraat 34, 1132 XZ Volendam 
07-10  Dhr. B.P. Wijnandts, Pieter Taemszstraat 7,  
            1135 HG Edam 
07-10  Mevr. A.J. de Ruiter, Jonkerlaantje 47, 1135 TK Edam 
07-10  Dhr. T.J.C. Lagerburg, Burg Versteeghsingel 26,  
            1135 VW Edam 
09-10  Mevr. N. Nordmann-Bij 't Vuur,  
            Bouwen Heijnszstraat 4, 1135 EB Edam 
13-10  Mevr. G. Rijswijk-van der Veer, Achterhaven 90 B,  
            1135 XX Edam 
13-10  Mevr. A. van de Giessen-Zijderveld, Stationsweg 6,  
            1471 CL Kwadijk 
14-10  Mevr. M.M. Radder-Coljee, Groot Westerbuiten 23, 
            1135 GJ Edam 

14-10  Mevr. J.H. Hoogendijk-van Lingen, Ansjovisstraat 8,  
            1131 CB Volendam 
14-10  Mevr. G. de Groot-Honingh, Julianaweg 158,  
            1131 DK Volendam 
14-10  Dhr. F. Vlugt, Sijmen Grootstraat 11, 1135 HM Edam 
17-10  Mevr. G. Molenaar-Westerneng,  
            William Pontstraat 20, 1135 EV Edam 
21-10  Mevr. G.M. Gorter-Prins, Voorhaven 166,  
            1135 BW Edam 
22-10  Dhr. A. Westerneng, Burg Jan Schoonstraat 28,  
            1474 HS Oosthuizen 
23-10  Mevr. A. Brommersma-Duim, Baandervesting 51,  
            1135 DE Edam 
23-10  Mevr. A.A.H. van Mazijk-Heijnis, Wieringenlaan 49, 
            1132 MB Volendam 
23-10  Mevr. N. van Zanen, Ye 42, 1135 JJ Edam 
24-10  Mevr. J. Wijnandts-Gaasbeek, Pieter Taemszstraat 7,  
            1135 HG Edam 
25-10  Mevr. W. van Ravenzwaaij-Balder, Nieuwehaven 56,  
            1135 VL Edam 
26-10  Dhr. H.A. Kraaij, Claes Boesserstraat 3, 1135 HR Edam 
29-10  Mevr. M. Westra, Wijkermeerstraat 12, 1135 JK Edam 
Hartelijk Gefeliciteerd!  Een fijne verjaardag gewenst. 
 
 
 
 
Taxidienst     
 
datum  taxidienst telefoonnr. 

6 okt.  J. Schoute 06-51589540 
13  okt.  H. Eijk 371939 
20 okt.  W. Meerman 06-22506765 
27 okt.  R. Kremer  06-23718636 

3 nov.  W. Meerman 06-22506765 
Helpen? Graag een telefoontje naar Rien de Vries;  
tel 06-22948305 of 0299 372969;  of mail:  
rienenhelmadevries@ziggo.nl        
 
Opbrengst Collecten      

Datum Kerk Diaconie Doel   
18-08  €     113,35 €     203,15 Betondorp Bloeit  
25-08  €     211,50 €       91,25 PKN; Nieuwe vormen 

01-09  €     136,35 €     143,70 
Leger des Heils, buurthuiska-
mers 

08-09  €     120,95 €     154,00 
Vereniging Het Nest, Volen-
dam 

  €     582,15 €     592,10    
 
Mededelingen Kerkelijk Bureau  
Ingekomen: 
Mevr. A. van der Merwe, Lingerzijde 31, 1135 AN Edam 
Dhr. A.J. Heeres, Grote Kerkstraat 19, 1135 BC Edam 
Mw. E.L. Schaaphuizen, Ooster Ven 9, 1131 RE Volendam 
Verhuisd: 
Dhr. J.A. van der Wijck, naar: Kloosterhof 118,  
1131 GH Volendam 
Overleden: 
Mw. T. Berghuis-Jukema, Jan Schriverstraat 26 
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Monumentendag                                                                           

In het kader van 
Open Monumenten-
dag 2024 was ook 
onze kerk open op 14 
en 15 september. Op 
de site Kerkfotogra-
fie.nl werd de Stolp-
hoevekerk genoemd 
als een van de be-
zoekmogelijkheden. 
Rob Mascini maakte 
mij erop attent. Bij-
gaande foto was er-
bij geplaatst. Een 
foto van de ingang 
aan de (huidige) ach-
terzijde. Ook in de 
mooi verzorgde fol-
der van de gemeente 
werd de kerk met 

naam en foto genoemd. Nel de Wijn en Floor Houtman wa-
ren zaterdag van 10-16 uur aanwezig om de bezoekers te 
ontvangen, Floor en ikzelf op zondag van 13-15 uur. Dat wa-
ren er vele: 88 op zaterdag en 24 op zondag. De rust en de 
eenvoud binnen raken een ieder steeds weer. 
 
Heen en weer                 
De koffiebijeenkomsten op de 4e zondag van de maand vul-
len we met gesprek over wat een ieder bezig houdt, met het 
luisteren naar teksten en gedichten. Net wat de aanwezigen 
inbrengen We sluiten af met het zingen van een lied uit het 
Liedboek. Teksten en gedichten, al dan niet religieus, die in-
spireren of herkenbaar zijn. Op 25 augustus las ik uit de bun-
del “Aan ’t water”, elders in dit blad besproken, het gedicht 
“Veerpont” van Drs. P. Hier het 3e couplet:  
     En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop  
     Dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op  
     Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan 
     En dat ik op de wereld ben om heen en weer te gaan      
     Wij zien hier voor ons oog een onverbiddelijke wet      
     Want als ik niet de veerman was, dan was een ander het 
     En zulke overdenksels heb ik nu de hele dag 
     Soms met een zucht van weemoed, dan weer met  
     een holle lach 
Als je het hardop leest, hoor je de stem van Drs. P. 
 
Luister goed              
Kees van Lenten uit Oudendijk was blij op zondag 8 septem-
ber weer, of nog, een keer bij ons te kunnen voorgaan. Hij 
sprak ons toe vanaf zijn rollator, met luide stem, als van-
ouds. Over de vraag wie God is, waar hij is te vinden? “Dat 
komen we te weten als we elkaar eraan herinneren wat Hij 
gedaan heeft. Het verhaal van de uittocht uit Egypte is de 
basis. God is een bevrijdende God, die mensen leven geeft, 
die boeien losmaakt, die mensen mens laat zijn. Als Israël de 
wil van God terzijde schuift, naast zich neer legt, zet het de 
toekomst van het Beloofde Land op het spel.  

 
We kunnen God niet zien, maar we kunnen wel ervaren dat 
Hij er is. Zijn Tien Woorden heeft hij ons gegeven. Die zijn er 
om uit te voeren, 
om op die manier 
met de aarde en 
met de medemen-
sen in harmonie 
samen te leven. 
Dan kan er vrede 
en gerechtigheid 
zijn voor alle be-
woners van Gods 
goede aarde. Onze 
toekomst ligt 
daarin. Leven inge-
geven door afgo-
den als de honger 
naar macht, aan-
zien en geld, staat 
loodrecht op le-
ven, zoals Jezus 
ons dat leert. Als 
we daarnaar leven, kunnen we bergen verzetten.”  
 
Mensen, bloemen, collectes en diensten         

Nel de Wijn werd onwel tijdens de oecumenische vredes-
dienst in de Grote Kerk. Na een nachtje in het ziekenhuis in 
Purmerend mocht ze weer naar huis. We hopen dat ze weer 
volledig de oude is, als u dit leest.  
Kamran Nazir heeft onlangs zijn inburgerings-diploma ge-
haald en kan nu werk zoeken.  
 

De bloemen gingen op zondag 8 september naar Sita de 
Waal en naar Willem Bakker, beide jarig geweest.                                                 
 

De collecteopbrengsten waren op die zondag:                       
diaconie € 153,00, eigen kerk € 209,40.                                                    

 

Op zondag 13 oktober gaat Jan Tol voor,  
op zondag 27 oktober drinken we samen koffie.   
(Foto’s: George Collet)                                                                           
                                                                        Maarten Gast 
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Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Bankr. NL33ABNA0588710911, t.n.v. Stichting Bhereer en Explopitatie Vermaning Edam 

Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand 
Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl 

Koster: Ankie Scheers, tel. 06-19282465, annascheers@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
De gang van zaken 
De afgelopen twee zomermaanden is het enerzijds rustig 
gebleven in De Vermaning. Geen repetities van de Stem-
bent, geen inloop-avonden en/of lezingen en vergaderin-
gen. Maar anderzijds is er toch ook weer het nodige bezoek 
geweest. In juli nog de workshop o.l.v. ds. Truus de Boer 
met als thema Geweldloos/verbindend communiceren en 
voorts heeft de kerkzaal en de consistorieruimte weer on-
derdak verleend t.b.v. de EHBO tijdens de kaasmarkten en 
ook voor de video’s hoe de Beemster-CONO-kaas wordt ge-
maakt. 
 

Uiteraard zijn de kerkdiensten gehouden op de eerste en 
derde zondag van de maand hetgeen natuurlijk niet is over-
geslagen in de zomer en toen weer de Edammer kermis 
gaande was, verleende De Vermaning gedurende 4 gehele 
dagen onderdak aan de EHBO, hetgeen wederom in ons al-
ler belang is uitgevoerd. 
 

In mei van dit jaar heeft de Historische Vereniging Oud-
Edam tijdens de voorjaarsvergadering de Kroniek van een 
Zuiderzeestad Edam met als schrijver Pieter Costerus Wzn. 
gepresenteerd, hertaald en aangevuld door onze zeker niet  

onbekende plaatsgenoot Frans Kuiper in samenwerking 
met Robert Lammers die daar rijk en meer dan passend 
beeldmateriaal heeft gezocht en heeft kunnen toevoegen. 
 

In dit fraaie boek is op een tweetal bladzijden onze Verma-
ning en onze kerkelijke beleving kort omschreven en met 
een foto van voor de restauratie van 1990 opgenomen. 
 

Ook is de Vermaning was weer open op zaterdag 14 sep-
tember j.l. vanwege de Open Monumenten Dagen. Deze 
keer was er ’s morgens een lezing met als thema Stadswan-
deling door Edam. Conservator van het Edams Museum t.w. 
Julie Hengeveld hield een buitengewoon boeiende uiteen-
zetting omtrent de historie van het oude centrum van 
Edam. Op de beamer de nodige tekst en uitleg alsmede het 
vertonen van schilderijen, tekeningen etc. omtrent hoe het 
er in vroeger tijden heeft uitgezien. De bijeenkomst is door 
allen als zeer prettig ervaren en werd Julie met klaterend 
applaus en een mooi boeket daartoe bedankt. 

John van Voorst 
 

 
 

Protestantse gemeente te Zeevang en 
Oudendijk 

 
Liturgisch bloemschikken 
Deze zomer kwam ik in contact met 
Monique van der Gaag. Ze verzorgt 
voor de Ekklesia Leiden elke zondag 
een liturgisch bloemstuk. Ik laat 
Monique aan het woord: 
“Het voelt voor mij als een ge-
schenk om met bloemen te mogen 
werken. Bloemen maken me blij! 
De meerwaarde van zo’n liturgische 
schikking ligt in de symbolische be-
tekenis van de bloemen, de vorm 
van het bloemwerk en de kleur. De 
liturgie is daarbij altijd de leidraad: 
de liederen en de teksten uit de Bij-
bel, ook het thema van de viering. Lees ik het woord ‘hart’ in de 
liturgie, dan denk ik aan rozen, want die symboliseren liefde. En 
in het hart zetelt de liefde. Lees ik ‘trouw’, dan pluk ik wat blaad-
jes klimop, want dat is de symboliek van deze plant, die zich met 
hechtwortels overal aan vasthoudt. De zonnebloem staat symbo-
lisch voor de gelovige, die zich steeds tot God richt, zoals de zon-
nebloem zich naar de zon draait, waarbij de zon symbool staat  
 

voor God. Ook de kleur van 
de bloemen is belangrijk. In 
de tijd tussen de grote feest-
dagen is de liturgische kleur 
groen van hoop. Alle kleuren 
bloemen zijn toegestaan. Hal-
verwege de Advent en de 
Veertigdagentijd is het oppas-
sen als het paars in roze ver-
andert. 
De liturgische schikking ma-
ken, is de leukste opdracht 
van mijn week! Achter de li-
turgische schikking ligt een 
printje met de toelichting: de 

floriografie, de bloemenbeschrijving. Soms ontroert een 
schikking mij en die ontroering zie ik later terug in de kerk. 
Dan heb ik mijn werk goed gedaan….” 

Carina Brienen 
 

Voor meer prachtige creaties van Monique, zie 
https://www.ekklesialeiden.nl/liturgische-schikkingen. 

Scribaat: IJsselmeerdijk 4, 1474 MX  Oosthuizen, 0299-403894 
Predikant: ds. Hans Reedijk 



zelfde sokken als papa!!!

Restaurant La Galera biedt een ruim assortiment aan mediterraanse heerlijkheden voor liefhebbers van de Italiaanse keuken.  Geniet van onze verse pasta, een mooi stuk vlees, verse vis of één van onze lekkere pizza’ s. Ook voor vegetarische eters is er een uitgebreid aanbod. Openingstijden6 dagen per week lunch tot 16.00Restaurant: 12.00 - 22.00Keuken: sluit om 21.00Maandag geslotenItaliaans  restaurant La GaleraGevangenpoortsteeg 1, 1135 AD  Edam0299 37 19 71reserveren@lagalera.nllagalera.nl

ITALIAANSE SPECIALITEITEN



Heilige Nicolaaskerk Edam 
Pastorie: Voorhaven 126, 1135BV Edam, tel. 371765  

Kapelaan: Mario Agius, tel. 06-37219218 
Voorzitter: J.B.A. Ruck, tel. 06-46644802 

 Secretaris: N.M. van Straalen, tel.06-50921952 
 Budgetbeheerder: C.G. Veth, tel. 06-46354329 

Bankrekeningnummer NL31 ABNA 0588 7359 73  t.n.v. RK H. Franciscus inz. Edam 
www.rknicolaaskerkedam.nl  e-mail:secretaris@rknicolaaskerkedam.nl 

 
RK Heilige Franciscusparochie  

Voorzitter: C. van der Weijden 
Secretaris: J.M.C. van Leeuwen 
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Wij vragen uw gebed 
Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen; 
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden 
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en op-
recht medeleven.   
 
Voor onze dierbare overlede-
nen 
In het bijzonder voor Johannes 
Jacobus Out, die op 4 septem-
ber is overleden, binnen een 
maand na het overlijden van 
zijn vrouw Bep. De uitvaart, 
voorgegaan door diaken Jan 
Tol en met begeleiding van Sint 
Caecilia, heeft op 7 september 
plaatsgevonden. We wensen 
de familie veel sterkte met dit 
tweede verlies in korte tijd. 
 
Nieuws van de locatieraad 
 
Beste mensen, 

Nee, met deze brief vraag ik niet om geld, maar wel om hulp. 
UW hulp. Om de kerk in stand te houden is namelijk niet al-
leen geld nodig, maar ook de inzet van betrokken parochia-
nen. Wij noemen ze wel eens gekscherend “de grondtroe-
pen”. De mensen die er telkens weer voor zorgen dat de kerk 
en de pastorie er spik en span uitzien. Mensen ook die af en 
toe eens een reparaSe klusje uitvoeren. (De grotere klussen 
worden uitbesteed.) We krijgen wel vaker het compliment 
dat alles er zo goed onderhouden uitziet, maar wist u dat de 
oudste vrijwilliger van deze ploeg al 90+ jaar is? 
Laatst zei iemand nog: “Wat hebben jullie daar aan de Zee-
vangszeedijk toch een mooi kerkhof.” Fijn om te horen, na-
tuurlijk, maar dat kan alleen doordat je daar regelmaSg een 
groepje mensen met hark en schoffel aan het werk ziet. Ook 
deze mensen zijn echter de jongsten niet meer. 
De begraafplaatsbeheerder is ook zo iemand. In zijn eentje 
zorgt hij ervoor dat een overledene begraven kan worden. 
Dat bijgehouden wordt wie waar begraven ligt, tot wanneer 
de grafrechten zijn afgekocht en de facturen voor begrafenis-
sen en verlengen van rechten de deur uit gaan. Het zou ge-
weldig zijn wanneer hij dit werk zou kunnen delen met ie-
mand anders, zodat alles door kan gaan ook wanneer hij 
eens niet beschikbaar is. 
 
 

 
Dan de financiële man. Ook hij is een 80+er en hoewel hij 
het leuk vindt om de financiën te beheren, zou het toch ook 
goed zijn wanneer een jonger iemand, die wat weet van fi-
nanciële administraSe, een poosje met hem mee zou kunnen 
lopen en aan wie hij na verloop van Sjd de sleutel van de 
schatkist kan overdragen. 
Het is echt de hoogste Sjd dat er jonger bloed in de vrijwil-
ligersploeg komt en omdat ik ga ervan uitga dat u als lid van 
de geloofsgemeenschap Edam het belangrijk vindt dat de ka-
tholieke kerk en gemeenschap in stand gehouden worden, 
vraag ik u: denk er eens over na wat u leuk zou vinden om te 
doen en neem dan contact op met één van ons. 

Hans Ruck – de vicevoorzieer 
Nico van Straalen – de secretaris 
Cor Veth – de budgetbeheerder 
Geneviève Wieferink – bestuurslid 

De contactgegevens vindt u boven aan deze pagina. 
Zij vertellen u graag wat de werkzaamheden van uw keus in-
houden. Ik reken op u ! 
Namens het locaSebestuur van de H. Nicolaaskerk Edam 
 

Kapelaan Mario Agius 
 
Vooraankondiging Petros Bergalezing 
Dit jaar hebben we voor de Petros Bergalezing een bijzon-
dere spreker: Wim Timmer. Hij als aalmoezenier in dienst bij 
het Ministerie van Justitie en doet de geestelijke verzorging 
van gevangenen. Hij heeft boeken geschreven, speciaal ge-
richt op gedetineerden, met Bijbelteksten en afbeeldingen 
die uitnodigen tot reflectie en bezinning, in de omgeving van 
een huis van bewaring. Timmer staat bekend als een zeer in-
spirerende spreker, dus we zijn erg blij dat hij de lezing dit 
jaar wil verzorgen. In het Venster van november volgt een 
uitvoerige introductie van de lezing en van Wim Timmer. No-
teer voor nu alvast de datum: 
 

Vrijdag 22 november 
19:30-21:30 in de Nicolaaskerk, Voorhaven Edam 
 

Zeer geslaagde Open Monumentendag 
Zondag 15 september was de kerk open in het kader van 
Open Monumentendag. Er was ook een kleine tentoonstel-
lng van kerkschatten en kazuifels. iHet is nog nooit zo druk 
geweest; de kerkwachten noteerden 171 bezoekers tussen 
12 en 4 uur. 
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Kussentjes 
Do locatieraad zoekt naar manieren om de energierekening 
naar beneden te krijgen. Energie is een aanzienlijke uitgave-
post op de jaarlijkse begroting, vooral nu we een nieuwe le-
verancier hebben tegen een veel hoger tarief. Een mogelijk-
heid de kerkgangers een verwarmd kussentje aan te bieden, 
dat ze opgewarmd en al, kunnen meenemen naar hun zit-
plaats. Dan hoeft de kachel minder hoog afgesteld te wor-
den. Ervaringen van andere kerken laten zien dat op deze 
manier tot 30% bespaard kan worden op de energiereke-
ning. Binnenkort zullen achter in de kerk rekken te vinden 
zijn met in totaal 60 kussentjes die voorverwarmd worden 
met heel weinig stroomverbruik. Ze blijven zeker een uur 
warm als u erop gaat zitten. We gaan straks als de koude 
maanden beginnen kijken hoe het bevalt. 
 

N.V. te Volendam 
Een nieuwe, spontaan ingestuurde observatie! Ziet u ook 
iets opvallends, geks of leuks, of stoort u zich aan iets in de 
kerk, stuur uw korte tekst (maximaal 150 woorden) naar de 
redactie! 
 
Nieuws van Caecilia 
 
De repeOOes zijn weer in volle gang en het koor richt zich he-
lemaal op de muziekmiddag van zondag 13 oktober. Op die 
dag zal er in het kader van de gemeentelijke cultuurmaand 
een door Caecilia georganiseerd zang-muziek-annex dansfes-
Ojn gehouden worden 
in de Nicolaaskerk 
(tussen 14:30 en 
16:30 uur). In een 
wervelende show zie 
je optredens van Cae-
cilia zelf (met hun 
mooiste gezangen zo-
als de koorversie van 
Panis Angelicus en het 
Benedictus van Jacob 
de Haan), plus optre-
dens van kinderen van 
La Danse, Spaanse 
muziek voor piano en 
viool door  Isabel 

Negrín Lopez en 
haar collega Fá-
Oma Hernández 
Silva, Y^e Kremer 
op cornet, pop-
koor Afslag Edam, 
en folk music door 
Aeryn de Beijer en 
Jay Vickers. 
 

De toegangsprijs voor deze middag is bewust laag gehouden 
(€ 5,-). Dit mag je niet missen! 
 

Verder zijn we conOnu bezig met de muzikale versterking van 
het koor, door het fijn slijpen van bestaande gezangen maar 
ook door het instuderen van nieuwe liederen. Naast de klas-
sieke liturgische gezangen werpen we ons ook op religieuze 
liederen uit de Angelsaksische tradiOe. Maar we hebben per-
sonele versterking nodig! Met name het aantal bassen be-
gint af en toe te knijpen. Ken je een goede bas die mee wil 
zingen, al is het maar voor een korte Ojd, als project, laat het 
ons weten. 
Uiteraard is Caecilia er hoofdzakelijk voor de muzikale omlijs-
Ong van de EucharisOevieringen op zondagen om 10 uur. 
Deze maand zingen we op 6 oktober (Franciscusviering, pa-
rochieviering met de andere locaOes, tevens Werelddieren-
dag) en op 22 oktober. Kom een keertje luisteren en ervaar 
de inspiraOe van een mooie gezongen H. Mis, waar we elke 
keer weer ons best op doen. 
 

Namens het bestuur en de dirigent van St. Caecilia, 
Dineke Burghouts 

Observaties van een kerkganger 
Laatst sprak ik in de kerk een wat oudere vrouw, al in de 
tachtig jaar. Ze zat achterin de kerk. Zij vertelde mij dat 
ze zo teleurgesteld was in haar naaste familie (ook klein-
kinderen) dat ze nauwelijks meer naar de kerk gaan. En 
bidden daar hebben ze niets mee op! Zelf ging ze on-
danks haar hoge leeftijd nog naar Medjugorje op bede-
vaart en ze had er ook zin in! Ze vertelde volgens mij een 
wijze les. Haar familie (broers/zussen) zien het leven als 
werken, eten en slapen. Dat is het, werk is belangrijk en 
eten en goed slapen meer niet! Het misschien wel be-
langrijkste: bidden, daar hebben ze niets mee op. Zij mis-
sen hierdoor echt iets in hun leven. Zelf geeft ze het 
goede voorbeeld in elk geval door regelmatig naar de 
kerk te gaan. Maar voor de familie blijft dit (het bidden) 
een gemis! 
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Nieuws voor Jeugd en Gezin 
 
Uitnodiging Dierendag/Sint Franciscusviering  
 

 
 
Alle gezinnen - ook anderen - in de parochie Sint Franciscus 
(Edam, Monnickendam en Ilpendam) worden uitgenodigd 
voor de Heilige Mis (Familieviering) op zondag 6 oktober om 
10.00 uur in onze kerk in Edam. Celebrant is Kapelaan Karol 
Miklosko. Alle kinderen mogen hun knuffels en huisdieren 
meenemen. Ook volwassenen mogen hun huisdieren mee-
nemen. Alle knuffels en dieren zullen worden gezegend. 
Deze Familieviering zal muzikaal ondersteund worden door 
koor Sint Caecilia met muzikale begeleiding van Isabelle Ne-
grín López. 
Wij horen graag welke jongeren/kinderen willen helpen met 
offergaven aanbrengen, lezen, boekjes uitdelen en collecte-
ren, opgave graag voor 3 oktober bij jjamade@kpnplanet.nl.  
Iedereen is van harte welkom!  
 

Groetjes van de Familievieringenwerkgroep 
 
Nieuws namens de PCI 
 

Gezellige middagen 
Na een heerlijke nazomer schieten we nu toch de herfst in. 
Het wordt weer tijd om het binnenshuis gezellig te maken. 
Zo heeft ieder jaargetijde z’n charme. Op de woensdagmid-
dagen 2 en 16 oktober houden we de gezellige middagen 
weer in de Burghwall. U bent vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur 
van harte welkom op uitnodiging van de PCI. Een gezellig 
praatje, een kaartje leggen of een spelletje doen behoren 
die middagen allemaal tot de mogelijkheden. Neem eens 
 

 
iemand mee die ook wel een verzetje kan gebruiken. We ho-
pen u allen weer gezond en wel terug te zien in dit nieuwe 
seizoen. Tot 2 oktober!    

Nel en Marian 
Woensdagavondmaaltijd 

Deze is pas 
weer op 23 
oktober. De 
maaltijd op 9 
oktober ver-
valt vanwege 
de parochie-
reis. 
 
 
 

Nieuws namens het KVG 
Lezing door Sereen 
Op woensdagmiddag 23 oktober 2024 komt er iemand van 
Sereen (uitvaartverzorging) ons vertellen wat er allemaal 
mogelijk is tegenwoordig bij een uitvaart. 
Is uw polis bijvoorbeeld toereikend (als u die heeft, kijk het 
dan even goed na of neem deze mee), heeft u bijzondere 
wensen? U kunt alles vragen. Door elkaars vragen komt ie-
dereen meer te weten. 
De zaal in de Burghwall is open om 13.30 uur en we begin-
nen om 14.00 uur. Iedereen is welkom. De entree is voor le-
den gratis. Donateurs en introducees betalen € 3,50 entree. 
Tot ziens namens het KVG-bestuur Edam 
 

Betsy, Jos, Els, Carin en Ellen 
 
Verjaardagen van onze senioren in oktober 
 
02-10 Dhr  F.M. Tuijp, Dijkgraaf Poschlaan 19  
03-10 Dhr  M.L. Grootendorst, Jonkerlaantje 49  
06-10 Dhr. A.M.J. Ebbers Zijpemeerhof 20 
08-10 Dhr. W.A.M. Breed, Burg. Versteeghsingel 7-A 
08-10 Mw. M.G. Kuijt, Standerdmolen 41 
09-10 Dhr H. Buikman, Nieuwehaven 2  
09-10 Mw. J.A.M. Buskens-Oudhuis, Voorhaven 59 
11-10 Mw H.A. Schotsman – v.d. Meij, J C Brouwersgr. 32  
14-10 Dhr C.P. Langeveld, Coen de Koninglaan 16 
17-10 Dhr C.L. Hilbers Buitengouwweg 2, Middelie  
23-10 Mw. M.J. Bloothoofd, Ye 31  
26-10 Dhr. C.J.H. Sens, Spinnekopmolen 12 
26-10 Dhr T.J.M. de Lange, Gevangenpoortsteeg 19  
27-10 Mw A.M. Wanders-Conijn, ’t Marken 27 
27-10 Mw A.M.M. Breed – Laan, Lingerzijde 64  
27-10 Mw C.H.M. Wessels – Buscher, Kerkepad 1  
28-10 Mw M.A.C. Koning – Molenaar, Voorhaven 33  
28-10 Mw J.M. den Hollander, Burg Versteeghsingel 10a 
30-10 Mw. A.G. van Rijn - van Engen, Ye 39 
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 
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Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

We zijn alweer druk bezig 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. 
Naast de beroemde sokken 
zijn er weer  bijzondere 
truitjes/vestjes/jurkjes, 
poppenkleertjes, dassen, 
mutsen en handschoenen, enz. 

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur 
ook tijdens de vakanties *  

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

voorschoolse opvang (07:30-08:45) 
opvang mogelijk ook alleen tijdens 

vakanties/studiedagen 
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur 
leuke uitstapjes tijdens vakanties 

huiswerkbegeleiding 
 
 

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar 
info@bsomajest.nl  Nog beter: kom even kijken. 

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken 
binnen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd 
door de kerken in Edam voor iedereen tussen de 0 en 18 in de betreffende maand.  
Verder plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten. 
 
Kalender  
Vrijdag 4 oktober    Sirkelslag Kerk Club Kids  19.00 uur 
Zondag 6 oktober   Fanilieviering Dierendag  10:00 uur Nicolaaskerk 
Zondag 13 oktober   Kinderkerk   10.00 uur de Swaen 
Vrijdag 18 oktober   Kerk Club Kids   19.30 uur de Swaen 
Zondag 20 oktober   Sirkelslag Kerk Club Young 19.00 uur 
Zondag 27 oktober   Kinderkerk    10.00 uur de Swaen 
 
Sirkelslag 
Met Sirkelslag maak je op een laagdrempelige en speelse manier kennis met het jaarthema. En 
je strijdt als team tegen meer dan duizend groepen om een bijzondere groepsprijs.  
Tijdens Sirkelslag maak je gebruik van een video van 90 minuten op YouTube waarin twee 
presentatoren de spellen uitleggen. Op het moment dat er een spel gespeeld wordt, verschijnt 
een timer in beeld. Met elk spel zijn punten te verdienen. 

 
Afgelopen jaar moesten de deelnemers onder andere 
hints uitbeelden, geblindoekt iets proeven, op handen 
lopen en andere uitdagingen aangaan.  
Zij kijken daar met veel plezier op terug. Doe jij dit jaar 
ook mee? 
 
Bij elk spel zijn er twee versies beschikbaar en daarom 
organiseren we Sirkelslag op twee momenten in 
oktober:  

Kerk Club Kids (groep 7 en 8)    vrijdag 4 oktober 
Kerk Club Young (middelbare school)  zondag 20 oktober 
 
Schoenendoosactie 

Wat kan jij doen 
voor een kind in 
armoede?  
Meer dan je denkt! 
Doe mee aan de 
Schoenendoosactie 
en tover een simpele 
schoenendoos om 
tot een kostbaar 
geschenk. 
Een springtouw, een 
pet en ja, ook 
schoolspullen … 
hiermee maak je een 
droom waar van een 
kind in Afrika, Oost-
Europa of in een 
vluchtelingenkamp.  

In de kerkgemeente doen we mee met de 
schoenendoosactie. 
 

Vanaf 29 september tot en met 13 oktober (schoenendoos- 
 
dienst) kun je de gevulde en versierde doos inleveren in de 
kerk, dan zorgt de diaconie dat deze bij de organisatie van 
de schoenendoosactie terecht komt. 
Naast de gevulde schoenendoos wordt gevraagd om een 
donatie van € 5,- voor de transport- en organisatiekosten.  
Meer informatie op: schoenendoosactie.nl 
 
Puzzel 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger 
6 oktober 10.00 uur IJ. Aalders 
20 oktober 10.00 uur W. Grimme 
 
Protestantse Gemeente Edam en Volendam 
 

Datum  Tijd  Voorganger      Gebouw 
6 oktober 10.00 uur dhr. J.W. van der Straten (Amersfoort)   De Swaen 
13 oktober 10.00 uur ds. C. Kremer      De Swaen 
20 oktober 10.00 uur dhr. R. J. van Duijn (Nieuwkoop)    De Swaen 
27 oktober 10.00 uur ds. C. Kremer, m.m.v. de Nicolaascantorij   De Swaen 
 
Stolphoevekerkje, Volendam 
Datum  Tijd  Voorganger 
13 oktober 11.00 uur J. Tol 
27 oktober 11.00 uur Koffieochtend 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 
Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
6 oktober 10.00 uur Kapelaan K. Miklosko Franciscusviering m.m.v. St. Caecilia 
13 oktober  10.00 uur Diaken H. Bak  Woord- en Communieviering m.m.v. Nicolaaskoor 
20 oktober 10.00 uur Kapelaan K.Miklosko Eucharistieviering - samenzang 
27 oktober 10.00 uur Kapelaan M. Agius Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia 
 

Ook is er elke dinsdagochtend om 9 uur en elke donderdag- en vrijdagavond om 19:00 uur een korte doordeweekse H. 
Mis 
 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid   Locatie  
6 oktober 10.00 uur ds. M. Kraak      Ursem 
13 oktober 10.00 uur ds. H. Reedijk      Beets 
20 oktober 15.30 uur ds. H. Reedijk  Een huis vol ‘Huub Oosterhuis’ Ursem 
27 oktober 10.00 uur T. de Boer      Oudendijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals u ziet hebben we nog ruimte voor advertenties. Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met Alida Gorter. 

Niet vergeten! 
Uw financiële bijdrage aan het Venster 

Zie de brief bij dit Venster 
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