
 

 

  

Kerkbrief 1165 voor zondag 15 september 2024 
 

De kerkdienst wordt gehouden om 10:00 uur in de Grote Kerk 
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

 
Bedankt 
Ik ben dankbaar en blij verrast met alle lieve kaarten die ik heb gekregen . 
Het doet mij goed het gevoel dat je niet vergeten wordt is heel warm. 
Vriendelijke groeten uit de Viervorst.   Truus Siebel 
Bedankt! Ik was zondag blij verrast toen ik de bloemen uit de dienst kreeg. 
Kerkgemeente  hartelijk bedankt. 
Vriendelijke groeten Conny  Bak. 
Omzien 
Dhr. Bart Gelaudie is verhuisd naar Rotterdam, maar meldt ons ten afscheid 
nog, dat hij precies 20 jaar met veel plezier gekerkt heeft in Edam. Door zijn 
werkzaamheden in het buitenland was hij geen regelmatige bezoeker, maar 

als hij er dan weer eens was, voelde het als thuiskomen. Hij wenst voor iedereen een mooie 
toekomst van de Kerkgemeente en wij wensen hem veel geluk in zijn nieuwe woonplaats. 
 
Motortoertocht  
Op zaterdag 14 september wordt een motortoertocht ‘ronkend de vredesweek in’ van zo’n 150 km 
gereden. Start vanaf de Ontmoeting om 9.00 uur en rond 17.00 uur afsluiting in de Grote Kerk. 
Meer info: bel Rien de Vries, tel. 06 22 94 83 05 of mail: rienenhelmadevries@ziggo.nl                 
 

Open Monumentendagen 
In het weekend van 14 en 15 september worden de Open Monumentendagen gehouden, waarbij ook 
De Swaen opengesteld zal zijn voor belangstellenden. Zie ook: https://www.openmonumentendag.nl  
 

Oecumenische Vredesdienst 
Deze zondag, 15 september, vieren we een oecumenische 
vredesdienst in de Grote Kerk met als voorgangers ds. Hans 
Reedijk en kapelaan Mario Agius. Het thema van deze 
Vredesdienst is: Samen voor Vrede, nu! De Cantorij Zeevang-Koggenland o.l.v. Ria Zomer-van 
Klaveren, met pianobegeleiding van Peter Zandberg, verleent medewerking aan deze dienst.  
De collecte wordt verdeeld tussen vredesorganisatie PAX en de gastkerk.  
 
Zondag 22 september: Startzondag 
We vieren een feestelijke dienst in de Grote Kerk aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen, 
m.m.v. Marika Fraenkel. Na de dienst is er koffie en er is vast nog iets lekkers bij en daarbij kunnen er 
volop herinneringen worden opgehaald met een diashow en ‘kunnen we kijken of we elkaar zien’.   
 
Oude en nieuwe ambtsdragers 
Het uitzwaaien en verwelkomen is een weekje uitgesteld, zodat iedereen er bij kan zijn. 
Op zondag 29 september zullen er ambtsdragers afscheid nemen van hun ambt, maar er zijn gelukkig 
ook weer nieuwe mensen gevonden. We nemen afscheid van Dirk Tump, als ouderling-kerkrent-
meester èn penningmeester en van Wijnanda Hamstra als jeugdouderling. Als er geen wettige 
bezwaren worden ingediend, zal Elske de Leng-Lagerburg bevestigd worden als ouderling-
kerkrentmeester, Jacqueline Cool-van der Spek als jeugdouderling en zal Henri Kalk worden 
aangesteld als onze nieuwe penningmeester. 
  



 
 
Najaars Fancy Fair 
 Iedereen is van harte welkom op de Najaars Fancy Fair, die de Kerkgemeente organiseert op  
zaterdag 21 september a.s. van 10.00-15.00 uur in en bij de Grote Kerk! 
 Op 15 september kunt u zich na de dienst nog aanmelden op de flipover als u iets lekkers wil 
bakken voor bij de koffie in ons startweekend.  
 Hebt u -of weet u- wellicht een leuke prijs voor het Rad van Avontuur? Mail info@kerkgemeente.nl  
 Wilt u zelf een dienst aanbieden om op een veiling te verkopen: we horen het graag!          
Het kan van alles zijn: een uurtje in de tuin werken, boodschappen doen, ramen lappen of misschien 
heeft u een uniek talent om uzelf te ’verkopen’ voor het goede doel. Ook dit graag op de flipover. 
 Hebt u zin om een poosje te helpen bij de spelletjes voor de kinderen? Meldt u zich op de flipover! 
 Vrijdag 20 september gaan we om 10 uur in de Hulpkerk herfststukjes maken voor de Najaars 
Fancy fair. Iedereen die het leuk vindt om mee te doen of spullen heeft om te gebruiken (denk aan 
bessen, hortensiabollen, pompoentjes, sierappeltjes, enz.) is van harte welkom. De koffie staat klaar. 
Info: frannelies@gmail.com. 
 Betalen graag met contant geld en het liefst in munten! 
Hebt u voor de Fancy Fair misschien een klaptafel of een makkelijk op te zetten pop-up partytent te 
leen om te gebruiken op zaterdag 21 september? 
 
Actie Schoenendoos    

In de week van 13 oktober tot en met 20 oktober doet onze Kerkgemeente 
mee aan actie Schoenendoos. Wanneer u ons hierbij wilt helpen, 
verzoeken wij u een schoenendoos te bewaren. De Schoenendoosactie 
deelt al 29 jaar schoenendozen uit aan kinderen in Afrika, Oost-Europa of 
in een Grieks vluchtelingenkamp. Afgelopen jaar mocht de organisatie 
44.286 schoenendozen ontvangen. Zij delen in Togo, Sierra Leone, 

Roemenië, Moldavië, Albanië, Bosnië, Bulgarije, Oekraïne en (de vluchtelingenkampen) in 
Griekenland de versierde en gevulde schoenendozen uit aan kinderen in nood. (Zie ook Venster pag. 
14). Wij hopen dat u ons wilt helpen om van deze actie een succes te kunnen maken.  
 
Collecte opbrengsten zondag 8 september:       
Collecte Diaconie “Vereniging het Nest. Volendam” € 154  Collecte Kerk € 120,95 
 
Agenda:  
Zaterdag 14 september:   Motortoertocht ‘Ronkend de Vredesweek in’ 
Zondag 15 september:      Oecumenische Vredesdienst in de Grote Kerk  
           taxidienst: Ria van Saarloos, tel. 374038 
                                               Open Monumentendag; de Swaen is geopend voor belangstellenden 
Maandag 16 september:    Pastoraal Beraad 
Woensdag 18 september:  Koffie-ochtend in de Hulpkerk 
Donderdag 19 september: Kerkenraad  /  Inleveren kopij voor het Venster van oktober 
Vrijdag 20 september: Herfststukjes maken voor de Fancy Fair om 10.00 uur in de Hulpkerk 
                                         Lekkere baksels inleveren 
Zaterdag 21 september: vanaf 10 00 uur van harte welkom op de Najaars Fancy Fair  
                                            in/bij de Grote Kerk! 
Zondag 22 september: feestelijke startzondag om 10.00 uur in de Grote Kerk met  
                                         ds. Charlotte Kremer en muzikale medewerking van Marika Fraenkel 
 


