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In dit nummer 
 

De vakanties breken aan! Is er ruimte voor retraite tijdens de vakantie? 
Voor de Engelsen is de vakantie een “break”, een breuk met de dagelijkse 
sleur en verplichtingen. Voor anderen is het een lichtere onderbreking, 
waarin veel van de gebruikelijke activiteiten toch doorgaan. Daarbij horen 
ook zaken als bezinning en kerkgang. Er zijn zelfs talloze mensen die alleen 
tijdens de vakantie de binnenkant van een kerk zien. Maar zoals Frans Ko-
ning in dit Vensternummer betoogt, het is de moeite waard om ook eens 
een religieuze viering mee te maken in een kerk die u tijdens de vakantie 
bezoekt, ver van huis of dichtbij. 
In dit nummer hebben we het thema “vakantie” verkend via een interview 
met een caminoloper (die de camino’s al meerdere malen gelopen heeft), 
met Minke Kremer die vertelt over haar ervaringen bij een Taizé-vakantie, 
met een groep die zich in de vakantie terugtrekt voor een muzikaal samen-
zijn en met een rondje langs bekende en onverwachte plaatsen in Noord-
Holland met religieuze betekenis. De redactie hoopt dat u in dit nummer 
inspiratie vindt voor een bezinningsrijke vakantie, of u nu weggaat of niet. 
We staan open voor vakantiegroeten vanaf uw vakantieadres. Het vol-
gende Venster treft u aan in september. 

Nico van Straalen 

Colofon 
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Bij de omslag: Bezinning zoeken tijdens wandelingen in de vakantie. Foto: Arie van GInkel 
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Interview met een caminoloper 
 
De bedevaarttocht naar Santiago de Compostella, of nog verder, naar het einde der 
aarde, Fisterra, op 990 km van startpunt Hendaye, is door duizenden mensen gelopen. 
Wat bezielt hen? “Het gaat erom dat je de weg naar binnen vindt”, zegt Tom Kras. 
 
Waarom loopt iemand de ca-
mino? 
Voor mij zijn er meerdere rede-
nen; de fysieke uitdaging, het 
ontmoeten van medepelgrims, 
de stadjes en dorpjes, het over-
nachten in herbergen, de na-
tuur en het in mijn eentje lopen 
waardoor ik in een gemoeds-
toestand kom die nergens an-
ders mee te vergelijken is. Voor 
iedereen kan de ervaring anders 
zijn, maar voor mij is het be-
langrijk dat ik tijdens het lopen 
alleen ben waardoor een gevoel 
van leegte of balans ontstaat. Ik 
zat bijvoorbeeld een keer aan 
het eind van een wandeldag er-
gens in een restaurant. In een 
hoek zaten een paar drinke-
broers, maar verder was het 
vrijwel leeg. Ik kreeg plotseling 
een heel sterk gevoel van alleen 
maar ruimte. Alsof alles en ie-
dereen daarin opging. Het beeld 
wat ik later bedacht en misschien een idee geeft van dat ge-
voel is een zandloper die leegloopt, het zand loopt naar on-
deren, maar het onderste deel van de zandloper lost op en 
verdwijnt met het zand in de ruimte, in het niets. 
 

Camino als poëtische inspiratie 
Mijn zoon gaf mij op mijn eerste camino het volgende ge-
dicht mee, van Leo Jacobs. Het omschrijft waarover het tij-
dens zo’n wandeltocht kan gaan:  

Gaandeweg de weg gegaan 
De weg gegaan om stil te staan 
Om stil te worden, stil van binnen 
Gaandeweg de weg naar binnen 

Van de weeromstuit heb ik zelf ook een gedichtje gemaakt: 
In duizend keer duizend stappen 
Loop ik mij vol leegte 
Loop ik mijn gemoed tot rust 
In het innerlijk heelal 
Ik ben!  

 

Is de camino een religieuze ervaring? 
Je bent pelgrim en je loopt langs kerken, maar het Christe-
lijke aspect is voor mij niet de hoofdmoot. Wel zing ik onder-
weg vaak in een kapelletje of kerk een stukje Pie Jesu of Ave 
Maria, als er tenminste geen mensen zitten te bidden. Dat 
zou je spirituele momenten kunnen noemen. Je hebt wel 
soms diepgaande gesprekken in de albergues, waar je 

overnacht. Het is heel opvallend 
hoe openlijk mensen praten over 
wat ze bezighoudt; je huilt en je 
lacht met elkaar. Je kunt rustig je 
hart uitstorten, want je weet: we 
spreken elkaar nu, we hebben het 
goed, maar morgen lopen we 
weer onze eigen weg en na Santi-
ago zien we elkaar waarschijnlijk 
nooit meer. De pelgrims komen 
van over de hele wereld en onge-
acht achtergronden en levens-
overtuigingen is er onder al die 
verschillende mensen een gevoel 
van saamhorigheid. 
 

Is het niet erg toeristisch? 
Sommige plekken van de camino 
zijn supertoeristisch. In Porto 
moest ik bij de kathedraal in een 
lange rij toeristen gaan staan om 
een stempel in mijn pelgrimspas 
te krijgen. Maar ook het uitgifte-
kantoor van de compostella is 
commercieel. De koker waarin je 

je compostella kunt opbergen moet wel gekocht worden. 
Maar dat neemt niet weg dat er op het plein voor de kathe-
draal in Santiago wel een bepaalde sfeer heerst. Het is het 
eindpunt van ieders camino en daar moeten emoties soms 
een uitweg vinden. 
Voor mij overigens geen toeristische prullaria. In Ponte de 
Lima kwam ik in een straatje langs een werkplaatsje van een 
meubelmaker. Op een tafeltje stond het e.e.a. aan camino-
souvenirtjes. De deuren van de werkplaats stonden open 
dus ik maakte een praatje met die man en vroeg hem (geen 
idee waarom dat bij mij opkwam) of hij ook kruisjes maakte. 
“Nee”, zei hij. “Maar weet je wat? Ik maak er een voor je”. 
Supereenvoudig dingetje van niks. “Kost dat?” vroeg ik. Ant-
woord: “Niets. Bid maar even voor mij en mijn familie als je 
in Santiago bent”. Het kruisje heb ik bewaard als aandenken. 
Het is waardevoller dan welk duur souvenir dan ook. 
 

Is het caminolopen verslavend? 
Het lopen zelf is een belevenis. Je zou dat gevoel wel vast 
willen houden. Maar dat gaat niet. Als je thuiskomt ben je 
weer in een andere sociale omgeving. Ik ben een pleaser, ik 
wil het mensen naar de zin maken, de erfenis van mijn op-
voeding.  Tijdens de camino ben je die “verplichting” kwijt, 
maar thuis keert ie terug. 
 

Interview Nico van Straalen 
Foto Tom Kras 

Tom bij de vuurtoren van Fisterra, 
punt 0 van de camino del norte 
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Taizé is gewoon een fijne plek om te zijn 
 
Haar moeder raakte op 16-jarige leeftijd verslingerd aan Taizé en dus was een bezoek van 
Minke Kremer (15) en moeder Charlotte in oktober 2023 bijzonder en best spannend: hoe 
kijkt de jonge generatie naar deze geloofsgemeenschap die al meer dan 80 jaar bestaat. 
 
Het begon allemaal met een gezellig etentje met vrienden. 
Daar ontstond het idee een bezoek te brengen aan Taizé. 
Deze Franse oecumenische kloostergemeenschap werd in 
1942 gesticht door Frère Roger, die in de oorlog onderdak 
wilde bieden aan vluchtelingen. In de decennia na de oorlog 
groeide de gemeenschap uit tot een concreet teken tot ver-
zoening met zo’n 80 broeders uit verschillende achtergron-
den – katholiek, protestants, anglicaans – uit bijna 30 ver-
schillende landen. 
 
Tienduizenden jongeren tussen 15 en 35 jaar maken jaarlijks 
de reis naar Bourgondië om er een week deel te nemen aan 
de verschillende onderdelen van het gemeenschappelijke le-
ven van de broeders. Een indrukwekkende ervaring, zegt 
Minke. ‘We waren er tijdens de Franse vakanties, dus er wa-
ren 2000 Fransen en zo’n 500 mensen met een andere natio-
naliteit. Ik had gelijk contact met een stel Duitse meisjes. Wij 
sliepen in een slaapzaaltje, maar je kunt er ook kamperen.’ 
 
De kerk ligt op een berg, dateert uit de jaren 70 en straalt 
gezelligheid uit, vindt ze. ‘Drie keer per dag ga je naar de 
kerk, dat zijn korte diensten van een half uur met veel zingen 
en geen preek.’ Elke vrijdag is het Goede Vrijdag en wordt 

stilgestaan bij het lijden van Christus en het lijden in de we-
reld. Toeval: tijdens haar verblijf escaleerde het conflict tus-
sen Hamas en Israel…… Iedere zaterdag wordt het licht van 
Pasen doorgegeven. Verder zijn er Bijbelstudies, is er tijd 
voor gesprek en heeft iedereen een corvee-taak te vervul-
len. Uiteraard is er ook ontspanning: ‘In de avond kun je 
naar Oyak, dat is een café op het terrein.’ 
 
Ontmoeting en bezinning zijn twee sleutelwoorden die bij 
Minke boven komen als ze met enthousiasme vertelt over 
haar bezoek aan Taizé. ‘Het is ontzettend leuk om nieuwe 
vrienden te maken. Met de Duitse meisjes die ik daar heb 
ontmoet, heb ik nog steeds goed contact. Je komt mensen 
tegen uit alle landen van Europa – en de wereld – die je an-
ders nooit zou ontmoeten. Het is heel bijzonder om met die 
mensen te praten over van alles en nog wat.’ 
 
Terugkijkend springen twee momenten in de week eruit: een 
gesprek dat ze samen met vrienden had met een broeder en 
een wandeling van een uur met vrienden naar een bakkerij 
in de buurt. ‘Ik raakte in gesprek met een meisje dat ik nog 
helemaal niet had gesproken. De atmosfeer die daar heerst, 
maakt dat mogelijk. Die ontmoeting raakte me heel erg.’ 

 
Tot slot is er nóg een woord dat bovenkomt als ze praat over 
haar Taizé-reis: plezier. ‘Er zijn zoveel jonge mensen en er is 
heel veel lol, goede sfeer en weinig slaap. En muziek, heel 
veel muziek. Ik stond onder de douche en toen stonden vier 
meisjes een canon te zingen: geweldig! Als het zou kunnen, 
ging ik er morgen weer heen. Het is gewoon een fijne plek 
om te zijn’, aldus Minke. 

Ab Visscher 
Foto’s Minke Kremer 
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Een weg naar binnen, naar verbinding 
 
Vakantie: op weg gaan om bij te komen van de hectiek van het dagelijkse leven.  Het Ven-
ster sprak met drie leden van de Nicolaascantorij, Irene, Jaap en Cor, over wat hun deel-
name aan de Lutherse kerkmuziekweek in Hoeven voor hen daarin betekent. 
 

Cor Flens: Je gaat naar Hoeven om véél te zingen. Nou, dat 
doen we dan ook. Tussen de twee getijdengebeden Metten 
om 8 uur en Completen om 22 uur zijn er verspreid over de 
dag zes repetitiesessies van een uur of vijf kwartier. Dit afge-
wisseld met eet-, drink, of rustpauzes. En daarbij ook stem-
vorming en ochtendgymnastiek! De “Bar is open” vanaf 22 
uur. De dagen staan onder leiding van Els Hermanides (ja 
van onze cantorij) en Hans Janssen (Luthers kerkmusicus). 
Jaap den Hertog; Let wel: het is niet zomaar zingen. Ik zing 
ook in een oratoriumvereniging; daar gaat het vooral om 
mooie muziek.  Maar in Hoeven komt er iets extra’s bij: de 
woorden zijn zeker zo belangrijk als de muziek. Daardoor ge-
ven we met het slotconcert ook een boodschap, een getui-
genis van wat het geloof voor ons betekent. 
Irene Bastiaanse: Voor mij is het eigenlijk best bijzonder dat 
ik me zo thuis voel in Hoeven, want ik ben opgegroeid met 
een 60-er jaren mentaliteit. Hierin verdwenen kerk en religie 
achter de horizon van wat moest vernieuwen. Later, in de 
Cantorij, brachten de muziek en de vrijere opvattingen over 

kerk en geloof 
me toch weer 
bij de mooie, in-
spirerende kan-
ten van de ere-
dienst. Daarom 
passen de zang-
weken in Hoe-
ven mij nu 
goed! 
Cor: Voor mij 
biedt Hoeven 

een prachtige gelegenheid om mijn hobby: zingen, uit te oe-
fenen. Ik ben groot geworden in een gezin waarin heel veel 
werd gezongen, waar we om beurten een tweede stem 

moesten zingen. We begonnen, net ge-
trouwd, een koor in Oostzaan, waar 
Ank de Blaey (toen ter tijd cantrix in de 
Hervormde Gemeente) de leiding van 
kreeg. Zij introduceerde ons in de kerk-
muziekdagen (toen nog van de PKN, 
ook in Hoeven). Maar het is niet alleen 
hobby: het geeft stem aan mijn geloof, 
basis van mijn leven! 
Irene: Het is, naast het instuderen van 
soms best ingewikkelde kerkmuziek, 
wat ik graag doe, ook een soort re-
traite, met bezinning (op wat wij op 
aarde doen), met verbinding met de 
andere. Dat is ook wat kerk en religie 
voor mij betekenen. 

Jaap: Voor mij is het ook een retraite. De muziek en de tek-
sten bouwen daarin als het ware een wereld om je heen 
waarin je je héél goed voelt: gezien, dicht bij je geloof, dicht-
bij het perspectief dat daarbij hoort. Zo is die retraite een 
(tijdelijk) overgaan naar een andere wereld, dichtbij God. Ik 
ervaar de tegenstelling altijd heel abrupt als ik thuisgekomen 
weer boodschappen doe en de vreselijke achtergrondmuziek 
van de supermarkt 
moet aanhoren. 
Waar ben ik in be-
land, denk je dan. 
Irene: Maar het is 
niet allemaal zo spiri-
tueel hoor: we heb-
ben het, ook vaak 
over dagelijkse din-
gen. 
Cor: En na de completen wordt er nog menige boom opge-
zet door de ca. 35 deelnemers. 
Jaap: Maar wat toch niet ongenoemd mag blijven is de 
kracht en de inspiratie van het samen zingen. Dezelfde 
woorden in volle harmonie zingen, met je tochtgenoten van 
die week, is een extra kracht die je cadeau krijgt, bovenop 
wat de muziek toch al met je doet. 
Irene: Vlak na de oorlog ging ik met mijn vader naar de 
kerstnachtdienst. Daar zongen we “Ere zij God”, met een 
stampvolle kerk. Dat waren momenten van groot geluk: je zo 
opgenomen voelen in een gemeenschap die zoveel geloofs-
blijheid, troost en zekerheid uitstraalde. 
Cor: Al met al ben je zo’n week dicht bij jezelf, dichtbij de an-
deren, dicht bij God. Geweldig om zo je vakantie te mogen 
besteden. 

Tekst: Ed Broeze 
Foto’s: uit eigen bezit Jaap 

Jaap,   Irene,     Els 

Jaap,      Cor 
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Nabije plaatsen met een verhaal 
 
Wat doen we met de vakantie? Een vraag, die je op duizend en één manieren kunt beant-
woorden. Stel dat je geen zin of mogelijkheden hebt om weg te gaan, zijn er dan bijzon-
dere plekken in onze buurt, waar je eens op de fiets, met de auto of wellicht met het O.V. 
langs kunt gaan? Een paar suggesties. Vanuit Edam een ronde met de klok mee. 
 
Onze Lieve Vrouwe ter Nood 
Een belangrijk bedevaartsoord, ge-
legen tussen Limmen en Heiloo 
aan de oostzijde van de spoorlijn 
Amsterdam-Alkmaar. Het is een 
oud heiligdom, de datum van ont-
staan is niet bekend, maar in 1409 
was er al een rector aan verbon-
den. Het centrale punt is de water-
put onder de bomen op het plein 
voor de kapel. Aan deze put, de 
Runxputte, zijn drie verhalen ver-
bonden. 
 

Ooit vond een boer er een Maria-
beeldje in de grond. Hij nam het 
mee naar huis, maar de volgende 
dag was het beeldje weer terug op 
de plek, waar hij het gevonden 
had. Een mirakel, reden om het 
aan de pastoor te geven.  Jaren la-
ter kwam een schipper voor de 
kust in een zware storm in nood en 
smeekte Maria om hulp. Hij 
hoorde een stem zeggen: “Als je 
mij gaat eren, zal de wind gaan ke-
ren”. Hij wist meteen “dit is Ma-
ria”. Hij beloofde het haar, kwam 
behouden aan land en schonk geld 
voor de bouw van een kapel op de 
plaats, waar het beeldje gevonden 
was. Maar na de reformatie werd 
de put dicht gegooid en werd de 
kapel afgebroken. 
 

In 1713 heerste er veepest, die 
veel ellende bracht. Radeloze boe-
ren gingen op de avond van 8 de-
cember, het feest van de Onbe-
vlekte ontvangenis van Maria, bid-
den bij de oude put. Tot hun ver-
bazing begon deze toen weer wa-
ter te geven, water bovendien, 
waar het vee van bleek te genezen. 
Een groot wonder. 
 

Kort na 1900 is het bedevaartsoord 
nieuw leven in geblazen. De put is hersteld, en na tussen-
fasen werd de huidige grote kapel, de Genadekapel, ge-
bouwd, er worden weer bedevaarten gehouden. 

Elke dag komen mensen bij deze 
put het heilzame water halen. De 
kapel is een centrum van activitei-
ten, maar ook een plek van rust en 
bezinning. 
 
Adelbertusakker 
Wat meer westelijk, aan de rand 
van de duinen bij Egmond-Binnen, 
ligt de Adelbertusakker, vernoemd 
naar de heilige Adelbert, net als 
Bonifatius een volgeling van Willi-
brord. Na zijn dood in 740 werd hij 
begraven op deze akker. Op zijn 
graf werd een houten kerkje ge-
bouwd. 
Meer dan twee eeuwen later kreeg 
een non uit Hallum (de naam van 
Egmond-Binnen in middeleeuwse 
tijden) in een droom de opdracht, 
dat Adelbert in de kapel van de ab-
dij van Egmond moest worden her-
begraven. Het graf van Adelbert 
werd geopend en zijn gebeente 
werd in processie naar de kapel ge-
bracht. 
 

Op zijn graf op de akker ontsprong 
toen spontaan een waterbron. Ook 
het water uit deze bron bleek een 
heilzame werking te hebben. In het 
bijzonder blinden en slechtzienden 
heetten baat te hebben bij het drin-
ken van dit water. Het houten 
kerkje werd vervangen door een 
veel grotere kerk van tufsteen met 
daarin de Adelbertusput. Maar bij 
het beleg van Alkmaar werd deze 
kerk verwoest. 
 

In 1924 werden bij archeologisch 
onderzoek op de akker de funda-
menten van de tufstenen kerk ont-
dekt. De contouren van deze kerk 
zijn nu weer zichtbaar. De plek oe-
fent een bijzondere aantrekkings-

kracht uit. De akker is toegankelijk, af en toe komt een be-
zoeker water uit de put scheppen. Aan de andere zijde 
staan een kapel en een klokkenstoel. Een plek van rust en 
stilte. 

OLV ter Nood 

Albertusakker 
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Huis te Nyuwendoren 
Eenigenburg is een oud dorp 
ten zuidwesten van Schagen 
met ongeveer 200 inwoners. 
Floris V, graaf van Holland, 
liet na zijn overwinning op de 
West-Friezen in 1289 een 
aantal dwangburchten bou-
wen om het gebied in zijn 
greep te houden. Een daar-
van was het kasteel “Huys te 
Huis te Nyuwendoren”, aan 
de monding van de vroegere 
rivier de Rekere, belangrijk 
als route voor vrachtschepen 
vanuit het noorden naar Am-
sterdam. De rode stip links-
boven op de kaart. Vanaf 
1367 verdween deze plek uit 
de archieven. Maar op een stuk land onder Eenigenburg 
met de veldnaam "Nieuwe Deuren", een verbastering van 
"Nyewendoren", werden in 1948 de resten van het kas-
teel herontdekt. Van het kasteel zijn de funderingen en de 
grachten hersteld, enig muurwerk is opnieuw opgebouwd 
en er is een uitkijktoren neergezet. Niet een plek, waar 
wonderen hebben plaats gevonden, wel een markant 
punt in onze regio in de al eeuwenoude strijd tussen vrij-
heid en overheersing.  
 
Oude Zeug  
Een intrigerende plaatsnaam, zoals ook “Hongerige Wolf” 
in noordoost Groningen. Dat is een echt dorp, Oude Zeug 
is niet meer dan een plek, wel op kaarten vermeld. U 
vindt hem halverwege de oostelijke dijk van de Wieringer-
meer. Het is een van de punten, vanwaar de dijk van de 
polder werd aangelegd. De naam is die van een zandplaat 
in het IJsselmeer. Er is een kleine haven, bij de aanleg van 

 
de polder werkhaven, na de oorlog tot 2005 gebruikt voor 
de afvoer van suikerbieten. Daarna vooral voor de afvoer 
van andere landbouwproducten, voor de recreatievaart 
en als vluchthaven voor schepen bij storm. 
 

Na de inundatie van de polder door de Duitsers in april 
1945 werd er voor het herstel een werkkamp voor de ar-
beiders gebouwd. In 1954 werd dit kamp gebruikt voor de 
huisvesting van Molukkers. Een opvangplicht, waarvoor 
men ook toen vaak verre afgelegen plekken uitkoos. Maar 
van al deze ongemakkelijke historie is nu niets meer te 
zien. Wel van de nabijgelegen bio-vergister. Plan is er een 
grote jachthaven te maken, onderdeel van het “Water-
park Wieringermeer”. 

Maarten Gast 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Ronkend de 
vredesweek in 
 

Dit jaar is het alweer de 
13e keer dat de 
motortoertocht ‘ronkend 
de vredesweek in’ wordt 
georganiseerd. 
De vredesweek is dit jaar 
van 14 t/m 22 september, 
en zondag 15 september is 
de vredesdienst in de Grote Kerk. Het thema van de 
Vredesweek is: SAMEN VOOR DE VREDE! De 
motortoertocht gaan we wederom aan het begin van de 
vredesweek houden, dus op 14 september. 
(En bij slecht weer op de 14e verschuiven we de rit naar 
21 september). 
Dit jaar vertrekken we vanaf de Ontmoeting (om 9.00 
beginnen we met koffie en wat lekkers) en de rit eindigt 

bij de Grote Kerk zo rond 17.00 uur waar 
we dan nog een hapje en een drankje 
hebben. De rit is zo’n 150 km en we 
houden een koffie-, een lunch en een 
middagstop. Lijkt je het leuk om ook een 
keer mee te gaan? Geef je dan op bij 
rienenhelmadevries@ziggo.nl. Wil je 
meer weten bel dan 06 22 94 83 05 

Rien de Vries 
 

Rectificatie 
 

In het Venster van juni (blz. 7) stond dat de Rococo-klok in 
de Swaen is gerestaureerd in 1990/91 (bron: Sti. Kerkelijk 
Kunstbezit NL). Dat betrof echter alleen een restauratie 
van het houten kastwerk van dit meubelstuk. Een attent 
telefoontje van de heer Hans Janzen uit Edam, maakte 
duidelijk, dat het uurwerk in april 1986 door hem zelf 
uitgebreid is gerestaureerd. – RJL 

Oude Zeug Nyewendoren 
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Rijdend door de mooie, maar dun 
bevolkte grensstreek Thiérache, 
kun je meer dan 60 versterkte 
kerken bezoeken in de departe-
menten Aisne, Nord en Ardennes. 
Deze versterkte kerken werden 
gebouwd tussen 1550 en 1625 
omdat gedurende de vele oorlo-
gen in die periode de lokale be-
volking steeds vaker onder druk 
kwam te staan. Naast de verplich-
ting om de voorbijtrekkende sol-
daten onderdak te geven, moes-
ten de dorpsbewoners afrekenen 
met rondtrekkende huurlingen 
en plunderende bendes. Dit 
kwam vaak bovenop de toren-
hoge belastingen die men moest 
afdragen aan de plaatselijke he-
ren. 
 
Pronkstuk van het dorp Parfonde-
val, een gehucht net over de 
Frans-Belgische grens, is onge-
twijfeld de kerk: Église St-
Médard. Duidelijk is dat deze niet 
alleen is gebouwd voor het zie-
lenheil. Stevig opgetrokken uit 
baksteen, met zijn torens en 
schietgaten doet deze meer den-
ken aan een kasteel dan aan een 
kerk. 
 

De ingang van de kerk wordt 
geflankeerd door twee ronde 
torens die de poort bescher-
men. Ze zijn met elkaar ver-
bonden door een ronde boog 
van waaruit men allerlei pro-
jectielen op de belegeraars kon 
gooien. De kerk zelf heeft een 
prachtig portaal van lokale 
kalksteen en er is veel hout ge-
bruikt voor meubilair, zuilen en 
plafond. Dit geeft de kerk, ook 
door de gebruikte bakstenen 
een bijna gezellige sfeer. Niet 
onbelangrijk als je er met bijna 
het hele dorp moet schuilen. 
 
Op de eerste verdieping van de 
kerk bevindt zich een grote 
schuilzaal van 7x7 meter. Hier 
geen latrines, kasten of schoor-
stenen die je wel vaak in an-
dere schuilkerken aantreft. 
Ook is er de woning van de 
klokkenluider. Een belangrijk 
man, altijd waakzaam, klaar om 
in gevaar de klokken te luiden, 
als waarschuwing voor de 
dorpsbewoners en de omlig-
gende dorpen. 
 

Arie en Jannie van Ginkel 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Kerk op wintersport 
 
Wij, de werkgroep Kerk Op Wintersport, hebben weer de 
K.o.W. 2025 georganiseerd en intussen is het hotel ook 
definitief gereserveerd. Dit jaar gaan we opnieuw naar 
Italië. We hebben het hotel in Pellizzano voor de periode 
van 10-18 januari gereserveerd en hebben intussen 13 
definitieve inschrijvingen. Dus er is nog genoeg 
mogelijkheid om je in te schrijven voor de K.o.W. 2025. 
Inschrijven bij rienenhelmadevries@ziggo.nl (en de 
inschrijving bevestigen met een aanbetaling van € 200,= ). 
We sturen je dan de uitgebreide beschrijving van het skigebied, het hotel en het reisprogramma. 
 

De bevestigingsaanbetaling graag  overmaken naar rekeningnummer: NL36 RABO 0315628871. t.n.v. Protestantse Kerk 
Edam, o.v.v. K.o.W. 2025. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we de reis aanbieden voor € 714,=, uitgaande van een Royal 
Class touringcar met bezetting van 33-35 personen. De éénkamertoeslag is € 72,00 (voor 6 nachten). De prijs is exclusief de 
skipas van € 296, = en exclusief skimateriaal en skilessen. 
Namens het KOW-team (Jan Schoute, Piet v.d. Made, Ben Tol en ondergetekende)    Rien de Vries 

Mijn vakantiekerk 
 

 
 

Versterkte kerk 
Parfondeval (F) 

Engelse koormuziek en Bach in juli in de Grote Kerk 
Liefhebbers van Engelse koormuziek kunnen hun hart ophalen bij het concert van Capella sine Vinculis op zondag 14 juli. 
Op 28 juli speelt de vermaarde organist Jos van de Kooy een Bach-programma op het grote orgel. Het is dan de sterfdag 
van de grote componist. Beide concerten beginnen om 15.00 uur. Toegang vrij, collecte voor het orgelfonds. 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Vakantie 
Er waren eens twee houthakkers in het bos. 
Beiden wilden een boom omhakken. Die bo-
men waren ongeveer even dik. De houthak-
kers besloten er een wedstrijdje van te ma-
ken: wie het eerst de boom had omgehakt. Al-
lebei gingen ze meteen hard aan het werk. 
Maar na een tijdje, stopte één van de hout-
hakkers en verdween uit het zicht. De andere 
hakte natuurlijk extra hard door. Na een 
poosje kwam de houthakker die was wegge-
gaan weer terug, en hakte ook weer verder.  
Toen ze een stuk verder hadden gehakt, ver-
dween die éne houthakker opnieuw even. De 
ander ging steeds harder hakken; met een te-
genstander die steeds zomaar verdween, kon 
hij natuurlijk makkelijk winnen. Toch was hij 
nog lang niet zo ver, toen de andere boom 
met veel gekraak omver ging. Hij vroeg het 
zijn collega: ‘Hoe kan het nou, dat ik de héle 
tijd heb doorgehakt, en jij een paar keer ge-
woon zomaar weggelopen bent, en jouw 
boom tóch eerder om ging?’ Zijn collega ant-
woordde: ‘Ik heb steeds even de tijd genomen 
om mijn bijl te slijpen.’ 
 

De zomer is (voor wie buiten de agrarische 
sector werkt) bij uitstek een tijd om onze bijl 
te slijpen. Op adem komen, even pas op de 
plaats maken, ontspannen: het maakt dat we 
scherp blijven en uiteindelijk beter presteren 
en ons beter voelen. 
Op vakantie gaan levert daaraan een gewel-
dige bijdrage. Wanneer we vrij zijn en nieuwe 
dingen zien en beleven, verbreden we onze 
horizon. Ons woord voor vakantie komt uit 
het latijn. ‘Vacare’ betekent leeg worden, vrij 
zijn. Zo is er een vacature als er ergens een 
positie vrij is. Het woord ‘vacare’ komt ook uit  

 
het klooster. Daar betekent ‘Vacare 
Deo’: leeg worden voor God, je 
openstellen, je van binnen vrij ma-
ken van alle drukte en gedoe en ge-
dachten om ruimte te maken voor 
de Eeuwige. Nog zo’n woord: ‘recre-
atie’, dat komt ook uit het latijn. Het 
betekent letterlijk ‘her-schepping’. 
Juist wanneer we op nieuwe plaat-
sen komen en door onbekende ge-
bieden reizen, doen we nieuwe in-
zichten op en vinden we nieuwe in-
spiratie (letterlijk ‘bezieling’!). 
Ruimte maken voor nieuwe inzich-
ten, dat past bij de zomerweken. 
 

Nou gaat lang niet ieder van ons 
deze zomer op reis. Wie al wat ou-
der is, verplaatst zich soms niet zo 
makkelijk. Wie kijkt vanuit het per-
spectief van duurzaamheid stapt lie-
ver niet in het vliegtuig. Wie alleen 
is, vind het misschien moeilijk om 
op pad te gaan. En reizen is vaak 

een prijzige aangelegenheid. Geluk-
kig hoeven we niet ver van huis om 
te verstillen, of om op nieuwe plaat-
sen te komen en onbekende gebie-
den te bezoeken. Wandelend of fiet-
send kom je zomaar ergens waar je 
nog nooit eerder was. Maar zelfs wie 
thuisblijft kan nieuwe dingen ont-
dekken! In je eigen tuin kom je zo-
maar een bijzondere libelle tegen. 
Een gestippelde appelmot, een 
muntvlinder of een zwarte moeras-
wapenvlieg. Ik verzin het niet, hoor. 
Er zijn mensen bij mij in de buurt die 
mij daarop attenderen. En er zijn 
apps en boekjes over vogels, insec-
ten of planten die maken dat je in-
eens heel anders naar je eigen om-
geving kijkt. 
 

De Bijbel raadt ons aan om goed te 
kijken. Naar de mieren, naar de vo-
gels in de lucht en de bloemen in het 
veld, naar de vijgenboom, de wijn-
rank. Naar de sterren, de bloesems, 
de rotsen en de regenboog. Daar-
voor hoef je helemaal niet weg. Als 
we goed kijken, kunnen we ons ver-
wonderen over hoe ingenieus alles 
in elkaar zit, ervaren dat we deel uit-
maken van een veel groter geheel, 
zomaar nieuwe inzichten opdoen, 
onze bijl slijpen. 
 
Vakantie, recreatie en inspiratie: dat 
wens ik u toe in deze zomerweken! 
Hartelijke groet 

ds. Charlotte Kremer 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Poëzie-estafette
 
Het instrument 
 

Het was een dor en taai karkas, 
dat niet meer te bespelen viel; 
het donker klaaghout van de ziel 
zou brandhout zijn en weldra as. 
 

Maar toen de muzikant het nam 
om het althans de eer te geven 
van een verheven zwanenzang, 
begon het in zijn hand te leven 

 

en kraaide als een jonge haan.- 
Hij greep de strijkstok, om de zwaan, 
al was ‘t een haan, voorgoed te kelen, 
maar zie, het snijden werd een strelen 
 

en ‘t slagerstuig een toverstaf. 
Het oud karkas begon te zingen 
vol goddelijke duizelingen, 
verrukt als op de eerste dag. 
 

H. Marsman 
 
Het gedicht sprak me meteen aan en ik 
denk dat aandacht doet leven. 

 
Ik geef het stokje door aan Ria Wes-
sels. 

Marianne Ebbers  
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Kerken zonder grenzen 
 
Hoe brengen we de zomervakantie door? Thuisblijven of weggaan, dat is de grote vraag. 
Maar waar je ook voor kiest, je kunt altijd ergens een kerk bezoeken, en dan niet alleen 
doordeweeks voor de stilte en de schoonheid, maar ook op zondag om te genieten van 
een muzikaal rijke viering. 
 
Elk godshuis heeft zijn eigen sfeer 
Iedereen bezoekt weleens een kerk in den vreemde en kan 
geraakt worden door de verstilde sfeer of het overweldi-
gende interieur, maar meestal komt het er niet van om dát 
mee te maken waarvoor het gebouw bedoeld is: een viering. 
Tijdens zo’n kerkdienst kun je een kerkmuzikaal wondertje 
meemaken en mooie ontmoetingen hebben met parochie- 
of gemeenteleden. Zulke ervaringen kunnen je lang bij blij-
ven. Des te meer reden om op zon-
dagmorgen eens een sobere dorps-
kerk of weelderige kathedraal binnen 
te stappen. Hier volgt een volstrekt 
subjectieve greep uit de mogelijkhe-
den van vooral monumentale kerken. 
Meestal is er uitgebreide informatie 
op het web. De tijden slaan op de zon-
dag, tenzij anders vermeld. 
 
De thuisblijvers 
Voor de thuisblijvers is er genoeg 
keus. Ga eens naar de Nicolaasbasiliek 
in Amsterdam voor een weldadige 
Hoogmis (10.30 uur), of bezoek de li-
turgische vieringen in de Oude Kerk 
(11 uur), of het intieme avondgebed 
om 18.30 uur bij het imposante Chris-
tiaan Müllerorgel. In Haarlem biedt de 
Kathedrale Basiliek St. Bavo een keur 
aan muzikale hoogtepunten. De Hoog-
mis is om 10 uur, en elke zaterdag om 
16 uur is er een orgelconcert. In de 
Dom in Utrecht met zijn fameuze 
Bätzorgel is de viering om 10.30 uur 
en op zaterdagmiddag om 15.30 uur afwisselend een vocaal 
of instrumentaal concert. Voor wie wat verder wil reizen, in 
de St. Servaasbasiliek in Maastricht kun je je om 10 uur laven 
aan de Hoogmis. Overigens vindt in Maastricht van 20 tot 22 
september het Festival Musica Sacra plaats. In de O.L. Vrou-
wekathedraal in Antwerpen vindt om 10 uur de Hoogmis 
plaats, en vrijdags is er altijd Orgel na de Noen, orgelconcer-
ten van 12.45-13.30 uur.  
 
De Vakantiegangers 
De kolossale Dom in Keulen is wel het mekka van de katho-
lieke kerkmuziek in Duitsland (zie foto). Elke zondag om 10 
uur werkt één van de vier koren van de Dom mee aan de vie-
ring, evenals tijdens het muzikale Avondgebed om 18 uur. En 
de kerkgangers zingen volop mee! Elke dinsdag om 20 u zijn 
er de Orgelfeierstunden. In Schwäbisch Gmünd (Zuid- 

 
Duitsland) kun je van 12 juli tot 4 augustus genieten van het  
Festival Europäische Kirchenmusik tijdens allerlei concerten 
en kerkdiensten in zeven verschillende kerken. In de kerk 
van Bach, de Thomaskirche, in Leipzig kun je veel kerkmuziek 
verwachten (9.30 uur), en ook zijn er geregeld orgel- en 
koorconcerten. In de Frauenkirche in Dresden kan men vrij-
wel dagelijks genieten van allerlei concerten. Zondags zijn er 

diensten om 11 en 18 uur. 
De Notre Dame in Parijs is het katho-
lieke centrum van Frankrijk. Zondags 
is er veel muziek in de Hoogmis om 
11.30 uur en er zijn dagelijks vespers 
om 17.45 uur, nu tijdelijk in de kerk 
St. Germain-l’Auxerrois, vanwege de 
restauratie na de brand. 
Het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk 
beroemd om zijn rijke Anglicaanse 
kerkmuzikale praktijk. In vrijwel elke 
bisschoppelijke kathedraal kan men 
zich laten onderdompelen in he-
melse muziek, vaak ook dagelijks tij-
dens de Evensong aan het eind van 
de dag. Londen verdient een aparte 
vermelding met de majestueuze St. 
Paul’s Cathedral met om 10 uur en 
11.30 vieringen en om 17 uur de 
Evensong. 
De Nidaros Domkerk in Trondheim 
(Noorwegen) is een imposant bouw-
werk met een rijk muzikaal leven. 
Kerkdiensten zijn er om 11 uur en 
orgelconcerten iedere woensdag om 

18.30 uur. In de Dom van Uppsala (Zweden) zijn er naast de 
zondagvieringen om 11 uur veel koor- en orgelconcerten. In 
de Dom van Roskilde (Denemarken) met zijn beroemde his-
torische orgel worden veel concerten georganiseerd. Vierin-
gen om 10 uur en 17 uur. 
In de kerk van Zwingli, de Grossmünster te Zürich (Zwitser-
land) zijn de diensten om 10 uur, en op de woensdagen om 
18.30 uur kan men genieten van orgelconcerten. In de Mün-
ster van Bazel zijn er naast de erediensten om 10 uur, op za-
terdag vespers om 16.30 uur.  
In het Oostenrijkse Salzburg kan men in de Dom (de kerk van 
Mozart) genieten van een niet aflatende stroom van missen 
(10 en 11.30 uur) en concerten (bijna dagelijks om 12 uur). 
 

Kortom, voor elk wat wils! Kerk eens over de grens! 
 

Frans Koning 



 RAAD VAN KERKEN EDAM–VOLENDAM 
Voorzitter: Thom van der Woude, tel 0622566528  

Secretaris a.i.: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299 371297, rvkedamvolendam@gmail.com 
Penningmeester: Henri Kalk, Kapsteeg 5, 1135 WR Edam, tel.0299371297 

Postbank: NL08 INGB 0002 637888 
  

De Raad van Kerken Edam-Volendam heeft tot taak het beraad over - en het gestalte geven aan - samenwerking en eenheid van de Kerken.  
Dit door initiatief te nemen tot en het bevorderen van al datgene wat lidkerken gezamenlijk kunnen doen  

Artikel 2 oprichtingsakte 22-10-1985 
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Vergadering Raad van Kerken 
De geplande vergadering van woensdag 12 juni is komen te 
vervallen omdat er te veel deelnemers verhinderd waren. De 
volgende vergadering staat nu op de agenda voor woensdag 
11 september in de consistorie van De Swaen. 
 
Collecte Pinkstervuur 
Op 18 mei is het oecumenisch Pinkstervuur gehouden. Hier-
van heeft u in het vorige nummer al een kort verslag kunnen 
lezen. Wat daar nog niet stond vermeld was de opbrengst 
van de collecte. Deze bracht € 217,40 op, dit wordt verdeeld 
tussen de Raad van Kerken en Artsen Zonder grenzen  
 
Vredesdienst 
De volgende oecumenische viering is de Vredesdienst van 
zondag 15 september. Voorgangers zijn dan kap. Mario 
Agius en ds. Hans Reedijk. Meer hierover in de volgende edi-
tie van het Venster.  
 
Landelijke Raad van Kerken 
 
Tentoonstelling ‘Christendom en slavernij’ 
Van 29 juni t/m 22 september is in Museum Catharijnecon-
vent in Utrecht de tentoonstelling ‘Christendom en slavernij, 
een Nederlands verhaal’ te zien. Aan de hand van historische 
bronnen, persoonlijke reflecties, onderbelichte perspectie-
ven en hedendaagse kunst krijgen bezoekers inzicht in de 
vaak onbesproken relatie tussen het christendom en het Ne-
derlandse slavernijverleden. Het christendom had een cruci-
ale invloed op het denken over slavernij. Zowel de voor- als 
tegenargumenten werden uit de Bijbel gehaald. Deze ge-
schiedenissen werken door tot op de dag van vandaag. Ze 
hebben de identiteit van Nederland mede gevormd. 
 
De tentoonstelling be-
strijkt alle gebieden waar 
Nederland in het koloni-
ale verleden actief was. 
Het omspant de periode 
van 1596 – het moment 
waarop voor het eerst 
een schip met slaafge-
maakten aanmeerde in 
Middelburg – tot nu. Ne-
derlanders raakten letter-
lijk met de Bijbel in de 
hand betrokken bij sla-
vernij. Op de schepen voeren koopmannen en predikanten 
samen uit om de dubbele boodschap van commercie en 
christendom te verspreiden. Dominees overzee kregen vaak 
een aantal tot slaafgemaakten ter beschikking, en kerken 
profiteerden van de welvaart die met slavernij werd ver- 

 
diend. Naast historische objecten is er in de tentoonstelling 
een belangrijke rol weggelegd voor hedendaagse kunst. 
Ondanks de dominante steun voor slavernij waren er in de 
Nederlandse koloniale periode ook altijd tegenstemmen. 
Welke argumenten gebruikten mensen om het christelijk ge-
loof te verenigen met de uitbuiting van andere mensen, of 
zich daar juist tegen te verzetten? Waarom voelden som-
mige tot slaafgemaakten zich aangesproken door het chris-
telijk geloof? Hoe verliep de interactie tussen de religies van 
de slaafgemaakten en het christendom van de Nederlan-
ders? Welke rol speelden de kerken in de uiteindelijke af-
schaffing van slavernij? En hoe wordt er nu naar dit verleden 
gekeken? 
Zie voor meer info: www.catharijneconvent.nl    
 
Maatschappelijk handelen en spreken 
In de vergadering van de Raad van Kerken ging het over de 
vraag hoe het maatschappelijk handelen en spreken van de 
kerken de komende jaren vorm zou kunnen krijgen. 
De raadsleden bogen zich over drie vragen: 

• Hoe kunnen de kerken de stem worden van de 
stemlozen, van hen die niet gehoord worden?  

• Hoe onderscheiden de kerken de gave van de pro-
fetie in hun midden en wat kunnen wij als kerken 
doen om profetische stemmen in onze tijd te steu-
nen en te versterken? 

• Moeten kerken meer zichtbaar worden in het pu-
blieke debat, en zo ja, wat kunnen ze doen om dat 
te bereiken? 

De discussie hierover leverde onder andere de volgende ge-
zichtspunten op. 
Niemand binnen de kerken is tegen presentie van de kerken 
bij nood en onrecht, maar als de kerk met een ‘profetisch’ 
spreken komt is tegenwoordig de helft van de lidmaten voor 
en de andere helft tegen. 
Het spreken werkt alleen als je geloofwaardig bent, profe-
tisch spreken moet gebaseerd zijn op het Woord van God, 
en als je het als kerken samen oppakt kan dat al een profe-
tisch teken zijn. 
Kom met een positieve getuigenis als kerken waarbij je uit-
gaat van een christelijk mensbeeld, dan blijkt vanzelf hoe je 
als kerken in maatschappelijke discussie staat over bijvoor-
beeld uitsluiting, discriminatie, het klimaat etc. 
Natuurlijk moet er vanuit kennis van zaken gesproken wor-
den, moet je luidkeels laten horen wat je wél wilt zodat dui-
delijk blijkt wat je afwijst, en moeten kerken ook bereid zijn 
de consequenties van een dergelijk spreken te dragen. 
 
Voor meer nieuws zie:  https://www.raadvankerken.nl/ 



–
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Vanuit de pastorie        
Misschien komt het omdat ik in augustus jarig ben, maar ik 
heb in de zomervakantie altijd veel meer het gevoel dat er 
een jaar om is dan met oud en nieuw. Het schooljaar van de 
kinderen zit er bijna op, de sport- en muzieklessen gaan 
straks weer pauzeren. Het is een tijd van seizoen afsluitingen 
en jaarlijkse barbecues en eindfeestjes. En van een beetje  
terugkijken, de balans opmaken en nieuwe ideeën  
bedenken. In de kerk rekenen we zo niet, daar begint het 
jaar in de advent. Maar toch spreken we van ‘het seizoen’, 
en van een ‘jaarprogramma’ dat in september start. Ook in 
de kerk worden (na de kerkdienst voor jong & oud) de activi-
teiten even minder, zodat iedereen weer wat nieuwe ener-
gie op kan doen. Het was weer mooi, alle vieringen en pret-
tige vergaderingen, het geweldig leuke jeugdwerk en alles 
wat we samen hebben gedaan. En er zit dan nog wel een 
hele zomer tussen, maar ik verheug me ook al volop op het 
nieuwe seizoen!  
Hartelijke groet,                                    ds. Charlotte Kremer   
 
Kerkdienst voor jong en oud     
Op zondag 14 juli sluiten we het kinderkerkseizoen af met 
een feestelijke kerkdienst. De zaterdag ervoor komen de kin-
deren al bij elkaar om samen pizza te eten (zelf beleggen na-
tuurlijk!), een span-
nende speurtocht 
te doen(waar gaan 
die mensen heen 
met hun koffers?) 
en marshmallows 
te roosteren boven 
het kampvuur (en 
liedjes te zingen!). 
Dan bereiden ze 
ook nog het één en 
ander voor aan de kerkdienst. Het thema is: ‘Ik ga op reis en 
ik neem mee’. In de dienst hebben de kinderen een belang-
rijke rol: ze zingen en maken muziek, en wordt zelfs gedanst!  
 
Vakantie          
Ds. Charlotte Kremer is op vakantie van 27 juli tot 17 augus-
tus. Mocht er in die tijd dringend pastorale zorg nodig zijn, 
dan weet onze scriba Ria van Saarloos (scriba@kerkge-
meente.nl) welke dominees uit de buurt beschikbaar zijn. 
 
Pastoraal meldpunt   
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, als u graag wat pasto-
rale aandacht vanuit de kerkgemeente wil of een voorbede 
wil laten doen voor een ander of uzelf.  Zij is altijd bereikbaar 
via pastoraat@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371272. 

Kerk-uitje: Luthermuseum 20 juli  
In maart nam Maisa van der Kolk afscheid in onze gemeente, 
vanwege haar verhuizing naar Finland. We ontvingen als af-
scheidscadeau een prachtig weefwerk dat Maisa zelf ge-
maakt heeft. Het is geïnspireerd op een stenen altaar dat 
Maisa ooit in de kerk van Dornheim zag,- de kerk waar Bach 
ooit is getrouwd. Zij weefde daarvan een prachtig drieluik 
dat een mooie plek in de Grote Kerk heeft gekregen.  
Met toestemming van Maisa, hebben we het drieluik nu uit-
geleend aan het Luther Museum in Amsterdam. Daar maakt 
het deel uit van de zomerexpositie ‘Saligh Weven’. Zie ook 
het Venster van juni j.l. Op Luthermuseum.nl is alles over het 
museum te vinden.  

Op zaterdag 20 juli gaan we naar het Luther Museum 
(Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam) om het 
werk van Maisa, die exposeert onder de naam Marja-Liisa 
Schepel, de rest van de expositie en het museum te bekij-
ken. Praktisch: We nemen om 10:15 uur vanaf het bussta-
tion Edam bus 314 naar Amsterdam. In Noord stappen we 
over op de metro naar CS. Daar nemen we de metro richting 
Gein. Vanaf halte Waterlooplein is het nog acht minuten lo-
pen naar het museum. Daar zijn we dan om 11:00 uur. 
Kaartjes voor het museum kosten 8 euro (museumkaart gra-
tis). Bij voldoende aanmeldingen kunnen we een rondleiding 
krijgen (dat kost 6,50 per persoon). Om 13:00 uur kunnen 
we met wie daar zin in heeft (op eigen kosten) met elkaar 
lunchen bij ‘Brasserie Petit Lou’ (Weesperstraat 101A, petit-
louamsterdam.nl) dat op de route ligt terug naar het Water-
looplein. Graag (liefst vroeg) opgeven bij ds. Charlotte Kre-
mer, voor de reservering van de museumkaartjes, de rond-
leiding en de lunch!  
 
Waterdag 24 augustus 
Ook dit jaar weer zal onze gemeente zich presenteren op de 
Waterdag! De hele dag is de Swaen open en kan iedereen 
even binnenlopen. Een goede gelegenheid om even te kij-
ken, en eventueel een kaarsje aan te steken. Ds. Charlotte 
Kremer is er om met mensen in gesprek te gaan. En we ho-
pen aandacht te vragen voor een goed doel.  
Zin om even te komen helpen? Graag aanmelden bij 
scriba@kerkgemeente.nl 
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Huwelijksjubilea    
Wij feliciteren Desiree Bak en Lars Schouten die op 29 juni in 
het huwelijk traden; de fam. M. Terwijn-Schotanus; zij zijn 
op 2 juli 25 jaar gehuwd; de fam. G.B. Broeze-Aleman, die op 
8 augustus 55 jaar gehuwd is; de fam. W. Knops-Porsius, die 
op 16 augustus 50 jaar gehuwd is en de fam. N. Nordmann-
Bij ’t Vuur, die op 20 augustus een 55 jarig huwelijk vieren.   
 
Uit de kerkenraadsvergadering van juni  
 Controleverslagen worden doorgenomen en de jaarrekenin-
gen 2023 van de kerk en de diaconie worden definitief vast-
gesteld. 
 Er wordt teruggekeken op activiteiten van de afgelopen 
periode en alvast vooruit gekeken naar het nieuwe seizoen. 
 We kijken samen naar een nieuw jaarprogramma met het 
PKN jaarthema ‘Als nieuw!’ 
 Het vergaderseizoen van de kerkenraad sluiten we af met 
een hapje en een drankje. 
 

Verjaardagen van de senioren(75+)  
Op vrijdagmorgen 26 juli van 10.00 tot 11.30 
uur vieren wij de verjaardagen van de 75+ 
senioren die in juni en juli jarig zijn. U wordt 
door uw bezoekdame/heer hiervoor uitgeno-
digd. Voor de gezelligheid kan u de bezoek-
dame/heer en een vriend(in) meevragen. 
Ook zij zijn van harte welkom in de hulpkerk. 
Aanmelden bij Ellen Vriend, 
tel. 0299 3671418. Tot ziens!   
         Ouderendiaconaat kerkgemeente 
 

Koffie en maaltijd     
In de maanden juli en augustus is er op de woensdagmorgen 
geen koffie in de hulpkerk. Als u wil deelnemen aan de 
woensdagavondmaaltijd op 14 en 28 augustus kunt u zich 
opgeven bij christine.vreeswijk@quicknet.nl  
 
Overzicht diaconale collectedoelen    
Zondag 7 juli: KIA Preken in gebarentaal. 

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en 
onbegrepen in gewone kerkelijke gemeen-
ten. Hun visuele dovenwereld is een totaal 
andere dan de horende woordenwereld. 
Daarom is er binnen de Protestantse Kerk 
categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal 
opgeleide dovenpastors helpen dove 

mensen om de weg met God te gaan, bijv. in dovendiensten 
met gebarentaal. www.kerkinactie.nl/collecterooster 
Zondag 14 juli: Werkend Missieteam Volendam.  
De Stichting Werkend Missieteam er-
vaart de laatste jaren een sterke toe-
name van de vraag naar armoedebe-
strijding in onze eigen regio. Daarom 
bestaan de activiteiten tegenwoordig 
ook uit een meer lokaal en regionaal 
karakter en werkt het team samen 
met Voedselbank Purmerend en  
Noppes. www.werkendmissieteam.nl 

zondag 21 juli: Afrika Albino's.  
Mensen met albinisme in 
Afrika hebben het meest baat 
bij een goede zonnebrand-
crème van tenminste factor 30 
ter bescherming van hun 
kwetsbare huid. Daarnaast 
ondersteunt de Stichting 

Albinisme in Afrika ook enkele projecten waarbij vrijwilligers 
in Afrika zelf zonnebrandcrème produceren. 
www.afrikaansealbinos.nl 
Zondag 28 juli: De Hoop GGZ. 
Vrienden van De Hoop helpt 
mensen die worstelen met 
verslavings- of psychische 
problemen. Mensen met ont-
wrichte levens worden door gebed, giften en de warme be-
trokkenheid van al onze donateurs geholpen naar een nieuw 
leven. www.vriendenvandehoop.nl  
Zondag 4 augustus: Luchthavenpastoraat. Komen mensen 

op Schiphol zichtbaar in nood, 
dan wordt vrijwel altijd het 
Luchthavenpastoraat 
ingeschakeld. Ook 

ondersteunen zij reizigers of personeel door het bieden van 
een luisterend oor. www.airportchaplaincy.nl 
Zondag 11 augustus: KIA, Zomerzending, Pakistan Geloof 
Versterking. Kerk 
in Actie steunt een 
bijbelschool, OTS, 
die Pakistaanse 
christenen door 
middel van 
trainingen meer 
over de Bijbel 
leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt 
houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend 
mensen, onder wie veel jongeren, aan deze trainingen mee. 
www.kerkinactie.nl/christenenpakistan 
Zondag 18 augustus: Betondorp bloeit. Betondorp Bloeit 

bestaat uit een groeiend, 
hecht team van enthousiaste 
gelovige buurtbewoners met 
veel sociale inzet en liefde 
voor mensen. Zij willen graag 

iets betekenen voor de samenleving, actief zijn in de buurt 
en samenwerken met anderen. www.betondorpbloeit.nl. 
Zondag 25 augustus: PKN, Nieuwe vormen van kerkzijn.  
Elk jaar starten er nieuwe pioniers-
plekken en andere vormen van 
kerk-zijn. De Protestantse Kerk on-
dersteunt initiatieven die zich rich-
ten op doelgroepen die niet of nau-
welijks meer in bestaande kerken 
komen, of die zich richten op regio's 
waar de kerk kwetsbaar is. Veel van 
deze nieuwe gemeenschappen sla-
gen erin om jongere generaties of 
mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij 
activiteiten. www.kerkinactie.nl/collecterooster 
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Zondag 1 september: Leger de Heils, Eenzaamheid. 
Het Leger des Heils heeft meer dan 100 
buurthuiskamers door heel Nederland. De 
koffie is gratis en iedereen is welkom. In 
de buurthuiskamer komen mensen thuis. 
Er wordt o.a. naar elkaar omgekeken, sa-

men gegeten, gebreid, gelachen, gehuild en gebeden. Samen 
strijden we tegen eenzaamheid. Het aanbod van activiteiten 
verschilt per locatie en sluit aan bij de behoefte van de wijk. 
Dit varieert van maaltijden, huiswerkhulp of muziekles voor 
kinderen tot schuldhulpverlening, Nederlandse les, sjoelen 
en een Bijbelclub. www.legerdesheils.nl  
Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen  
over te maken via  Rek. NL95RABO0373711409, t.n.v. Pro-
testantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag …..doel......    
 
Verjaardagen van onze senioren in juli:   
01-07  Mevr. Y.M. Maat-Groeneveld, Cor Jongerthof 20,  
            1135 TC Edam 
06-07  Mevr. T.C.M. Regter-Visje, Dijkgraaf Poschlaan 14,  
            1135 GP Edam 
06-07  Mevr. C.J. de Haan-van der Wolf, Langemeerstraat 42,  
            1135 JG Edam 
07-07  Dhr. F.A. Visser, Sternmeerhof 10, 1135 ER Edam 
09-07  Mevr. E.J. Huber-Leguijt Edammerweg E 1,  
            1481 AR Purmer 
09-07  Dhr. M.K.H. Gast, Dijkgraaf Poschlaan 22,  
            1135 GP Edam 
11-07  Dhr. J.A. van der Wijck, Prinses Irenestraat 32,  
            1131 AV  Volendam 
12-07  Dhr. P. Leek, Hendric Dirckszstraat 20, 1135 HL Edam 
14-07  Mevr. C.A. de Wijn-van der Horst, Reigerstraat 30,  
            1131 LZ Volendam 
16-07  Dhr. J.A.C. Spelt, Twiskepolderstraat 9, 1135 JT Edam 
18-07  Mevr. A.T. Lagerburg-Klijnsma, Roelof Bootstraat 69,  
            1135 CE Edam 
18-07  Mevr. T. Hetjes-Pauw, Beemsterstraat 21,  
            1135 EG Edam 
18-07  Dhr. J. Kuiper, Achterhaven 47, 1135 XS Edam 
20-07  Mevr. N.P. Bosma-van den Heuvel,  
            Broekerhavenplantsoen 3, 1131 KP Volendam 
23-07  Mevr. M.J. Boegem-Tiebout, Jacob Peteysstraat 5,  
             1135HB Edam 
24-07  Mevr. L. Bruinink, Waardmeerhof 6, 1135 EK Edam 
26-07  Mevr. T. Siebrecht-van der Lingen,  
            Wijkermeerstraat 20, 1135 JK Edam 
27-07  Mevr. W.M. Kaars-Kool, Jan van Wallendalplein 16,  
            1135 WN Edam 
28-07  Mevr. A. van Montfort-Springer, Friese Vlaak 104,  
            1132 MP Volendam 
28-07  Mevr. H.J. de Koning, Roggebotstraat 73,  
            1443KM Purmerend 
29-07  Dhr. J. Siebrecht, Wijkermeerstraat 20, 1135 JK Edam 
31-07  Mevr. J.W.E. Groot-de Jong, Broekgouwstraat 27,  
            1135 EA Edam  
            èn augustus: 
02-08  Dhr. A.P. van Ginkel, Coen de Koninglaan 17,  
            1135 CM Edam 
05-08  Mevr. C.C. Maas-Klok, Willem Woutersstraat 13,  
            1132 XN Volendam 

05-08  Mevr. I.B. Collet-Smit, 't Grachtje over 64,  
            1625 PJ Hoorn 
09-08  Mevr. A.G. Vreeling-van Meerveld,  
            Berkmeerstraat 13, 1135 JM Edam 
10-08  Dhr. H.J. Eijk, Achterhaven 61, 1135 XS Edam 
11-08  Dhr. H.J. Blomberg, Overhoeksparklaan 92,  
            1031 KC Amsterdam 
19-08  Dhr. A.J. van Poelgeest, Bouwen Loenstraat 15,    
            1135 JC Edam 
20-08  Mevr. J. Boonstoppel-Maas, Asterstraat 5,  
            1131 LP Volendam 
25-08  Dhr. J.D. Hooijberg, Bult 22, 1135 AJ Edam 
25-08  Mevr. S.H. Stuij-de Waal, Dijkgraaf Poschlaan 22,  
            1135 GP Edam 
30-08  Mevr. G.A. Lijnes-Tolsma, Broekgouwstraat 12,  
            1135 EA Edam 
31-08  Mevr. M.J.W. Kemper-Rossenaar, Voorhaven 42,  
            1135 BR Edam 
Hartelijk Gefeliciteerd!  Een fijne verjaardag gewenst. 
 
Taxidienst      
datum  taxidienst telefoonnr. 

7 juli  H. Eijk 371939 
14 juli  J. Schoute 06-51589540 
21 juli  H. Kalk 371297 
28 juli  C. Rijswijk  06-53173149 

4 aug.  W. Meerman 06-22506765 
11 aug.  H. Kalk 371297 
18 aug.  M. van Saarloos 374038 
25 aug.  H. Kalk 371297 
  1 sept.  C. Rijswijk 06-53173149 

Helpen? Graag een telefoontje naar 
Rien de Vries; tel 06-22948305 of 
0299 372969;  of mail:  
rienenhelmadevries@ziggo.nl        
 

Opbrengst Collecten 

 
Mededelingen Kerkelijk Bureau   
Ingekomen: 
Mevr. L.L.S.M. Zeeman, Jaap Zwarthoedstraat 12,  
1132 HV Volendam 
Verhuisd:  
Dhr. P.J.M. Sanders naar:  
De Krommert 74, 1474 PR Oosthuizen. 
Dhr. P.M. Westerneng naar:  
William Pontstraat 24, 1135 EV Edam 
Dhr. J.M. Dijkstra naar:  
Anjelierenstraat 14, 1131 HN Volendam 
Dhr. R. Huber naar: 't Marken 56, 1135 CA Edam 
Vertrokken: 
fam. W.H. de Wolf, naar Liduinatuin 35, 1441 EX Purmerend 

Datum Kerk Diaconie Doel 
12-05 €     110,05  €     113,70      Moedige moeders 
19-05 €    156,60 €     189,30 Kledingbank Zaanstad 
26-05 €    127,85 €    203,50   Mercy Ships 
02-06 €    254,50 €     145,85 Regenboog Groep 
09-06 €    118,30 €    116,30 St. Vervolgde Christenen 
 €    767,30 €     768,65  



 
Berichten uit de Stolphoevekerk 
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Horen 
“Wie oren heeft om te horen, laat hij horen”, de bekende 
laatste zin van de gelijkenis van de zaaier in Mattheus 13: 1-
9. Woorden, die in de verzen 18-23 nader worden uitgelegd. 
Kort gezegd: het gaat om wat je doet met wat je hoort. Over 
onze ogen zeggen we: je moet dingen leren zien, je moet er 
oog voor krijgen. Bij ons gehoor speelt hetzelfde, ook je ge-
hoor kan je ontwikkelen. Voor muziek, voor wat een tekst 
wil zeggen, maar ook voor bijvoorbeeld vogelgeluiden. Nu is 
mijn gehoor inmiddels slecht. Toch word ik deze tijd, als het 
raam van de 
slaapkamer open-
staat, ’s morgens 
vroeg uit de slaap 
gehouden door de 
winterkoning. Dat 
kleine vogeltje in 
onze tuinen met 
het rechtop 
staande staartje, 
dat zijn stem onwaarschijnlijk kan verheffen. Geen grote 
schreeuwer, maar een luide zanger. Wat ik hoor is een ode 
aan de nieuwe dag. 
 
Kom, adem ons open 

Tijdens de oecumeni-
sche viering van het 
Pinkstervuur op zater-
dag 18 mei in de Nico-
laaskerk in Edam wer-
den we uitgenodigd om 
onder het zingen van 
“Laat onze woorden stij-
gen” bellen te blazen. 
Een speelse variant op 
oude gebruiken met 
Pinksteren zoals het los 
laten van duiven in de 
kerk of het laten neer-
dwarrelen van rozen-
blaadjes. Het lied eindigt 
met de woorden “Kom, 
adem ons open”. Nel de 
Wijn had met vooruit-

ziende blik een paar potjes bellenblaas meegenomen naar 
de dienst op zondagmorgen, de 1e Pinksterdag. Na de dienst 
werd daar dankbaar gebruik van gemaakt, op de foto door 
Anmol en Abraham Kamran.  
 
Pinksteren 
Als kind zag ik het helemaal voor me: de discipelen en an-
dere volgelingen van Jezus bijeen in een huis. Onzeker, ont-
redderd misschien wel, hun Meester was er niet meer. Hoe 
moesten ze nu verder? De deur dicht, bang voor de vijandige 
wereld om hen heen. En dan ineens die windvlaag, die, -zo-
als Marjan Nijman in de dienst zei-, als het ware al die angst 
en onzekerheid van ze wegblaast. Vlammen, die op hen  
 

 
neerdaalden, hen aan-
vuurden, hen met vu-
rige tong deden praten. 
Ze kregen de Geest, 
deuren en ramen 
moesten open, ieder-
een moest het horen 
en iedereen verstond 
hen ook in zijn eigen 
taal. Pinksteren is de 
verjaardag van de kerk, 
toen begon de verkon-
diging, toen Petrus het 
woord nam en de men-

sen toesprak (Handelingen 2, vanaf vers 14). De dag, waarop 
we beseffen dat we met elkaar en met God verbonden zijn.   
 
Groen 
Op zondag 9 juni droeg Marjan Nijman een groene stola. 
Groen, niets te doen had ze ooit geleerd. Een verwijzing naar 
de periode tussen Pinksteren en Advent, maanden zonder 
kerkelijke feestdagen, althans in de protestantse kerken. 
Maar op deze “groene” zondagen horen we juist veel over 
de daden van Jezus, hoe hij rondtrok met zijn leerlingen, 
mensen genas, wat hij 
verkondigde, wat zijn 
boodschap was en is. 
Ook lezen we over de 
conflicten, die hij kreeg. 
In Marcus 3: 20-35 bij-
voorbeeld met de 
Schriftgeleerden, die 
nauwlettend in de ga-
ten hielden of hij zich 
wel aan vele regeltjes 
hield. Die dachten dat 
hij door de duivel bezeten was. Conflicten ook met zijn eigen 
familieleden, die dachten dat hij zijn verstand verloren was 
en probeerden hem te laten stoppen met al die onzin. 
Waarop Jezus reageert met de woorden: “Wie zijn mijn 
moeder, mijn zuster en mijn broer? Dat is iedereen, die de 
wil van God doet”. “Doet”, wel te verstaan. Groen, juist veel 
te doen!  
 
Bloemen, collectes en diensten   
Op 1e Pinksterdag gingen de bloemen als dank mee met 
Marjan Nijman, die voor een preek altijd uit Lelystad moet 
komen. Op zondag 9 juni met Olga van Rees, als bemoedi-
ging.        
 

De collecteopbrengsten waren op 1e Pinksterdag: diaconie  
€ 191,30, eigen kerk € 159,55. Op zondag 9 juni waren deze: 
diaconie € 195,85, eigen kerk € 124,35                                    
 

Op zondag 14 juli gaat Marja van Gaalen voor, op zondag  
11 augustus pastor Rob Mascini. Op zondag 28 juli en op 
zondag 25 augustus is er een koffiebijeenkomst. 
 

Maarten Gast 



Doopsgezinde Gemeente Edam 
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Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Bankr. NL33ABNA0588710911, t.n.v. Stichting Bhereer en Explopitatie Vermaning Edam 

Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand 
Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl 

Koster: Ankie Scheers, tel. 06-19282465, annascheers@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

Workshop Geweldloos/verbindend communiceren 
 
Laat ik beginnen met een alledaags voorbeeld:  
Het is al wat later in de avond en de buurman begint in de 
muur te boren. Natuurlijk wilt u dat de buurman stopt met 
dat lawaai, want u zit eindelijk rustig met een boek op de 
bank. Hoe gaat u hem dat vertellen?  
In de workshop krijgt u handvatten aangereikt om op zo’n 
manier te communiceren dat de ander, in dit geval de bo-
rende buurman, bereikt wordt zonder dat de gemoederen 
verhit raken en de communicatie verbroken. Contact kan 
ontstaan en dat is van groot belang in een tijd als de onze 
waar polarisatie en onbegrip om zich heen grijpen. 
De methode van Geweldloze Communicatie /verbindend 
communiceren werd mede ontwikkeld door psycholoog 
Marshal Rosenberg en biedt inzicht in de eigen manier van 
communiceren en helpt om die zo nodig te verbeteren/ver-
anderen. Hij gebruikt de metafoor van een jakhals en een 
giraf die beiden model staan voor een bepaalde manier van 
communiceren. Dat lijkt vaag, maar blijkt heel verhelderend 
in het duiden van onze manier van spreken. In de workshop 
wordt daar aandacht aan besteed.  

De Doopsgezinden behoren tot de historische vredeskerken 
in Nederland en de Doopsgezinde gemeente Almere heeft 
zich in de methode van Rosenberg verdiept en op basis 
daarvan een eigen aanpak ontwikkelt. Die eigen aanpak zal 
worden uitgelegd en geoefend.   
Wij beginnen de ochtend met het lezen en kort bespreken 
van een Bijbelverhaal om een beeld te krijgen van geweld-
loze communicatie vanuit bijbels perspectief. Dat is Johan-
nes 8, 1- 11 over een conflict en hoe dat geweldloos wordt 
opgelost. 
 

Plaats: Doopsgezinde Vermaning, Edam 
Tijd: zaterdag 20 juli 2024 van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
Opgave bij Truus de Boer, tel. 0612897184 of email 
trijntjedeboer@gmail.com. 
 

Er zijn geen kosten verbonden aan de workshop. Na afloop 
wordt een bijdrage op prijs gesteld. 

Truus de Boer 

 

 
 

Protestantse gemeente te Zeevang en 
Oudendijk 

 
Nieuws van de cantorij 
Al meer dan 30 jaar is er een 
"cantorij" in PG Zeevang en 
Oudendijk. De voorbereiding voor de 
vieringen van Kerst en Pasen vonden 
plaats in consistorie en kerk van 
Beets. Vijf keer oefenen voor elke 
viering met dirigenten,die meestal 
door de dan zittende predikanten 
werden verleid om met ons te komen 
oefenen. Landelijk en in de regio 
bekend en gevierd: Hanna Rijken, 
Philine Schouten, Margreet Drijver, 
Esther Rinsema en Theo Koelstra. Met veel plezier lieten onze 
zangvogels zich onderrichten. Nog steeds kijken ze niet naar de 
dirigent. 
 

Een van de eerste samenwerkingsactiviteiten met Koggenland 
was het gezamenlijk koor o.l.v. Oane Reitsma, predikant. Als 
Oane verhinderd was viel Ria Zomer voor hem in. Ria vertelt: “In 
het begin voelde ik me onzeker. Ik had wel eens een kinderkoor 
geleid, maar verder geen dirigeerervaring. Ik zing zelf heel graag, 
ook bij Kogge Klassiek.” 
 

Het programma levert de 
dominee aan en er is ook ruimte 
voor eigen inbreng.De cantorij is 
gegroeid, er wordt vaker 
gerepeteerd, aan meer vieringen 
wordt een bijdrage geleverd: 
Vredesweek, Gedachtenisdienst, 
Vespers, Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren 
en de dienst met als voorganger 
Peter Verschoor.Het koor telt 18 
personen, inclusief een 
enthousiaste bas uit Enkhuizen. 

Het is fijn dat Jan Stens, regelmatig organist in onze 
kerken, steeds mee komt repeteren.Het is een 
enthousiaste club, die niet zegt wanneer moeten we 
weer, maar wanneer mogen we weer. Voor Ria is het een 
knappe klus,want voor nieuwe liederen moeten de 
verschillende stemmen ingestudeerd worden. Ria: "je 
moet ze kunnen voorzingen". Ze doet het met veel 
plezier! 

Carina Brienen 

Scribaat: IJsselmeerdijk 4, 1474 MX  Oosthuizen, 0299-403894 
Predikant: ds. Hans Reedijk 



zelfde sokken als papa!!!

Restaurant La Galera biedt een ruim assortiment aan mediterraanse heerlijkheden voor liefhebbers van de Italiaanse keuken.  Geniet van onze verse pasta, een mooi stuk vlees, verse vis of één van onze lekkere pizza’ s. Ook voor vegetarische eters is er een uitgebreid aanbod. Openingstijden6 dagen per week lunch tot 16.00Restaurant: 12.00 - 22.00Keuken: sluit om 21.00Maandag geslotenItaliaans  restaurant La GaleraGevangenpoortsteeg 1, 1135 AD  Edam0299 37 19 71reserveren@lagalera.nllagalera.nl

ITALIAANSE SPECIALITEITEN



Heilige Nicolaaskerk Edam 
Pastorie: Voorhaven 126, 1135BV Edam, tel 371765  

Kapelaan: Mario Agius, tei. 06-37219218 
Voorzitter: J.B.A. Ruck, tel. 06-46644802 

 Secretaris: N.M. van Straalen, tel.06-50921952 
 Budgetbeheerder: C.G. Veth,, tel. 06-46354329 

Bankrekeningnummer NL31 ABNA 058.87.35.973  t.n.v. RK H. Franciscus inz. Edam 
www.rknicolaaskerkedam.nl  e-mail:secretaris@rknicolaaskerkedam.nl 

 
RK Heilige Franciscusparochie  

Voorzitter: C. van der Weijden 
Secretaris: J.M.C. van Leeuwen 
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Wij vragen uw gebed 
Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen; 
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden 
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en op-
recht medeleven.  Voor onze dierbare overledenen, dat zij 
voor altijd mogen zijn ingegaan in de vreugde van hun Heer. 
 
Liam Gasbarri 
Geboren 11 juni 2024 en overleden op de dag van zijn ge-
boorte. Wij wensen zijn ouders veel sterkte bij dit grote ver-
lies. 
 
Reindina Catharina (Dien) van Aanholt – Oosteweeghel 
Mevr. Van Aanholt overleed op 19 juni 2024, op 86-jarige 
leeftijd, na voorzien te zijn van het Sacrament van het H. 
Oliesel toegediend door kapelaan Agius. Na het overlijden 
van haar man, Cor van Aanholt, in 2020, was ze nog lang 
zeer actief en regelmatig wandelend in Edam aan te treffen. 
De uitvaart was 26 juni. We wensen de familie veel sterkte 
bij dit verlies. 
 
Onze dopelingen 
Zondag 27 mei werd in onze kerk Michele van Wonderen ge-
doopt, dochter van Michael van Wonderen en Christine 
Apio, afkomstig uit Purmerend. De doopselviering, geleid 
door kapelaan Agius, was in het Engels. 
 

 
 
 

Onze communicanten 
Zondag 9 juni deden vier kinderen van onze kerk hun Eerste 
H. Communie, samen met kinderen uit Monnickendam en Il-
pendam: Eef Lankhorst, Norah Visser, Tijmen Visser en Flint 
van den Berg. Zie het verslag op pagina 21. 

 
Nieuws van de locatieraad 
 

 
 

We kijken terug op een sfeervolle Sacramentsprocessie op 2 
juni. Het was mooi weer, een flinke groep parochianen liep 
mee en voor de eerste keer droegen we ook een Maria-
beeld, bevestigd op een draagbaar, geleend van de Nicolaas- 
en Antoniuskerk in Monnickendam. Bij de staties werd stil-
gestaan bij de “Zeven Gaven van de Heilige Geest”. 
Graag zouden we voor een volgende keer ook een lichtge-
wicht-versie van het Nicolaasbeeld in onze kerk laten maken. 
Als iemand weet hoe dat aan te pakken horen we het graag. 
 
Kerkopenstellingen 
Ook deze zomer zal de kerk weer open zijn tijdens de zonda-
gen in juli en augustus en de woensdagen van de Kaasmarkt. 
We vragen nog enkele kerkwachten die toezicht houden. 
Opgave bij de secretaris of via een lijst achterin de kerk. 
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10-jarig 
priesterjubileum 
kapelaan 
Mario Agius werd 14 
juni 2014 in de Sint 
Bavokathedraal door 
Mgr. Punt tot priester 
gewijd. Zondag 16 juni 
vierden we zijn 
jubileum in onze kerk 
met een goed 
meegezongen 
samenzang en 
speciaal ontworpen 
petitfourtjes bij de 
koffie. In zijn preek 
memoreerde 
kapelaan Agius dat hij 
gewijd is op de 
feestdag van Sint 
Liduina van Schiedam. Liduina (1380-
1433) raakte door een val op het ijs ver-
lamd, was gedurende haar hele leven 
aan bed gebonden maar was een 
inspiratie voor talloze chronisch-zieken 
die haar bezochten. Onze kerk heeft een 
glas-in-loodraam gewijd aan Liduina 
(eerste raam rechts). 
De kapelaan werd toegesproken door 
de voorzitter van de locatieraad, Hans 
Ruck, die zijn levensloop memoreerde: 
geboren op 24 september 1982 in Pietà, 
Malta ging Mario Agius naar de parochie 
van Maria Onbevlekte Ontvangenis. 
Mario is de oudste van het gezin; hij 
heeft nog een broer en twee zussen. Hij 
is afgestudeerd in de economie aan de 
Universiteit van Malta en hij kwam in 
2002, op 21-jarige leeftijd, naar 
Nederland. Hij studeerde in Nieuwe 
Niedorp en daarna aan het grootseminarie De Tiltenberg. 
Voordat de kapelaan naar Edam kwam heeft hij gewerkt in 
de Laurentiusparochie in Heemskerk en ook in Hoorn en 
Groningen. Kapelaan Agius is docent aan de Tiltenberg en is 
betrokken bij de kerkelijke rechtbank, vanuit zijn kennis van 
het kerkelijk recht. Hans Ruck noemde Mario een 
bescheiden en warme priester, iemand die altijd het grote 
belang voor ogen heeft, een plezierig mens.  
 
Nieuws namens St. Caecilia  
Op 1 juni jl. is onze pianist/organist Isabel Negrin Lopez, be-
geleider van RK Zangkoor St. Caecilia, geslaagd voor haar 
eindexamen klavecimbel aan het conservatorium in Amster-
dam. Voor haar eindexamen had Isabel een gevarieerd pro-
gramma samengesteld genaamd “Primavera”, Lente. Isabel 
speelde prachtige stukken van o.a. Caccini, Bach, Verdi, 
Scarlatti en dit alles had Isabel verwerkt in een prachtig pro-
grammaboekje. Isabel speelde de stukken telkens op een an-
dere klavecimbel en werd daarbij begeleid door een 
variërende samenstelling van haar medestudenten. Op het 

kistorgel speelde 
Isabel “Und von der 
sechsten Stunde an” 
een koraal uit de 
Matthäus Passion van 
Bach. De tenorpartij 
werd gezongen door 
haar broer Carlos 
Negrin Lopez.   
Na haar optreden 
beoordeelde de 
examinatoren het 
gehele programma 
van Isabel met een 9!  
Een fantastisch 
eindcijfer. Haar trotse 
ouders, speciaal 
overgekomen uit 
Spanje en broer 
feliciteerden dochter 

en zus met dit prachtige resultaat. 
Enkele Caecilia leden waren ook bij 
haar eindexamen aanwezig en dat 
werd zeer op prijs gesteld door de 
familie Negrin Lopez. 
 

Het spreekt voor zich dat Caecilia blij is 
met haar getalenteerde begeleider! 
Elke tweede en vierde zondag van de 
maand begeleidt Isabel het RK 
Zangkoor St. Caecilia tijdens de 
Eucharistievieringen in de H. 
Nicolaaskerk aan de Voorhaven. Op 
zondagmiddag 13 oktober a.s. 
organiseert Caecilia in 
bovengenoemde kerk een muzikale 
middag voor jong en oud, genaamd 
Podium Edam. Isabel verzorgt die 
middag een optreden samen met 
violiste Fatima. U bent die middag van 
harte welkom! Tot dan! 

 

Namens St. Caecilia, Marian van Leeuwen 
 

Gezellige middagen 
In juli nodigt de PCI  u van harte uit voor de gezellige midda-
gen en wel op woensdagmiddag 3 en 17 juli. In augustus 
wordt de gezellige middag alleen gehouden op 7 augustus.  
Op 21 augustus en op 4 september is de Burghwall gesloten 
vanwege de vakantie van Astrid en begin september 
vanwege de kermis. Noteert u dit in uw agenda, zodat u niet 
voor een gesloten deur komt te staan. De PCI wenst u een 
mooie zomer en hoopt dat u zult kunnen genieten van zon, 
zee, strand, vakantie, wandel- en fietstochtje, terrasjes enz. 
We zien u weer graag terug op woensdag 18 september! 
 
Woensdagavondmaaltijden 
In juli houden we een maandje vakantie. De eerstvolgende 
maaltijden zijn op 14 en 28 augustus. 



 

Venster juli-augustus 2024 21  

Nieuws voor Jeugd en Gezin 
 

Op de foto, gemaakt door Monique Visser-Veerman:  
H. Sebastianuskerk, met Kapelaan Mario, 2 misdienaars, 7 
communicanten en het koor. 7 Doopkaarsen staan voor het altaar. 
Links een beeld van H.  Franciscus van Assisi, patroonheilige van 
onze parochie: Edam, Ilpendam, Monnickendam. 
 
Verslag Eerste Heilige Communieviering 
Zondag 9 juni 10 u was de Eerste Heilige Communieviering in 
de Sint Sebastianuskerk in Ilpendam, met 3 communicanten 
(leeftijden 13-15 jaar) uit H. Nicolaaskerk in Edam: broer en 
zus Norah en Tymen Visser, en Flint van den Berg. Kapelaan 
Mario Agius was celebrant. In totaal waren er 7 communi-
canten. Het dames- en herenkoor zong o.l.v. Paul Tijink. Deel 
van de schuldbelijdenis was de besprenkeling met wijwater, 
ter herinnering aan ons Doopsel.  Na de Eucharistieviering 
werden de communicanten gefeliciteerd door de Kapelaan 
en anderen. 
 

Reacties van de drie jongeren:  
De Eerste Heilige Communie was een hele bijzondere ge-
beurtenis voor mij en heeft veel voor me betekend. Ik heb er 
erg naar uitgekeken en toen het zover was, veel plezier aan 
beleefd. Toen ik samen met mijn moeder, vader en broertje 
naar voren ging om een Hostie te ontvangen was het mo-
ment daar, waar Jezus nog dichterbij mocht komen. Ik vond 
het een hele mooie dag en zal het nooit vergeten. 
 

Ik heb zondag 9 juni in de St. Sebastianuskerk mijn eerste 
Heilige Communie gedaan. Het was een hele mooie viering 
in een mooi knus kerkje. Ik vond het bijzonder om het Li-
chaam van Christus te ontvangen, omdat ik nu ook gewoon 
in de Heilige Mis de Hostie kan ontvangen.  
 

Ik vond het een mooie, warme morgen. Het maakt mij geluk-
kig dat ik nu bij de Rooms-Katholieke kerkgemeenschap 
hoor. Vooral trekt mij aan dat mijn voorouders altijd bij de 
kerk hebben gehoord. Ik wil er graag bij horen! Het geeft mij 
een rustig gevoel. Ik geloof in een leven na de dood. Ik vond 
het vanmorgen een mooie ervaring!  
 

Wij feliciteren alle communicanten, ook communicant Eef 
Lankhorst uit Edam die 9 juni haar EHC heeft gedaan in Mon-
nickendam. 
 
Uitnodiging jeugduitje zondag 22 september 
Hierbij alvast een aankondiging van het jeugduitje op zondag 
22 september, na de Heilige Mis van 10 uur in de Heilige 
Nicolaaskerk in Edam. 

Het jeugduitje is voor alle kinderen en jongeren in onze St. 
Franciscusparochie: Edam, Monnickendam, Ilpendam. 
Opgave kan nu al bij jjamade@kpnplanet.nl. De officiële 
uitnodiging ontvangt ieder t.z.t. 
 

Groetjes van de Familievieringenwerkgroep 
 
Verjaardagen van onze senioren in juli en augustus 
 

02-07 Dhr. A.P.J. de Groot, Oorgat 15 
02-07 Dhr Wante, Roelof Bootstraat 89 
04-07 Mw. C.M. Breed-Steltenpool, Burgh. Versteeghs. 7a  
05-07 Dhr Molenaar, Paulus Pietersstraat 12   
05-07 Mw Langeveld – Miltenburg, Coen de Koninglaan 16 
06-07 Mw de Graaf – Oudhuis, Jan Huibrechtszstraat 18  
08-07 Mw Breed - de Wit, Oorgat 52  
08-07 Mw Broek – Jonk, Jacob Peteysstraat 14  
10-07 Dhr. F.P.M.M. Elshout, S. Grootstraat 25  
10-07 Mw Straver – Langeveld, Ye 12   
15-07 Mw Kemper, Standerdmolen 13   
15-07 Mw Molenaar - van Essen, J Matijsen Osterlinghstr 42 
16-07 Mw van der Waart – Beuvens, Voorhaven 158f  
18-07 Dhr Karhof, Voorhaven 138   
19-07 Mw van der Hulst – Wegener, Cor Jongerthof 29  
19-07 Dhr Out, Groot Westerbuiten 10   
19-07 Mw Marijnissen, Baandervesting 55  
20-07 Mw Klouwer – Plugboer, Roelof Bootstraat 41 
20-07 Dhr. C. Nootenboom, J. Huibrechtszstr. 16 
21-07 Mw Veerman, Dijkgraaf Poschlaan 1 a 
21-07 Mw Ras – Ykelen, Floris Simonszstraat 7   
22-07 Mw van Straaten – Braak, Roelof Bootstraat 73  
24-07 Dhr Breed, William Pontstraat 62  
25-07 Mw Pletinckx – Boontje, Ye 43  
27-07 Dhr Timmermans, Langemeerstraat 23 d  
27-07 Dhr Bleekemolen, Jacob Tonissenstraat 13   
28-07 Mw Braan - de Lange, Cornelis Doetsstraat 10  
28-07 Dhr. C.T.G. de Koning, Friese Vlaak 101  
29-07 Mw de Boer – Mes, Pieter Claesstraat 8  
30-07 Mw A.M.H.Smit, Coen de Koninglaan 12 
30-07 Mw Smit, Coen de Koninglaan 12  
01-08 Mw Klouwer – Dekker, Zoutziedershof 2  
01-08 Mw Klouwer – Huisink, William Pontstraat 22  
02-08 Mw J. Greuter, G A Brederodestraat 102 
05-08 Mw J.J. M. v.d. Berg, Ambachtstraat 23 
05-08 Dhr Looze, Schermerstraat 8  
06-08 Dhr Klouwer, Zoutziedershof 2  
11-08 Mw Butter – Jonker, Klein Westerbuiten 12  
13-08 Mw M.A.M. Everaars-Betjes, Bult 15 
13-08 Dhr Wiebe, Spinnekopmolen 6 
14-08 Mw Adolfs – Gregoire, Baanstraat 15 
17-08 Dhr Kemper, Koggenstraat 11  
20-08 Dhr Schoorl, William Pontstraat 53  
22-08 Mw B. van Leeuwen - Slot, Ye, 41 
22-08 Mw Kunst, Pieter Taemszstraat 26  
26-08 Dhr van den Boom, Koggenstraat 17  
27-08 Mw de Haan – Govers, Spuistraat 17 
30-08 Dhr Brederode, Noordervesting 2  
31-08 Mw Mooijer – Hartog, Jan Schriverstraat 4 
31-08 Mw Kemper – Rossenaar, Voorhaven 42 
 
U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 



E
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Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

We zijn alweer druk bezig 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. 
Naast de beroemde sokken 
zijn er weer  bijzondere 
truitjes/vestjes/jurkjes, 
poppenkleertjes, dassen, 
mutsen en handschoenen, enz. 

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur 
ook tijdens de vakanties *  

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

voorschoolse opvang (07:30-08:45) 
opvang mogelijk ook alleen tijdens 

vakanties/studiedagen 
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur 
leuke uitstapjes tijdens vakanties 

huiswerkbegeleiding 
 
 

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar 
info@bsomajest.nl  Nog beter: kom even kijken. 

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken bin-
nen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd 
door de kerken in Edam voor iedereen tussen de 0 en 18 in de betreffende maand.  
Verder plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten, zodat er ook een pagina is  
speciaal voor de jeugd. 
 
Kalender  
Zaterdag 13 juli    Afsluiting seizoen  16.00 uur Grote Kerk 
Zondag 14 juli    Gezinsdienst   10.00 uur Grote Kerk 
Zondag 14 juli    Familiedag    12.30 uur Heiloo 
         Onze Lieve Vrouw ter Nood-bedevaartsplaats 
20 juli t/m 1 september    Zomervakantie - Geen kinderkerk 
Zondag 22 september   Jaarlijks jeugduitje na de mis 10.00 uur in de H. Nicolaaskerk 
Zondag 22 september   Kinderkerk - Startzondag  10.00 uur Grote Kerk 
 

 
Geslaagd? Gefeliciteerd! 
Is het gelukt? Heb je na al dat zwoegen en zweten je diploma binnen?  
Of ben je door naar de volgende groep?  
Van Harte Gefeliciteerd! En dan, na het uitrusten en met frisse moed,  
op naar de volgende uitdaging! 
 
 
 

Afsluiting seizoen Kinderkerk / Kerk Club Kids / Kerk Club Young – zaterdag 13 juli 
Nog even en dan is het zomervakantie!  
Misschien is die voor jou zelfs al begonnen. Vanuit de kerkgemeente willen we dit jaar het seizoen voor de jeugd feestelijk 
afsluiten. Daarvoor nodigen wij jullie uit op zaterdagavond 13 juli vanaf 16.00 uur in de Grote Kerk. 
 
We gaan leuke activiteiten doen in en om de kerk. We gaan ook pizza’s maken en er is een spannende speurtocht en meer. 
 
Zaterdag zullen we voor de gezinsdienst op zondag ook het een en ander voor voorbereiden. 
Je moet niets, maar je mag wel je talenten daarbij gebruiken. Dus speel je een instrument, zing je graag of lees je graag voor 
of is er iets anders dat je graag tijdens de dienst zou willen doen, laat het weten aan ds. Charlotte Kremer via  
06 27746328 (WhatsApps vind ik handig) - predikant@kerkgemeente.nl 
 
De gezinsdienst van zondagochtend is vooral voor en door de jeugd. De dienst start om 10.00 uur, maar het zou fijn zijn als 
jullie er al om 9:30 uur zijn, zodat we samen de laatste voorbereidingen kunnen treffen om er een mooie en gezellige dienst 
van te maken.  
 
Gezellig als je komt! 
Wil je het ons vooraf laten weten dat je zaterdag komt, zodat wij ook weten hoeveel bood-schappen wij moeten doen, zodat 
er genoeg is voor iedereen en we ook rekening kunnen houden met eventuele allergieën. Graag ontvangen wij daarbij ook 
jouw telefoonnummer. Je kan je opgeven door een e-mail te sturen aan jeugd@kerkgemeente.nl. 
 
Familiedag – zondag 14 juli 
Op zondag 14 juli is de familiedag in Onze Lieve Vrouw ter Nood-bedevaartsplaats in Heiloo.  
Deze familiedag start om 12.30 uur en begint met een gezamenlijke warme lunch in het 
Julianaklooster. Daarna is er een familiespel, catechese voor volwassenen/tieners en een spel voor 
kinderen. Rond 15.30 gaat iedereen richting de Bedevaartkapel waarna er een Hielige Mis is met 
processie na afloop naar de vijver van Maria. De dag eindigt om17.15 uur. Voor meer informatie: 
https://olvternood.nl/events/familiedag-olv-ter-nood-14-juli-2024/ 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
Datum  Tijd  Voorganger 
7 juli  10.00 uur T. de Boer 
21 juli  10.00 uur W. Grimme 
4 augustus 10.00 uur W. Grimme 
18 augustus 10.00 uur J. Gaaikema 
 

Protestantse Gemeente Edam en Volendam     
Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
7 juli  10.00 uur ds. K. Koldewijn (Badhoevedorp)    Grote Kerk 
14 juli  10.00 uur ds. C. Kremer   afsluiting Kinderkerk Grote Kerk 
21 juli  10.00 uur ds. C. Kremer, H.A.   m.m.v. Nicolaascantorij Grote Kerk 
28 juli  10.00 uur ds. M. Pettinga (Monnickendam)    Grote Kerk 
4 augustus 10.00 uur ds. P. Hoogstrate (Ermelo)    Grote Kerk 
11 augustus 10.00 uur ds. R. Wattel (Hoofddorp)     Grote Kerk 
18 augustus 10.00 uur ds. M. Reinders (Amsterdam)    Grote Kerk 
25 augustus 10.00 uur ds. M. Reinders      Grote Kerk 
 

Stolphoevekerkje, Volendam 
Datum  Tijd  Voorganger 
14 juli  11.00 uur M. van Galen 
28 juli  11.00 uur Koffieochtend 
11 augustus 11.00 uur R. Mascini 
25 augustus 11.00 uur Koffieochtend 
 

Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
7 juli  10.00 uur    Parochieviering Monnickendam 
14 juli   10.00 uur Pastoor P. Stomph Eucharistieviering - St. Caecilia 
21 juli  10.00 uur Diaken H. Bak  Woord- en Communieviering - Nicolaaskoor 
28 juli  10.00 uur Pastor J. van der Stok Eucharistieviering 
4 augustus 10.00 uur    Parochieviering Ilpendam 
11 augustus 10.00 uur Kapelaan M. Agius Eucharistieviering 
15 augustus 19:00 uur Kapelaan M. Agius Maria ten Hemelopneming 
18 augustus 10.00 uur Pastoor P. Stomph Eucharistieviering - Nicolaaskoor 
25 augustus 10.00 uur Kapelaan K. Miklosko Eucharistieviering 
Van 9 juli tot en met 6 augustus zijn er geen doordeweekse vieringen. Vanaf 8 augustus geldt weer het normale schema: 
elke dinsdagochtend om 9 uur en elke donderdag- en vrijdagavond om 19:00 uur een korte H. Mis. 

 

Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid   Locatie  
7 juli   10.00 uur ds. H. Reedijk  aansluitend barbecue  Oudendijk 
14 juli  10.00 uur ds. H. Reedijk      Ursem 
21 juli  10.00 uur ds. B. Stobbelaar      Beets 
28 juli  10.00 uur H. Borst       Ursem 
4 augustus 10.00 uur J. Talma       Oosthuizen 
11 augustus 10.00 uur K. van Lenten      Avenhorn 
18 augustus 10.00 uur H. Smit       Oudendijk 
25 augustus 10.00 uur ds. M. Erkelens      Ursem 



‘t LokkemientjeTUINCENTRUM
Lokkemientjesweg 1     Telefoon (0299) 372465

De Echte BakkerPeter Gorter‚Bakt het verschil'Anno 1906
Tel   371776  
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Uw Nissan specialist sinds 1971Verkoop 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merken


