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In dit nummer 
 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, was er een protestantse dienst in 
Volendam, waarin Charlotte Kremer voorging. De kinderen van de kinder-
kerk gingen vanuit de Stolphoevekerk vliegeren op de Dijk: de 
Vliegerviering. En de vliegers gingen omhoog. 
Kijken wij voldoende omhoog? Of worden we geacht voor ons te kijken: 
wat komt eraan, waar moeten we op letten? Om je blik te verruimen kan 
het helpen te zingen. Niet alleen is zingen twee keer bidden, zoals de in 
mei overleden Nico Günther placht te zeggen, zingen is ook een manier om 
geconcentreerd naar anderen te luisteren. In een koor kun je alleen goed 
zingen als je ook luistert naar de anderen. In dit nummer verwerkten we 
dit thema middels interviews met koorvoorzitters, dirigenten en pianisten 
van de vier koren die onze kerkgemeenschap in Edam rijk is. Wat bezielt 
een kerkkoor? En bovendien doet Marika Fraenkel een boekje open over 
haar over haar herinneringen als koorlid bij The Rivals onder leiding van 
Rob van Dijk. Wat een leuke bijdragen allemaal weer, echt een nummer 
om een liedje bij te zingen. Volgende keer willen we weten wat de kin-
deren na de vliegerviering gezongen hebben bij het oplaten van hun vlie-
gers. 

Nico van Straalen 
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Bij de omslag: Vliegerende kinderen op het Slobbeland na de vliegerviering op Hemelvaartsdag. Foto Wijnanda Hamstra 

Foto: Arie van Ginkel 



2 Venster juni 2024 

Houd de lofzang gaande! 
 
Net geweest: Zondag Jubilate en Zondag Cantate. En hebben we daarvoor niet (ook) onze 
kerkelijke koren? Wat drijft eigenlijk onze koren? 
 
Monique Schoorl, voorzitter van St Caecilia:  
Ik ben bij St Caecilia gekomen door het meedoen in een pro-
jekt. Toen voelde ik me zeer welkom en ik ben gebleven. Het 
was een warm bad. Mijn moeder was toen net overleden 
maar ik ondervond zóveel belangstelling vanuit het koor, 
zóveel zorg hoe het met me ging. Dit koor is echt een ge-
meenschap. 

Juliette Besijn (dirigent): Maar een koor komt natuurlijk in 
de eerste plaats bijeen om te zingen: in ons geval gewoon 
fijne, klassieke, religieuze muziek. En niet weinigen van ons 
doen dat dan vooral (ook) om de mis te ondersteunen. Die 
komen ook naar de mis als we niet hoeven te zingen, ande-
ren slaan dan wel eens over. 
 

Stel dat jullie niet voor de mis zouden zingen  
M: Nou, dan zou toch een aantal leden niet meer komen. Al 
met al vormen de mis, de warme gemeenschap, en het ple-
zier van het zingen op zichzelf, de drie-eenheid die ons drijft. 
 

En wat zingen jullie dan? 
J: Altijd een mis: het Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus en het 
Agnus Dei. Het Credo zingen we op de gregoriaanse manier. 
Daarnaast hebben we een aantal vaste gezangen, en drie 
Nederlandse liederen uit het missaaltje. 
 

Hoe vaak zingen jullie in de mis? 
M: Iedere twee weken. We hebben een repertoire aan mis-
sen, maar we zijn altijd nieuwe missen aan het instuderen. 
Onze pianiste, Isabel, is nu een jaar bij het koor en daarbij 
heel belangrijk (ze is nu op vakantie). Het rooster maak ik in 
overleg met de secretaris van de locatieraad. Wij zijn dus ge-
heel ingebed in de vieringen. 
 

Maar jullie zijn wel een zelfstandig koor? 
M: Ja, we zijn een vereniging met 25 leden die allemaal con-
tributie betalen. We krijgen van de kerk betaald voor elke 
keer dat we een mis zingen en wij betalen dan weer onze di-
rigente en pianiste. Op Waterdag verkopen we koffie, thee 
en taart, om ons kostenplaatje sluitend te krijgen. 
Op 13 oktober organiseren we een open podium, met La 
Danse en andere culturele clubs. Doelgroep: 4 tot 100 jaar; 
doel: Edam enthousiast maken voor allerlei mooie culturele, 
muzikale en creatieve verenigingen. Met al die activiteiten 
vormen we een zeer vitale en energieke gemeenschap! 

Frans Koning, de spil van Psallite: 
We hebben altijd in de eerste plaats kerkmuziek willen bren-
gen. Als een soort projectkoor, dat af en toe medewerking 
verleent aan een dienst. Daarin maak(te) ik als kerkmusicus 
van onze gemeente zelf keuzes: als ik het mooi vind passen, 
vraag ik het hele koor, of een kleinere bezetting eruit, een 
kwartet. Daarnaast vraagt ook onze predikant of Psallite 
weer eens kan zingen, in een adventsdienst bijvoorbeeld, vo-
rig jaar en dit jaar, of bij een doopdienst, vorig jaar. We zin-
gen om het feestelijke van een dienst te onderstrepen (bij de 
doopdienst bijvoorbeeld het prachtige wiegelied Sweet and 
Low), en ook door het bijdragen van liturgische elementen. 
 

Hoe lang bestaan jullie al? 
Heb ik gisteren nog bij stil gestaan: we begonnen 31 jaar ge-
leden als kwartet, dat al snel tot een vocaal ensemble uit-
groeide. Zoals gezegd, met de motivatie kerkelijke muziek te 
brengen, maar ook soms uit Valerius Gedenkklank. We zon-
gen vooral in de Lutherse diensten, omdat de cantorij vooral 
in de Hervormde diensten was. We hebben in de tijd van ds. 
Lehne jaren achtereen een cantatedienst verzorgd, van Bux-
tehude, en van Pachelbel, bijvoorbeeld.  
We werden ook veel gevraagd buiten Edam; in Monnicken-
dam, Zuiderwoude, Broek. 
We hebben ook jarenlang kleine concerten gegeven, vaak in 
de advent. We wisten daarbij ook altijd een toepasselijk in-
strumentaal ensemble te organiseren, wat de uitvoeringen 
extra aantrekkelijk maakte. 

 

Speelt het sociale aspect een grote rol? 
Het sociale is één van de redenen om actief te blijven. Het 
projectmatige maakt wel dat er leden ook naar andere koren 
zijn gegaan, wat het lastiger maakt om het hele koor bijeen 
te krijgen.  Ook omdat steeds meer leden in willekeurige pe-
riodes op vakantie zijn. Maar als we bijeen zijn is er altijd 
grote betrokkenheid; we zijn muzikale vrienden. 
 

En financieel? 
Wij zijn nooit betaald geweest.  We betalen alleen huur voor 
de repetitieruimte en de 12 leden (ex de drie gastleden) be-
talen een lage contributie. 

Monique                           Juliette                      Isabel 
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Koos Klok, drager van het Nicolaaskoor: 
In 2018 ging het Nicolaaaskoor van start, als tweede koor 
van de katholieke kerk. Als gelegenheidskoor bestonden we 
toen al zo’n 2 jaar. Ik deed daarvan ook al de directie. We 
kregen vanaf toen geld, en kunnen daarvan onze pianiste/ 
organiste Inge Rein, en de nodige bladmuziek betalen. Ver-
der gebeurt alles onbetaald. 
Onze bestaansreden is de mis, de ondersteuning van de li-
turgie. Daarbij is iedereen die graag zingt welkom; we stellen 
geen eisen aan iemands zangkwaliteit. In de praktijk leidt dat 
eigenlijk nooit tot problemen, want wie echt niet kan zingen 
verdwijnt vanzelf weer. En mensen komen er weer door in 
de kerk. 

 

Hoe ziet jul-
lie praktijk 
eruit? 
Op twee za-
terdagen 
voor de vie-
ring repete-
ren we van 
10 -12. Op 
de zondag 
van de vie-
ring berei-
den we ons 
verder voor 
van 9.15 tot 
10. En in de 

viering zingen wij ons aandeel. Dit beperkte repeteren komt 
tegemoet aan wie de verplichting anders te groot vindt.  
Maar het beperkt ons natuurlijk wel in ons repertoire. Dat is 
in hoofdzaak éénstemmig, een enkele keer met een tegen-
stem, of een tweestemmige canon. Voor uitzonderlijke dien-
sten, zoals de paaswake oefenen we wel eens drie zaterda-
gen. We houden het dus eenvoudig, maar gaan daarin wél 
voor kwaliteit; zuiverheid is een must. We doen één viering 
in de maand. 
 

Wat is jullie bijdrage? 
We zingen altijd de vaste gezangen uit de mis, het Kyrie, Glo-
ria, Sanctus, Agnus Dei. Daarnaast brengen we gezangen uit 
diverse bundels, ook liederen uit de opwekking, of van Taizé. 
Soms een hele mis, bijvoorbeeld de Norbertusmis, maar ook 
staan moderne, één- of tweestemmige missen op ons reper-
toire. We doen ook wel een mis voor kindervieringen. Bij een 
gezinsviering begeleid ik ook op gitaar.  
 

St. Caecilia doet iedere twee weken een mis, jullie één per 
maand; wat wordt er gezongen in de andere vieringen? 
Er is dan vaak samenzang zonder begeleiding, waarbij de 
voorganger, de lector of een van de parochianen het voor-
touw neemt. 
 

Hoe is het Nicolaaskoor samengesteld? 
Met een vaste kern van 12 leden komen we heel goed uit; 
Mannen en vrouwen 50-50. We hebben één lid van 14 jaar, 
een jongen met een verbazend diepe bas. Naast de vaste 
kern komt er een enkele keer (bij een paaswake bijvoor-
beeld) een incidentele versterking. 
 

Jur Slotboom, voorzitter van de Nicolaascantorij: 
Ik kom voor de muziek én voor de tekst. Met ons zingen dra-
gen we een boodschap uit. En dat is zowel voor mezelf, als 
hopelijk de gemeente of andere toehoorders, verdiepend. 
Meer dus dan alleen zingen omdat het zo mooi is. 
Els Hermanides (cantrix): Een cantorij is er om de lofzang 
gaande te houden, om de gemeente te ondersteunen en om 
gesproken teksten, het woord te versterken door passende 
muziek te zingen. Woord en tekst worden intenser beleefd 
als ze vergezeld worden van mooie, inspirerende muziek. Zo-
als Augustinus waarschijnlijk heeft beweerd wordt zingen als 
dubbel bidden ervaren. Hierbij is de muziek dienstbaar aan 
de tekst. Dat leerde ik al vroeg in de Lutherse traditie waarin 
ik ben opgegroeid. Mijn vader heeft in die traditie als cantor 
organist veel muziek voor de zondagse eredienst geschre-
ven. Met de Nicolaascantorij zingen we die regelmatig. 
 

Wat is toch dat extra dat muziek aan het woord geeft? 
J: Het is iets met emotie, de woorden komen beter binnen, 
je ervaart soms het hemelse. Dat is niet het minste, waarom 
je graag in een kerkkoor zingt. 

 

Kan je het ook te mooi willen maken? 
E: Te mooi willen zingen bestaat niet in mijn optiek. Tijd be-
steden aan passende voordracht en goede beheersing van 
de stukken doe je uit respect voor muziek en toehoorder. En 
de context van kerkdienst maakt dat het geen concert 
wordt. Een goed gekozen lied of stuk valt in een kerkdienst 
op zijn plek. En uiteraard is het fijn als het gaat zoals gestu-
deerd, maar een foutje maken mag: dat doet niets af aan de 
intentie van het werk.  
 

Waardoor wordt jullie bijdrage bepaald? 
E: We zingen muziek die past bij het thema van de zondag. Ik 
zoek naar liedzettingen die we in afwisseling met de ge-
meente kunnen zingen, of naar een motet bij een lezing, of 
naar een mooi kyrië of een stuk dat goed past bij het thema. 
Ook ondersteunen we de gemeente bij onbekende liederen. 
Alles in goed overleg met de dominee. 
 

Hoe ziet de cantorij eruit? 
J: We bestaan 58 jaar, als vereniging zo’n 17 jaar, de 17 le-
den betalen contributie, we krijgen geld als we aan een 
dienst bijdragen, betalen huur voor de repetitieruimte. We 
hebben sinds kort een jonge Oekraïense als lid bij de alten, 
verder zijn we aan de grijze kant; aanwas is heel welkom. 

 
Tekst: Ed Broeze 

Foto’s Ed Broeze en Nico van Straalen 
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Wat boeit ons in muziek? 
 
Muziek haalt je uit de dagelijkse beslommeringen waardoor je intens kunt genieten van 
klank en ritme. Muziek “dwingt” je geconcentreerd te luisteren, mee te zingen of 
dansen, of je wilt of niet. 
 

In Nederland zijn zeer veel koren in alle mogelijke stijlen, 
religieus of seculier maakt niet uit, het verbindt. Er zijn zelfs 
dieren die naar muziek luisteren. Zo zijn er papegaaien die 
precies in de maat van de muziek mee dansen. Ook zijn er 
proeven gedaan met een kudde koeien. Er werd een piano in 
de wei geplaatst waarop een pianist werken van Mozart en 
Beethoven speelde. De koeien liepen ernaartoe en bleven 
dicht bij de piano staan zolang de muziek werd gespeeld. 
Ook olifanten schijnen muzikaal te zijn. Hoe bijzonder, 
muziek is een geweldig geschenk. Met name het zingen in 
koren is zeer vaak een uit de hand gelopen hobby voor velen 
van ons. 
 
The Rivals 
Zelf ben ik ooit begonnen als koorlid van het koor The Rivals 
onder leiding van Rob van Dijk. Ik werd aangenomen en 
moest tijdens die eerste repetitie zitten naast de bassen links 
van mij, de tenoren rechts, linksvoor de alten en rechtsvoor 
de sopranen. Dit was om me te laten wennen aan de klank. 
Ik wist niet wat ik meemaakte, ik werd als het ware opgetild 
en zweefde met de muziek een half metertje boven het koor. 
 
De uitvoering 
Zo’n concert met koor, solisten en orkest blijft altijd een 
zenuwslopende aangelegenheid voor veel van de 

betrokkenen: staat de 
microfoon aan of is hij 
stuk? de solisten zijn 
weg of hadden een 
grote mond, de 
dirigent heeft 
bepaalde muziek-
bladen vergeten 
waardoor op het 
laatste moment 
vliegensvlug mensen 
naar zijn huis reden 
om deze op te halen. 
Kleding geeft ook vaak 
stress, een make-up 
vlekje hier en daar, of 
een uitgescheurde 
naad...wat een 
narigheid. Maar als 
alles eenmaal op het 
podium staat, keurig 
gekleed, muziek op 
standaards (ook voor 
de dirigent), dan kan 
het festijn pas goed 
beginnen! Na afloop 

moe maar voldaan naar huis. Jawel, de zaal vond het mooi, 
we hebben zelfs nog een toegift mogen geven. Tijdens de 
repetitie erna werd vaak een nabeschouwing gegeven, maar 
dat was minder interessant. Het ging echt om de kick op de 
avond zelf. 
 
Grijze kerkmuizen 
Ik spreek over een behoorlijke tijd terug, toen we nog maar 
net de school hadden doorlopen en vast van plan waren dit 
leven met “schwung” te ondergaan. Geen grijze kerkmuizen 
dus maar meer als fraaie nachtegalen die gewoon heerlijk 
zouden zingen en andere mannetjes duidelijk zouden maken 
dat zij niet welkom waren in de buurt ons nest. Muziek als 
belangrijk onderdeel van het leven. 
 
Mijn huis wordt momenteel verbouwd, maar mijn 
koorkleding hangt netjes in mijn kast, daar kan niks mee 
gebeuren. Voor het volgende optreden. 
 

Marika Fraenkel 

De Rivals zingen “Go like Elijah” tijdens een reünie-optreden in Paradiso, 2017. 
Links Marika Fraenkel, aan de piano Rob van Dijk, zie het filmpje op YouTube. 
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Tocht in de voetsporen van Titus Brandsma 
 
Als nasleep van de Petros Bergalezing in november vorig jaar organiseerde de PCI een be-
devaart (door sommigen betiteld als uitje of excursie) naar Friesland. Wie wist dat Titus 
Brandsma, naast alles wat hij in zijn korte leven gedaan heeft, zich ook nog heeft ingezet 
voor de inrichting van een gedenkplaats gewijd aan Bonifatius? 
 
Een grote groep parochianen, een bus vol van 13 meter 
lang, plus nog een personenbusje, trok op 7 mei naar 
Bolsward en Dokkum. De activiteit was georganiseerd 
door de PCI, als vervolg op de Petros Bergalezing die op 
24 november vorig jaar gegeven werd door Prof. Inigo 
Bocken. De spreker had de belangstelling voor Titus 
Brandsma, in 2022 heilig verklaard door Paus Franciscus, 
flink aangewakkerd. Of was het door het mooie weer en 
de gezelligheid dat er zoveel belangstelling was? In ieder 
geval was de stemming opperbest. 

Bolsward is de geboor-
teplaats van Titus 
Brandsma. Vroeger 
was er ook een klein 
museum aan hem ge-
wijd, maar dat is niet 
meer in bedrijf. Het 
Cultuur-Historisch Cen-
trum in Bolsward, met 

een collectie Fries erfgoed en een bibliotheek, gevestigd 
in het voormalige stadhuis, heeft die functie nu overgeno-
men. Met koffie en Friese koek werden we ontvangen en 
we konden kijken naar een documentaire over het leven 
van Titus Brandsma. Ook vertelde een van de gidsen hoe 
bezoekers uit alle windstreken geïnspireerd worden door 
deze kleine man die opstond tegen de NSB en dat met de 
dood moest bekopen. 
 

Het museum heeft een aantal opvallende objecten uit het 
leven van Titus Brandsma, o.a. een portret getekend in 
Dachau door zijn medegevangene John Dons, een opge-
zette kanarie die Titus jarenlang op zijn werkkamer gezel-
schap hield en een replica van de jas die hij vaak droeg. 
 

Een zeer goed verzorgd lunchbuffet werd genoten bij Van 
der Valk in Sneek, waarna de tocht vervolgde naar 

Dokkum, via onmogelijke kleine weggetjes in het Friese 
landschap, met volstrekt onneembare bochten die toch 
genomen werden. 
 

Bij de Bonifatiuska-
pel in Dokkum wer-
den we herinnerd 
aan het jaartal dat 
ons allen nog hel-
der voor de geest 
stond: 754 Bonifa-
tius vermoord te 
Dokkum. Hij be-
schermde zich met 
zijn studieboek 
maar het mocht 
niet baten. In de 
tuin van de kapel is 
een sfeervolle 
kruiswegstatie in-
gericht; bij statie 12 worden de eerste regels vermeld van 
een gedicht dat Titus Brandsma schreef vanuit de gevan-
genis in Scheveningen op 12 februari 1942. 
 

Melkveehouder Marten de Jong en zijn vrouw Anneke, 
parochianen van pastoor Marco Conijn, ontvingen ons 
met schalen hapjes in hun prachtig gelegen boerderij bij 
Baaium. Naast hun melkveehouderij verzorgen ze excur-
sies en ze geven voorlichting over hun manier van boeren 
met weidevogels, het zogenaamde ‘buorkje mei fûgels’.  
 
Met dank aan Wendy Breed, Marian van Leeuwen en Hilly 
Burrichter voor de perfecte organisatie, aan Piet Rietveld 
en Stef Knook voor hun rijkunsten en de PCI voor de spon-
soring. 

Nico van Straalen 

De koeien op de boerderij in Baaium, 
aan het oog onttrokken door de bedevaarders 
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Vergeleken met Europa hebben 
ze in Australië en Nieuw-Zeeland 
weinig historie: een eeuw is daar 
al een eeuwigheid. Als doorsnee 
protestanten lopen wij in Europa 
graag een kerk binnen om een 
kaarsje aan te steken, stil te zijn 
en te genieten van de kleurrijke 
gebrandschilderde ramen en de 
vaak onvoorstelbare schoonheid 
van deze vaak monumentale ge-
bouwen. 
 
Dus ook tijdens onze reis in 
Down Under. We bezochten een 
paar juweeltjes.  
 
Zoals in het moderne Sydney, 
waar de imposante klassieke Go-
tische St. Mary’s Cathedral een 
prominente plek heeft in het 
stadsbeeld. De eerste steen 
werd ruim twee eeuwen geleden 
gelegd toen de eerste Engelsen 
(vrijbuiters en criminelen waren 
het) aan land kwamen. De kerk 
heeft nogal meegemaakt: ver-
woest door een brand in 1865 
duurde het tientallen jaren voor-
dat de herbouwde kathedraal, 
opgetrokken uit lokaal zand-
steen, in gebruik werd genomen. 
Toen wij er begin februari kwamen, was er een trouwerij 
gaande. Ter ere daarvan luidden de klokken uitbundig. 
Hoewel de kerk een imposante hoeveelheid klokken heeft 
(staand), hadden we sterk de indruk dat ook daar de tech-
niek zijn intrede had gedaan: we hoorden echt een 
bandje…… Tegelijk: de kerk beschikt over maar liefst 4 or-
gels. We hebben ze helaas niet kunnen horen, maar de 
kerk is zowel van binnen als van buiten prachtig; ze hou-
den er daar wel van om dat wat er is aan historie, goed te 
bewaren. 
 
Dat geldt zeker ook voor de gotische St. Patrick kathedraal 
in Melbourne: kleiner van omvang, een beauty van buiten 
en eenvoudig maar o zo intiem en fraai van binnen. Ont-
worpen door dezelfde (Engelse) architect als de kathe-
draal in Sydney: William Wardell. Het gebouw dateert uit 
de tweede helft van de 19e eeuw en de architect heeft 

goed heeft gekeken naar En-
gelse kerken uit de 14e eeuw. 
Echt bijzonder is de donkere ba-
saltsteen waaruit de kerk is op-
getrokken. 
 
Architectonisch hoogtepunt was 
de kathedraal van de Angli-
caanse kerk in Nelson, Nieuw-
Zeeland. Een prominent neo-
klassiek ijkpunt in de stad, de 
bouw begon in de jaren 30. De 
kerk staat op een heuvel waar 
de afgelopen 180 jaar 5 kerken 
hebben gestaan. De eerste in 
1842 was letterlijk een tent, de 
bouw van de huidige kerk be-
gon een eeuw geleden. De kerk 
werd gebouwd met lokaal mar-
mer, maar de constructie werd 
aangepast na een aardbeving in 
1931. Na de oorlog werd de 
bouw opgepakt en architect 
Muston besloot tot het gebruik 
van gewapend beton dat lijkt op 
het eerder gebruikte marmer. 
Toch moesten nog wat Gotische 
elementen worden toegevoegd, 
vond men. Toen in 1967 het ge-
bouw in gebruik werd genomen, 
bleef de discussie en in de jaren 
daarna werd van alles wegge-

haald en bijgebouwd. Het resultaat is verbluffend fraai: 
modern, maar tegelijk klassiek. De kerk zelf relativeert dit 
alles en zegt: in Europa duurde het soms eeuwen voordat 
een kerk was voltooid, dus we hebben nog even….. 
 
Na al dat moois tot ons te hebben genomen, zette tegen 
het eind van onze reis een bezoek aan het levende Maori-
dorp Whakarewarewa in het vulkanische Rotorua ons 
weer met beide benen op de grond. De ‘heidense’ Maori 
kregen medio 19e eeuw uiteraard bezoek van vertegen-
woordigers van katholieke én protestantse huize. Het 
hoofd van de stam ging voor het gemeenschapshuis 
staan. Tegen de mensen links zei hij: jullie zijn van nu ka-
tholiek; ter rechterzijde stonden de protestanten. Het 
dorp heeft nog steeds twee (kleine) kerken, maar slechts 
1 voorganger, die beide groepen gelovigen bedient. Krijgt 
een Maori-koppel kinderen, dan worden deze om en om 

Protestant en Katho-
liek. Kom daar maar 
eens om in onze Wes-
terse samenleving! 
 

Ab Visscher 

Mijn vakantiekerk 
 

 
 

Christ Church Cathedral 
Nelson (NZ) 

St. Mary, Sydney St. Patrick, Melbourne 
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Rococo-uurwerk in De Swaen 
 
Anno Domini 1772 ontving de Edamse Lutherse gemeenschap een prachtig uurwerk, als 
troostgeschenk. Prominent boven de ‘herenbank’ geeft deze klok van achteruit de kerk-
zaal subtiel, met een mooie lichte klank, uur na uur de tijd aan, al ruim 250 jaar….  
 
Op 26 januari 1772 ver-
woestte een brand het 
zogeheten staand hor-
loge in de Lutherse kerk, 
onherstelbaar. De preek-
stoel en het klankbord 
werden beschadigd, 
maar voor de staande 
klok uit 1741 –het inwij-
dingsjaar van het kerkge-
bouw– moest een ver-
vanging worden gezocht. 
 
Hoewel er helaas geen 
documentatie meer te 
vinden is van dit speci-
fieke meubelstuk en we 
ook geen maker, datum of herkomst weten, wil ik me voor 
uw beeldvorming toch wagen aan een beschrijving: 
Voor het eerst werd het (Amsterdams) staand horloge ge-
maakt in het laatste kwart van de 17e eeuw. De vroege En-
gelse en Hollandse klokken vertonen veel gelijkenis. Het wa-
ren eenvoudige rechte kasten met een vierkante wijzerplaat. 
Soms bekroond met snijwerk en een geprofileerd dak dat 
werd gedragen door pilaren. De eikenhouten kast was gefi-
neerd met palissander- of notenfineer en vaak ingelegd met 
bloemmotieven, sterren of medaillons. Na 1790 werden 
deze kostbare klokken niet meer gemaakt in Nederland. 
 
Van 1769 – 1770 duurde de slechts korte ambtsperiode van 
dominee Johannes Meijer. En hoewel hij in 1770 alweer naar 
Zaandam vertrok, is het aan hem te danken dat er in 1772 
gelden werden ingezameld uit de privé-vriendenkring in zijn 
woonplaats. Het nieuwe uurwerk kon worden aangeschaft 
van klokkenmaker Pieter Brandt uit ‘Amsteldam’. 
 
Aanvankelijk luidde het opschrift: Dit uurwerk dat hier in ’s 
Heeren huys staat te pronken, werd door Zaandams broe-
derschap uit liefde geschonken. In de 19e eeuw werd deze 
zinsnede vervangen door een kortere: Geschenk van de Ev. 
Lutherse gemeente in Zaandam. De opgebrachte gelden 
voor de nieuwe klok kwamen van giften van een beperkte 
groep goede vrienden van ds. Meijer; strikt genomen is de 
duiding Ev. Lutherse gemeente dus onjuist. 
 
Met de rug naar de kansel kijkt u naar een rococo-creatie die 
zich kenmerkt door een subtiele asymmetrie. De schelp van 
bladgoud domineert op een bladcartouche, waarin het jaar 
van vervaardiging. De wijzerplaat is blauw geëmailleerd met 
Romeinse en Arabische cijfers. Het omringende houtwerk is  
 

 

een voluterende omlijsting met groene aanzetten. De beide 
rozen zouden symbool kunnen staan voor liefde en/of ver-
gankelijkheid. 
 
De klok zoals we die nu aanschouwen is in 1990-1991 geres-
taureerd, nadat hij al in 1935 door Gerrit Broeze ontdaan 
was van een dikke witte verflaag, die er sinds 1848 op geze-
ten had. De rechter foto geeft de klok weer zoals die was in 
1985. Waarschijnlijk was de witte aanpassing ooit bedoeld 
om te harmoniëren met het (toen) witte Bätz-orgel. 
 
En dan is er tenslotte nog een opmerkelijk feit. Misschien 
had u het al wel gezien, maar normaal wordt het Romeinse 
cijfer 4 afgebeeld als IV. Zo niet hier. Dat kan drie redenen 
gehad hebben: 
• IV afbeelden kan mogelijk te veel gelijkenis oproepen 

met de Romeinse god IVPITER 
• Kostenaspect: door IV niet te gebruiken kon men een 

even aantal tekens gebruiken: twintig maal I, vier maal 
V, vier maal X.  Dat was efficiënter bij het gieten van de 
mallen. 

• Esthetiek en leesbaarheid: telt u mee vanaf I rechtsom 
met de klok mee: de eerste vier cijfers zijn allemaal met 
een I samengesteld. De tweede reeks van vier: allemaal 
met een V. De derde reeks van vier allemaal met een X. 
 

Robert J. Lammers 
Bronnen 
Het Amsterdams staand horloge, SKKN, Kerkfotografie.nl  
 
Begrippen 
Voluterend krullend, spiraalvormig 
Rococo  van rocaille = schelpvormig, vaak enigszins 
  onregelmatig en asymmetrisch 
IVPITER Jupiter, Romeinse naam voor oppergod Zeus 
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Overdenking 
Een maandelijkse bijdrage van een van uw pastores 
 
Mario, niet vergeten! 
We vieren om niet te vergeten. We zul-
len je niet vergeten! Zo klonken deze 
woorden bij mij door als een trompet 
na de laatste uitvaart die ik in Edam ge-
vierd heb. Met de jaarlijkse Dodenher-
denking begin mei staan we twee mi-
nuten stil om nooit te vergeten. Met 
Pinksteren daalt de Heilige Geest over 
ons neer en brengt ons in herinnering 
Gods grote daden in ons leven (Hand 
2,11). In iedere Heilige Mis horen wij 
steeds weer Jezus’ bevel: Blijft dit doen 
om Mij te gedenken! (Lc 22,19b; 1Kor 
11,24b. 25b). De Heilige Geest wil ons 
tot de volle waarheid brengen (Joh 
16,13). Maar wat is waarheid? “Quid 
est veritas?” zal Pilatus vragen (Joh 
18,38). Een grote stilte valt... Jezus ant-
woordt niet met woorden, maar met 
daden... het Passieverhaal... Iemand, 
Jezus, waarlijk God en waarlijk mens, 
die zijn leven geeft voor mij en jou... lij-
den, dood, neerdaling ter helle, verrij-
zenis, hemelvaart en uitstorting van de 
Heilige Geest. God zelf wil het diepste 
van ons wezen, ons hart, onze geest, 
onze ziel overtuigen van Zijn Liefde. 
Maar hoe moeilijk is het om te leven 
vanuit deze volle waarheid! Wie is 
God? Wie ben ik? Waar kom ik van-
daan? Waar ga ik naartoe? Hoe leef ik 
vanuit het antwoord dat ik aan deze 
existentiële vragen geef? Er is vaak een 
kortsluiting in mij: een ontwijken, een 
opzij zetten, niet (meer) daarover  

 
(na)denken. Mijn rede en mijn wil, hart 
en ziel, woord, gedachten, doen en la-
ten...  Quo vadis? Als een schip dat ge-
teisterd wordt door een storm en dat 
zoekt naar een veilige haven. Een kort 
geheugen, soms een amnesie, een ver-
geetachtigheid die constant herinnerd 
moet worden aan het allerbelangrijk-
ste, het heilsnoodzakelijke voor ieder 
mens. Daarom maken we foto’s, soms 
is het muziek die een snaar raakt en 
een belangrijke gebeurtenis in ons le-
ven in herinnering brengt. Dierbaren 
die ons daaraan herinneren. 
Juist daarom hebben we een Helper 
nodig die ons steeds spreekt over God 
de Vader en Jezus onze Redder, een 
dierbare Getuige, God zelf, die zich 
geeft aan ons en leert waar leven en 
geluk te vinden zijn: zelfgave, offer- 

 
gave, liefde, eenheid, dienstbaarheid. 
Al wat de Vader heeft is het mijne (Joh 
16,15), zegt Jezus, en dat wil Hij door 
de Heilige Geest met ons delen. Zo 
klinken weer de woorden van de Barm-
hartige Vader tot de oudste zoon (Lc 
15,31). Een uitnodiging om feest te vie-
ren en deel te nemen aan de godde-
lijke liefde die zonde en dood overwon-
nen heeft. 
Zo kondigt de Heilige Geest ons de ko-
mende dingen aan. Ons heden en onze 
toekomst liggen in veilige handen. Dat 
is wat wij hopen. Dat is de grondslag 
van ons geloof. Daaruit kunnen we el-
kaar liefhebben, niet alleen met de lip-
pen, of in gedachten, maar metter-
daad, met ons leven. En zo kunnen we 
ook onze getuigenis afleggen. Geroe-
pen, gedoopt, gesterkt en gezonden, 
nooit zonder Gods Geest die werkt in 
ons en met ons. Staan we daarvoor 
open? Bevestigen we steeds ons Ja-
woord aan God? 
Dat doen we als we samenkomen als 
kerkgemeenschap, in onze persoonlijke 
relatie met God in ons gebeds- en sa-
cramentsleven. 
Mario, niet vergeten! En jij, wat moet 
je niet vergeten?  
Gods zegen, 

Kapelaan Mario Agius 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Poëzie-estafette
 

Vriendschap 
 

Vriendschap is in iemands leven 
Vreugde en verdriet beleven. 
Vriendschap is niet vragen 
Maar gewoon helpen dragen. 
Vriendschap is praten in vertrouwen 
Dat de ander zijn mond kan houden! 
Vriendschap is durven tonen 
Welke gevoelens in je wonen. 
Aan goede vriendschap komt geen end, 
Waar je ook ter wereld bent. 
En heb je echt vriendschap gevonden, 

 
Dan legt die een pleister op alle won-
den. 
Daarom is het zo fijn, 
Om goede vrienden te zijn. 
 
 
 
Waarom spreekt dit gedicht mij zo 
aan? Wat is leven zonder vriendschap. 
Je hebt mensen nodig om je leven vol-
maakt te maken., waar je op terug kan 
vallen in mindere tijden. 

 
Ik geef 
het 
stokje 
door 
aan 
Mari-
anne 
Ebbers. 
 
 
 
Tiny Everaars-Wever
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Lied van de profeet 
 
De titel van dit boek intrigeerde me, toen ik het interview met de schrijver, Paul Lynch uit 
Ierland, zag in de bijlage van Trouw van 13 april. Welke profeet, wat voor profeet, wat 
voor soort lied? Maar ook de titel van het interview zelf was intrigerend: “Als je de lezer 
meevoert naar de hel, moet je zijn hand vasthouden”. 
 
Papa komt terug 
In het Venster van mei waren vier 
moeders met jonge kinderen aan 
het woord, moeders die wel met 
zorgen, maar vooral met hoop en 
vertrouwen naar de toekomst kij-
ken. In dit boek is ook een moeder 
aan het woord, Eilish, wetenschap-
per en moeder van vier kinderen, 
drie wat oudere, de vierde nog 
een baby. Een moeder in Ierland, 
West-Europees land als het onze, 
waar de macht is overgenomen 
door een partij met andere 
ideeën, met een andere manier 
van werken. Zo wordt meteen in 
het begin van dit boek haar man, 
die bij een vakbond werkt, die wil 
oproepen tot een staking, door 
mannen van de GNSB (Garda Na-
tional Services Bureau) uit huis ge-
haald en meegenomen. Zijn activi-
teiten zijn niet in het belang van 
de staat. Daarna vernemen ze 
niets meer van hem, wat Eilish ook 
doet. In valse hoop en om hen te 
beschermen liegt ze tegen haar 
kinderen: “natuurlijk komt papa terug, we leven toch in een 
fatsoenlijk land met wetten en regels, die ons beschermen 
en zekerheid bieden”. 
 
Sociale chaos 
Eilish probeert haar gezin bij elkaar te houden, en alles zijn 
gewone gang te laten gaan, maar dat wordt steeds moeilij-
ker en al snel onmogelijk. Wat ze ziet is een uiteenvallende 
maatschappelijke orde. Verharding en steeds andere regels, 
die doen denken aan de stelselmatige inperking van het le-
ven van de Joden door Hitler-Duitsland. Ze heeft een demen-
terende oude vader, die voortdurend aandacht vraagt en net 
als haar oudste zoon zijn eigen spoor trekt. Ze raakt haar cel-
biologisch onderzoekswerk kwijt. Aan dit soort onderzoek is 
geen behoefte meer. De schappen in de winkels raken leeg, 
water komt niet meer uit de kraan, soms kan je even bellen. 
Er komt opstand, oorlog breekt uit. Haar zuster in Canada 
smeekt haar zo snel mogelijk daarheen te komen. Stuurt het 
geld daarvoor. Maar het is eigenlijk al te laat, als ze toch met 
haar dochter en de baby naar het veilige Noord-Ierland pro-
beert te komen. 
 

Barricaden en checkpoints 
De zinnen van Lynch rijgen zich 
aaneen in een prachtig woordge-
bruik. Soms in de verwarring, 
waarin iedereen in het land is te-
recht gekomen. Soms met zeven-
mijlslaarzen een volgende fase bin-
nen stampend. De beelden zijn 
wat we dagelijks in landen ver van 
ons vandaan zien gebeuren. Het 
ongeloof, dat dit de werkelijkheid 
in het eigen land is, zagen we on-
langs terug in de TV-serie “De 
Joodse Raad”. Nu hedendaagse ac-
tualiteit in dit boek, niet van bui-
ten opgelegd, maar van binnenuit 
ontstaan. Niet op Joden gericht, 
maar op de gevestigde democrati-
sche orde, de “elite”, zo u wilt. 
Wie zich verzet, wordt openlijk aan 
de paal genageld, zijn ruiten wor-
den ingegooid, zijn bezittingen ver-
nield. Gevangenen worden weder-
zijds gemarteld en gedood. Het 
land staat vol met barricaden en 
checkpoints van beide partijen. 
Wat dagelijks ver weg gebeurt, ge-

beurt nu in het eigen land. 
 
Het lied 
Welk lied zingt deze profeet? Het is bepaald geen heilsbood-
schap, het is ook geen klaaglied. Bijbelse profeten hielden 
hun omgeving vaak een spiegel voor: jullie hebben je van je 
God afgekeerd, realiseer je waar dat toe leiden zal, verander 
je leven om groot onheil te voorkomen. Deze profeet kijkt 
naar de ontwikkelingen in onze westerse wereld, ziet de ver-
anderingen in de waardering van grondrechten, de interpre-
tatie van het begrip “vrijheid”. Ziet hoe de kracht van het 
midden verzwakt, hoe de macht verschuift naar de extre-
men. Hij beschrijft de hel, waar dit proces toe kan leiden. 
Een profetie dus van een toekomst. 
 
 
“Een onvergetelijk boek” noemt de NRC dit. Ik noem het be-
klemmend, maar zeker ook fascinerend. Je wilt weten waar 
het naar toe gaat. Een wake-up-call: willen we dit, is dit on-
vermijdelijk? En, of je deze vraag nu met “ja” of met “nee” 
beantwoordt: tegen welke prijs? 

Maarten Gast 
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Vergadering Raad van Kerken 
De volgende vergadering is op woensdag 12 juni in de con-
sistorie van De Swaen. 
 
Pinkstervuur 
Op 18 mei is het oecumenisch Pinkstervuur gehouden. 
Het thema was “De Geest, een bron van hoop”. Het was een 
viering waarin de inspirerende werking van de Heilige Geest 
in woord en lied werd benadrukt. Mede dankzij voorgangers 
ds. Charlotte Kremer en pastor Jan Tol en de mooie koor-
zang van de Nicolaascantorij werd het een viering van be-
moediging. Dit jaar werden geen duiven of ballonnen opge-
laten maar werden bellen geblazen. Ook een mooi symbool 
van de Geest! 

 
Landelijke Raad van Kerken 
De aarde en de hemel trouw blijven. Een boek over christe-
lijke levenskunst. 
Onder deze titel verscheen een boek van Ad van der Dussen 
over het thema: mag je als christen genieten van het aardse? 

En kun je tegelijk trouw blijven aan je 
roeping tot het hogere: wegbereider 
zijn van het komende koninkrijk?  
Onderstaand een paar gedeelten uit 
de recensie van Peter Nissen (volle-
dige versie op de website). 
‘Dat verdomde katholieke “en”,’ zo 
zou de grote protestantse theoloog 
Karl Barth (1886-1968) het genoemd 
hebben. Schrift én traditie, natuur én 
genade, geloof én goede werken, he-

mel én aarde. Altijd maar dat ‘en’. 
In dat perspectief zou ik dit boek een heerlijk en oprecht ka-
tholiek boek willen noemen. Niet katholiek als merknaam, 
maar in de vroegchristelijke betekenis van het woord, de be-
tekenis waarin in de geloofsbelijdenis de kerk katholiek 
wordt genoemd: insluitend, inclusief, alles omvattend, alles 
rakend. Je zou ook kunnen zeggen: oecumenisch. En dus niet 
selectief, exclusief, buitensluitend. Geen of-of maar en-en. 
De titel van het boek geeft het al aan: christelijke levens-
kunst is trouw aan de hemel én aan de aarde. 
Ad van der Dussen is predikant geweest in Eindhoven en do-
cent aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht. Hij 
pleit voor een christelijke levensstijl die het goede van het 
leven weet te genieten en tegelijk het oog niet verliest op 
het hogere waartoe wij geroepen zijn. Het christendom 
heeft vaak het verwijt heeft gekregen mensen het zicht op 
en het genot van het aardse leven te hebben ontnomen. Het 
verwijt geldt a fortiori de calvinistische traditie, waarin de 
schrijver kerkelijk en theologisch is grootgebracht. Zij zou de 
christelijke levensvreugde gedempt hebben: ‘Hier beneden 
is het niet.’ De schrijver ontkent die verwijten niet, maar hij 
laat zien dat er ook een andere kant van de medaille is, ook 
bij Calvijn.” 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

Zomermuziek in de Grote Kerk 
 

Sinds jaar en dag zijn er muzikale evenementen gedurende 
de zomermaanden in de Grote Kerk te Edam. Daarbij staat 
het historische Smit-Verhofstadtorgel centraal. Ook nu weer 
zijn er twee series: de gratis wandelconcerten op de zondag-
middag en de betaalde orgelconcerten in het kader van het 
Waterlands Orgelfestijn op de woensdagavond. 

 

Tijdens de Wandelconcerten op de zondagmiddag spelen en 
zingen achtereenvolgens Henk Verhoef, Patrick Allen, Ca-
pella Sine Vinculis en Jos van der Kooy. Toegang vrij, collecte 
bij de uitgang. De Orgelkring Waterland organiseert op 31 
juli een orgelconcert met Willem Poot. Vrije gift.

 

Datum Tijd Organist/Koor Bijzonderheid 
9 juni 15.00 u Henk Verhoef (Amsterdam) orgel 
23 juni 15.00 u Patrick Allen (New York, VS) orgel 
14 juli 15.00 u Capella Sine Vinculis (Weert) koormuziek 
28 juli 15.00 u Jos van der Kooy (Rotterdam) orgel 
31 juli 20.00 u Willem Poot (Breukelen) orgel, Orgelkring Waterland 



–
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Vanuit de pastorie: In het klein      
In verschillende gesprekken die ik de afgelopen tijd voerde, 
soms met kwetsbare mensen, kwamen we geregeld tot een-
zelfde conclusie. Juist als je ouder wordt of je gezondheid je 
beperkingen oplegt ontdek je dat wat van waarde is in het 
leven niet per sé de grote en meeslepende dingen zijn. Je 
carrière, je kapitaal, de verre reizen, je kunstcollectie: na-
tuurlijk brengt het plezier of kijk je er trots op terug, maar 
uiteindelijk zijn het de kleine dingen die overblijven. En juist 
in het kleine schuilt vaak een grote rijkdom. 
Het evangelie staat vól met kleine dingen. Het gaat over een 
beetje gist in het deeg, over een klein muntje, een schaapje, 
een parel. Er staan verhalen in over zaaigoed, een paar 
broodjes en wat vis, over een mosterdzaadje. Kleine dingen 
van grote betekenis. Wie er oog voor heeft, herkent de 
kleine dingen in zijn of haar eigen leven. Een kaart op de 
mat, een taartje met een vriendin, de buurman ergens mee 
kunnen helpen. Iemand die vraagt hoe het gaat, een onver-
wacht complimentje, een kleinkind dat zomaar opbelt. De 
kleine dingen die we voor elkaar doen lijken soms misschien 
onbeduidend, maar ze geven ons leven glans en kleur.  
Jezus vertelt (Matteus 25) dat alle kleine dingen die we voor 
elkaar doen, we uiteindelijk voor Hem doen, en er geen an-
dere weg is om Hem te volgen dan door om te zien naar el-
kaar. Een haalbare opdracht, want er wordt niet van ons ver-
wacht dat wij het onmogelijke zouden moeten doen of won-
deren verrichten. Het zijn de kleine dingen die uiteindelijk de 
wereld veranderen. Komende zondagen horen we erover in 
de kerk: gist, zaaigoed, mosterdzaadjes: uit iets kleins komt 
zomaar iets groots voort.  
Hartelijke groet,                                    ds. Charlotte Kremer   
 
 
Bij de tijd van het kerkelijk jaar 
Na Pinksteren wordt het altijd wat stiller in de kerk. Er wordt 
minder vergaderd, en sommige andere activiteiten liggen stil 
tot na de zomer. Gemeenteleden gaan op vakantie, maar er 
zijn wat meer gastpredikanten die voor afwisseling zorgen. 
Het is ook wat stiller op de liturgische kalender. Tussen Pink-
steren en de laatste zondag van het kerkelijk jaar, straks in 
november, zijn er geen bijzondere zondagen of kerkelijke 
feestdagen.  Op het leesrooster staat een doorgaande lezing 
uit het Marcusevangelie, waar lezingen uit het Oude Testa-
ment bij gevonden zijn. De liturgische kleur is de komende 
tijd groen. Groen is de kleur die we altijd gebruiken voor de 
zondagen door het jaar waarop er geen bijzonderheden zijn. 
Het verwijst naar Gods goede schepping. Groen verwijst ook 
naar Gods belofte om altijd trouw te blijven wat zijn hand 
begonnen is te doen aan de wereld en hen die daarop wo-
nen. De mens krijgt van God de opdracht om goede rent-
meesters te zijn over de schepping: een actueel thema. 
Groen is bovendien de kleur van hoop en van groei.  

 
Heb je het licht op het veld gezien, 

en hoe het zich uitzaait tussen de bomen, 
de grond verwarmt 

waar mensen komen 
en knielen voor Gods aangezicht? 

Heb je de klaprozen zien wuiven 
en hoe ze zingen in de zon op het veld, 

waar het oude verhaal 
opnieuw wordt verteld 

in universele scheppingstaal? 

Mensen als bloemen warm en vol geestkracht, 
tot leven gewekt om open te staan, 
mee te bewegen met de seizoenen 

om vrij en verwonderd verder te gaan. 

Jeanette van Osselen 

Pastoraal meldpunt    
Aly Lagerburg is actief als pastoraal meldpunt. U kunt bij 
haar terecht om lief en leed te delen, als u graag wat pasto-
rale aandacht vanuit de kerkgemeente wil of een voorbede 
wil laten doen voor een ander of uzelf.  Zij is altijd bereikbaar 
via pastoraat@kerkgemeente.nl of tel. 0299 371272. 
 
Huwelijksjubilea      
Op 4 juni viert de fam. Van Wieringen-
Karman een 25-jarig huwelijk en de 
fam. Rijswijk-van der Veer een 55-jarig 
huwelijk. Op 19 juni is de fam. van der 
Gulik-Rijswijk 25 jaar getrouwd en een dag later, op 20 juni is 
de fam. Lagerburg-Hetjes 55 jaar gehuwd. Van harte! 
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Uit de kerkenraadsvergadering van 25 april:  
 De Vespers met sobere maaltijd in de 40-dagentijd zijn  
   goed ontvangen 
 De jaarcijfers worden toegelicht door Tom Lagerburg en  
   Jan van Zalinge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* De Gemeenteavond op 22 mei met o.a. de  jaarcijfers en 
   het jaarprogramma 2024/2025 wordt voorbereid. 
* De zolder van de Hulpkerk is met vereende krachten  
   opgeruimd. 
* Er worden plannen gemaakt voor een startweekend  
   (21-22 sept.) in en om de Grote Kerk. 
 Een tweede doopboom is gemaakt door onze diaken  
   Helma de Vries. 
* Op Waterdag, 24 augustus a.s., is De Swaen weer open  
   voor publiek. 
 
Hemelvaart met Vliegerviering 

Ds. Charlotte Kremer vertelde 
het verhaal van Hemelvaart al 
in de kerk aan de kinderen 
met een plaat uit een kinder-
bijbel. Daarna gingen wij naar 
buiten. Het was heerlijk weer 
om naar buiten te gaan, maar 
helaas was er niet veel wind 
om te vliegeren. Toch is het 
een paar keer gelukt om de 
vlieger in de lucht te krijgen 
en te houden. Een gezellige 

ochtend op het Slobbeland met zeven kinderen.  
 
Kerk Club 
De kinderen van groep 7 en 8 (Kerk Club Kids) zouden eigenlijk 
na de meivakantie beginnen aan de zomerstop, maar het is 
zo’n leuk groepje dat we er nog een paar extra samenkomsten 
aan vast plakken. De bonus-bijeenkomsten zijn op 31 mei, 14 
juni en 28 juni. In de Grote kerk zijn prachtige (geheime!) plek-
ken om bij elkaar te komen, dus als het warmer weer is doen 
we dat, maar dat lezen de (ouders van de) kinderen dan in de 
Whatsappgroep. 
 
Koffie en maaltijd 
Op woensdagmorgen 5 en 19 juni bent u van harte uitgeno-
digd een kopje koffie of thee te komen drinken in de Hulp-
kerk om 10.00 uur. Als u wil deelnemen aan de woensdag-
avondmaaltijd op 12 en/of 26 juni kunt u zich opgeven bij 
christine.vreeswijk@quicknet.nl  

‘Saligh Weven’ 
Zomerexpositie met luthers textiel 
Ontdek de betekenis en verhalen 
achter textiel uit de Lutherse tradi-
tie in de zomerexpositie ‘Saligh 

Weven’. Van vrijdag 28 juni tot en met zondag 1 september 
presenteert het Luther Museum Amsterdam een breed scala 
aan textiele kunstwerken die speciaal voor de kerk gemaakt 
zijn door bekende kunstenaars en ontwerpers. De expositie 
toont altaarkleden, wandkleden, vloerkleden, antependia en 
stola’s die de rijke traditie van geloof, kunst en cultuur be-
lichten. ‘Saligh Weven’ laat zien hoe eigentijdse ontwerpen 
zich vermengen met eeuwenoude symboliek. Onder andere 
het textiele drieluik van Maisa van der Kolk-Schepel, dat de 

Kerkgemeente als afscheidscadeau van haar ontving, wordt  
tentoongesteld in het Luther Museum. Dit uiteraard in over-
leg mèt en instemming van Maisa. 
Open van donderdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Adres: Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam 
Website: www.luthermuseum.nl 
(zie voor het volledige persbericht het prikbord in de Grote 
Kerk) 
 
Theologie voor Geïnteresseerden 
De cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG) wordt 
vanaf eind augustus voor de tweede keer aangeboden in 
Amstelveen na zich bijna 40 jaar in Amsterdam te hebben af-
gespeeld. Oorspronkelijk gestart binnen de Protestantse 
Kerk Nederland draait de cursus nu acht jaar zelfstandig. De 
cursus kent 12 verschillende vakken en vindt gedurende 8 
maanden (eind aug. – eind april) elke dinsdagmorgen van 
10.00 – 13.00 uur plaats in de Paaskerk in Amstelveen, Au-
gustinuspark 1. De cursus duurt drie jaar, maar is ook in de-
len te volgen. Een beperkt aantal cursisten kan ook online 
(via Zoom) deelnemen. De cursus staat open voor iedereen 
die belangstelling heeft voor theologie. Er zijn geen toela-
tingsvoorwaarden. Deelname kost € 350,- per cursusjaar (be-
taling in drie termijnen is mogelijk). Per les van 75 minuten 
komt dit cursusgeld neer op € 5,30 per les. Dit relatief lage 
bedrag is te danken aan het feit dat de betrokken docenten 
genoegen nemen met een bescheiden vergoeding voor hun 
bijdrage en aan de relatief lage zaalhuur in Amstelveen.  
Voor meer informatie kunt u naar www.tvg-amsterdam.nl 
of naar de TVG-secretaris (e-mail: tvg-amsterdam@out-
look.com). Op verzoek krijgt u dan een uitgebreide studie-
gids toegestuurd. 
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Overzicht diaconale collectedoelen    
Zondag 2 juni: De Regenboog Groep 

De Regenbooggroep zet zich in voor mensen 
met psychische problemen, die leven in ar-
moede of met een verslaving of dakloos zijn in 
en rond Amsterdam. Nu wordt dit aangevuld 

met noodopvang en semi-permanente opvang in Amster-
dam en omgeving voor oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. 
https://www.deregenboog.org 
Zondag 9 juni: Stichting Hulp Vervolgde Christenen  
Meer dan 365 miljoen christenen wereldwijd hebben te ma-
ken met geweld, discriminatie, uitsluiting, moord, doodsbe-
dreigingen en intimidaties. Dat aantal blijft groeien, terwijl 
die trend in de media nauwelijks aandacht krijgt. Meer dan 
180 vrijwilligers en een klein coördinerend team vormen sa-
men HVC. Voor vervolgde christenen willen wij een bondge-
noot zijn. Gedreven door de liefde van Christus. We willen 
dichtbij hen zijn en met onze hulp een verschil maken in hun 
situatie. www.stichtinghvc.nl  
Zondag 16 juni: Sunshine House 
Sunshine 
House is 
een wees-
huis in 
Zuid-
Afrika die 40 kinderen uit de onderste laag van de bevolking 
een onderdak biedt. De kinderen zijn hiv positief, hebben al 
aids of hun ouders aan aids  verloren. De pleegmoeders van 
het Sunshine House proberen deze kinderen een nieuw thuis 
te bieden. Via sponsorouders en het organiseren van ludieke 
acties wordt geld ingezameld om het leven van de kinderen 
te verbeteren. Want zeg nu zelf, iedereen verdient toch een 
toekomst? https://weeshuissunshinehouse.nl/ 
Zondag 23 juni: Kerk in Actie, Wereld. Diaconaat Libanon, 
training en thuiszorg 
Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen naar het bui-
tenland zijn vertrokken. Hierdoor is er in Libanon veel vraag 

naar thuiszorgwerkers. 
Dat biedt Libanezen en 
Syrische vluchtelingen in 
het land de kans om in 
deze sector aan de slag 
te gaan. Na een thuis-

zorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en 
ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en bu-
ren. Kerk in Actie Libanezen en Syrische vluchtelingen op 
weg naar een baan en bestaanszekerheid. www.kerkinac-
tie.nl/thuiszorglibanon 
Zondag 30 juni: Kerk in Actie, Wereld. Diaconaat Moldavie, 
zorg kwetsbaren 
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en 
kwetsbare ouderen er alleen voor. Er is geen zorg voorhan-
den en vanwege de hoge werkloosheid werken hun kinderen 
veelal in het buitenland. Met steun van KIA biedt organisatie 
Homecare thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Thuis-
zorgorganisatie Homecare biedt ouderen verpleegkundige 
hulp, zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rol-
stoelen en komt op voor hun rechten. Vrijwilligers en profes-
sionals krijgen een training in het bieden van zorg op maat. 
www.kerkinactie.nl/ouderenmoldavie 

Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen  
over te maken via  Rek. NL95RABO0373711409, t.n.v. Pro-
testantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag …..doel......    
 
Verjaardagen van onze senioren   
06-06  Mevr. M.H. Verniers-Willemsen, Langemeerstraat 18, 
            1135 JG Edam 
06-06  Mevr. G.T. Karhof-Bakker, Voorhaven 138,  
            1135 BV Edam 
06-06  Mevr. C.M. van Dillen-van Ee, Pieter Claesstraat 6,  
            1135 HJ Edam 
09-06  Dhr. J.K. van Drongelen, Voorhaven 164,  
            1135 BW Edam 
12-06  Dhr. D. Prins, Klein Westerbuiten 19, 1135 GL Edam 
12-06  Dhr. T.H. Buijten, Persijnstraat 11, 1135 GZ Edam 
14-06  Dhr. J. van Voorst, Klein Westerbuiten 5,  
            1135 GL Edam 
16-06  Dhr. K. Leek, Lingerzijde 3, 1135 AM Edam 
18-06  Dhr. A. Maas, Willem Woutersstraat 13,  
            1132 XN Volendam 
19-06  Mevr. G. Kuiper-Hetjes, Achterhaven 47,  
            1135 XS Edam 
20-06  Dhr. J. Dierdorp, Voorhaven 148, 1135 BV Edam 
20-06  Mevr. C.M. de Witte-Helmigh, Nijverheidstraat 30 A, 
            1135 GE Edam 
26-06  Mevr. I.R.M. Hovenkamp-Obbema,  
            Schepenmakersdijk 1, 1135 AG Edam 
29-06  Mevr. W. Duijst, Rietgorsplein 249,  
            1444 TJ Purmerend 
Hartelijk Gefeliciteerd!  Een fijne verjaardag gewenst. 
 
Taxidienst      
datum  taxidienst telefoonnr. 

2 juni  H. Eijk 371939 
9 juni  T. Buijten 366722 

16 juni  M. van Saarloos 374038 
23 juni  R. Kremer 06-23718636 
30 juni  C. Rijswijk  06-53173149 

7 juli  H. Eijk 371939 
We vragen u om zoveel mogelijk al op vrijdagavond of de 
dag ervoor te bellen. Wilt u ook mee helpen om te zorgen 
dat er altijd wel een taxidienst beschikbaar is? Graag een te-
lefoontje naar Rien de Vries; tel 06-22948305 of 0299 
372969;  of mail: rienenhelmadevries@ziggo.nl 
 
Opbrengst Collecten    

 
Mededelingen Kerkelijk Bureau      
Verhuisd: 
fam. S. Ooms-van Bekkum, naar: Oorgat 3a-a, 1135 CP Edam 
Overleden: 
Dhr. P. Pronk, Donata Steurhof 131 

Datum Kerk Diaconie Doel 
14-04 €     113,20  €        98,30      Pastoraat Zeevaart 
21-04 €    213,80 €     270,90 Noodhulp Oekraïne 

28-04 €    116,95 €    150,40   
Mission Aviation  
Fellowship 

05-05 €    116,95 €     150,05 Kerk in Rwanda 
 €    560,50 €     669,65  



 
Berichten uit de Stolphoevekerk 
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In memoriam Pieter Pronk 

In het vorige Venster 
schreef ik dat Pieter 
Pronk, een van onze 
trouwe bezoekers, nog te 
zwak was om een zware 
hartoperatie te onder-
gaan. Voldoende aanster-
ken leek hem een onmo-
gelijke opgave. Hij besloot 
van verdere behandeling 
af te zien. Op dinsdag 23 
april is hij in het zieken-
huis in Purmerend in 
vrede overleden. “Als le-
ven lijden wordt, is rusten 

goed”, stond boven de kaart. Overeenkomstig zijn eigen 
wens, heeft de crematie in stilte plaats gevonden. In de kof-
fiebijeenkomst van zondag 28 april hebben we hem her-
dacht, o.a. door het korte interview met hem over de vraag 
“Steek je wel eens een kaarsje aan” uit het Venster van no-
vember 2022 voor te lezen. Pieter deed dat voor Jenny, zijn 
overleden vrouw. Door een val bij zijn werk op de werf van 
Hakvoort in Monnickendam was hij gehandicapt. Een 
scootmobiel vergrootte recent zijn leefruimte aanzienlijk. 
Helaas heeft hij daar maar korte tijd plezier van mogen heb-
ben.   
 
Bidden 
De onverwachte bezoeker uit Pakistan, over wie ik in het vo-
rige Venster schreef, Ashraf Ragmat, stuurde mij de nieuws-
brief van zijn scholen toe. Daarin vooral foto’s van groepen 
High School leerlingen in uniform, de Engelse traditie. Bezig 
met het kweken van planten als bijdrage aan de natuur, ook 
foto’s van het uitdelen van Bijbels in hogere klassen en van 
een project om het belang van inenten tegen polio uit te 
dragen. Als iemand interesse heeft, stuur ik deze nieuwsbrief 
door. Maar vooral vraagt hij ons om te bidden voor al die 
Christenkinderen, die bedreigd worden. Vooral arme kin-
deren, die hij met zijn scholen probeert de kansen te geven 
die ze verdienen.   

 
Verrassing 
Toen we op zondag 28 april 
een koffiebijeenkomst had-
den, troffen we een door-
weekt pakket voor de deur 
aan, waarin een glas-in-
lood schildering van de 
kerk bleek te zitten. Met op 
de bijgesloten kaart de vol-
gende tekst: “Hallo, Wij ho-
pen dat u een mooi plekje 

in de kerk heeft om deze glasschildering  van de Stolphoeve-
kerk op te hangen. Veel plezier er mee”. We willen de ano-
nieme gever langs deze weg hartelijk danken. De schildering 
hangt nu voor een van de ramen in de vergaderkamer, waar 
het licht er mooi doorheen schijnt. 

 
Tot zegen zijn 

Hemelvaart, een 
ander feest dan 
Kerst of Pasen, 
een afscheid, zo 
begon Charlotte 
Kremer haar 
overdenking op 
die dag in een 
volle Stolphoeve-
kerk. Maar wel 
een feest vol be-
tekenis. Ook al 
beschrijft Lucas 
zowel in zijn 
evangelie (Lucas 
24:36-53) als in 
het begin van 
het boek Hande-

lingen (1-11) het eigenlijke gebeuren slechts in één zin: 
“Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhoogge-
heven en opgenomen in een wolk, zodat zij Hem niet meer 
zagen”.  
Inge Lievaart ver-
woordt dit in haar ge-
dicht. Een gebeuren, 
waarin we achtergela-
ten worden, maar 
waardoor we ook de 
ruimte krijgen. De 
leerlingen van Jezus 
werden apostelen, 
met als opdracht het 
verhaal uit te dragen. 
Niet alleen met woor-
den, ook met daden. 
Het verhaal met de 
opdracht om de aarde 
die ons is toever-
trouwd tot zegen te 
zijn. Met de kracht 
van de geest, die wij 
met Pinksteren ont-
vangen, de mensen om ons heen tot zegen te zijn. Niet naar 
de hemel blijven staren, maar om je heen kijken, de nood 
die er overal is, zien en tot actie overgaan. Werken aan een 
hemel op aarde!   
 
Bloemen, collectes en diensten                
Op Hemelvaartsdag gingen de bloemen als dank mee met 
Kees Ampt, die Anneke Moolenschot verving achter het  
orgel.      
De collecteopbrengsten waren op die dag:  
diaconie € 194,50, eigen kerk € 191,00.  
 
Op Zondag 9 juni gaat Marjan Nijman voor. Op zondag 23 
juni is er een koffiebijeenkomst.  

Maarten Gast 

Al heeft een wolk  
zich tussen het geheim 

van zijn verhoogde heerlijkheid 
en onze blik geschoven 

 
al kan geen oog 

het priesterlijk gebaar 
waarmee Hij van ons ging 

nog langer zien 
 

Hij blijft de zegenende 
onveranderd 

 
totdat Hij komt 

wentelt de aarde onder 
zijn geheven handen 

 
Inge Lievaart 



Doopsgezinde Gemeente Edam 
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Kerkgebouw: “De Vermaning”, Jan Nieuwenhuyzenplein 6, 1135 WV 
Bankr. NL33ABNA0588710911, t.n.v. Stichting Bhereer en Explopitatie Vermaning Edam 

Diensten: 10.00 uur, elke eerste en derde zondag van de maand 
Voorzitter: H.A.J.O. Schaap, Molenwerf 5, 1135 GM, tel. 0299-371946, schaapedam@planet.nl 

Koster: Ankie Scheers, tel. 06-19282465, annascheers@gmail.com 
 

 
 
 
 
Afscheid van Sensoor 
Na mijn pensionering werkte ik gedurende 10 jaar als tele-
fonist-vrijwilliger bij: 

Bij mijn afscheid van de Luisterlijn, die toen nog Sensoor 
heette, heb ik de imaginaire beller bedankt: 
“Na ruim 10 jaar Sensoor en meer dan 5000 gesprekken 
gaat mijn dank uit naar de beller. De beller die zich aan mij 
in zijn kwetsbare naaktheid presenteert. Die me gebroeder-
lijk meeneemt op de reis door de krochten en ongewishe-
den van het leven. Ongewisheden die voor de beller zo heel 
anders uitpakken dan voor mij. De beller die me daardoor 
wijst op de zegen van lichamelijke en geestelijke 

gezondheid, me daardoor wijst op mijn blijmoedigheid, 
mijn onbevangenheid. Mij wijst op het geluk dat het in mijn 
leven net goed ging waar het voor de beller niet goed ging. 
Dankbaar ben ik voor de kleur en de vreugde die zij mijn le-
ven hebben gegeven. Dankzij de bellers zal ik niet meer zijn 
die ik was. Zij brachten mij dat ik de ander beter versta en 
dat maakt mijn gaan luisterrijk. 
 
De tijd verstrijkt. Alles heeft zijn tijd. Er is een tijd om op te 
nemen en er is een tijd om neer te leggen. “Maar ach, wat 
verbeeld ik mij dat gij, Tijd, telkens zijt vervlogen; gij blijft, 
Tijd, steeds onbewogen en slechts ik, ik ga voorbij…” 
 

Hajo Schaap 
 

 

Workshop Geweldloos/verbindend communiceren 
 
In de workshop Geweldloos/verbindend communiceren krijgt u handvatten aangereikt om op zo’n manier te communiceren 
dat de ander bereikt wordt zonder dat de gemoederen verhit raken en de communicatie verbroken. Wederzijds begrip kan 
ontstaan en dat is van groot belang in een tijd als de onze waar polarisatie en onbegrip om zich heen grijpen. 
Wij beginnen de ochtend met het lezen en kort bespreken van een Bijbelverhaal om een beeld te krijgen van geweldloze 
communicatie vanuit bijbels perspectief. Dat is Johannes 8, 1- 11 over een conflict en hoe dat geweldloos wordt opgelost. 
Plaats: Doopsgezinde Vermaning, Edam. Tijd: zaterdag 20 juli 2024 van 9.30 uur tot 12.00 uur.  
Er zijn geen kosten verbonden aan de workshop. Na afloop wordt een bijdrage op prijs gesteld. 

Truus de Boer 
 

 

Protestantse gemeente te Zeevang en 
Oudendijk 

 
 
De diaconie van PG Zeevang en Oudendijk geeft jaarlijks een vast 
bedrag aan een aantal buitenlandse doelen: 
• Stichting Hoeboek, gevestigd in Monnickendam, doet veel in 

Oost-Europa. 
• Tamara Kindertehuis in Paramaribo 
• Tijdelijke opvang voor kinderen,die uit huis geplaatst moeten 

worden tgv mishandeling en / of misbruik. 
• Amahoro. Deze stichting is actief in Burundi en probeert 

zoveel mogelijk kinderen naar school te krijgen.In West-
Friesland en Hoorn is men actief voor deze club. 

• Tearfund is een organisatie, die gelooft in de kracht  an de 
lokale kerk in de strijd tegen armoede en onrecht. Tearfund 
helpt kerken in Afrika, Azië  en Latijns-America met projecten 
voor de allerarmsten. In deze samenwerking tussen hier en 

 
daar worden ze begeleid en ondersteund, zodat het 
geld op de goede plek terecht komt. 

• Wilde Ganzen 
• Rode Kruis                                           Carina Brienen 

 

 

Scribaat: IJsselmeerdijk 4, 1474 MX  Oosthuizen, 0299-403894 
Predikant: ds. Hans Reedijk 



zelfde sokken als papa!!!

Restaurant La Galera biedt een ruim assortiment aan mediterraanse heerlijkheden voor liefhebbers van de Italiaanse keuken.  Geniet van onze verse pasta, een mooi stuk vlees, verse vis of één van onze lekkere pizza’ s. Ook voor vegetarische eters is er een uitgebreid aanbod. Openingstijden6 dagen per week lunch tot 16.00Restaurant: 12.00 - 22.00Keuken: sluit om 21.00Maandag geslotenItaliaans  restaurant La GaleraGevangenpoortsteeg 1, 1135 AD  Edam0299 37 19 71reserveren@lagalera.nllagalera.nl

ITALIAANSE SPECIALITEITEN



Heilige Nicolaaskerk Edam 
Pastorie: Voorhaven 126, 1135BV Edam, tel 371765  

Kapelaan: Mario Agius, tei. 06-37219218 
Voorzitter: J.B.A. Ruck, tel. 06-46644802 

 Secretaris: N.M. van Straalen, tel.06-50921952 
 Budgetbeheerder: C.G. Veth,, tel. 06-46354329 

Bankrekeningnummer NL31 ABNA 058.87.35.973  t.n.v. RK H. Franciscus inz. Edam 
www.rknicolaaskerkedam.nl  e-mail:secretaris@rknicolaaskerkedam.nl 

 
RK Heilige Franciscusparochie  

Voorzitter: C. van der Weijden 
Secretaris: J.M.C. van Leeuwen 

 

Venster juni 2024                              19 

Wij vragen uw gebed 
Voor onze zieken thuis en in de zieken- en verpleegtehuizen; 
dat zij door Gods Geest gesterkt worden; dat wij hun lijden 
verlichten en draaglijk maken door onze aandacht en op-
recht medeleven.  
 
Nico Günther 
Op vrijdag 17 mei 
hebben we met een 
mooie uitvaart af-
scheid genomen van 
Nicolaas Gerardus 
Günther, Nico voor 
iedereen. Hij werd 
geboren op 16 april 
1942 in Purmerend 
en overleed 9 mei 
2024, nadat hij in het 
ziekenhuis was opge-
nomen vanwege een 
acute levensbedrei-
gende situatie. Een 
operatie kon hem 
niet meer redden. Hij 
overleed na toedie-
ning van de zieken-
zalving door kapelaan Mario Agius in het ziekenhuis. 
Nico was een markante persoonlijkheid, met sterke menin-
gen en een onverwoestbaar geloof. Zijn inzet voor de Nico-
laasparochie en zijn loyaliteit aan de kerk was onvoorstel-
baar. Hij vervulde de functie van penningmeester gedurende 
een periode van twaalf jaar met grote zorg en toewijding. Hij 
maakte kennis met veel zaken die buiten zijn vakgebied la-
gen en nam altijd de juiste beslissing voor de parochie. Hij 
streefde altijd naar een evenwichtige begroting en uitgaven 
en slaagde erin dit doel te bereiken. 
Tijdens zijn ambtstermijn zorgde Nico ook actief voor de vei-
ligheid van de kerk, de pastorie en waardevolle kerkelijke ei-
gendommen. Tijdens de langdurige afwezigheid van pastoor 
Petros Berga, zorgde hij ervoor dat het alarmsysteem zowel 
's avonds als 's morgens correct werd ingesteld. Hij was ook 
de eerste persoon die klaar stond om bij eventuele calami-
teiten te helpen en alle problemen snel en efficiënt te ver-
helpen. Daarnaast was Nico Günther vanaf 1983 penning-
meester van de Stichting Beheer van het parochiehuis de 
Burghwall, gedurende dertig jaar! 
Hij was een drijvende kracht achter de stichting die ervoor 
zorgde dat het parochiehuis functioneel bleef en daarmee 

 religieuze verenigingen als ons kerkkoor en het Katholieke 
Vrouwengilde onderdak bood. Dit heeft hij met grote zorg 
en toewijding gedaan. Naast zijn werkzaamheden voor de H. 
Nicolaasparochie was hij jarenlang penningmeester van de 
‘Toverbal’, een kindertheatergroep in Edam. Ook is hij lange 
tijd bestuurslid geweest van de Biljartvereniging ‘Klein Be-
gin’, eveneens gehuisvest in de Burghwall, en heeft hij lange 
tijd zitting gehad in het Biljartbestuur van de regio Water-
land. Vanwege al deze activiteiten kreeg hij op 31 juli 2013 
een pauselijke onderscheiding. Nico droeg die onderschei-
ding met trots, evenals zijn onderscheiding als lid in de orde 
van Oranje-Nassau. De laatste jaren liet hij de bestuurlijke 
taken aan anderen over, maar kon het niet laten af en toe 
met suggesties en verstandige opmerkingen te komen, van-
uit zijn jarenlange ervaring als bestuurder. 
Nico was ook een gewaardeerd lid van nota bene twee ko-
ren, St. Caecilia en het Nicolaaskoor. Hij pleitte altijd voor 
een correcte aansluiting tussen de zang en de liturgie, op 
alle kerkelijke feestdagen. Hij werd niet moe op te merken 
dat “zingen twee keer bidden is”. We verliezen in Nico een 
iconische parochiaan. Nico laat zijn echtgenote Ans na, vier 
kinderen en zes kleinkinderen. We wensen de familie veel 
sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
  
 Jan van Rijn 
Op zaterdag 18 mei hebben we afscheid genomen van Jo-
hannes Franciscus Hendricus (Jan) van Rijn met een Eucha-

ristieviering in 
onze kerk. Jan 
overleed op 11 
mei in het Dijk-
lander Zieken-
huis in Hoorn op 
de leeftijd van 
83 jaar. Jan was 
een gewaar-
deerd lid van de 
Kaaskapel Edam. 
Geheel in zijn 
stijl klonk bij het 
afscheid in de 
kerk Glenn Mil-
lers “In the 
Mood”. We 
wensen de fami-
lie veel sterkte 
bij het verwer-
ken van dit ver-
lies. 
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Dopelingen 

 
 

Zondag 5 mei is Cristian George Dawlatly gedoopt, zoon van 
Nour en George, kleinzoon van Fadia Loutfallah en Rezkallah 
Dawlatly. Cristian is geboren op 9 augustus 2023 en hoe jong 
ook, hij is al bekend als toneelspeler. Hij trad op als kindje 
Jezus in het kerstspel bij de gezinsviering op 2e Kerstdag 
2023. Het H. Doopsel werd toegediend door kapelaan Agius. 
 

 
 

Zondag 12 mei is Flint van den Berg (13) gedoopt, in bijzijn 
van zijn ouders Marianne Beusen en Luc van den Berg, zijn 
opa en oma en zijn Meter en Peter Astrid Steur en André 
Oudejans. Het was een mooie intieme bijeenkomst. Flint 
heeft ruim een half jaar geleden aangegeven graag lid te 
worden van de katholieke kerk. Hij vond het jammer 
´nergens bij te horen.` En wilde zich graag aansluiten bij de 
geloofsgemeenschap van zijn 
(groot)ouders. De opa van Flint, Gerard 
van den Berg, die in januari 1997 in de 
kerk is overleden, is jarenlang actief 
geweest in de Nicolaaskerk. Het 
houtsnijwerk op het orgel is van zijn 
hand. 
 
Wij bidden voor onze dopelingen, hun 
ouders, peters en meters, dat ze als lid 
van Christus’ kerk mogen opgroeien 
met een hart vol van welwillendheid en 
genegenheid voor ieder ander mens. 
 
Gezellige middagen 
In de maand juni worden de gezellige 
middagen gehouden op de woensdagen 
6 en 20 juni. We hopen op deze midda-
gen weer vele senioren te mogen ver-
welkomen. U weet ongetwijfeld dat u 
tussen 14.00 – 16.30 uur van harte 

welkom bent in de Burghwall, alwaar u een spelletje kunt 
spelen, een kaartje kunt leggen of gewoon een praatje kunt 
komen maken. Dit alles onder het genot van een hapje en 
drankje dat u wordt aangeboden door de PCI. Tot 6 en 20 
juni! 

                                                             Nel en Marian 
Woensdagavondmaaltijden 
Deze zijn op 12 en 26 juni. Opgave bij christine.vrees-
wijk@quicknet.nl 
 
Nieuws namens Sint Caecilia 
Dat vreugde en verdriet soms dicht bij elkaar liggen hebben 
we als koor de afgelopen tijd gemerkt. Donderdag 9 mei, op 
Hemelvaartsdag, overleed na een kort ziekbed, Nico Gun-
ther. 
Nico was sinds 2010 lid van St. Caecilia. Altijd trouw op de 
repetities en als we moesten zingen op zondag. Een recht-
schapen man die niet tegen onrecht kon en altijd klaar stond 
om iemand te helpen. Een echt gevoelsmens ook, die daar-
door soms ook wel eens uit zijn slof kon schieten. Maar 
nooit voor lang. Gelovig ook, zijn eenzame strijd om het ou-
derwetse katholieke geloof te behouden zoals het was met 
al zijn tradities. Een paar weken geleden vierde hij met ge-
vulde koeken nog zijn verjaardag. Hij vertelde toen dat zijn 
mooiste verjaardagscadeau de komst van zijn tweede ach-
terkleinkind was. In een volle kerk werd er afscheid van hem 
genomen en zongen wij de Gregoriaanse requiemmis. We 
wensen zijn vrouw Ans, zijn kinderen en kleinkinderen heel 
veel sterkte toe de komende tijd. Zij zullen hem vast heel erg 
missen en wij als koor ook. 
Zondag 19 mei, op Pinksteren, zongen we de feestelijke mis 
van Gounod ter ere van het 25-jarig huwelijk van Martijn en 
Marsha Sandstra. Nadat hij corona had gehad, adviseerde de 
arts Martijn te gaan zingen. Het hielp en hij is nooit meer 
weggegaan bij ons koor. We wensen Martijn en Marsha en 
hun dochters Eva en Maria nog vele gelukkige jaren toe.  
 

Namens St. Caecilia, Dineke Burghouts 

Martijn en Marsha Sandstra met hun dochters Eva en Maria 
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Kapelaan Mario 10 jaar 
priester, 16 juni 
Tijdens deze dagen na Pink-
steren herinner ik me 
steeds weer mijn priester-
lijke roeping en Jawoord. Op 
4 november 2023 legde ik 
voor God en zijn Kerk mijn 
geloofsbelijdenis en eed van 
trouw af, voorafgaand mijn 
diakenwijding op 16 novem-
ber 2023. Ik gaf mijn ‘Ja, 
hier ben ik’ om te dienen. 
En op 14 juni 2014, de za-
terdag na Pinksteren en op 
de feestdag van Sint 
Liduina, ben ik in de Sint Ba-
vokathedraal door mgr. 
Punt tot priester gewijd. 
Eerst werkzaam voor drie 
jaar in de regio Heemskerk, 
twee jaar in de regio Hoorn, 
twee jaar in Groningen en 
sinds twee en half jaar in 
onze Franciscusparochie. Ie-
der jaar bevestig ik deze 
priesterlijke beloften samen 
met medepriesters rond de 
bisschop tijdens de Chrisma-
mis op woensdagavond in de 
Goede Week. Dit jaar, 16 
juni, mag ik 10 jaar priester-
schap vieren om God te dan-
ken en om niet te vergeten 
de daden van God in mijn le-
ven. 
Deze Bijbelwoorden heb ik 
gekozen op het bidprentje 
van mijn priesterwijding: 
“Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, Chris-
tus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, 
leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefge-
had en zichzelf heeft overgeleverd voor mij (Gal 2,19b-20).” 
Bid voor mij dat ik standvastig en trouw blijf aan mijn roe-
ping en missie als gedoopte christen en priester. 

Mario Agius 
Nieuws voor Jeugd en Gezin 
Verslag kindermiddag Hemelvaart en Pinksteren 
Kapelaan Mario vertelde over de Hoogfeesten van Hemel-
vaart en Pinksteren. Met Hemelvaart vieren wij dat Jezus 
naar de hemel gaat. Jezus zegt dan dat Hij een Helper zal 
sturen. 10 dagen later, met Pinksteren, komt de Heilige 
Geest, de Helper, over Maria en de apostelen. Na de uitleg 
werd een spel over de gaven en vruchten van de Heilige 
Geest gedaan. In de kerk zagen we het raam van Hemelvaart 
- Jezus zegt in het Heilig Evangelie van die dag, vóór Hij naar 
de hemel gaat: 'Gaat dus en maakt alle volkeren tot Mijn 
leerlingen en doopt hen in de Naam van de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest.'  En we zagen het raam van Pinksteren - 
afbeelding van de Heilige Geest in de vorm van een duif. Bij 

het Mariabeeld hebben we een tientje van de ro-
zenkrans gebeden, waarbij ieder een intentie 
noemde. 
 

Uitnodiging Sacramentsdag zondag 2 juni  
Iedereen, vooral ook de gezinnen, is uitgenodigd 
om naar de Eucharistieviering in onze kerk te ko-
men én in de Sacramentsprocessie mee te lopen. 
Rond 13.00 uur sluiten we af met een Sacra-
mentslof en Aanbidding in de kerk. 
 

Uitnodiging kinderochtend zaterdag 8 juni 
Zaterdag 8 juni om 11.00 uur is er weer een cate-
cheseochtend in de Ontmoeting. Alle jongeren en 
kinderen zijn uitgenodigd om bij de catechese 
over het Heilig Hart van Jezus (liefde) te zijn; ook 
zijn er weer spellen. Opgave: jjamade@kpnpla-
net.nl. 
 

Uitnodiging Eerste Heilige Communie vieringen 
zondag 9 juni  
De Eerste Heilige Communie wordt dit jaar gevierd 
in de RK Sint Sebastianuskerk in Ilpendam, aan-
vang 10.00 uur, met vanuit Edam de communican-
ten Norah en Tijmen Visser en Flint van den Berg. 
Er is die dag ook een Eerste Heilige Communie- 

   viering in Monnickendam. 
 

Misdienaarsuitje 
In de zomer wordt het jaarlijkse misdienaarsuitje georgani-
seerd. De bestemming is een verrassing. Iedere misdienaar 
krijgt op tijd bericht. 
 

Groetjes van de Familievieringenwerkgroep 
 
Verjaardagen van onze senioren in juni 
 

01-06 Mw T.A.M.van de Pol – Brinkman, W. Pontstraat 2 
01-06 Dhr. J.P. Breed, Groenland 27 
02-06 Dhr. P.M.G. Koning, Voorhaven 33 
02-06 Dhr. H.J. Nooij, Eilandsgracht 7 
03-06 Dhr. C.A.M. Wanders, Roelof Bootstraat 94 
04-06 Mw J.M.Everaars-Rossenaar, J. Nieuwenhuizenplein 7 
04-06 Mw C.M.T. van Leeuwen-Niessen, Cl. Teenxstraat 22 
06-06 Mw G.T. Karhof – Bakker, Voorhaven 138  
10-06 Mw. M.A.C. van Zelst, Jonkerstraat 33 
10-06 Mw. E. Groen - van der Woude, J.M. Osterlinghstr 4 
12-06 Mw G.J.A. Looze – Metz, Schermerstraat 8  
14-06 Mw J.C. Titselaer, Voorhaven 8  
15-06 Dhr C.J.G. Rouw, Burg Versteeghsingel 21  
16-06 Mw M.W. Blankennagel-Brockhoff, P.Pietersstr. 1a-29 
18-06 Mw M.M.T. Rossenaar-de Jong, R. Bootstraat 15a 
20-06 Dhr J.A.M. Snoek, Zijpemeerhof 11 
21-06 Mw. J.A. Karsten-de Jong, Gouden Slot 30 
22-06 Dhr. J.F.A. Bende, Badhuisweg 2  
24-06 Dhr F. Braaksma, Standerdmolen 36 
25-06 Dhr C. Pouli, Roelof Bootstraat 105  
26-06 Mw H. de Boer-Schuurman, Jacob Peteysstraat 11 
28-06 Mw E.J.C. Bakker-van Haagen, Dijkgraaf Poschlaan 18 
30-06 Dhr J. Garms, Achterhaven 14 
 

U allen hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Wij  
vragen Gods zegen voor de komende tijd. 
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Zuidpolderzeedijk 3
1135 RC Edam
0299-321949
elly.tump@wxs.nl
www.ellytump.nl
NWP-reg.nr 1474

“Calendula officinalis”

Praktijk voor:

Klassieke Homeopathie

Fytotherapie

Irisdiagnostiek
Bach-bloesemtherapie

Voedingsleer

Dr.Schüsslers
celzouttherapie

Natuurgeneeskunde

Consult volgens afspraak

Adverteren
in het 

Venster?

Bel 362984

Alida Gorter

`T SNOEPWINKELTJE

Chocolaterie

Spui 4

1135 BA Edam

Tel. 0299-371389

- Martinez Bonbons

- Vele soorten handgemaakte 

   chocolade

- Suikervrije bonbons en drop

- Marsepein

- Nougat

- Traktaties voor op school

tel: 371280 of 372036

We zijn alweer druk bezig 
voor de jaarlijkse kerstmarkt. 
Naast de beroemde sokken 
zijn er weer  bijzondere 
truitjes/vestjes/jurkjes, 
poppenkleertjes, dassen, 
mutsen en handschoenen, enz. 

De handwerkclub van de kerkgemeente 

-   Buitenschoolse opvang   -      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bij Buitenschoolse Opvang Majest 

vermaken wij, kinderen ons opperbest 
 

Majest is altijd open van 07:30 tot 18:30 uur 
ook tijdens de vakanties *  

Wij bieden: 
een gezellige omgeving 

een warme maaltijd 
vast gekwalificeerd personeel 

voorschoolse opvang (07:30-08:45) 
opvang mogelijk ook alleen tijdens 

vakanties/studiedagen 
laagste uurtarief EUR 6,18 p/uur 
leuke uitstapjes tijdens vakanties 

huiswerkbegeleiding 
 
 

Bel voor info 0299-31 64 78//06-41916359 of mail naar 
info@bsomajest.nl  Nog beter: kom even kijken. 

 
Adres: Achterhaven 87a in Edam 

Oosterom 1 in Volendam (de Blokwhere school) 
 

*uitgezonderd de week van kerst en oud en nieuw 
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Jeugdpagina 
 
Deze pagina is voor de kinderen en jongeren die zich verbonden voelen met de kerken bin-
nen Edam-Volendam. Hier worden kalenders geplaatst met activiteiten georganiseerd 
door de kerken in Edam. Verder plaatsen we hier puzzels, weetjes en kleurplaten, zodat er 
ook een pagina is speciaal voor de jeugd. 
 
Kalender  
Zondag 2 juni 10.00 uur H. Mis in de H. Nicolaaskerk gevolgd door 

12.00 uur Sacramentsprocessie door het centrum van Edam. De kinderen krijgen een witte roos 
die zij mogen dragen als zij meelopen in de processie. 

Zaterdag 8 juni 11:00 uur Kinder-catecheseochtend in de Ontmoeting. Omdat juni de Heilig Hart maand is, 
is het onderwerp: het Heilig Hart van Jezus. 

Zondag 9 juni 10:00 uur Viering 1ste H. Communie, Sebastianuskerk Ilpendam, met drie Edamse communicanten 
Zondag 9 juni 10:00 uur Viering 1ste H. Communie, Vermaning, Monnickendam, met Edamse communicant 
 
Bijzondere tekening 
24 februari was er in de H. Nicolaaskerk in Edam een herden-
kingsbijeenkomst naar aanleiding van de inval in Oekraïne. 
Mensen uit Oekraïne en Edam ontmoetten elkaar. Er werd 
samen gepraat, muziek gemaakt en er werden indrukwek-
kende speeches gehouden. Ook maakten de kinderen teke-
ningen die in de H. Nicolaaskerk werden opgehangen. Na 
een rondje in de kerk te hebben gelopen, viel deze tekening 
erg op. Het is een bijzondere tekening gemaakt door een 
kind. Het is Sint- Nicolaas die heel boos kijkt naar de tanks, 
de bommen en de gevechtsvliegtuigen. Hij beschermt de 
kinderen tegen de oorlog en het geweld. Sint-Nicolaas staat 
bekend als kindervriend en beschermer van kinderen, ook in 
Oekraïne. 

 
7 juni: Feest Heilig Hart van Jezus 
Op de derde vrijdag na Pinksteren wordt het 'hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus' 
gevierd. In de bijbel wordt het hart vaak beschouwd als het symbool van moed, 
vreugde en hartstocht. Bisschop Sint Augustinus, (354-430) beschreef het hart als 
symbool van liefde. Op deze dag staat de onmetelijke liefde van Jezus centraal. Het 
gaat over de liefde van Jezus voor de mensheid. Deze liefde uit zich in de wil om te 
lijden en te sterven in het belang van de ander. Wij danken Jezus voor zijn liefde en 
dat hij zijn leven voor ons op het kruis heeft gegeven. Als je thuis een beeld van Jezus 
hebt, kun je er een kaarsje bij branden. 
 
Leestip! 
Wil je graag lezen over het geloof en over 
Jezus? Hier een tip over een mooi en waar-
gebeurd verhaal: De jongen die in de hemel 
was (door Todd Burpo). Het boek is voor 
volwassenen en ook voor kinderen (vanaf 
ongeveer 14 jaar) goed te lezen. Wanneer 

Colton Burpo ternauwernood een zware operatie overleeft, is de familie dolgeluk-
kig. Groot is hun verbazing als hij maanden later begint te vertellen over de tijd die 
hij in de hemel heeft doorgebracht: dat hij zijn zusje, van wie het leven na twee 
maanden eindigde in een miskraam en over wie nooit werd gesproken, heeft ge-
zien. Ook heeft hij zijn overgrootvader en zelfs Jezus ontmoet. Met de ontwape-
nende onschuld van een kind, beschrijft Colton Jezus, de engelen, de grootheid van 
God, en hoeveel hij van ons houdt. Een verhaal vol hoop, geloof en liefde. 
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Doopsgezinde Gemeente, Jan Nieuwenhuizenplein 4-6, 1135 WV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger 
2 juni  10.00 uur W. Grimme 
16 juni  10.00 uur IJ. Aalders 
 
Protestantse Gemeente Edam en Volendam 
 

Datum  Tijd  Voorganger   Bijzonderheid  Gebouw 
2 juni  10.00 uur ds. C. Kremer      Grote Kerk 
9 juni  10.00 uur Mevr. J. Bakker (Monster)     Grote Kerk 
16 juni  10.00 uur ds. C. Kremer   Nicolaascantorij  Grote Kerk 
23 juni  10.00 uur ds. C. Kremer      Grote Kerk 
30 juni  10.00 uur ds. C. Kremer      Grote Kerk 
 
Stolphoevekerkje, Volendam 
Datum  Tijd  Voorganger 
9 juni  11.00 uur Marjan Nijman 
23 juni  11.00 uur Koffieochtend 
 
Rooms-Katholieke Nicolaaskerk, Voorhaven 126, 1135 BV Edam 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid 
2 juni  10.00 uur Kapelaan M. Agius, Parochieviering  – Nicolaaskoor 

   Diaken H. Bak     Sacramentsdag, sacramentsprocessie 
9 juni  10.00 uur Diaken H. Bak  Woord- en Communieviering – St. Caecilia 
9 juni  10.00 uur Kapelaan M. Agius 1ste H. Comm.-viering Sebastianuskerk Ilpendam 

   met Norah en Tijmen Visser en Flint van den Berg 
9 juni  10.00 uur Pastoor P. Stomph 1ste H. Comm.-viering Vermaning Monnickendam 
          met Eef Lankhorst 
16 juni  10.00 uur Kapelaan M. Agius Eucharistieviering, 10-jarig priesterjubileum Mario 
23 juni  10.00 uur Diaken Th. v.d. Woude Woord- en Communieviering – St. Caecilia 
23 juni  10.00 uur Pastoor D. Deraeve Vormselviering Vermaning Monnickendam 
30 juni  10.00 uur Kapelaan M. Agius Eucharistieviering 
Ook is er elke dinsdagochtend 9 uur en elke donderdag- en vrijdagavond 19:00 uur een korte doordeweekse H. Mis 

 
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk, IJsselmeerdijk 4, 1474 MX Oosthuizen 
 

Datum  Tijd  Voorganger  Bijzonderheid   Locatie  
2 juni   10.00 uur ds. M. Kraak      Ursem 
9 juni  10.00 uur dhr. P. Verschoor      Beets 
16 juni  10.00 uur ds. H. Reedijk  Avondmaal   Ursem 
23 juni  15.30 uur ds. H. Reedijk  Thema: Rust in je hoofd  Kwadijk 
30 juni  10.00 uur dhr. K. van Lenten     Avenhorn 

 



‘t LokkemientjeTUINCENTRUM
Lokkemientjesweg 1     Telefoon (0299) 372465

De Echte BakkerPeter Gorter‚Bakt het verschil'Anno 1906
Tel   371776  



Uw verjaardag vieren zonder zorgen?Bij de Simonehoeve kan dat.Bel of mail ons: wij helpen u graag.0299-365828 of info@simonehoeve.com

SimonehoeveWagenweg 21145 PW Katwoude / Volendam
 PRINSENSTRAAT 12  EDAM  0299 371753 |  | 

Ontspanningsmassageen hotstone
Email:m.zuidervaart@ziggo.nlwww .edammassage.nlMariekeZuidervaartKeetzijde41 135RBEDAMTel:0299350314Mob:0652244024Ookfraaiecadeaubonnentekoop

Uw Nissan specialist sinds 1971Verkoop en onderhoud alle merken


