
 

 

Vervolg kennismakingsgesprekken / groothuisbezoeken 

Beste mensen, 

De kennismakingsbijeenkomsten waren vorig jaar een groot succes. Het was voor mij als nieuwe 
dominee een goede gelegenheid om veel mensen alvast een beetje te leren kennen, maar er 
ontstonden ook vaak inspirerende gesprekken onderling. Daarom vervolgen we deze bijeenkomsten, 
als een soort groothuisbezoeken: een informeel (geloofs)gesprek voor alle mensen uit de kern van 
de kerk, aan de rand en erbuiten.  

We sluiten aan bij het jaarthema: ‘Ga mee!’. Uitnodigende woorden zijn dat. Maar ze klinken wel erg 
vaak in onze tijd. Er zijn namelijk heel veel mensen die ons uitnodigen om hen te volgen. Die ene 
politicus (of die andere). Die YouTube influencer. Die talkshow host met zijn duidelijke ideeën. De 
krant die je leest. Die vriendin met haar stellige wereldbeeld. De hele dag door worden we 
uitgenodigd: ‘Ga mee!’. Op welke uitnodigingen gaan we in, en welke laten we liever aan ons voorbij 
gaan? En waarop baseren we die keuze? Die vragen zijn uitgangspunt voor ons gesprek. Mooie 
gelegenheid om nog weer verder kennis te maken! 

Er zijn vier bijeenkomsten gepland; drie in de hulpkerk en één in de Stolphoevekerk. We vragen u 
zich even van te voren aan te melden, zodat de groepen niet te groot worden.  

Woensdag 31 januari  19:30 uur  in de hulpkerk 

Maandag 5 februari  10:00 uur in de hulpkerk 

Woensdag 7 februari  19:30 uur  in de hulpkerk. 

Donderdag 8 februari  14:00 uur  in de Stolphoevekerk  

Geef uw voorkeur(en) op bij Ria van Saarloos (  of 0299 374038), dan laat zij u 
weten of er nog een plekje vrij is bij die bijeenkomst. 

Ik verheug me erop om u/je weer te zien! 

Hartelijke groet, 

ds. Charlotte Kremer 
 

06 277 46 328 

Hulpkerk: Grote Kerkstraat 57 Edam 
Stolphoevekerk: Burg. Kolfschotenplein 1A Volendam     


