
 

 

  

 
 

Kerkbrief 1127 zondag 24 december 2023, 10.00 uur in De Swaen. 4e zondag van de Advent; zondag ‘Rorate coeli’ 
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

 
 
 

 

Bloemengroet: De bloemen van zondag 17 december waren bestemd voor Patrick Tros. 
 

Omzien naar elkaar doen we samen. 
Laten wij omkijken naar mensen die alleen zijn of het moeilijk hebben want zo kunnen wij het 
licht van onze Heiland doorgeven. 
 

Seniorenmiddag. 
Dinsdag 19 december was de seniorenmiddag. Buiten was het koud en erg nat, maar bij binnenkomst in de Swaen 
was het warm en gezellig. Het was extra fijn dat Trudi Blomberg en Kees Bakker deze middag er ook waren. 
Het was een erg mooie middag met mooie liederen die we hebben gezongen, een mooi verhaal en een mooi 
versierde kerk. Menny, Charlotte en het damesbezoekteam hartelijk bedankt voor de goede zorg. Het was een fijne 
middag! Gezegende kerstdagen en een goed nieuwjaar.  Aly Lagerburg. 
 

Derde Advent met ds. Charlotte Kremer 
Ook tijdens de viering van de derde adventszondag waren er weer bloemen, staken de 
kinderen de kaarsen aan en werd er een gedichtje voor gelezen, maarrrr… de meeste 
aandacht kreeg dit keer de klokkenmaker in onze uitbundig versierde kerk. Hij repareerde 
niet alleen de klok maar kreeg iedereen, inclusief de dominee, mee in een echte “wave”. 
Wat een geluk dat onze dominee deze getalenteerde man goed lijkt te kennen!         Arie 
 

P.S.: Arie heeft van de Seniorenmiddag en van deze viering weer mooie foto’s gemaakt. Kijk op kerkgemeente.nl. 
 

Collecte zondag 24 december: De eerste collecte is bestemd voor het Kinderfonds Mamas.  
Kinderfonds MAMAS steunt de MAMAS van Zuid-Afrika. Krachtige, lokale vrouwen die niet lan-
ger kunnen aanzien hoe kinderen in hun land de dupe worden van extreme armoede. Kinderen 
die vaak helemaal geen eten hebben, geen bed om in te slapen, geen medische zorg als ze ziek 
zijn, geen toegang tot school, geen toekomstperspectief. 
In Zuid-Afrika moeten nog altijd miljoenen kinderen zien te overleven in de keiharde werkelijk-

heid van armoede. Dat is zoveel meer dan gebrek aan geld. Het betekent honger, geweld, seksueel misbruik, crimina-
liteit, aids en uitzichtloosheid. De MAMAS laten het daar niet bij zitten! Zij staan op en ontfermen zich over de meest 
kwetsbare kinderen in hun eigen omgeving. Meer informatie: www.kinderfondsmamas.nl 
De tweede collecte is voor de eigen kerk. (U kunt uw bijdrage ook overmaken via 
rek.nr. NL95 RABO 0373 711 409 t.n.v. Protestante Gemeente Edam, o.v.v. collecte-
doelen met datum van de zondag.) 
 

Bijz-ondergoed! 
Elk jaar organiseert de diaconie rond de kerst een actie om mensen/organisaties een 
hart onder de riem te steken. Dit jaar kwamen wij in aanraking met de Kledingbank 
Zaanstreek-Waterland, een particulier initiatief. Alles wordt gedaan door vrijwilligers. 
De kledingbank geeft (herbruikbare) kleding en schoeisel aan mensen die het hard nodig 
hebben, maar het zelf niet kunnen betalen. De mensen die dringend hulp nodig hebben 
worden (via een verwijsbrief) door diverse organisaties doorverwezen naar hen.  
In een gesprek met de vrijwilligers kwam naar voren, dat er een grote behoefte is aan nieuw kinderondergoed. 
Daarom heeft de diaconie voor 500 euro kinderondergoed aangeschaft. Audrey heeft het vorige week aan de 
kledingbank aangeboden. Dit werd in grote dank aangenomen door Lonneke, een van vrijwilligsters. Zij was heel blij 
verrast en wist even niet wat te zeggen.                                                                                                                 De diaconie 
 

Collecte-opbrengsten 17 december:  
Collecte Diaconie, Libanon, kinderen in achterstandswijken. € 121,30; Collecte Kerk € 108,80.  
De collecte voor de Voedselbank tijdens de Kerstsamenzang op 16 december heeft € 217,10 opgebracht. 
 

Houtsnippers op te halen: De bomen in de kerktuin naast de Grote Kerk zijn geknipt en geschoren. Als gevolg 
daarvan liggen er in de kerktuin nog een aantal hopen houtsnippers. Mooi te gebruiken in uw tuin. Kom met emmer, 
kruiwagen of aanhangwagen en help ons ervan af! 
  



 

 

Orde van dienst voor zondag 24 december 2023, 4e Adventszondag: ‘Rorate coeli’ 
Voorganger: ds. Kick Koldewijn  
Organist:       Nico Vriend 

Ouderling: Dirk Tump 
Diaken:       Ellen Vriend 

 

Orgelspel 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Intochtslied: Lied 283: 1, 2 en3 
 

Stilte, Bemoediging en Groet 
V. Onze hulp in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V. Die trouw is tot in eeuwigheid 
 en niet laat varen het werk van zijn handen 
 Genade zij u en vrede van God, onze Vader 
 en van Jezus Christus, de Heer 
A. Amen. 
 

Inleiding op de Dienst 
 

Lied 283: 4 en 5 
 

Gebed van toenadering, inkeer en  
opening van het Woord  
 

Lied 213: 1 en 2 
 

Inleiding op de lezingen 
 

Eerste lezing: 
Micha 4: 8 t/m 10a 
8 En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion, jij zult je vroe-
gere heerschappij herkrijgen, aan jou, Jeruzalem, behoort het ko-
ningschap toe. 9 Waarom schreeuw je nu? Heb je soms geen koning 
meer, of is je raadgever verdwenen, dat je ineenkrimpt van pijn, als 
in barensnood? 10 Krimp ineen en schreeuw het uit, vrouwe Sion, 
krimp ineen als een vrouw die baren moet. Je zult de stad moeten 
verlaten en gaan leven op het veld. Je zult naar Babel gaan, en daar 
zul je worden bevrijd, uit de handen van je vijanden worden vrijge-
kocht door de HEER. 
Micha 5: 1 t/ m 3 
1 Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te be-
horen, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. 
Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.  
2 Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden 
zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over 
zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. 3 Hij zal aantreden en hen 
als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, 
met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, 
want hij zal heersen tot aan de einden der aarde. 
Sefanja 3: 14 t/m 17 
14 Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart, 
vrouwe Jeruzalem! 15 De HEER heeft het vonnis over jou 
tenietgedaan en je vijand verdreven. De HEER, de koning van Israël, 
is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen. 16 Op die dag zal 
men tegen Jeruzalem zeggen: ‘Wees niet bang, Sion! Laat de moed 

 

niet zinken!’ 17 De HEER, je God, zal in je midden zijn, Hij is de held 
die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn 
liefde zal Hij zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen. 
 

Lied 550 
 

Tweede lezing: 
Lucas 1: 26 t/m 38 Aankondiging van de geboorte van Jezus 
26 In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad 
Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een 
man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria 
en ze was nog maagd. 28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: 
‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ 29 Ze schrok 
hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die 
begroeting te betekenen had. 30 Maar de engel zei tegen haar: 
‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. 31 
Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem 
Jezus noemen. 32 Hij zal een groot man worden en Zoon van de 
Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon 
van zijn vader David geven. 33 Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn 
over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde 
komen.’ 34 Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb 
immers nog geen gemeenschap met een man.’ 35 De engel 
antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind 
dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. 36 
Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks 
haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, 
in de zesde maand van haar zwangerschap, 37 want voor God is niets 
onmogelijk.’ 38 Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij 
gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. 
 

Acclamatie: Lied 339a: U komt de lof toe 
 

Verkondiging n.a.v. Lucas 1: 28 en 29  
 

Muzikaal intermezzo 
 

Lied 157a 
 

Dienst der gebeden 
 

Collecte 
1e collecte: Kinderfonds MAMAS 
2e collecte: Eigen kerk. 
 

Slotlied: 438: 1, 3 en 4 
Zending en zegen 
Allen:   
 
 
Orgelspel   
 

Agenda: 
24 dec. 22.00 uur Kerstnachtdienst in de Grote Kerk met ds. Charlotte Kremer en m.m.v. o.a. de Nicolaascantorij 
25 dec. 10.00 uur Kerstmorgen in de Grote Kerk met ds. Charlotte Kremer en Kerstspel, m.m.v. o.a. een koperkwartet 
27 dec. Woensdagavondmaaltijd in de Ontmoeting; opgave bij christine.vreeswijk@quicknet.nl  
31 dec. 10.00 uur Oudejaarsdienst met ds. Rien Wattel (Hoofddorp) in de Swaen; daarna kunt u oliebollen halen in 

de Grote Kerk 

 


