
Kerkbrief 1095 voor zondag 14 mei 2023, 6e zondag van Pasen 

De kerkdienst wordt gehouden in De Swaen 
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

                                 
 
Bloemengroet   
De bloemen uit de dienst van 7 mei gingen naar Kees-Jan en Wil Velzeboer. Ze 
waren blij verrast! 
Bedankt! 
Lieve kerkgemeente ik was blij verrast met de bloemen die ik heb gekregen hartelijk 
bedankt. Vriendelijke groeten Rie Lof - Klok 
 
Taxirooster 
De autodienst van 14 mei wordt waargenomen door Henri Kalk, op 4 juni door Kees 
Rijswijk (anders dan in het Venster). 
 
Avondmaal 
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal er deze zondag, 14 mei, geen 
Avondmaal gevierd worden. De eerstvolgende Avondmaalsviering is 11 juni a.s.  
 
Hemelvaartsdienst 
Donderdag 18 mei a.s. is er om 11.00 uur een dienst in de Stolphoevekerk onder leiding van pastor Jan Tol en met 
muzikale medewerking van de Pakistaanse familie Nazir, intussen wel bekend in de Swaen.  
 
Pinkstervuur 
Op de vooravond van Pinksteren, zaterdag 27 mei om 19:00 uur, is er weer een oecumenisch Pinkstervuur. Een 
mooie viering, dit jaar in het koor van de Grote Kerk. Voorganger is ds. Truus de Boer. Muzikale medewerking wordt 
verleend door Fanfarecorps Zuiderwoude. 
 
Terugblik op vorige week 
Voorganger was ds. Kick Koldewijn, inmiddels 83 en al vele jaren een van onze 
gastpredikanten, en Gerard Jan Slegt bespeelde het Bätzorgel. Ook was er 
kinderkerk voor de drie aanwezige kinderen. Na het aansteken van de kaarsen 
door Tobias vertelde ds Koldewijn de kinderen een verhaal over een rabbi die een 
goudstuk beloofd werd als hij God liet zien. Als antwoord beloofde de rabbi de 
vragensteller een handvol goudstukken als hij hem iets kon aanwijzen waarin God 
niet te zien was ...!  

In zijn preek kwam de dominee daarop 
terug door te verwijzen naar Joh. 14:8 
waarin Filippus zegt: "laat ons de Vader 
zien, Heer, meer verlangen wij niet". Niet zo'n 
vreemde vraag want mensen op zoek naar zekerheid 
komen altijd met de vraag naar de bron, waar het 
begon en waar het naar toe gaat. En het antwoord 
van Jezus komt dan neer op vertrouw op mij "want 
wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien!" 
De kinderen kregen van jeugdouderling Wijnanda 
een zakdoek. Daarop mochten ze iets tekenen wat 
ze graag wilden onthouden, dus door er een knoop 
in te leggen. De jongste kerkganger Ibraham, pas in 
Nederland, tekende wel een besneeuwde berg, 
maar was aan de knoop niet toegekomen.  
  



 
Orde van dienst voor zondag 14 mei 2023, zondag Rogate 

 

Voorganger:  ds. Charlotte Kremer 

Organist:        Nico Vriend 
 

Ouderling:    Hans van Drongelen 
Diaken:         Audrey Vreemann 
 

Orgelspel     
Welkom en mededelingen 
 

Intochtlied: Psalm 66: 1 en 3 
                               ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen’  
 

Groet en bemoediging 
 
 

Vervolg Psalm 66: 6 en 7 
 
Kyriegebed  
Glorialied:  982                ‘In de bloembol is de krokus’ 
 
Gebed bij de opening van de schriften   
 
Lezing Oude Testament:  Jesaja 41: 17-20 
 
Lied 763: 1, 2 en 5    ‘Zij zullen de wereld bewonen’  
 
Lezing Nieuwe Testament: Johannes 16:  16-24 
 

Lied 353            ‘Nu heeft het oude leven afgedaan’’ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel            
Lied 916         ‘Je kunt niet dieper vallen’ 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
 
Collecten 
 
Slotlied 905: 1, 3 en 4        
                          ‘Wie zich door God alleen laat leiden’ 

 
Zending en Zegen 

 
 
 

Orgelspel      

Collectedoelen  
De 1e collecte is bestemd voor Moedige Moeders 
De ‘Moedige Moeders’ is een initiatief van moeders van drugs gebruikende Volendamse jongeren. De moeders 
konden niet langer lijdzaam toezien hoe de drugs hun kinderen ten gronde richten en wilden hun lot in eigen hand 
nemen. Sinds 2012 is er onderlinge samenwerking met alle Moedige Moeders groepen, genaamd Landelijke Moedige 
Moeders Nederland. 
Doel dat de MM nastreven is het drug/drankprobleem in beeld te brengen en aan te pakken, dit kan natuurlijk alleen 
door welwillende ouders, broers, zussen of andere familieleden, die bereid zijn om het probleem te erkennen en te 
accepteren. Door vroege erkenning kan een hoop ellende bespaard blijven:  www.moedigemoeders.nl  
De 2e collecte is bestemd voor onze eigen kerk.  
Het is ook mogelijk een bijdrage aan de collectedoelen over te maken via rekening nummer:  NL95RABO 0373 711 
409 t.n.v. Protestantse Gemeente Edam o.v.v. Collecte zondag ..... doel.     
 
Collecteopbrengsten  
De collecteopbrengsten van zondag 7 mei zijn:   1e collecte voor KIA hulp aan Oekraïne € 217,50 
2e collecte voor onze eigen kerk € 114,95    Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Agenda: 
Maandag 15 mei: Moderamen en Diaconievergadering 
Donderdag 18 mei: Hemelvaartsdag; 11.00 uur dienst in de Stolphoevekerk 
Donderdag 18 mei: uiterste inleverdatum kopij Venster 
Woensdag 24 mei: woensdagavondmaaltijd (opgeven ruim tevoren) 
 
Een tweede leven voor oude mobieltjes, toner of cartridge, ansicht- en geboortekaarten, 
postzegels en oud geld. De opbrengst is bestemd voor de goede doelen van Kerk in 
Actie. 
Graag inleveren in de dozen in De Swaen.    
 

 

 

 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl 
Predikant: ds. Charlotte Kremer, e-mail: predikant@kerkgemeente.nl, Tel. 06-27746328 

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 
Voorzitter kerkenraad: Nel Eijk e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299-371939 

Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl 
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl 


