
Kerkbrief 1094 voor zondag 7 mei 2023, zondag Cantate 

De kerkdienst wordt gehouden in De Swaen 
U kunt de dienst ook meebeleven via: www.kerkgemeente.nl of www.kerkdienstgemist.nl 

                                 

Bloemengroet  
Op deze prachtige en zonnige dag gingen de bloemen uit de dienst deze week naar  
Voufke Hermanides, die zeer verrast en erg blij was met het boeket. 
 
Er is vandaag ook weer Kinderkerk. Vandaag praten we over ”Kun je God zien”?  

 
Agenda        
Dinsdag 9 mei:          Pastoraal Beraad 
Donderdag 11 mei:  Vergadering kerkrentmeesters 
Vrijdag 12 mei:         Moderamen 
Woensdag 31 mei:   Senioren uitje (graag opgeven voor 10 mei!!) 

 
Terugblik op vorige week 
Met een preek over leiderschap had onze oud-voorganger ds. Juup van Werkhoven mijn volle aandacht. Want daar 

zijn de nodige dingen over gezegd en geschreven en is ook enige ervaring 
opgedaan... 
In de bijbel worden de koningen aangehaald die het maar zelden goed 
deden "in de ogen van de Heer". Daarop volgden dan de Richteren (zij die 
rechtspraken) en de profeten die duidelijk lieten  weten hoe het beter kon. 
Petrus, de rots waarop onze kerk gebouwd is, kreeg tot driemaal toe van 
Jezus te horen dat hij zijn schapen moest hoeden/leiden. Geen 
gemakkelijke opdracht voor iemand die hem eerder had 
verloochend en daarvoor drie keer gezegd had dat hij Jezus lief 
had boven alles. Nu horen wij dagelijks over goede en slechte 
leiders en blijkt steeds vaker dat wij geen makke schapen zijn! 
Met het zingen van lied 72.4  “Hij zal de redder zijn der armen” 

werd samengevat welk leiderschap wij zouden moeten zoeken. 
Ps. Op de nieuwe paaskaars staat onderaan het Omega symbool,  waarmee vaak het einde 
wordt aangeduid. Staat er ergens ook de Alpha? En wist u dat Stoffel Schreuder niet alleen  
een van onze trouwste kerkgangers is, maar ook vaak de eerst aanwezige. Met groet, Arie 

 
Senioren uitje. Het is alweer zover: we gaan een dagje uit. 
Zowel de datum als de bestemming zijn bekend: we gaan dit 
jaar op 31 mei naar het Wieringer Eiland Museum Jan Lont. De 
bus vertrekt om 9.00 uur vanaf de Meermin en we verwachten 
om 17.00 uur weer terug te zijn in Edam. Voordat we naar het 

museum gaan, gaan we eerst genieten van een kop koffie met wat lekkers in Stompetoren. We vervolgen 
onze reis via een leuke route naar Den Oever waar de lunch voor ons klaar staat. Na de lunch gaan we naar 
het museum. De eigen bijdrage bedraagt net als voorgaande jaren € 25, contant te voldoen in de bus.  
U kunt zich opgeven vóór 10 mei. Wilt u dan ook doorgeven of u een dieet heeft. Tevens vragen wij u om 
een telefoonnummer door te geven van een achterblijver. Per mail: ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl  
of bij Ellen Vriend, tel. 371418                                                                                                 Het ouderendiaconaat 

Een tweede leven voor oude mobieltjes, toner of cartridge, ansicht- en 
geboortekaarten, postzegels en oud geld. De opbrengst is bestemd voor de 
goede doelen van Kerk in Actie. Graag inleveren in de dozen in De Swaen.   

http://www.kerkgemeente.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:ouderendiakonaat@kerkgemeente.nl


 
       Orde van dienst voor zondag 7 mei 2023 

 

Voorganger:  Kick Koldewijn 

Organist:        Gertjan Slegt 

Ouderling:   Nel Eijk 

Diaken:        Alida Gorter 

 
Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

Intochtslied: Lied 33: 1 en 2 
                  ‘Kom nu met zang en roer de snaren’  
 

Stilte, Onze Hulp, Groet 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Die trouw is tot in eeuwigheid 
     en niet laat varen het werk van Zijn handen 
V: Genade zij u en vrede van God, Onze Vader 
     en van Jezus Christus, de Heer 
A: Amen 
 

Vervolg Intochtslied: Lied 33: 7 en 8 
 

Inleiding op de Dienst 
 

Gebed van Toenadering 
 

Lied 885: ‘Groot is uw trouw, o Heer’ 
 

De kinderen gaan naar de Kinderkerk 
 

Inleiding op de Lezing 
 

  

 
Lezing Deuteronomium 6: 20 t/m 25 
 

Lied 803: 1 en 6: ‘Uit Oer is hij getogen’ 
 

Inleiding op de Lezing  
Lezing Johannes 14: 1 t/m 14 
 
Lied 339a: Acclamatie ‘U komt de lof toe’ 
 

Overdenking n.a.v. Johannes 14:8 
“Op zoek naar zekerheid in een onzekere tijd” 
 

Muzikaal Intermezzo 
 

Lied: 793: ‘Bron van liefde, licht en leven’ 
 

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader  
 

Collecten 
 
De kinderen komen terug van de Kinderkerk 
 

Slotlied 657:  ‘Zolang wij ademhalen’ 
 

Zending en Zegen, 
beantwoord met 
 

 
Orgelspel 
 

Collectedoelen: De 1e collecte is bestemd voor KIA, Oekraïne. Kerk voor de 
Samenleving. Door de economische crisis en het conflict in Oost-Oekraïne 
hebben veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.   
Kerken in Oekraïne schieten te hulp en kunnen zo een verschil maken in de 
samenleving. Kerken genieten een hoog vertrouwen in de Oekraïense 
samenleving, in tegenstelling tot de overheid die wordt gekenmerkt door 
bureaucratie en corruptie. Partnerorganisatie LEF (Lviv Education Foundation) 
versterkt lokale kerken in het ontwikkelen van sociale initiatieven voor de 
ontwikkeling van lokale gemeenschappen. www.kerkenactie.nl/kerkoekraïne 

De 2e collecte is voor het werk van onze eigen kerk. 

Collecteopbrengsten zondag 30 april: 
1e collecte voor Stichting mensenkinderen € 109,70 
2e collecte voor onze eigen kerk € 112,00     Hartelijk dank voor uw giften !! 
 
 

 

 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam! Voor informatie zie onze website www.kerkgemeente.nl 
Predikant: ds. Charlotte Kremer, e-mail: predikant@kerkgemeente.nl, Tel. 06-27746328 

Pastoraal meldpunt: Aly Lagerburg e-mail: pastoraat@kerkgemeente.nl Tel. 0299 371272 
Voorzitter kerkenraad: Nel Eijk e-mail: voorzitter@kerkgemeente.nl Tel. 0299-371939 

Ledenadministratie: Nico Vriend e-mail: kerkelijkbureau@kerkgemeente.nl 
Inleveren kopij kerkbrief vóór donderdagmiddag 16.00 uur naar het e-mailadres kerkbrief@kerkgemeente.nl 

http://www.kerkenactie.nl/kerkoekraïne
http://www.kerkgemeente.nl/

