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In deze dienst gedenken wij het lijden en sterven van de Heer. 

De 7 kaarsen staan voor de laatste dagen van Zijn leven en de 8e kaars markeert Zijn dood. 

-Het is stil in de kerk- 

Bemoediging  

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen 

A: Amen 

Schriftlezing:   

Marcus 10: 32-34 Op weg naar Jeruzalem   (de 1e kaars wordt gedoofd) 

Lied 556 : 1 en 5 

Gebed 

Lezing van het lijdensverhaal uit Marcus 

Marcus 14: 17-31      (Trudi, 2e kaars wordt gedoofd) 

Lied 565: 1,2 

Marcus 14: 32 – 52      (Trijntje  3e kaars wordt gedoofd) 

Lied 570: 1,2,3,4 

Marcus 14: 53 – 65 Jezus verhoord en verloochend  (Trudi 4e kaars wordt gedoofd) 

Lied 558: 5, 6, 7 

Marcus 14: 66 – 72      (Trijntje 5e kaars wordt gedoofd) 

Lied 562: 2, 3 

Marcus 15: 1 – 15 Jezus voor Pilatus   (Trudi 6e kaars wordt gedoofd) 

Lied 587:  3 

Marcus 15: 16 – 26 Kruisiging    (Trijntje  7e kaars wordt gedoofd) 

We luisteren naar Choral 44 uit de  Matthäus-Passion: “Wer hat dich so geschlagen”  

Marcus 15:  27 – 39   Jezus sterft 

De paaskaars wordt gedoofd. Het is stil. 

Marcus 15: 40 – 47 Graflegging 

Lied 590: 1, 2, 3, 4, 5 

Stilte 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

We luisteren naar Choral  72 uit de Mattheus Passion : 

Stilte 

Het licht gaat uit, de Paaskaars wordt weggedragen en wij verlaten de kerkzaal. 
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