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Orgel: Variaties over “Nu zijt wellekome” 

Welkom 

Kaarsen aansteken 

Openingslied 

Waar eens David is geboren, liefste lied van Overzee  

vers 1, 3 en 4. Tekst: Sytze de Vries 

Bemoediging en Groet 

Gebed 

Lied 502: 1, 2, 3 en 4 

Lezing 1: Genesis 1, 1-4a en 14-18 

Lied 602, vers 1, 2 en 4.   Mirjam (solo) met piano 

Lezing 2: Jesaja 9, 1-6 

Lied 505: 1, 2 en 3 

Lezing 3: Lucas 2, 1-7 

Lied 503: 1, 2 en 4 

Lezing 4: Lucas 2, 8-16 

Muziek 

Instrumentale versie van Quem Pastores Laudavere (Praetorius) 

Lezing 5: Johannes 1, 1-18 

Lied 494: 1, 2 en 3 

Overdenking 

Lied 483: 1, 2 en 3 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Lied 481: 1 en 2 

Zegen 

Orgel en trompet: Lied 478 Kom verwondert u hier mensen. 
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