Reet Koolaard=Snieder

1943 - 2020

>

Volkomen onverwachts is heengegaan
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma Edam

Reet Koolaard - Snceder

sinds 1995 weduwe van Henk Koolaard in liefdevolle herinnering

Een dag, een uur.

Mijn laatste adem. Landsmeer, 18 februari 1943 Edam, 16 april 2020

Maar de God
die mij noemde Mirjam en Peter
Henk
Eva
ademt door, Anna
ademt mij door.
Ben en Gerda
Wouter
Lieke

Levend op zijn adem,

leef ik voorgoed.

s Correspondentieadres:
Mirjam van Vuure, Kanaaldijk 59, 1454 AB Watergang
benkoolaard@hotmail.com

Wij nemen met ons gezin afscheid van mama op dinsdag 21 april
in de Grote Kerk van Edam. Aansluitend brengen we mama naar de
algemene begraafplaats bij de Grote Kerk waar zij wordt begraven bij papa.
Wij vragen jullie een kaarsje te branden om in gedachte bij haar te zijn.




