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Orgelspel  Bewerkingen van Lied 439 "Verwacht de komst des Heren". 
 

Woord van Welkom 
 

Drempelgebed en groet 
 

Intochtslied Lied 444 “ Nu daagt het in het Oosten”, vers 1, 2, 5 
 

 
 

De duisternis gaat wijken 

van de eeuwenlange nacht. 

Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 

Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

Gebed om ontferming 

 

Koor (mannen) “ Veni Veni Immanuel” (Middeleeuwse hymne) 

 

Lied 466 “O wijsheid, daal als vruchtbare taal”,  vers 1 allen, vers 2 koor, 

vers 3 allen 
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O kom, die Heer en meester zijt, 

verschijn ons toch in majesteit! 

Verlichte wolk en lopend vuur, 

zo waart Gij eens op aarde hier. 

O kom, o kom, Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël! 

Ja kom, Gij wortel Isai, 

verlos ons van de tirannie, 

van alle goden dezer eeuw, 

o herder, sla de boze leeuw! 

O kom, o kom, Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël! 

 

Gebed om de Geest (de Trooster) 

 

Koor “Troost, Troost, mijn volk” (Jesaja  40: 1 en 6), muziek Willem Vogel

  

Moment met de kinderen en adventslied “Jakobs woorden laten zien”   

1 x voorgezongen door koor 
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Lezing uit het OT: Jesaja 8: 23 tot 9: 6 

 

Lied 601“ Licht dat ons aanstoot”, vers 1 allen, vers 2 koor, 3 allen  

  

 

 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 
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Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 

Lezing uit de brieven : Romeinen 13,vs. 8-14 

 

Lied 463  “Licht in onze ogen”, vers 1 en 2 allen, vers 3 koor, vers 4 allen

  
 

 
 

Als der mensen trooster 

roepen wij U aan: 

noem de namelozen 

met een nieuwe naam! 
 

Herder, wil behoeden, 

wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, 

licht dat stralen zal! 
 

Bloesem in de winter, 

roze dageraad, 

wees ons teken dat de 

zon verschijnen gaat! 
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Lezing uit het NT: Johannes 1, vs.1 

Lied 482 “ Er is uit ‘s werelds duistre wolken”, vers 1 en 3 

 
 

Godlof, een kind is ons geboren, 

een held zal onze koning zijn, 

die raadsman, God-met-ons zal heten – 

die zoon zal ons tot vader zijn! 

Vorst die met vrede ons wil kronen 

van nu af tot in eeuwigheid, 

de Eeuwige zal hem doen tronen 

op recht en op gerechtigheid. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Koor “I know a flower, it springeth” tekst van “Er is een roos ontloken”,  

 muziek Paul Ritchie 
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Dank - en voorbeden, stilte, Onze Vader. Onderbroken door Lied 458  

 “Zuivere vlam”  

 

 
 

 

Lied 440 “ Ga, stillen in de lande” , vers 1 en 4  
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Gij schenkt met volle handen, 

die zelf de armoe draagt. 

Gij maakt uzelf te schande, 

die steeds naar zondaars vraagt. 

Wij willen, groot en klein, 

die ’t al van U ontvingen, 

U ons hosanna zingen 

en eeuwig dankbaar zijn. 

 

Wegzending en zegen 

Vg.    . . . . 

 

 

Gem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


