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Welkom! 

Afbeelding: van Stephan de Jong 

uit Open deur, december 2016. 
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Welkom 

Aansteken van de kaarsen 

Allen gaan staan 

Zingen Lied 477 ‘Komt allen tezamen’ 

Vers 1 allen; vers 2 koor; vers 4 en 5 allen 
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Bemoediging  

Vg. Onze hulp is in de Naam van de HEER 

a. Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 En niet laat varen het werk van zijn handen 

 

Groet 

Vg. Genade zij u en vrede van God, onze Vader 

 en van Jezus Christus, de Heer.  

a. Amen 

 

Gebed 

 

Lied 441 Hoe zal ik U ontvangen  

vers 1  
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VIERING VAN DE HEILIGE DOOP 

 

Inleiding 

 

Presentatie 

Doopouders, dopeling, predikant en ouderling van dienst verzamelen 

zich rondom het doopvont.  

 

Geloofsbelijdenis  

 

Doopgebed 

 

Bediening van de Heilige Doop   

aan Tjalling Marten de Vries, zoon van Petra Tjalsma en Peter de 

Vries 

 

Geloften  ouders 

Vg:  … beloven jullie Tjalling die aan jullie is toevertrouwd,  

 met liefde en zorg te omringen? Beloven jullie hem op te 

 voeden in de geest van het evangelie van Jezus Christus en 

 hem in liefde trouw te blijven welke weg hij in de toekomst  

 ook zal gaan?  

 Beloven jullie zo elkaar en jullie kinderen aan God op te 

 dragen? 

 

Overhandiging van de doopkaars  

door de diaken van dienst 

 

Aanbieden doopkaart en kinderbijbel  

door de ouderling van dienst 

 

Verwelkoming 

Vg. Gemeente, draag Tjalling Marten in uw gebeden 

 en ga met hem de weg van het Koninkrijk. 

a.  Welkom kind van God,  

 welkom in de kerk van Christus, 

 wereldwijd en in ons midden! 
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Lied Zingende gezegend 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Lezing Lucas 2 

 

 

4. Welkom, welkom in ons midden, 

 welkom, nieuwgeboren kind, 

 hier mag jij de Heer aanbidden 

 die voltooit wat jij begint. 

2. Welkom, welkom in ons midden, 

 welkom, nieuwgeboren kind, 

 hier mag jij het licht aanbidden 

 dat de duisternis verblindt. 
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Lied 476 ‘Nu zijt wellekome’ 

De coupletten 2 en 3 zijn van de hand van Jan van Opbergen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nu zijt wellekome verre, vreemde mens 

 Dat wij aan angst ontkomen verstaan jouw wens: 

 ooit te zullen leven in een wereld omgekeerd, 

 waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd. 

 Kyrieleis. 

 

3. Nu zijt wellekome, toekomstmens in mij, 

 die als een kind wil wonen herboren, vrij 

 in het land van morgen dat de lieve vrede kent, 

 waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard, herkend. 

 Kyrieleis. 
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KERSTSPEL  

Naar ‘De engel die niet welkom was’ van Stephan de Jong in Open Deur 

Kerst  2016 

 

Verhaal ‘In de winkelstraat’ 

Er was eens een engel die naar het kerstfeest moest… 

…De engel liep teleurgesteld weg en ging op een bankje zitten. 

Was dit het kerstfeest?  
 

Muziek 

Lied 505 ‘In de nacht gekomen’ 

 
Luister... in de verte klonk muziek.  

Zou daar het kerstfeest zijn? 

 
Lied 286 ‘Waar de mensen dwalen in het donker’  
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Verhaal ‘In het paleis’ 

De engel strekte zijn vleugels en vloog in de richting van de 

muziek. 

…‘Pas kwamen er drie wijzen uit het Oosten met hetzelfde 

verhaaltje.’ 

 
Lied 520 de wijzen, de wijzen vers 1, 2, 3 en 4 
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Zie je wel,’ zei de engel, ‘het Kerstkind is geboren… 

…Luister... in de verte klonk muziek. Zou daar het kerstfeest zijn? 

 

Muziek 

Lied 505 ‘In de nacht gekomen’ 

 

Verhaal ‘Gevallen’ 

 

De engel vloog in de richting van de muziek… 

…Ga maar met ons mee, de ster achterna, dan kunnen we samen 

kerstfeest vieren.’ 

 

Lied 520 ‘de wijzen, de wijzen’ vers 5 en 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wijzen uit het Oosten vertrokken. De engel mocht bij hen 

achterop zitten. In de verte klonk muziek. Zou daar het kerstfeest 

zijn? De ster wees de weg. 
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Lied 505 ‘In de nacht gekomen’.   

Koor zingt eerste couplet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhaal ‘In de stal’ 

 

De wijzen op hun kamelen met de engel achterop volgden de ster.  

Hij stopte in een klein dorpje dat Betlehem heette.  

Er klonk nu van heel dichtbij muziek. Het kwam uit de buurt van 

een herberg.  
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Lied 505 ‘In de nacht gekomen’.   

Allen vers 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze gingen erheen en vroegen of ze er konden overnachten, want ze 

waren moe van de reis en de engel had nog een beetje hoofdpijn…  

…Ze openden de deur en zagen een heel engelenkoor dat blij stond 

te neuriën.  

 

Lied/muziek  

Lied 505 ‘In de nacht gekomen’.    

Allen vers 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En herders.  

Die neurieden ook een beetje, al konden ze er niet veel van.  

Maar ze konden wel heel eerbiedig kijken. Ze keken naar een vrouw 

en een man en naar een kind in een kribbe. De ogen van de engel 

lichtten op en hij begon: ‘Zie, ik verkondig u grote ...’ De vrouw keek 

op en zei: ‘... grote blijdschap, een Kind is ons geboren. Ik had het al 

eens eerder gehoord. En het is waar, kijk maar. Hier is ons kind, het 

Kerstkind.’ De wijzen en de engel waren welkom.  

Iedereen was hier welkom.  
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Lied 503 Wij staan aan een kribbe 

Vers 1 allen, 2 koor, 4 allen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De engel ging op de grond liggen om uit te rusten van zijn lange 

zoektocht. Hij viel al snel in slaap. Jozef legde hem naast het Kind in 

de kribbe en Maria dekte hem liefdevol toe.  

 

Het engelenkoor zong: ‘Ere zij God’. Hier was het kerstfeest. 
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Lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kinderen gaan naar de kinderkerk 

 

Korte overdenking 

 

Kerstkoor zingt   

“Ding dong, merrily on high”  
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GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed, voorbede,  

acclamatie na elke voorbede: 

 

Lied 502  

alleen refrein 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stil gebed en Onze Vader 

 

Gaven 

Tijdens de inzameling van de gaven zingt het Kerstkoor: 

 “When Joseph went to Bethlehem”.  

 
Vertaling: “Toen Jozef naar Bethlehem ging, had hij alles goed opgeborgenen 

zijn werkplaats afgesloten. Hij leidde de ezel met Maria, en had brood en 

geitenkaas bij zich in een linnen zak. Bij de overvolle herberg bleef hij geduldig 

en zachtmoedig en voelde zich verantwoordelijk voor Maria’s heilige kindje. In 

de koude uurtjes trok hij steeds de windselen weer recht en Jezus voelde de 

kracht van Jozefs zachte handen. En dichtbij de kribbe dempte hij het 

kaarslicht, en hield de kleine Jezus vast in die heilige nacht.” 

 

 

   Kinderen komen terug uit de kinderkerk 
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Slotlied 496 Een ster ging op uit Israël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen 

Vg. …. 

Gem. 

 

Postludium 
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Voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn;  

Organist: Frans Koning 

Kerstkoor: o.l.v. Frans Koning 

Blokfluit: José Menzo  

 

 
 
 

De kerkenraad van de 

Protestantse Gemeente Edam 

wenst u 

 
gezegende Kerstdagen 

 
en een gelukkig 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam  

Onze gemeente is vacant. Voor meer informatie 

zie onze website www.kerkgemeente.nl 


